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Van de Voorzitter 
 

Na het vallen van de goudgele bladeren van de  bomen gaan                  
wij stilletjes de herfsttijd verlaten om plaats te maken voor het 
winterse landschap. Ook deze tijd kent zijn charme met goede  
en slechte dagen. 
Wij gaan ons weer inleven in de feestelijke maand 
december waarin voor groot en klein heel wat te beleven 
valt. 
Terwijl ik dit schrijf hoor ik mijn kleinkinderen op de 
achtergrond al Sinterklaasliedjes zingen met de bedoeling 
hun verlangde cadeautjes te mogen ontvangen. 
De grote mensen beginnen gedurende de Adventstijd toe 
te leven naar het hoogfeest van Kerstmis en natuurlijk 
gaan wij als KBO-ers op 16 december a.s. onze Kerstviering 
 weer beleven in Den Herd. Wij als bestuur hopen u daar weer te 
 mogen ontmoeten. Het programma kunt u in de Schakel lezen. 
 
Als bestuurder ben je altijd bezig om steeds vooruit te kijken en te denken. Maar deze tijd van 
het jaar leent zich er echt voor om even stil te staan en terug te blikken naar het afgelopen jaar. 
Vele bestaande en zelfs nieuwe activiteiten, zoals het oprichten van een wandelclub en een 
met succes georganiseerde zomerschool, die volgend jaar zeker weer ingelast zullen worden, 
hebben in of buiten de Schouw plaatsgevonden. Ik mag met trots zeggen naar alle 
tevredenheid van deelnemers en vrijwilligers. 
 
Daarom wil ik dan ook namens het bestuur mijn dank uitspreken aan alle leden die getuige zijn 
geweest van onze activiteiten, echter in het bijzonder aan al onze vrijwilligers,die te pas en te 
onpas altijd klaar gestaan hebben om het iedereen naar de zin te maken. Een schouderklopje 
is hier zeker op zijn plaats.  
Ook wil ik mijn bestuur bedanken voor het vele werk en niet te vergeten de onderlinge 
saamhorigheid. 
Verder wil ik even stil staan bij al die gezinnen, die het afgelopen jaar een van hun dierbaren 
hebben verloren, en ook de ernstig zieken die veel leed en kommer moeten doorstaan en 
verwerken. Laten wij proberen hen allen tot steun te zijn. 
Tevens spreek ik de hoop en de wens uit dat al onze leden een mooie en vredige Kerst 
tegemoet moge zien. 
Eenmaal het Kerstfeest weer achter de rug gaan de dagen weer lengen en vestigen wij onze 
hoop al weer op het nieuwe jaar dat nog vol verborgenheden voor 
ons ligt. Het nieuwe jaar waarin wij hopen,dat we weer met en 
 voor elkaar een steun mogen en kunnen zijn en ons inzetten 
 mede tot geluk van onze medemensen. 
Tot slot wil ik nogmaals namens het bestuur alle vrijwilligers, en 
 ook voor de medewerking van u allen dankzeggen en ik wil u  

verder allen toewensen : “Prettige en Gezegende 

 Kerstdagen”  en straks ook zeer zeker een ”Gelukkig en 

 Zalig Nieuwjaar.” 
 
G.v.d.Brande 
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Kerstviering  KBO  Bladel 2009 
 

Op woensdag 16 december a.s. vieren wij weer gezamenlijk 
ons jaarlijkse kerstfeest in de grote zaal van Den Herd.  
We beginnen „s namiddags om 14.00 uur. 
 

 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Opening: door de voorzitter 
 
 Ons Ouderenkoor “Zanglust” onder leiding van mevr. Groenen 
     begint met een samenzang van kerstliederen. 
  Voordracht door Stina Jansen 
  Kerstliederen door het zangkoor 
 Voordracht door Jos Roymans. 
 Samenzang door het zangkoor. 
  Kerstgedachte door mevr. Jo Adriaans 
  Afsluiting met kerstlied “Stille Nacht” door het koor. 

 

Pauze met koffie, thee en traktatie worstenbrood. 
 
 Na de pauze een optreden van onze eigen toneelgroep “Blij 

Bejaard” met een passend kerstverhaal getiteld: 
“Verliefd worden en andere ongemakken”. 
 

Na afloop van de toneeluitvoering zal de verloting van 
 de gemaakte kerststukjes plaatsvinden. 

 
Sluiting : circa  17.00 uur.  
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Overleden: 
 
13 nov.: Cees Paridaans   

„t Look 6                    71 jaar 
 
22 nov.: Harrie de Beijer 
  Prof. de Quaystr.17, 73 jaar 
 
Het bestuur van de KBO wenst alle 
familieleden veel sterkte toe bij de 
verwerking van dit verlies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 nov. : Harrie van Avendonk  

en Annie Larmit     
Beatrixlaan 5 

 
Het bestuur feliciteert de jubilarissen en 
wenst ze samen nog fijne jaren toe. 
 

Nieuwe Leden: 
 
Mevr. A. Adriaansen - Maes 
Hr.     A.  v.Corler 
Mevr. C.. v.Corler - Beunis 
Mevr. T.  Heeren 
Mevr. R.  v.Limpt - Jansen 
Hr.     T.  v.d.Sande 
Hr.     A.  Timmers 
Mevr. T.  Timmers - Spang 
Hr.     J.    Tijssen 
Mevr. T.   Tijssen - v.d.Boom 
Mevr. C. Smeets - Klaassen 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Even opletten: 
 
Op donderdag 24 en 31 december is er 

geen gymnastiek. 
We beginnen weer op de eerste donderdag 
in het nieuwe jaar. 

Het zangkoor stopt met de repetities na de 
kerstmiddag van 16 december en begint 
weer op de eerste maandag in het nieuwe 
jaar. 
Op de dag voor de kerst en tussen Kerst en 

Nieuwjaar is er geen dansen en sjoelen. 
 

Modeshow in de Schouw. 
 
Op 6 november j.l. kwam de firma Kerkhofs 
weer met een gezellige najaarsmodeshow 
bij ons in De Schouw. 
Ongeveer 50 bezoekers kwamen het moois 
bekijken. Er was van alles, van rokken en 
broeken tot jassen en truien in alle maten en 
kleuren. Soms werd er mis gegrepen in een 
bepaalde maat want we zitten al laat in het 
winterseizoen. 
Daar is al rekening mee gehouden bij de 
volgende voorjaarsshow. 
De dames werden ontvangen met koffie, 
aangeboden door de firma Kerkhofs. 
Daarna liepen enkele dames als model om 
ons de kleding te showen. Daarna was het 
zoeken en passen, waar druk gebruik van 
werd gemaakt. De verkoper en de klanten 
gingen heel tevreden naar huis. We zullen 
ze terug zien begin april 2010.     

 
Cootje 
 

Familieberichten
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Van de

Bestuurstafel
 

Uit eten met de KBO. 
 
Op dinsdag 10 november jl. was het dan zo 
ver .De eerste keer gezamenlijk uit eten met 
de KBO. De start was in Horecabedrijf 
“Klavertje Vier” en er waren maar liefst 35 
personen opgekomen om samen een 
avondje uit te gaan. 
De tafeltjes waren gezellig opgesteld, en 
iedereen was benieuwd wat er op tafel zou 
komen. 
Het moet gezegd worden, de kok had zeer 
goed zijn best gedaan om er iets leuks van 
te maken. Na afloop was iedereen erg 
tevreden. 
Het samenzijn was gezellig en er werd leuk 
met elkaar gebabbeld en vooral de 
bediening was zonder meer zeer goed te 
noemen. 
We gaan er dus mee door en het volgende 
adres is bij “t Spoorke” en wel op dinsdag 8 
en donderdag 10 december a.s. 
In verband met een te geringe huisvesting  
( 40 personen ) wordt het deze keer over 2 
avonden verspreid 
Ook nu hopen wij dat het ook zo gezellig zal 
gaan worden, dan zijn wij dik tevreden. 
Voor de maand januari 2010 zullen wij te 
gast zijn bij “De Verwennerij” op dinsdag 12 
januari. Eventueel ook donderdag 14 
januari. Dit in afwachting van het aantal 
inschrijvingen. Opgave hiervoor is voor 8 
januari a.s. bij de onderstaande personen. 
Wij wensen jullie allen smakelijk eten. 
 
De restaurantcommissie 
Jopie Koijen tel. 382417  of   
Harrie v.Avendonk tel. 387656 
 

Gevonden: Gouden oorbel. 

 
Een paar weken geleden is er een gouden 
armband gevonden. Deze is terug te krijgen 
bij: 
Rita van de Oetelaar: tel. 383540. 

Scholing
en

Vorming
 

 

Geheugentraining 
Wilt u uw hersenen trainen en in conditie 
houden, dan is er een erg leuke website 
namelijk: Neurocampus.nl.  Deze biedt 
allerlei “breinbrekers en hersenkrakers” aan 
en je kunt zelfs tentamens en examens 
doen in taal, rekenen, thema‟s, enz. Haal je 
je examen dan mag je naar een hoger 
niveau. Men raadt aan zo‟n 15 minuten per 
dag te oefenen om je hersens in conditie te 
houden. 
Heb je geen computer of heb je daar geen 
zin in? Neurocampus heeft ook een 
scheurkalender die gewoon in de winkel ligt  
bij AKO en bij Bruna. Ze zijn ook bij Bol.com 
te krijgen. 
 
Rosemarie Vermeulen 

 

Kunst en Cultuur 
 
De cursus Cultuur en Kunstverkenning van 
het ROC/Stercollege gaat niet door 
vanwege te weinig aanmeldingen. 
 

Lezingen in de Kempen over 

gezondheid. 
Er bestaat behoefte om informatie te krijgen 
over gezondheid. 
Daarom worden er lezingen georganiseerd 
door de Stichting Steunfonds van de 
Gezondheidszorg Kempenland. Deze 
avonden zijn gratis toegankelijk. Iedereen 
die belangstelling heeft is welkom. 
Aanmelden is niet nodig. Voor verdere 
inlichtingen  over deze lezingen kunt u 
0497-573751 bellen of e-mailen naar 
h.govers1@chello.nl.  
Ook kunt u voor alle zekerheid even bellen 
of de lezing niet is afgelast (dat komt een 
enkele keer voor).  

mailto:h.govers1@chello.nl
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In de maand december is er maar één 
lezing: 
Veranderingen in Gezondheidszorg en 
Zorgverzekeringen. 
Op donderdag 10 december om 13.30 uur 
in ontmoetingscentrum D‟n Aachterûm in 
Reusel. 
Frits Jansen van Zorgbelang vertelt wat er 
wordt veranderd in het basispakket, wat u 
volgend jaar gaat betalen, wat de 
veranderingen zijn in de zorgtoeslag, in de 
AWBZ, de WMO en over andere actuele 
ontwikkelingen in de zorg.  
Met deze informatie kunt u beter beslissen 
of u wel of niet overstapt naar een andere 
zorgverzekering. 
Er wordt gezorgd voor een kopje koffie of 
thee. 
 

Computercursus voor beginners 
 

Er zijn nog plaatsen vrij !! 

 
Bij voldoende deelname starten we direct na 
de kerstvakantie op 7 januari 2010 een 
computercursus van 12 lessen voor 
beginners. Er zal aandacht besteed worden 

aan e-mail versturen, Internet en/of 
andere onderwerpen in overleg met de 
docent. 
 
Er kunnen 14 personen deelnemen.  
 

 Aanvang cursus  donderdag 7 

januari 2010 

 Twaalf bijeenkomsten op donderdag 

van 14.30 - 16.30 uur 

 Plaats:  Pius X Praktijkschool, Burg. 

Goossensstraat 48  

(ingang Christinelaan) 

 Kosten: incl. koffie/thee € 60,00 (voor 
niet KBO-leden € 68,75) 

 Docent: Henk van Winkel 

 
Als u deelneemt aan deze cursus is het wel 
de bedoeling dat u regelmatig oefent, 
anders heeft het geen zin dat u meedoet! 
 
Het besturingssysteem bij Pius X is 

windows XP en een qwerty toetsenbord  
( als u nog een computer gaat kopen 

adviseren wij een qwerty toetsenbord). 
 
Voor infomatie en aanmelden kunt u bellen 
met de contactpersoon: 
Toos Kneefel: tel. 384470 
 

Gevraagd: 

Mensen (b.v. oud cursisten) die willen 

helpen kleine probleempjes op te lossen 

tijdens de  computerlessen op 

donderdagmiddag van 14.30 - 16.30 uur 

in de praktijkschool Pius X en/of op 

dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in 

de Schouw (naast Den Herd) 

 
Contactpersoon: Toos Kneefel tel. 384470 
 

Ontwikkelingswerk in Cambodja 
 
Nellie Hendrikx, sinds kort met pensioen, 
ook sinds kort bij de werkgroep Scholing en 
Vorming is eindelijk haar droom 
werkelijkheid aan het maken. Zij is voor een 
half jaar naar Cambodja, ontwikkelingswerk 
aan het doen. En omdat Nellie uit het 
onderwijs kwam, is haar gevraagd jonge 
onderwijzers en onderwijzeressen op te 
leiden. Dat vond ze heel erg leuk. 
Aanvankelijk zou ze Engels gaan geven, 
maar dit vond ze wel heel erg leuk. 
 
Nellie beloofde ons op de hoogte te houden 
van haar avonturen. Hier volgt aflevering 1. 
Bezoek ook  haar blog op internet. Zie 
hieronder. 
 

Dag iedereen, 
Snel even een bericht, want het Internetcafé 
gaat bijna sluiten en ik heb zoveel post bij te 
houden dat ik tijd tekort kom. 
Ik heb een Blog geopend om een 
reisverslag bij te houden, maar tot nu staat 
er nog niet veel op omdat ik aan nog 
zoveel dingen moest wennen en veel te 
regelen had toe ik hier aan kwam. Siem 
Reap is een mooie stad met veel moderne 
winkels. Het Cambodjaanse geld heet Riel, 
maar ze vragen overal dollars om te 
betalen. Een dollar is 4000 Riel waard, je 
hebt dus snel een dikke portemonnee van 
het papiergeld. 
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We hebben met de nieuwe groep 
vrijwilligers al een paar mooie uitstapjes 
gemaakt, o.a. naar het Angkor Wat-complex 
en het Tonglesapmeer. Ook ben ik 
maandag voor het eerst naar het College 
van de onderwijzersopleiding gaan kijken. 
Dat ziet er erg Amerikaans uit met grote 
gazons rondom de diverse lesgebouwen.  
Er heerst wel armoede in het land maar dan 
moet je echt in de achterafgebieden gaan 
kijken, hier in de stad merk je er weinig van. 
De studenten op de opleiding zijn wel van 
arme komaf: hun opleiding wordt door 
diverse liefdadigheidsinstellingen betaald. 
Ze kunnen na een basisschool van 
ongeveer 10- 12 jaar op de opleiding komen 
die 2 jaar duurt. Dan mogen ze al lesgeven 
op de scholen op het platteland (niet in de 
stad, daar is het niveau hoger! ) 
Mijn blog kun je vinden op: 
www.nellieincambodia.wordpress.com 
  
Ik hoop dat ik binnenkort er eens goed voor 
kan gaan zitten om de verhalen af te 
werken. Ik heb een hoop te vertellen, maar 
ik kom gewoon tijd tekort om telkens naar 
een Internetcafé te gaan, een kilometer van 
mijn woonadres af. 
Ik hoop dat jullie reageren op de 
blogverhalen of af en toe een e-mail-
nieuwtje laten horen van het thuisfront.  
Ik wens jullie alvast een prettige 
feestdagentijd. Ik zal de december-
gezelligheid wel een beetje missen, hoewel 
er hier blijkbaar ook van alles georganiseerd 
wordt om kerst en nieuwjaar feestelijk te 
laten verlopen. Heel veel groeten..... 
houdoe, 
Nellie 
 

Alzheimercafé op donderdag 10 

december 2009 

 
Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te 
Eersel 
Zaal open vanaf 19.00 uur aanvang 
programma 19.30 uur. 
Toegang is gratis, voor consumpties wordt 
een bescheiden bijdrage gevraagd. 
 

Tijdens de maandelijkse avond van het 
Alzheimercafé staat het onderwerp 

Rechtsbescherming centraal. Vragen als 
wat is wilsbekwaamheid, wie beoordeelt dat 
en waar moet je rekening mee houden bij 
dementie worden in gesprek met een 
deskundige op dit gebied besproken. 
Wat doe je bijvoorbeeld als iemand niet 
meer in staat is voor zichzelf te zorgen, mag 
iemand anders hem of haar 
vertegenwoordigen?  Wanneer moet je 
ingrijpen en op welke manier als iemand 
niet meer goed met geld om kan gaan ten 
gevolge van dementie. Hoe doe je dat goed 
in een grote familie? 
Al deze vragen en vele andere op het 
gebied zaakwaarneming, bewindvoering en 
bescherming zullen aan de orde komen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen tijdens kantooruren met mevrouw  
C. van der Heijden, Stichting Welzijn 
Ouderen Veldhoven, tel. 040-2540066 
 
 
 
 
 

Ouderenadviseurs 
 
 
 
 

 

Veranderingen in de wet WMO en 

WTcG en de gevolgen. 
 
Lezing door Wim Spijker vrijdag 26 februari 
om 14.00 uur in de Schouw. 
 
Twee wetten die veranderd zijn en nogal 
ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor 
betrokkenen, worden  op vrijdag 26 febr. 
2010 door Wim Spijker uitgelegd aan de 
hand van een powerpointpresentatie 
samengesteld door Cor van Pelt. 
Het gaat om twee wetten: de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet 
Tegemoetkoming chronisch zieken en 
Gehandicapten. 
 

http://www.nellieincambodia.wordpress.com/
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Reserveer vast die datum in uw agenda! 
Want we voelen allemaal de financiële en 
andere consequenties. Laat u niet 
verrassen en kom naar deze lezing. 

Rosemarie Vermeulen 

 
Ceciliafeest bij ouderenkoor 

“Zanglust”. 
 
Zoals elk jaar hebben we op 23 november 
weer het feest van Cecilia, (de Patrones van 
alle koren) gevierd in de Schouw. 
Ons koor, dat dit jaar 35 jaar bestaat was 
bijna voltallig aanwezig, ondanks het slechte 
weer. We werden getrakteerd op koffie en 
heerlijk gebak. Er werd volop gezongen en 
Stina Jansen verraste ons met een paar 
leuke voordrachtjes. Daarna  werden 2 
leden in het zonnetje gezet. Twee van onze 
leden, de zusjes Mien Cornelis en Jo 
Schenning zijn 10 jaar lid. En om bij een 
ouderenkoor 10 jaar lid te zijn, is iets 
bijzonders. De meeste leden komen pas bij 
het koor als ze boven de 65 zijn. Van harte 
gefeliciteerd Mien en Jo. Zij kregen hiervoor 
een onderscheiding en een oorkonde en 
ook nog een mooie bos bloemen. Daarna 
werden ze natuurlijk toegezongen. Ook was 
er nog een zanghulde voor Annie en Harry 
van Avendonk die de volgende dag 50 jaar 
getrouwd waren. Ook voor jullie een 
felicitatie. Een extra woord van dank voor de 
koffiedames die een paar uurtjes eerder 
kwamen en ons zo goed verzorgd hebben. 
Het was weer een korte maar heel gezellige 
middag. 
 

Vitrinekast in de Schouw. 
 
We willen even uw aandacht vragen voor de 
vitrinekast in de Schouw. Daar kunt u  weer 
de nieuwe werkstukjes, zoals handwerken 

en veel mooie kerstkaarten, bekijken. Het is 
de moeite waard. 
 

Hasselt…. 

de eerste stadswandeling 
Onlangs is in overleg met de groep besloten 
om af en toe een culturele wandeling te 
organiseren. De eerste stadswandeling was 
gepland op woensdag 21 okt. jl. Wij 
wandelaars, vertrokken om 8.30 u. met 21 
deelnemers verdeeld over het aantal 
beschikbare auto‟s, vanaf vertrekpunt “Den 
Herd” naar Hasselt. Het was een koude 
ochtend doch snel kwam een vrolijk 
ochtendzonnetje tevoorschijn. Het werd een 
stralende najaarsdag met een temperatuur 
van 20°. 
Bij aankomst in Hasselt was als eerste een 
excursie gepland in het alom bekende 
“Nationaal Jenevermuseum”. Het is een 
goed onderhouden gebouw waarvan de 

vroegere inboedel 
nog origineel te 
zien is.  We 
werden 
ontvangen door 
een vriendelijke 
gids die zeer 
goed op de 

hoogte was van de oude jeneverstokerij. Op 
vlotte wijze legde hij ons uit hoe het proces 
verliep „van korrel tot borrel‟.  
 
In het museum kwamen we ook in de 
porseleinkamer waar iedereen wel een fles 
of kruik herkende van onze vaders en opa‟s 
die maar al te graag een neutje namen van 
de toen zo populaire Hasseltse jenever. Na 
de rondleiding werd ons spontaan een 
neutje aangeboden. Voor de niet 
liefhebbers onder ons was er een ander 
drankje.  

 
Tegenover de uitgang 
van het museum zagen 
we een grappig beeldje 
van het 
“Speculaasmannetje”. 
Speculaas was in die 
tijd een delicatesse die 
bij de borrel werd 
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geserveerd. Het schattige beeldje viel me 
op, omdat de speculaastijd weer bijna 
aanbreekt. Die lekkernij heeft zeker ook met 
gezelligheid te maken! Het beeldje deed me 
denken aan de speculaasvorm die ik ooit 
van mijn moeder kreeg en nog altijd goed 
bewaard heb als fijne herinnering aan haar.  
 
Hasselt is een schitterende oude stad in 

Belgisch 
Limburg 
met 
prachtige 
kerken, 
oude 
gebouwen, 
pleinen, 
hofjes, luxe 
winkels en 

opvallend veel beeldende kunst. 
Standbeelden van het meest uiteenlopend 
soort, van grauw beton tot prachtig brons, 
van klein naar groot, van helden en heiligen, 
koningen, beroemde of beruchte personen 
en van verschillende dieren, zelfs Suske en 
Wiske prijken trots te midden op het plein 
vlak bij de Provinciale Bibliotheek. Elk beeld 
is uniek en heeft een eigen verhaal, naar 
mijn idee is Hasselt beslist een aanrader 
voor mensen die van beeldende kunst 
houden. Het was een prachtige dag en een 
voorrecht om van zoveel moois te mogen 
genieten.  
 
Graag wil ik namens iedereen Ton 
bedanken voor onze eerste geslaagde 
culturele wandeling. 
                                                                                                                                                                              
Mien Bottram 
 
P.s. op de site van de KBO zijn nog meer 
foto‟s van dit uitstapje te zien. 
 

De Geul – Het Geuldal – Het 

Ingendael 
 
De Geul  
De Geul heeft haar naam te danken aan het 
Germaanse woord 'geul', dat “smal, meestal 
ondiep water” betekent. De Geul ontspringt 
in het kleine gehucht Lichtenbusch, dat in 

België ligt, vlakbij de grens met Duitsland. 
De rivier begint om precies te zijn in de 
kelders van de boerderij 'Todtleger'. Het 
welputje in de kelder van Todtleger wordt 
als bron van de Geul beschouwd. Verderop 
wordt de Geul vergroot door het samengaan 
met vier andere beekjes en ontstaat een 
snel stromend riviertje. Ze verlaat België bij 
Sippenaeken en komt bij Cottessen 
Nederland binnen om bij het gehuchtje 
Voulwames onder Itteren uit te monden in 
de Maas. In Nederland stroomt de Geul 
langs Epen, Mechelen, Partij (bij Wittem), 
Wijlre, Schin op Geul, Valkenburg, 
Broekhem, Meerssen, Bunde. De Geul is   
58 kilometer lang en het totale verval 
bedraagt ongeveer 250 meter. Vroegere 
kanalisaties worden weer opgeheven, zodat 
de rivier weer in haar oude loop komt te 
liggen. De rivier meandert zo weer als 
vanouds door het prachtige Zuid-Limburgse 
landschap.                                                                                                                                                                                                                  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het Geuldal    
    
Het Geuldal, waar de Geul doorheen 
meandert, is een schitterend beeklandschap 
met kleine beekjes, typische natuur en 
cultuurhistorische dorpen. De snelle 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sippenaeken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cottessen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voulwames
http://nl.wikipedia.org/wiki/Itteren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mechelen_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij-Wittem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wittem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijlre
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schin_op_Geul
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valkenburg_(Limburg)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Broekhem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meerssen_(plaats)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bunde_(Limburg)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verval_(watergang)
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stroming van de Geul zorgt voor scherpe 
bochten en 
afbrokkeling 
van de oevers. 
Dit komt weer 
ten goede aan 
de dieren in de 
omgeving, 

zoals de 

ijsvogel. Ook 
overstromingen helpen de natuur. Hierdoor 
staan de uiterwaarden onder water en dit 
zorgt weer voor grote variatie in planten en 
dieren achter de oevers. Het gebied 
kenmerkt zich door de invloed van de 

natuur, tapijten van orchideeën, forellen in 
de snel stromende Geul, 
wilgenbossen aan de 
oevers en op de heuvels 
grove dennen- en 
beukenbossen. De 
jarenlange invloeden van 
de Belgische zink- en 
loodmijnen zijn ook goed 

te zien in de vorm van zinkflora zoals de 
zinkviooltjes en de zinkboerenkers. Het 
gebied heeft een rijke cultuurhistorie en de 
pittoreske dorpen, typische watermolens, 
kastelen, wegkruisen, holle wegen en 
authentieke boerderijen zijn een lust voor 
het oog.  
   

Het Ingendael 
Het Ingendael is een natuurgebied gelegen 
in het geuldal tussen Valkenburg en 
Houthem. De naam van het gebied komt 
van een oude kadastrale benaming voor het 
gebied en betekent “in het dal”. Niet alleen 
de dalbodem, maar ook delen van de 
hellingen, inclusief enkele groeves aan de 
bovenrand van het dal, zijn in het gebied 
opgenomen. Het gebied wordt begraasd 
met Konikpaarden en Schotse hooglanders. 
De rivier mag er onbelemmerd buiten zijn 
oevers treden en bomen die door de 
stroming zijn omgevallen worden niet 
opgeruimd. Na een overstroming blijft er 
water staan in laagtes in het dal. Daar 
komen amfibieën, libellen en vogels op af. 
Op de vlakke oevers waar de Geul minder 
hard stroomt, schieten wilgen en elzen op. 

Bij een wandeling door dit gebied loopt men 
langs het water, waar men kan zien hoe 
diep de Geul zich in het zachte kalksteen 
heeft gesleten, en door open grasland. Ook 
loopt men langs een tientallen meters hoge 
wand die ongeschikt is voor landbouw en 
waar dus bos gebleven is. Blikvanger bij 
deze wandeling is kasteel St. Gerlach. In 
een natte periode moet men bij deze 
wandeling wel goede schoenen aan doen 
want de paden langs de Geul kunnen 
drassig zijn. 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De wandelclub gaat woensdag 9 december 
deze wandeling maken en combineert dat 
met een bezoek aan de kerstmarkt in de 
gemeentegrotten van Valkenburg. 
 
Ton Goossens  
 

Schilderen. 
't Vrolijke Palet is een leuke creatieve club in 
de KBO. 
Enkele jaren geleden hadden we wel 24 
leden. 
Helaas is dit aantal erg terug gelopen. 
Dit door natuurlijke redenen zoals ziekte en 
ouderdomsproblemen. 
Daarom zijn wij nu op zoek naar nieuwe 
leden. 
Heeft u een beetje interesse in creatief 
bezig zijn, kom dan eens kijken op 
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dinsdagmiddag van 2 tot 4 uur in "de 
Schouw". 
U hoeft niet te kunnen schilderen of aanleg 
te hebben. 
U moet het alleen maar leuk vinden. 
Degenen die al wel kunnen schilderen zijn 
natuurlijk ook welkom. 
"Hoe meer zielen hoe meer vreugd". 
 
Tot ziens op dinsdagmiddag. 
M.v.d. Voort Michelbrink. 
 
 

 
 

Antilliaanse kalkoen  
 
Benodigdheden:  

 1 kleine kalkoen of 6 poten 

  Zout 

 Peper 

 Djintan 

 2 grote uien 

 1 citroen 

 1 potje kappertjes 

 250 gram margarine 

 1 zakje ontpitte pruimen 
 
         Diversen: 
         Braadslee 
         Alluminium folie. 
 
Werkwijze: 
 
De kalkoen in stukken snijden en royaal 
insmeren met peper, zout en djintan. De 
uien pellen en in dunne schijven snijden. De 
citroen wassen en ook in schijfjes snijden. 
De kappertjes uit laten lekken. Op de 
bodem van de braadslee de helft van de 
boter in klontjes verdelen. 
Daarop de kalkoendelen leggen. Tussen de 
kalkoendelen de uienschijven en de 

citroenschijven verdelen. De kappertjes, 
rozijnen en pruimen er over heen strooien. 
Dan de 2

de
 helft van de boter in blokjes over 

het geheel uitspreiden en de braadslee 
helemaal afdekken met folie. 
In een voorverwarmde oven van 180 graden 
ongeveer 2 ½ uur gaar laten worden. 
Na 2 uur de stukken vlees even omdraaien 
om uitdrogen te voorkomen. 
 
Misschien is dit wat voor de komende 
feestdagen.  Eet smakelijk, 
Cootje 

 
 
 

Herinneringen Koopdag 
 
Deze keer wil ik het hebben over een 
koopdag die de laatste tientallen jaren niet 
meer voorkomt. 
Er komt hier en daar nog wel eens een 
faillissement voor maar je hoort er niets 
meer van. Je moet op het internet kijken 
zeggen ze dan, maar voor veel mensen is 
dat toch nog buiten bereik. 
Wat ik bedoel is een faillissement als 
iemand  stopte met een boerderij of bedrijf 
omdat hij of zij het werk niet meer aankon, 
te oud werd of geen opvolger had. 
Ik wil het hebben over de weduwe 
Adriaansen, Cato van Driese zoals ze ook 
wel werd genoemd. Ze stopte met het 
bedrijf rond 1950 nadat haar man al vrij 
vroeg gestorven was evenals haar twee 
ongetrouwde zwagers. Zij had geen 
kinderen en was echt oud en versleten. Dat  
zag je toen aan sommige mensen.  
De boerderij lag op de plaats waar nu het 
restaurant De Hofstee is. Het was  geloof ik 
op een zaterdagmiddag dat het faillissement 
zou plaats vinden. Een paar uren van te 
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voren was er gelegenheid om in het 
woonhuis  het meubilair, de kasten, stoelen 
enz. te bekijken. Alles wat ze niet mee kon 
nemen naar het klooster waar ze naar toe 
zou gaan. 
Wat in stallen en schuren stond werd naar 
buiten gesleept zoals karren, paardentuig, 
kleine handmachines,gereedschap enz. Zo 
kon iedereen het van boven tot onder  
bekijken. 
Er werd een klein geel tafeltje op het gras 
gezet, waar nu de parkeerplaats is, en de 
verkoop kon beginnen. Dit alles stond onder 
toezicht van notaris F Cox en zijn klerk 
Gerrit Smolders terwijl Sjef Seuntjens van 
de Hapertseweg de zgn. afhanger was.  
Er kwam dikwijls veel volk op af, omdat het 
niet alle dagen voorkwam dat er zoiets te 
doen was. Je kon er soms iets voor een 
prikje kopen wat je nog niet had,of wat thuis 
versleten was. 
Ook werd er dikwijls nog al wat afgelachen 
bij het een of ander voorval.  
Zo herinner ik mij dat op een gegeven 
moment het bieden stopte omdat er geen 
hoger bod kwam. Na enkele keren roepen 
van: “Wie biedt er meer, het is bijna voor 
niks”, nam de notaris het over en zei tegen 
ons aller bekende Mie Moors die toevallig 
voorop stond: “Hé Mie, ik heb jou nog 
nergens op horen bieèn en as ge bieèd dan 
moete wel an de gang blève, want wie de 
blankste billen hi is koopman” Waorop Mie 
vinnig antwoordde: “Ikke nie bieèn nie want 
gè nutrik zèn”. 
De notaris lachte joviaal want zoiets lag hem 
wel en de rest lachte mee. 
Even later hoorde ik iemand naast me 
zeggen: “Ik zal is terug naar Hapert gaon 
fietsen, 't pèrd me 't getuig er op 
meebrengen en wa geld, want ik heb de kar 
gekocht en zonder geld zal 't nie gaon”. 
Na afloop bleven de notaris en enkele 
mensen achter totdat na een tijdje alles 
weer opgeruimd was. 
Het was de sfeer rond zo'n koopdag die het 
gezellig maakte. 

Harrie Baijens 
 
 
 

 Het liefdevolle ritueel 
 
 Vruuger ha'n ze ginnen does bè de qewoôn 
mense, de kender wierre 's zaoterdags in 
unnen teil gezet en goed afgesopt . Mer 
onze vadder hai un vast ritueel. As ie klaor 
waar mee zen werrek buite in den hof, dan 
gong ie zen eige schère. De miste 
huisvadders din da mer ins per wèek dus 
hân ze ok „t lest van de week vort unne 
stoppelbaord. 
 Dan viet onze vadder de spiegel van de 
muur af die hong bove 't kambekske en 
zetten-m op de vensterbank van de raom. 
Hij zette er unne stoel nir, mer gôot urst nu 
bietje wèrem water uit de moor (ketel) die 
op de kache! ston in nu auw kumke war de 
oor toch al af waar. 
 Dan gong-ie zen eige inzéepe en da dee-ie 
héel grondig want de stoppels van zunnen 
baord moesse zoch(zacht) worre.                                        
 Durnao schèerden-ie zen eige, 't miste 
mansvolk dee dè mee un schors, 
(kappersscheermes) mar onze vadder hai al 
unnen echte krabber. 
 As ie dan klaor waar, viet-ie den handdoek 
diet-ie over de  stoel hai hange en vèegde 
de rest van de zeep van zen gezicht af.                   
 Dan bekéek ie zen eige in de spiegel en 
trok daorbè allerlei grimasse urn te kèke of  
ie overal gewist waar. Dan maokten-ie van  
z'n bazeloentje (overhemd) bove un paor  
kneupe los en zipte z'n behaorde borst  mee 
de kwast goed in, viet naderhand wir den 
handdoek en dreugde dan zen eigen af. 
Dan waar ie wir fris, nâdèt-ie irst nog mee  
unne aluin-stéen, (bloedstelpende steen)  
over zen gezicht gedaan hai en zo kos-ie wir  
monter zen duifkes gâan mande.   
Ons moeder durrentege dee-t anders. Die 
wochtte toe de kender nâr bed waare en 
terwijl ze dan saome mee hurre mens nâr 
de  radio zat te luistere, un hurspel, nege 
heit de klok of zoiet, want tillevisie waar er 
toen nog nie, zaat ze mee der vuutjes in un 
teiltje mee wèrrem wâter. As ze daor zo un 
tèdj'e ingezeete hai, vroeg ze aan durre 
mens, nadè ze d'r voet afgedreuqd 
hai, of ie de naogels van dur téen bè woo 
knippe. 
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En da dee-ie dan ook. Durnao pelden-ie ôk 
den ilt onder heur voet weg en zo konne ze 
saome  de sondag wir tegemoet zien.                 
 
 
 

Uit eten met de KBO (2) 

 
wanneer: dinsdag 8 en donderdag 10 

december 
waar: “‟t Spoorke” 
kosten: € 14,00 p.p. (excl. drank) 
opgeven: niet meer mogelijk 
 

Uit eten met de KBO(3) 
 wanneer: dinsdag 12 januari 2010 
  (eventueel: dond. 14 jan.) 
waar:  “De Verwennerij”  
kosten: € 14,00 p.p. (exl. drank) 
opgeven: vóór 8 januari 2010 bij: 
  Jopie Koijen te. 382417 
  Harrie v. Avendonk 
  tel. 387656 
 

Veranderingen in Gezondheidszorg en 

Zorgverzekeringen 
 
wanneer: 10 december 
tijd:  13.30 uur 
waar:  D‟n Aachterûm Reusel. 
 

Kerstviering KBO Bladel 2009 
 
wanneer: woensdag 16 december 
waar:  Den Herd 
tijd:  14.00 uur – 17.00 uur 
programma: Zie bl. 3. 
 

Computercursus voor beginners 
 wanneer: start 7 januari 2010 
  (bij voldoende deelname) 
tijd:  14.30 – 16.30 uur 
waar:  Pius X Praktijkschool. 
kosten: € 60,00 (niet KBO-leden:  
  € 68,75) 
aanmelden: Toos Kneefel tel. 384470 
 

Biljartkampioenschappen  libre 
 
wanneer: voorrondes: 9,10,16,17 jan. 
  tijd: 9.00 – 16.30 uur 
  finales: 23 en/of  24 januari 
waar:  D‟n Achterum Reusel 
kosten: inschrijfgeld: € 3,00 p.p. 
inschrijven: vóór 10 december  
contact: Harrie van Avendonk 
  tel. 387656 
 

Veranderingen in de wet WMO en WTeG 

en de gevolgen 
 
wat:  Lezing door Wim Spijker 
wanneer: vrijdag 26 februari 2010 
waar:  De Schouw 
tijd:  14.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er mag wel  
 

onbedoelde humor uit kranten. 

 
Nederlandse Staatscourant: “De grote 
massa van het Nederlandse volk was allang 
voorstander van het huwelijk. Zij vinden 
Maxima, net als de minister-president, een 
aantrekkelijke vrouw” . 
 
De telegraaf: “Het personeel werd kort na 
sluitingstijd bedreigd met een pistool en ging 
er vandoor met een groot geldbedrag”  
 
Het Rotterdams Dagblad: “Blinden zien 
niets in braille-theatergids.” 
 
Het Rotterdams Dagblad: “Saudi-Arabië 
heeft een Amerikaans verzoek van de hand 
gewezen om vier inmiddels onthoofde 
Saudische terroristen te mogen 
ondervragen”. 

Er mag wel eens gelachen worden 
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vaste activiteiten: 
 
maandag t/m zondag:  
biljarten in de kelder van Huize Kempenland van 09.00 tot 21.00 uur 

 

maandag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
volksdansen:   09.30 – 11.15 uur De Schouw 
zangkoor:   12.45 – 14.00 uur De Schouw 
hobbyclub/handwerken: 14.00 – 16.00 uur Bestuurskamer 
tekenen/schilderen:  14.00 – 16.00 uur Huize Kempenland. 
kaarten:   14.15 – 17.00 uur De Schouw 
line dance:   18.00 – 19.30 uur De Schouw 
line dance:   20.00 – 21.45 uur De Schouw 

 

dinsdag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
koersbal:   09.45 – 11.30 uur Den Herd, Sniederszaal 
fietsen:   13.00 – 17.00 uur Vertrek bij VVV-kantoor 
tekenen/schilderen  14.00 – 16.00 uur De Schouw 

 

woensdag: 
wandelen:   09.00 – 12.00 uur selectie door Ton Goossens 
jeu de boules   10.00 – 12.00 uur De Schouw 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
soos:    14.00 – 16.30 uur De Schouw 

 

donderdag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
gymnastiek:   09.00 – 10.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
gymnastiek:   10.00 – 11.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
gymnastiek:   11.00 – 12.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
yoga:    11.15 – 12.15 uur De Schouw 
fietsen:   13.30 – 17.00 uur vertrek bij VVV-kantoor 
„vrij‟ bridgen   14.00 – 16.30 uur Bestuurskamer 
stijldansen:   14.00 – 16.30 uur Den Herd, Sniederszaal 
 

vrijdag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
jeu de boules:   10.00 – 12.00 uur De Schouw 
sjoelen:   19.30 – 22.00 uur De Schouw 

 
 

Cursussen: 
Bridge:     woensdag 14.00 – 16.30 uur Bestuurskamer 
Computercursus:   donderdag 14.30 – 16.30 uur Pius X Praktijksschool 

 

Overige activiteiten 

 donderdag 7 januari:  kienen 13.30 – 15.30 uur, De Schouw. 

 zaterdag 3 januari:     stijldansen: 20.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
 

 Openingstijden Internetcafé 
 Als de zaal open is kunt u  gebruik van maken van internet 
 In principe is er begeleiding op dinsdag van 14.00 – 16.30 uur door George Koijen  

   op woensdag van 14.00 – 16.30 uur door Henk van Winkel 
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KBO, afdeling Bladel.  

De Schouw Emmaplein 2,  

5531 HM Bladel tel. 380433 

 

Bestuursleden: 
Voorzitter:  

Gust van de Brande, Gagelplein 15, 5531 CN 
tel. 381907 of: 06 18563086 

Secretaris:  
Wim Spijker. Vogelwikke 6, 5531 KB 
 tel. 382971 of: 06 22152880 
willemspijker@hetnet.nl 

Penningmeester:  
Henk Reijne, , Veilig Oord 17, 5531 XA, 
 tel: 38 35 55 
 rekening nummer: 10.75.00.876 

 Voorzitter Werkgroep Recreatieve Activiteiten:  
vacant  

Voorzitter Werkgroep Algemene Activiteiten: 
Cootje Wijffels – Valk, tel. 382710 

Voorzitter Werkgroep Gastvrouwen/heren: 
Rita van den Oetelaar, tel. 383540 

Voorzitter Werkgroep Scholing en Vorming:  
Rosemarie Vermeulen, tel. 382158 

Bestuursleden:  
Harrie van Avendonk, tel.387656 
Jopie Koijen – van Bavel, tel.382417 

  

Contactpersonen: 
Beheerders: 

Gerard van Leeuwen, tel. 382763  
Janus Vermeulen  tel.384561 

Biljarten: 
Harrie van Avendonk, tel.387656 

Bridgen: 
Marijke van Essen - Ploeger. tel. 382457 

Computercursus: 
Toos Kneefel. tel. 384470 

Engels: 
Rosemarie Vermeulen – Jasper tel. 382158 

Fietsen:  
Kees van Rooy,  tel. 332685 

Mobiel tel. nr. 06-13268096 (tijdens het 
fietsen) 

Gymnastiek:  
Lies van Beers - Peijs, tel: 33 26 39 

Hobbyclub en Handwerken:  
Gerda Gijsbers - Beckers, tel: 386052 

Identiteit en Pastoraal: 
Anneke van Bommel - Fiers. tel. 382066 

Jeu de boules: 
Piet Veron, tel. 384373  
Janus Vermeulen, tel. 384561 

Kaarten:  
Ton Goossens. tel.383119 of 0657344781 

Klussendienst: 
 Theo van der Vleuten tel. 06 – 12478150 
 (Tussen 9.00 uur en 12.00 uur) 

Koersbal:  
Henk Adriaansen, tel. 384446 

Kunst: 
Toos Kneefel, 384470 

Ledenadministratie: 
Gust van de Brande, tel: 381907 

Line dance 50+ 
Rita van den Oetelaar, tel. 383540 

Redactieraad:  
Wim Spijker. tel.382971 of: 06 22152880 

Sjoelen: 
Loes Peeters, tel. 385717 

Stijldansen:  
Nel Keijsers - van Eersel, tel: 381848 

Volksdansen: 
Rita van den Oetelaar, tel. 383540 

Wandelen: 
          Ton Goossens. tel.383119 of 0657344781 
          George Koijen tel. 382417  of 0623207847 

Watergymnastiek:  
Nel Keijsers - van Eersel, tel: 381848 

Web-site: 
          Ton Goossens. tel.383119 of 0657344781 

Yoga:  
Rosemarie Vermeulen - Jasper,  tel 382158 

Zangkoor:  
Cootje Wijffels – Valk, tel. 382710 

 

Ouderenadviseurs 
 
Nell Jansen – van Balveren 
 tel. 381591 
Loes Peeters 
 tel. 385717 
Cor van Pelt (belastingen) 
 tel. 384103 
Wim Spijker 
 tel. 382971 
Rosemarie Vermeulen – Jasper 
 tel. 382158 
 

meldpunt Eenzaamheid: 
Nell Jansen – van Balveren tel. 381591 

 
 
Gaat u verhuizen? 

 

A.u.b. tijdig doorgeven 

aan het bestuur. 

 
 
Kent u iemand die pas ontslagen 
is uit het ziekenhuis? 
 

A.u.b. doorgeven aan het 

bestuur 

 
Wij zorgen voor een attentie. 


