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Van de Voorzitter  

 
Wanneer ik dit schrijf gaan mijn gedachten 
al naar het einde van dit jaar met als 
feestmaand december, waarin groot en 
klein toebedeeld worden met cadeautjes. 
Maar dat niet alleen. Wij, als grote mensen, 
leven gedurende de Adventstijd toe naar het 
hoogfeest van Kerstmis. Een tijd waarin 
onze geplande kerstmiddag centraal staat. 
Deze zal plaatsvinden op 17 december om 
14.00 uur in Den Herd. Wij als bestuur 
hopen u daar weer te mogen ontmoeten. 
Enkele dagen daarna gaan wij het 
hoogfeest van Kerstmis vieren. Kerstmis is 
het feest van vrede en geluk, want één maal 
per jaar willen wij het in alle toonaarden en 
alle dialecten graag horen klinken : "Vrede 
op aarde voor de mensen van goede wil" 
Tijdens deze dagen valt het jachtige leven 
stil. Iedereen heeft meer tijd, je leeft een 
stuk rustiger. Wellicht vind je elkaar terug in 
de gezellige familiesfeer. Want meer dan 
ooit hebben we behoefte aan de warmte en 
geborgenheid van deze tijd. Al deze details 
zoals feest en sfeer zijn kleine middelen op 
weg naar saamhorigheid. Laat je niet 
meeslepen door al het negatieve van deze 
tijd, maar tracht naar echte waarde te leven, 
als blije mensen met wie het aangenaam is 
te leven en te werken  
 
Graag wil ik even stil staan bij al die 
gezinnen die het afgelopen jaar een van 
hun dierbaren hebben verloren. Maar ook 
de zieken die veel leed moeten doorstaan 
en verwerken. Laten wij allen hen tot steun 
zijn en de hoop uitspreken dat het 
naderende Kerstfeest ons allen weer troost 
en verlichting mag brengen voor de 
toekomst.  
 
Namens het bestuur wil ik zeker ook alle 
vrijwilligers, in welke vorm dan ook, van 
harte bedanken voor het vele werk dat ze 
ten dienste van onze KBO hebben verricht. 
Een schouderklopje is hierbij zeker op zijn 
plaats.  
 
Eenmaal het Kerstfeest achter de rug, gaan 
wij ons weer opmaken voor het nieuwe jaar 

2009 dat nog vol van verborgen 
onwetendheden voor ons ligt. Laten wij de 
hoop uitspreken dat ook wij dan weer voor 
elkaar een grote steun mogen betekenen en 
ons weer inzetten tot geluk en tevredenheid 
van onze medemensen.  
 
Mede namens het bestuur wens ik u allen 
prettige en gezegende Kerstdagen toe met 
veel devotie en voor later een "Gelukkig en 
Zalig Nieuwjaar.  
 
Graag wil ik mij aansluiten bij de volgende 
nieuwjaarswens van de Congregatie van de 
H. Geest, die ik u niet wil onthouden :  
 
Als je gelooft in de macht van een open 
hand,  
Als je gelooft,dat wat mensen vereent 
belangrijker is dan wat verdeelt;  
Als onrecht dat andere wordt aangedaan je 
even boos maakt als wanneer dat jezelf 
betreft: 
Als je kritiek weet te accepteren zonder je te 
verdedigen en er profijt mee wenst te doen; 
Als je zomaar tijd hebt voor anderen  
Als een kind je nog kan ontwapenen  
Als een vreemdeling nog als een broer voor 
je is;  
Als je je kunt inzetten voor onderdrukten, 
zonder de held uit te hangen;  
Ja, dan zal volgend jaar vrede brengen  
Dan zal volgend jaar mooi zijn  
Dan zal volgend jaar gezegend zijn,en een 
jaar vol hoop zijn. 
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Kerstviering KBO Bladel 2008 
 

 Op woensdag 17 december a.s. vieren wij weer gezamenlijk ons jaarlijkse 

kerstfeest in de grote zaal van Den Herd. We beginnen 's namiddags om 

14.00 uur.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

   > Ons Ouderenkoor "Zanglust” onder leiding van 

     mevr. Groenen begint met een samenzang van 

     kerstliederen. 

   > Kerstgedichten door Theo van Lierop 

   > Kerstliederen door het zangkoor 

   > Voordracht door Stina Jansen. 

   > Samenzang door het zangkoor. 

   > Voordracht door Jo Adriaans 

   > Afsluiting met kerstlied door het koor.  

 

Pauze met koffie,thee en traktatie. 

 

   > Na de pauze een optreden van onze eigen toneelgroep 

     "Blij Bejaard" met een passend kerstverhaal getiteld: 

     "Maria die zoude naar Eindhoven gaan"  

 

Na afloop van de toneeluitvoering zal de verloting van de gemaakte 

kerststukjes plaatsvinden.  

 

Om ongeveer 17.00 uur sluiten wij de kerstviering af. 
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Witte Kerst 
 
Zachtjes zweven schitterende witte sterren  
zigzaggend naar de lichtdromende bomen. 
Wit en stil vangen ze het zachte licht. 
Zachte glooiing in mijn tuin: sneeuw! 
Dikgedekt, de struiken, de bloemen, de tere takken 
met het goddelijke, koele, kristallen dons. 
Witschitterend, ja.  
Uit sterrenstof, spelend met manestraal gebonden 
door het kind dat vrede zou brengen, lachend, 
schaterend zelfs zodat wij het geschenk blij en vrolijk aannamen. 
 
We leken het aan te nemen. 
We leken blij te zijn. 
We hielden van het kind. 
We houden van het kind. 
 
We dachten dat het gemakkelijk zou zijn, 
een witte kerst 
een kerstboom  
met vruchtbaarheidssymbolen van onze oeroude, bijna vergeten godsdienst, 
een tafel vol bijzonder eten. 
Gelukkig: 
een eenzame gast aan tafel, dat voelt geweldig en niet meer schrijnend. 
Nu mag wijn in overvloed en 
o, geef ons vrede aan tafel, 
o, alsjeblieft niet uiteindelijk ruzie. 
Jawel, maar niet bij ons toch? 
 
Buiten is het stil. 
Sneeuwvlokken vallen gewoon uit een donkere winterse wolk. 
Morgen maken we een sneeuwpop voor het kind, 
voor ons kind, 
voor ons kleinkind. 
Wat een geschenk! 
Wat een godswonderlijk geschenk. 
 
Rosemarie Vermeulen 
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Familieberichten 
 

Overleden: 
 
22 oktober; Elisabeth Keijsers – Adolfs 
  Huize Kempenland    91 jaar 
 
25 oktober: Jan Heesterbeek 
  Berschotten 2   89 jaar 
 
22 november: Janus Schoofs  
    Gagelstraat 1   75 jaar 
 
Het bestuur van de KBO wenst alle 
familieleden veel sterkte toe bij de 
verwerking van dit verlies. 
 

50 jaar getrouwd: 
 
19 november: Jack van Bommel en 
   Annie de Beijer 
   Zwartakkkers 21 
 
Het bestuur feliciteert de jubilarissen en 
wenst ze samen nog fijne jaren toe. 
 

Welkom aan nieuwe leden 

 
Hr. en mevr. van Herpen – Vrijsen 
Hr. en mevr. Hoskens – Wittens 
Hr. en mevr. Lathouwers – Wouters 
Mevr. M. Janssen 
Mevr. A. Janssen 
Hr. J. Wouters 

 
 
 
 

 
 
 

Van de

Bestuurstafel
 

 
Bericht voor de dames die mee gaan naar 

de breifabriek in Duitsland op vrijdag 19 
december. 
De bus komt ca. 13.30 uur bij de grote 
bushalte aan de Rondweg, t/o Huize 
Kempenland. 
De thuiskomst zal ongeveer 19.00 uur zijn. 
We wensen u veel plezier.  
 

 

 
 

Zittingsavond voor Senioren  

 
Zoals elk jaar hebben De Muggenzifters ook 
dit jaar weer een zittingsavond speciaal voor 
onze ouderen in het vooruitzicht gesteld. Al 
vanaf het prille begin van deze vereniging 
wordt deze avond door de Muggenzifters 
aangeboden aan de "Bond voor Ouderen" 
afd. Bladel. Deze avond is dan ook alleen 
toegankelijk voor alle leden van deze bond, 

en deze KBO-leden hebben dan ook gratis 
toegang. 
Wij benadrukken in onze organisatie steeds 
weer dat deze avond een soort van 
visitekaartje moet zijn voor hetgeen nog 
volgt. Artiesten en carnavalsvereniging 
nemen dit dan ook zeer serieus op. Ook dit 
jaar staan ze weer voor u gereed om u een 
onvergetelijke carnavalsavond te bezorgen. 
Vol van muziek, zang, voordracht en 
carnavaleske gebeurtenissen. Deze avond 
aangeboden door de Muggenzifters wordt 
overigens altijd zeer gewaardeerd door de 
aanwezige senioren. “De Muggenzifters” is 
een vereniging die alles organiseert zonder 
subsidies. Elke financiële steun is daarom 
welkom. Maar u weet het, niets is verplicht, 
de avond is per saldo gratis. Als blijk van 
waardering kunt u de vereniging steunen 
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door deel te nemen aan de geboden loterij. 
Wij hopen dat u deze traditie in ere wilt 
houden. Nog even het volgende: natuurlijk 
wordt aan begeleiders van minder mobiele 
ouderen de toegang tot deze avond niet 
geweigerd. 
 
Wij wensen u allen een heerlijke, 
ontspannende carnavalsavond toe op 

donderdag 5 februari om 19.11 uur in 

Den Herd. 
Op verzoek van de Carnavalsvereniging 
worden gratis kaarten verstrekt aan onze 

leden die op zaterdag 31 januari tussen 

14.00 en 15.00 uur af te halen zijn in de 

Schouw. Ook hier geldt het motto Op = Op 
 
Het bestuur de Muggenzifters en KBO. 
afdeling Bladel. 
 

Soos op woensdagmiddag 
 

Op woensdagmiddag 17 december is er 
geen soos in verband met de kerstviering. 
Ook op 24 december is er geen 
soosmiddag. 
 
 

 
Dringend begeleidend pianist 

gezocht 
 
De leden van het koor zijn hard op zoek 
naar een begeleidend pianist. Helaas zijn de 
huidige begeleiders beiden wegens ernstige 
ziekte niet meer in staat om te begeleiden. 
De begeleiding is 1x per  maand nodig, op 
een maandag van 12.45 uur tot 14.00 uur. 
 
De koorleden maken zich het meest zorgen 

over de kerstviering van 17 december.  

Ze vragen dan ook dringend iemand die op 
zijn minst op die ene dag het koor begeleidt. 

Voor de goede verstandhouding:  
Graag iemand die het hele jaar wil 
begeleiden en ook tijdens de kerstviering 
van 17 december. 
Maar als u alleen de17e kunt, ook prima, 
inclusief voorbereiding natuurlijk. 
 
Meld u zich alsjeblieft bij: 
Cootje Wijffels tel 382710  
 
 

Scholing
en

Vorming
 

 

Lezingen in de regio, altijd even 

controleren.  
 
In de vorige Schakel hebben wij een aantal 
lezingen voor u verzameld waarvan wij 
dachten dat ze wel interessant voor u 
konden zijn. Wij namen de betreffende 
lezingen over van een boekje van de 
Stichting Steunfonds Gezondheidszorg die 
deze lezingen subsidieert. Omdat de 
gegevens al vroeg aangeleverd moeten 
worden waarschuwt de stichting er voor om 
zelf altijd even te controleren of de 
betreffende lezing doorgaat.  
Wel, die waarschuwing hadden we ook 
moeten publiceren en zelf ter harte moeten 
nemen, want de lezing op 27 november 
over Osteopathie in de Eikenburg te Eersel 
is niet doorgegaan. Volgens de laatste 
berichten gaat deze op 15 januari wel door 
maar wij adviseren u de plaatselijke krantjes 
in de gaten te houden.  
Wij zouden het heel vervelend vinden indien 
u hier, mede door onze publicatie, last van 
heeft gehad. In dat geval bieden we ons 
excuus aan. 
 
Rosemarie Vermeulen 
 
 
 



 

 -7- 

Yoga 
 
Soms gebeurt het dat mensen moeten of 
willen afhaken. Dat betekent een kans voor 
anderen. Onze groep is op dit moment vol 
omdat iedereen op de wachtlijst aan de 
beurt is gekomen.  
Wie zich nu opgeeft komt weliswaar op de 
wachtlijst maar maakt als een van de 
eersten kans om geplaatst te worden.  

Wie, wanneer en waar? Anita van Gurp, 
onze yogadocente geeft les op 
donderdagochtend van 11.15 uur tot 12.15 
uur in de Schouw, onze eigen KBO-ruimte 
naast Den Herd. 

Wat doen we? Yoga zorgt voor een 
toename van lenigheid en evenwicht van 
lichaam en geest. De oefeningen gaan 
(vaak) in een rustig tempo, waarbij je ook 
goed let op je houding, beweging en 
ademhaling. Ook krijg je 
evenwichtsoefeningen, meditatietechnieken 
en ontspanningsoefeningen aangereikt.  
De yoga-oefeningen worden staand, 
liggend, knielend of zittend vanaf ons matje 
of op een stoel gedaan. Dat laatste kan ook 
heel goed als je moeite hebt met bepaalde 
houdingen.  
De oefeningen en houdingen hebben 
prachtige namen als: de Dolfijn, de Cobra, 
de Kwaaie Kat, de Kikker, de Kandelaar, 
Groet aan moeder Aarde, enz. Al die 
oefeningen zijn goed voor bepaalde delen 
van het lichaam en gebieden van de geest, 
maar er zijn ook oefeningen voor een goede 
doorstroming van het geheel. 
Omdat ik het betrekkelijk druk heb (met 
leuke dingen en activiteiten), ervaar ik de 
yoga als rustpunt van de week. Verder vind 
ik de yogalessen: rustgevend, evenwicht 
scheppend en ja, soms heb ik spierpijn van 
een stevige oefening. Dus: het is zeker niet 
alleen maar liggen slapen op een mat! 

Benodigdheden: We dragen gemakkelijke 
kleding. Als ondergrond heeft iedereen een 
matje of deken of slaapzak en een klein 
kussentje. Om niet uit te glijden doen we de 
oefeningen op blote voeten. Antislipsokken 
zijn handig, ook als je last van koude voeten 
hebt.  

Kosten: De kosten zijn € 5,00 per les, maar 
KBO Bladel draagt daar €1,00 per les, per 
cursist aan bij, in het kader van Meer 
Bewegen Voor Ouderen. U betaalt dus 
€4,00 per les. We hebben 38 lessen 
gepland. De kosten voor 1 jaar zijn dus  
€ 152,00. Dit kan in twee termijnen van 
€ 76,00 betaald worden. Mocht dat een 
probleem zijn dan kan er in overleg met de 
docent iets geregeld worden. Voor mensen 
die tijdens het jaar instappen, berekenen we 
het aantal lessen dat nog rest in het 
betreffende  half jaar x € 4,00. 
Inlichtingen en aanmelden kunt u bij: 
Contactpersoon yoga:  
Rosemarie Vermeulen: tel. 382158 of  
via email: Rosem.corvermeulen@chello.nl 
 

Computercursus voor beginners 
 
Bij voldoende deelname starten we op 
donderdag 8 januari 2009 een 
computercursus van 12 lessen voor 
beginners.  
Er zal aandacht besteed worden aan  

e-mail versturen, Internet en/of andere 
onderwerpen in overleg met de docent. 
 
Er kunnen 14 personen deelnemen.  
 

 Aanvang cursus  donderdag  

8 januari 2009 

 Twaalf bijeenkomsten op donderdag 

van 14.30 - 16.30 uur 

 Plaats:  Pius X Praktijkschool, ingang 
Christinelaan 

 Kosten: incl. koffie/thee € 60.00 (voor 
niet KBO-leden € 68.75) 

 Docent: Henk van Winkel 

 
Als u deelneemt aan deze cursus is het wel 
de bedoeling dat u regelmatig oefent, 
anders heeft het geen zin dat u meedoet! 
 

N.B. Mensen die op de wachtlijst staan 

dienen zich nog definitief aan of af te 

melden! 

 
Voor informatie en aanmelden kunt u bellen 
met de contactpersoon: 
Toos Kneefel: tel. 384470 
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Engels voor echte beginners 
 
Heeft u nooit Engelse les gehad? En heeft u 
wel eens gedacht had ik dat maar wel 
gehad? Nooit de kans gehad? Nu krijgt u 
een nieuwe kans!  
Dinsdag 6 januari 2009, van 10.00 tot 12.00 
uur, willen we starten met een cursus 
Engels voor echte beginners. Het gaat om 
heel praktisch taalgebruik. Een paar 
voorbeelden: boodschappen doen, hoe laat 
is het, enz, enz. De lessen worden gegeven 
in een ontspannen sfeer.  
De docente Thea Habets heeft veel ervaring 
in het geven van Engels en veel ervaring 
met beginners.  
De groep zal om en nabij de 10 deelnemers 
tellen zodat iedereen genoeg aandacht 
krijgt. 
Er worden 12 lessen gegeven op de 
dinsdagochtenden in januari, februari en 
maart en misschien ook nog in april. De 
lessen worden gegeven in de 
bestuurskamer bij De Schouw. 
Omdat de docente bereid is vrijwillig les te 
geven hebben we de kosten laag kunnen 
houden. 
U hoeft maar € 20,00 te betalen. In dit 
bedrag is lesmateriaal inbegrepen.  
Heeft u zin? Gewoon doen. 
 

U kunt zich opgeven voor 8 dec. 2008 bij 

de contactpersoon: 
Rosemarie Vermeulen tel 382158 of  
via een briefje bij Wilhelminalaan 63 Bladel 
of 
via email:rosem.corvermeulen@chello.nl 
 
kinderpraat 
 
Welke verschillen ken je 
tussen een haan en een 
kip? 
Kind: “De haan is de baas 
en de kip moet luisteren. 
 
Kind zingt: “Sinterklaas 
goed heilig man, trek je beste slabber aan.” 
 
“Juf, het vasthoudertje van mijn beker is 
stuk! 

 
 

Verslag Ceciliafeest Ouderenkoor 

KBO 
Op zaterdag 22 november, de dag van onze 
patrones St. Cecilia, hebben wij met het 
hele koor en gasten deze verjaardag 
gevierd. 
De zaal in de Schouw was heel feestelijk 
ingericht. De gasten kwamen om 14.00 uur 
en werden onthaald met koffie en gebak. 
Onder de gasten waren de Heer Theo 
Wierts, voorzitter van de REBO uit de regio, 
en onze voorzitter Gust van den Brande met 
zijn echtgenote. 
We begonnen natuurlijk met het zingen van 
het Cecilia-lied, dat door Jeanne Groenen 
zo zuinig bewaard wordt. Na de eerste koffie 
werden onze jubilarissen gehuldigd door 
Theo Wierts. De dames die daarvoor in 
aanmerking kwamen waren: Hennie 
Groenenveld: 10 jaar lid, Stina Jansen- de 
Leest: 20 jaar lid, Miet Hendriks-Jansen: 20 
jaar lid en onze dirigente Jeanne Groenen-
de Beyer, die al 20 jaar met het stokje 
zwaait. De Heer Wierts vond het geweldig 
dat ons koor de laatste jaren zo gegroeid is. 
Zingen geeft een heerlijk gevoel van 
bevrijding en is heel gezond voor ons 
allemaal. 
De dames kregen allemaal een 
herinneringsspeldje. Dat spelden ze 
natuurlijk allemaal op als we weer optreden 
bij de kerstviering. Ook was er voor ieder 
een oorkonde en een mooie bos bloemen. 
Jeanne Groenen sprak een uitgebreid 
dankwoord. De volgende spreker was onze 
voorzitter van de KBO, Gust van den 
Brande. 
Hij vond onze dirigente een pijler van de 
KBO, want zonder dirigent is het moeilijk 
een koor te handhaven. En Jeanne 
Groenen houdt dit koor al weer 20 jaar 
geheel belangeloos bij elkaar. Ze is een 
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geweldige vrijwilligster binnen de KBO. 
Daarom vond hij het een eer om haar de 
zilveren vrijwilligersspeld van de KBO te 
mogen opspelden. En toen was Jeanne 
even sprakeloos. 
Natuurlijk moest daar op gedronken worden 
en er werd gezongen, waarbij de dirigente 
natuurlijk onmisbaar was. Stina Jansen had 
mooie verhalen van vroeger, 4 keer trad ze 
aan met weer een ander verhaal. Ook onze 
Harry liet ons weer lekker lachen met zijn 
voordrachten, en ook Hortense had nog een 
mooi oud verhaal 
Tussendoor werd er gezongen en vooral 
veel gepraat. Ik denk dat we op een mooie 
middag kunnen terugkijken. En dat alles zo 
goed en soepel verlopen is hebben we aan 
Rita en Mary te danken. Bedankt dames en 
misschien mogen we ooit nog eens bij jullie 
aankloppen. Volgen jaar bestaat ons koor 
35 jaar en misschien kan er dan weer een 
feestje af.   
 
Cootje Wijffels. 
 

Bedevaart Gerardus Weebosch 16 

oktober 2008. 

 
Met 15 mensen vertrokken we op de fiets 
ter bedevaart naar de Weebosch, waar de 
volksheilige Gerardus nog altijd wordt 
vereerd. Veel ouderen uit de omgeving 
komen hier naar toe met hun zorgen en 
vinden hier steun. Dat blijkt wel uit de vele 
dankbetuigingen. 
Deze mis was ook voor de leden en 
overleden leden van de KBO uit Bladel. Er 
waren ook mensen uit Bladel met de auto 
hier aanwezig en zelfs twee dames te voet. 
Dat is pas  écht bedevaart! 
De gezangen van de Mis werden verzorgd 
door het koor van de Weebosch.  
De pastoor gaf in zijn preek aan dat we het 
zelf best goed mogen hebben, maar dat het 
onze plicht is om ook voor de 
minderbedeelden te zorgen. Vooral in deze 
hectische tijd. We moeten het samen doen. 
In café ”het Heuveltje” aten we onze 
boterhammen op met een paar bakjes 
lekkere koffie. Die werd ons aangeboden 
door de KBO; bedankt hiervoor! 

Daarna begonnen we aan een mooie 
fietstocht richting Lommel, waar we bij de 
„Sahara‟ uitkwamen. Daar hebben we dit 
mooie stuk natuur bezichtigd, terwijl de zon 
lekker scheen. Dat was genieten, zo mooi! 
Dan gaan we richting de „Blauwe kei‟. Hier 
was het lekker warm en menigeen genoot 
van een drankje met hier en daar zelfs nog 
een stuk kwarktaart. 
Daarna zochten we onze fietsen weer op 
voor ons laatste stukje. Terwijl het 
weerbericht slecht weer voorspelde, was het 
de hele dag, op een paar druppeltjes na, 
droog gebleven. Zelfs de zon heeft af en toe 
geschenen! Zo zie je maar dat het vaak wel 
meevalt met het weer. 
We hadden, toen we in Bladel aankwamen, 
toch maar weer mooi 54 km op onze teller 
staan! 
Al bij al weer een waardevolle dag, dat 
nemen ze ons niet meer af! 
 
Groeten, 
  Jo Adriaans 
 

Senioren 
 
Oud worden is vasthouden aan het leven en 
niet opgeven. 
Het vraagt rust, 
maar is nooit uitgeblust. 
Oud worden heeft zijn schoonheid, 
maar vraagt dankbaarheid. 
Het is zich nog amuseren en.. 
medemensen waarderen. 
Het zet de zorgen aan de kant en 
geeft het leven de bovenhand. 
Het is jong blijven in gedachten 
en nog veel van het leven verwachten. 
Het is met de tijd mee gaan en proberen 
de jeugd te verslaan. 
Oud worden is veel bewegen 
en altijd dromen dat er vele mooie dagen 
mogen komen. 
 
 Maria Groenen 
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80+ Middag  

 
We waren allemaal benieuwd wat ons deze 
middag allemaal voor verrassingen zou 
bezorgen. De werkgroep was al een paar 
weken bezig om alle 80-jarigen in beeld te 
brengen en uit te nodigen voor deze 
middag. Dit was veel werk om allemaal te 
organiseren wie er allemaal met de auto 
gehaald en thuis gebracht moest worden. 
Gelukkig zijn er altijd genoeg vrijwilligers om 
ons een fijne middag te bezorgen.  
Om half 2 werden we opgehaald en naar de 
feestzaal gebracht. Die zag er weer mooi uit 
met herfstblad in alle kleuren. De tafeltjes 
en stoelen waren allemaal gezellig 
neergezet, zodat je een lekker plaatsje uit 
kon zoeken. Toen we allemaal zaten 
werden we welkom geheten door onze 
voorzitter Gust v.d. Brande. Hij wenste ons 
allen een gezellige middag toe. Deze werd 
verzorgd door onze eigen KBO-leden, de 
volksdansgroep en het zangkoor, maar 
eerst werden we getrakteerd op een plak 
cake met koffie of thee. Ondertussen werd 
de muziek geïnstalleerd voor de 
volksdansgroep. Ze hadden pas een nieuwe 
dansleraar uit België, zodat ze allemaal 
nieuwe nummers in gestudeerd hadden. Die 
lieten ze ons natuurlijk zien in die korte tijd. 
Het was echt geweldig, we vonden het  
allemaal heel mooi om te zien  en hebben er 
echt van  genoten. 
Ondertussen is de pauze  aangebroken en 
worden we  voorzien van een borreltje of 
een drankje. En natuurlijk  hadden we even 
tijd om wat  bij te buurten met  klasgenoten. 
Deze had je al  lang niet meer gezien, dat 
was  toch wel weer leuk.  Toen moesten wij 
ons klaar gaan maken om ons repertoire  op 
de planken te gaan  brengen. We hebben 
een heel  mooi koor, vooral nu deze is  
uitgebreid met meer mannen en vrouwen. 
Zo wordt het ook steeds  leuker om te 
zingen.  Jeanne zingt graag 4-stemmig en  
wij doen allemaal mee. We doen erg ons 
best. We hadden verschillende liedjes laten  
horen en zo te horen vonden  ze het 
allemaal leuk. Vooral  omdat het 
Nederlandstalig  was en ze de liedjes mee  
konden zingen.  We hadden ook nog: 

“Ballade van 't oude „Blaal“ met woorden 
van Charel Baelemans en muziek van 
Pastoor Kersemakers die we allemaal nog 
wel kennen.  Het refrein werd gezongen en  
daar tussendoor werd er  verteld over het 
oude Bladel. De herinneringen van vroeger  
komen dan naar boven, hoe  we als bruidjes 
met de tram  naar Meerveldhoven op  
bedevaart gingen. Dat was  een mooie tijd. 
Wat waren we  toch „freet‟ zo'n volle tram 
met  bruidjes van alle dorpen. Dat  was een 
hele belevenis. (zie ook bl. 10) 
 
Na afloop kwam Gust iedereen bedanken 
die deze middag mee verzorgd had.  
Het was een heel geslaagde middag, waar 
we allen nog met veel plezier aan terug 
denken. Toen werden we allen nog voorzien 
van lekkere gesmeerde broodjes en 
krentenbollen met koffie of thee, die door de 
vrijwilligers werden rondgebracht. Het was 
een hele geslaagde en mooie middag. Na 
afloop kregen allen nog een presentje 
aangeboden en was de middag afgesloten. 
Om 5 uur stonden de auto's klaar om ons 
naar huis te brengen.  
Namens iedereen onze dank daarvoor! Heel 
veel dank aan het bestuur en de werkgroep 
van de KBO die deze middag verzorgd 
heeft. 

Stina Jansen De Leest. 
 

 

Herinneringen  
 

Belgische of Nederlandse huizen 
  
Als je door de Kempen rijdt dan zie in 
sommige dorpen nog de huizen uit het 
verleden en dan bedoel ik al die huizen en 
boerderijen die voor de oorlog gebouwd zijn 
en sommige terug gaan tot in het verre 
verleden. 
Als je er een beetje op let, dan zie je dat er, 
in het ene dorp meer dan in het andere, de 
huizen en boerderijen gebouwd zijn met de 
zgn. Belgische stenen. Je kunt beter zeggen 
steentjes want de maat ervan is kleiner dan 
van een Nederlandse baksteen. 
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Daar waar de Nederlandse maat  21 maal 5 
cm is, plus één cm voor de voegdikte komt 
men met de Nederlandse maat op een 
werkdikte van 6 cm en 22 cm lengte. 
Van de Belgische baksteen die een maat 
heeft van 17,5 maal  4,5 cm en waarbij je 
ook nog met een dunnere voeg werkt, heb 
je ongeveer 100 stenen per m² nodig terwijl 
je bij de Nederlandse maat aan 75 stenen 
genoeg hebt. Deze Belgische stenen 
werden aangevoerd toen het kanaal bij 
Arendonk was gegraven en kwamen uit de 
steenfabrieken in de omgeving van Boom bij 
Antwerpen. Ik sprak daar een paar weken 
geleden over met een inwoner van Ravels. 
Hij zei tegen mij: “Wij noemen ze ook wel de 
boomse stenen.” Deze stenen kwamen met 
de boot tot Arendonk en werden dan met 
paard en kar naar de bouwplaats gebracht, 
terwijl ze later ook met de tram vanuit 
Arendonk naar het centrum van het dorp 
werden gereden, waarna ze met paard en 
kar naar de bouwplaats werden gebracht. 
Mijn vader vertelde verder dat toen in 1910 
de boerderij werd gebouwd, de buurt 
meehielp om de stenen op de bouwplaats te 
krijgen. Het duurde wel een paar jaar 
voordat zo`n boerderij totaal klaar was. Ik 
heb hem ook wel eens gevraagd waarom 
het Belgische stenen moesten zijn en geen 
Nederlandse. 
Hij zei: “In die tijd kwamen zowat alle stenen 
uit België. Het vervoer was via de tram 
geregeld en ze waren ook vijf gulden per 
duizend goedkoper.”  
Dat kan toch best veel geweest zijn als ze 
bijvoorbeeld twintig of vijf en twintig gulden  
per 1000 stuks moesten kosten. Als ik dan 
een optelling maak naar de maat van het 
gebouw (en alle muren waren steens 
gebouwd dwz. massief, dus met dubbele 
muur) dan kom ik op een getal van een 
70.000 stuks. Als er niet meer dan een 800 
stuks per kar geladen werd vanwege het 
gewicht kun je nagaan hoeveel keren men 
moest rijden. 
Toen zei ik: “Ze zijn toch kleiner dan de 
Nederlandse baksteen en op het werk 
duurde het langer voor er een muur klaar 
is.” Daar kreeg ik geen antwoord op maar 

omdat toen iedereen zo bouwde, viel het 
niet zo op. 
Vanaf 1914 met de eerste wereldoorlog was 
het gedaan met de Belgische stenen en 
sinds die tijd zie je dat de huizen zijn 
gebouwd met Nederlandse. Die zijn 
gemiddeld donkerder van kleur en iets 
groter.Hoe korter bij de grens hoe meer je 
nog van deze huizen en boerderijen ziet en 
natuurlijk ook: hoe verder van de grens des 
te minder. 
In het centrum van Bladel staan er nog 
maar een paar. Een op de Bleijenhoek, 
waar vroeger de familie Vosters een 
boerderij had en het andere is het 
Gindrahuis. Ook zie ie nog wel eens af en 
toe dat de zijgevel nog met Belgische 
stenen gebouwd is bijvoorbeeld .het huis 
tegenover de Bito langs de pastorie. 
Zo heeft een deel van de Kempen in het 
verleden zijn eigen stempel gedrukt op de 
bouw van huizen en boerderijen wat betreft 
de Belgische bakstenen en de typische 
kleur er van. 
 

H.Baijens 
 

Ballade van het oude “Blaal”.  
 
tekst: Charel Baelemans. 
Muziek; W. Kersemakers 
 
Met waaiers van klinkers is ‟t marktveld 
verhard, met zo‟n prachtig gezicht is het 
nieuwe gestart.  
En wij weten het oude zal langzaam 
verdwijnen, al zijn wij ook trots op onz‟ 
straten en pleinen. 
 
En de weeld‟rige groei die wij zien om ons 
heen, toch denken wij oud‟ren nog dikwijls 
meteen,  
aan die heerlijke tijd uit vroegere dagen: het 
was niet modern wat onz‟ ogen toen zagen. 
 
Maar we leefden gelukkig, tevreden en blij. 
We kenden geen dwang, want alles was vrij. 
Toen was Bladel nog „Blaals‟ met zijn eigen 
manieren. 
Men bouwde nog zonder een pak 
formulieren. 
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De wagenverlichting was wel primitief. 
En als d‟olielamp blaakte, namen wij dat 
maar voor lief. 
Was de zandweg soms modder – ja ‟t viel 
allemaal niet mee, 
maar we pasten ons aan en we waren 
tevree. 
 
Toen was er begrip voor het een en het 
ander, 
en zo nu en dan kwam ‟t volk bij elkander, 
des avonds op ‟t marktveld, en als de 
fanfare ‟t kioske besteeg, dan stond daar 
die schare. 
 
In groepjes bijeen daar onder de linden. 
de schooljeugd, die kon men meestentijds 
vinden 
bij ‟t pompke, dat stond onder ‟t oude 
prieeltje.Toen was ‟t heel gewoon: maar nu 
„n juweeltje 
 
Wanneer het weer komt in d‟herinnering 
naar voren. 
Slechts de stoomtram alleen kon de rust 
toen verstoren. 
Want met remmend geknars ging hij zwaar 
door de bocht, 
(In de tramhalt regeerde toen Janske de 
Vocht.) 
 
Toen was ‟t nog café en zo tussen beien 
klonk daar nog ‟t gezang van den ouwe 
Frans Fijen. 
Bij Soontiëns en Craens haalden wij toen 
ons mikske 
en stond naast het raadhuis niet ‟t 
boterfabrikske? 
 
En terwijl Jan van ‟t Doolland daar draaide 
of waste schreef den Burger op ‟t Raadhuis 
met ‟n pen die steeds kraste. 
Z‟n enige hulp, veldwachter Van Gils, 
en in ‟t gezelschap „nen takshond, 
ja elck wat wils. 
 
En ‟t Oud Sniedershuis dat het marktveld 
bekroonde 
was een boerencafé waar de „kalverjood‟ 
woonde. 

En toen bij van Dorst nog het mannenkoor 
zong 
was „Blaal‟ op z‟n schönst, maar toen waren 
wij jong. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dé beurs voor 55-plussers mag u niet 

missen 
De Senioren Expo in Koningshof te 

Veldhoven is de grootste beurs voor 50-
plussers in het zuidelijk deel van Nederland.  

Zes dagen lang kunt u zich tijdens 
de Senioren Expo uitgebreid laten 

informeren, adviseren, en amuseren. In een 
sfeervolle omgeving wordt u geprikkeld tot 

actieve deelname aan zang, dans en 
demonstraties. Een beurs waar u veel kunt 

ontdekken en beleven. De Senioren 

Expo is echt een dagje uit! 

De Senioren Expo is een complete 
huishoudbeurs met ruim 100 stands. U vindt 

er alles over sfeervol wonen en leven, 
reizen, gezondheid en beweging en hobby 
en creativiteit. En een onderdeel vormt de 

informatiemarkt waar non-profit 
organisaties/instellingen informatie en 
voorlichting geven over zaken die van 

belang zijn voor 50-plussers. De Senioren 
Expo is alles onder één dak voor de 50-

plussers. 

Onder het genot van een hapje en een 
drankje kunt u in een sfeervolle ambiance 

genieten van het optreden van 
seniorenorkesten/-koren en solo-artiesten. 

Wij nodigen u van harte uit om het grootste 
seniorenevenement in het zuidelijk deel van 
Nederland te bezoeken. Tot ziens op een 
van de beursdagen van dinsdag 13 t/m 

zondag 18 januari 2009. 
 

De Senioren Expo 2009 is de beurs voor 

50 plussers in Noord-Brabant die u niet 

mag missen. 
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Engelse les voor echte beginners 
wanneer: start op 6 januari 2009 
tijd:   dinsdag 10.00 – 12.00 uur 
waar:  bestuurskamer De Schouw 
kosten: € 20,00 
contactpersoon: Rosemarie Vermeulen 
        tel. 382158 
 

kerstviering 
wanneer: 17 december 
waar:  Den Herd 
tijd:  14.00 – 17.00 uur 
 

Breifabriek Marcienne 
wanneer: 19 december 
vertrek: ca. 13.30 uur bij bushalte 

Rondweg, t/o Huize 
Kempenland. 

Soos 

Geen soos op 17 en 24 december. 
 

Bridgecursus 

De bridgecursus start op woensdag 7 

januari om 14.00 uur in de Schouw met 12 
deelnemers. 
 

Computercursus voor beginners 
wanneer: aanvang 8 januari 
tijd:  14.30 – 16.30 uur 
waar:  Pius X Praktijkschool 
kosten: € 60,00 (niet-leden: € 68,75) 
informatie: Toos Kneefel te. 384470 
 

Zittingsavond voor senioren 
wanneer: 5 februari 2009 
tijd:  19.11 uur 
kaarten: 31 januari 14.00 – 15.00 in de 

Schouw 
kosten  gratis (loterij!) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Er mag wel eens gelachen worden 

 

“brieven verstuurd aan de schade-

afdeling van een verzekeringsbureau. 
 
Wie mijn portemonnee gestolen heeft kan ik 
niet zeggen aangezien er niemand van mijn 
familie in de buurt was. 
 
Voor zulke vuile uitvluchten moet u toch 
echt een dommer iemand zoeken maar die 
zult u niet makkelijk vinden. 
 
Mijn zoon heeft die vrouw niet omver 
gerend. Hij is er heel snel voorbij gerend en 
door de ontstane tocht is ze omgevallen. 
 
Ik verwijderde mij van de rand van de straat, 
wierp een blik op mijn schoonmoeder en 
reed vervolgens het talud af. 
 
Uw computer heeft mij een kind toebedeeld. 
Maar ik heb helemaal geen kind en al 
helemaal niet van uw computer. 
 
(uit een proces-verbaal) 
De achtervolgde sprong te water en dook 
ondanks meermaals herhaalde sommatie 
niet meer op. 
 
Mijn motorfiets moest, net als ikzelf, 
vanwege ernstige schade weggesleept 
worden. 
 
Ik heb mijn rechter arm gebroken, mijn bruid 
heeft haar voet verstuikt. Ik hoop u hiermee 
van dienst geweest te zijn, hoogachtend… 
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vaste activiteiten: 
 
maandag t/m zondag:  
biljarten in de kelder van Huize Kempenland van 09.00 tot 21.00 uur 

 

maandag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
volksdansen:   09.00 – 10.15 uur De Schouw 
volksdansen:   10.15 – 11.15 uur De Schouw 
zangkoor:   12.45 – 14.00 uur De Schouw 
handwerken:   14.00 – 16.00 uur Bestuurskamer 
tekenen/schilderen:  14.00 – 16.00 uur Huize Kempenland. 
kaarten:   14.15 – 17.00 uur De Schouw 
line dance:   18.00 – 19.30 uur De Schouw 
line dance:   20.00 – 21.45 uur De Schouw 

 

dinsdag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
koersbal:   09.45 – 11.30 uur Den Herd, Sniederszaal 
fietsen:   13.00 – 17.00 uur Vertrek bij VVV-kantoor 
hobbyclub   14.00 – 16.00 uur De Schouw 

 

woensdag: 
jeu de boules   10.00 – 12.00 uur De Schouw 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
soos:    14.00 – 16.30 uur De Schouw 

 

donderdag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
gymnastiek:   09.00 – 10.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
gymnastiek:   10.00 – 11.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
gymnastiek:   11.00 – 12.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
yoga:    11.15 – 12.15 uur De Schouw 
fietsen:   13.30 – 17.00 uur vertrek bij VVV-kantoor 
„vrij‟ bridgen   14.00 – 16.30 uur Bestuurskamer 
stijldansen:   14.00 – 16.30 uur Den Herd, Sniederszaal 
 

vrijdag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
jeu de boules:   10.00 – 12.00 uur De Schouw 
sjoelen:   19.30 – 22.00 uur De Schouw 

 
 

Cursussen: 
Bridge:     woensdag 14.00 – 16.30 uur Bestuurskamer 
Computercursus:   donderdag 14.30 – 16.30 uur Pius X Praktijksschool 

 

Overige activiteiten 

 donderdag 8 jan.:                             kienen  13.30 – 15.30 uur, De Schouw 

 zaterdag 3 jan.:                                stijldansen: 20.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
 

 Openingstijden Internetcafé 
 Als de zaal open is kunt u  gebruik van maken van internet 
 In principe is er begeleiding op dinsdag van 14.00 – 16.30 uur door George Koijen  

   op woensdag van 14.00 – 16.30 uur door Henk van Winkel 
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KBO, afdeling Bladel.  

De Schouw Emmaplein 2,  

5531 HM Bladel tel. 380433 

 

Bestuursleden: 
Voorzitter:  

Gust van de Brande, Gagelplein 15, 5531 CN 
tel. 381907 of: 06 18563086 

Secretaris:  
Wim Spijker. Vogelwikke 6, 5531 KB 
 tel. 382971 of: 06 22152880 
willemspijker@hetnet.nl 

Penningmeester:  
Henk Reijne, , Veilig Oord 17, 5531 XA, 
 tel: 38 35 55 
 rekening nummer: 10.75.00.876 

2e Voorzitter, Voorzitter Werkgroep Recreatieve 

Activiteiten:  
Leo Antonis, Dr. A. Zijlmansstraat 40, 5531 GG 
tel: 38 25 61  

Voorzitter Werkgroep Algemene Activiteiten: 
Cootje Wijffels – Valk, tel. 382710 

Voorzitter Werkgroep Gastvrouwen/heren: 
Rita van den Oetelaar, tel. 383540 

Voorzitter Werkgroep Scholing en Vorming:  
Rosemarie Vermeulen, tel. 382158 

Bestuursleden:  
Harrie van Avendonk, tel.387656 
Jopie Koijen – van Bavel, tel.382417 

  

Contactpersonen: 
Beheerders: 

G. van Leeuwen, tel. 382763  
Janus Vermeulen  tel.384561 

Biljarten: 
Leo Antonis, tel: 382561 

Bridgen: 
Marijke van Essen - Ploeger. tel. 382457 

Computercursus: 
Toos Kneefel. tel. 384470 

Engels: 
Rosemarie Vermeulen – Jasper tel. 382158 

Fietsen:  
K. van Rooy,  tel. 332685 

Mobiel tel. nr. 06-13268096 (tijdens het 
fietsen) 

Gymnastiek:  
Lies van Beers - Peijs, tel: 33 26 39 

Hobbyclub:  
Gerda Gijsbers - Beckers, tel: 386052 

Identiteit en Pastoraal: 
Anneke van Bommel - Fiers. tel. 382066 

Jeu de boules: 
Piet Veron, tel. 384373  
Janus Vermeulen, tel. 384561 

Kaarten:  
Niek Soontiëns, tel. 381324 

Kluscursus: 
George Koijen, tel. 382417 

 

Klussendienst: 
 Theo van der Vleuten tel. 06 – 12478150 
 (Tussen 9.00 uur en 12.00 uur) 

Koersbal:  
Niek Soontiëns, tel. 381324 

Kunst: 
Toos Kneefel, 384470 

Ledenadministratie: 
Gust van de Brande, tel: 381907 

Line dance 50+ 
Rita van den Oetelaar, tel. 383540 

Redactieraad:  
Wim Spijker. tel.382971 of: 06 22152880 

Sjoelen: 
Mia Gijsbers - de Leest, tel. 381136 

Stijldansen:  
Nel Keijsers - van Eersel, tel: 381848 

Volksdansen: 
Rita van den Oetelaar, tel. 383540 

Watergymnastiek:  
Nel Keijsers - van Eersel, tel: 381848 

Yoga:  
Rosemarie Vermeulen - Jasper,  tel 382158 

Zangkoor:  
Mia Gijsbers – de Leest, tel. 381136  
Cootje Wijffels – Valk, tel. 382710 

 

Ouderenadviseurs 
 
Nell Jansen – van Balveren 
 tel. 381591 
Loes Peeters 
 tel. 385717 
Cor van Pelt (belastingen) 
 tel. 384103 
Wim Spijker 
 tel. 382971 
Rosemarie Vermeulen – Jasper 
 tel. 382158 
 

meldpunt Eenzaamheid: 
Nell Jansen – van Balveren tel. 381591 

 
 
 
Gaat u verhuizen? 

 

A.u.b. tijdig doorgeven 

aan het bestuur. 

 
 

 
Kent u iemand die pas ontslagen 
is uit het ziekenhuis? 
 

A.u.b. doorgeven aan het 

bestuur 

 
Wij zorgen voor een attentie. 


