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Kienen  

Seniorenvereniging Bladel organiseert op 
donderdag 6 oktober 2022 een kienmiddag. 
Deze wordt gehouden van 13.30 tot ongeveer 
16.00 uur in De Schouw, Emmaplein 2 in 
Bladel. U kunt voor informatie contact opnemen 
met Marij Jansen, tel. 06-29183248. 
Iedereen is van harte welkom.  

Overledenen 

17 aug. Sjaak Maas 

20 aug. J.M.W. (Hans) Delissen     79 jaar 

26 aug. R. (Dolf) van der Hulst      93 jaar 

28 aug. M.R.J. (Miet) de Beijer-Bruurs  84 jaar 

3 sept. C.M. (Cor) van Zuilichem     93 jaar 
 

 

Nieuwe leden 

H.G.M. (Riky) Wouters 

M.F.M. (Cel) Kokx 

M.A.J. (Ria) Kokx-van Hoof 

F.M. (Frans) van der Heijden 

P.H. (Ellie) Vlems-van der Heijden 

J.W.P. (Hans) van Raak 

C.Th.A.M. (Caroline) van Raak-Kuijken 

 
 
 

 

Hartelijk dank aan de 
Seniorenvereniging voor de fruitschaal 
die ik heb mogen ontvangen bij mijn 
thuiskomst uit het ziekenhuis. En het 
gezellige praatje met Toon. 

Ben Intven 
◊◊◊ 

 

Een leuke verrassing toen Toon 
achterom kwam met een fruitdoos 
namens de Seniorenvereniging Bladel. 
Bedankt hiervoor. 

Annie Hoskens -Graat 
Groeten en tot ziens,  
Piet en Annie Hoskens. 
 

◊◊◊ 
 

Hartelijk dank aan Seniorenvereniging 
Bladel voor het lekkere fruit dat Toon 
kwam brengen en een gezellig praatje. 

 

Lies Adams 
 
 

Bloemschikken 

De lange hete zomer is voorbij. Daarom 
beginnen we weer met bloemschikken. 
Er zijn nog een paar plaatsjes vrij in de groep. 
De eerste avond is 17 oktober om 19.30 uur in 
Den Herd in Bladel. 
 

Bel voor meer informatie:  
Jaan Tenbült 0497-681363 

 
Redactieadres: De Schouw 

Emmaplein 2, 5531 HM Bladel 

Rek.nr. NL06RABO0107500876 

Contributie: € 23,00 p.p. per jaar 
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Uit eten met 

Seniorenvereniging Bladel 
Voor het eerst in het nieuwe 
seizoen gaan we naar het 
Chinees restaurant in Hapert en blijven we toch 
in de gemeente Bladel. Daarom gaan we deze 
keer met de Seniorenvereniging Bladel op 
donderdag 20 oktober eten bij Bamboo Inn, 
Oude Provincialeweg 23, Hapert. 
Gelieve om 17.30 uur op de plaats aanwezig te 
zijn. Opgeven kan alleen telefonisch tot 
zaterdag 15 oktober 12.00 uur. 
Vanwege de prijsstijgingen zijn wij genoodzaakt 
de prijs te moeten aanpassen. 
Het inschrijven voor een 3-gangen menu was  
€ 17,00 en is nu € 18.50. 
Reserveren per telefoon bij Toon Daniëls  
06-3635356 of Joke Schellekens 06-16465318. 
Wij wensen jullie een gezellige en smakelijke 
maaltijd toe. Welk restaurant de volgende keer 
wordt bezocht leest u in de novembereditie van 
de Schakel. 
 

De restaurantcommissie, Joke en Toon 

 

Bestuursontwikkelingen 

In één van de vorige Schakels hebt u kunnen 
lezen dat we een werkgroep financiën willen 
vormen om een nieuwe penningmeester zoveel 
mogelijk te ontlasten en ervoor te zorgen dat 
deze taak door een vrijwilliger ingevuld kan 
blijven worden. 
Voor deze werkgroep hebben we inmiddels drie 
personen bereid gevonden één van de taken op 
zich te nemen.  
1. Irene Gilbey gaat de complete 

ledenadministratie verzorgen. Dus de 
verwerking van in- en uitschrijven van leden 
in ons geautomatiseerde systeem (LEAweb) 
gaat Irene verzorgen. Wijzigingen kunt u bij 
haar melden via: 
ledenadministratie@seniorenverenigingbladel.nl 

2. Mariet Verdaat gaat deelname aan 
activiteiten verwerken in LEAweb. Aan of 
afmelden voor een activiteit moet in het 
vervolg altijd schriftelijk. De formulieren 
hiervoor vindt u de hal van De Schouw. Zij is 
bereikbaar per mail: mariet@verdaat.org  

3. Betalingen van de contributie en de bijdrage 
voor activiteiten worden zoveel mogelijk via 
een automatische incasso geïnd. Deze taak 
wordt ingevuld door Marianne Heesbeen. 

Marianne is bereikbaar per mail:  
heesbeen-swanenberg@planet.nl 

Op dit moment zoeken wij ter versterking van 
deze groep nog twee personen.  
1. Wie is bereid de financiëIe administratie op 

zich te nemen? U verwerkt de 
rekening/declaraties in het betaalsysteem. 
Dit kunt u doen op een moment dat het u het 
beste uitkomt en bent hiermee gemiddeld 
maximaal twee uur per week bezig. 

2. We zoeken natuurlijk ook nog een 
penningmeester die als voorzitter leiding 
geeft aan de werkgroep financiën. Als 
penningmeester bent u verantwoordelijk voor 
de jaarlijkse begroting en het maken van de 
jaarrekeningen. Ook neemt u als 
penningmeester deel aan de 
bestuursvergaderingen. 

Heeft u belangstelling voor één van deze twee 
taken of wilt u hier meer informatie over?  
Neem dan contact op met Paul van de Weijer, 
tel. 06-53475390 (pvdweijer@live.nl) of Piet 
Hendriks, tel. 0497-385061. 
(piethendriks@seniorenverenigingbladel.nl). 
 
Betaling deelnemersbijdragen aan 
activiteiten 
Op dit moment zijn we volop bezig de gegevens 
van de activiteiten in onze administratie te 
controleren en bij te werken. Ook worden alle 
machtigingen die in het verleden afgegeven zijn 
gecontroleerd. Als hierin iets niet klopt nemen 
we contact op met de betrokkene. 
Wij streven ernaar de deelnemersbijdragen 
voor de periode september t/m januari in de 
tweede helft van oktober te incasseren. 
 

Paul van de Weijer 
 

Duofietsen 

Afgelopen dinsdag 11 september zijn onze drie 
duofietsen officieel in gebruik genomen. 
Wethouder Davy Jansen deed de officiële 
opening. 
Als u graag een keer als gast mee wilt gaan, 
meldt u zich dan even aan via onze website. 
www.duofietsenbladel.nl 

mailto:ledenadministratie@seniorenverenigingbladel.nl
mailto:mariet@verdaat.org
mailto:heesbeen-swanenberg@planet.nl
mailto:pvdweijer@live.nl
mailto:piethendriks@seniorenverenigingbladel.nl
http://www.duofietsenbladel.nl/
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Maandag 1 augustus 
 

Op deze maandagmorgen heeft Toos met de 
activiteit Tai-Chi in De Schouw de start 

gemaakt voor drie weken 
uitstapjes naar keuze. 
De deelneemsters hebben 
genoten van de les, die 
door Maaike werd 
gegeven. Na afloop 

gezellig nagekletst over koetjes en kalfjes, 
onder het genot van een kopje koffie of thee 
met een lekkere appelflap. Voor herhaling 
vatbaar. Mooi om te horen. 
 

Maandagmiddag was het de beurt aan Thea 
met haar groep minigolfers om aan de slag te 
gaan op De Achterste Hoef. Gezellig 
keuvelend, voorzien van een drankje, de 
groepen gemaakt door het trekken van een 
nummer. De sfeer zat er goed in bij de senioren 
en ze hebben gestreden voor wat ze waard 
waren. Op het terras 
werden ze voorzien van 
een kopje koffie of thee 
met een uitstekende 
keuze in gebak. Aan het 
einde van het minigolf-
toernooi werd de winnaar 
bekend gemaakt.  
Dit was Elly Beerens met 
64 punten. Ze heeft het aardigheidscadeautje 
van een lekker tablet chocolade in ontvangst 
mogen nemen. 
De zon hoog aan de hemel, lekker in de 
schaduw op het terras hebben de minigolfers 
het nog een hele tijd gezellig volgehouden. 
Enkelen van het gezelschap vonden het zo 
gezellig dat ze daar ook nog de inwendige 
mens hebben versterkt. Fijn om te zien hoe 
weinig we nodig hebben om te genieten. 
 

Dinsdag 2 augustus 
 

Op dinsdagmorgen was het de beurt aan 
Mariet om met haar clubje op pad te gaan. Op 
weg naar Hooge Mierde om het museum De 
Bewogen Jaren te bezoeken. Daar 
aangekomen zag Mariet nog geen enkele 
deelnemer. Toch maar eens binnenkijken, 
dacht ze en daar vond ze de groep. De 
museumbegeleider was een vervanger en ging 
uitvogelen hoe het koffie-apparaat werkte. De 
bezoekers waren enthousiast en stonden  

 
 
 
 
versteld van de hoeveelheid uitgestalde 
voorwerpen uit de oorlogsjaren. Een mooi klein 
museum, zeker de moeite waard om te 
bezoeken. 
 

Dinsdagmiddag was gereserveerd voor de 
liefhebbers van creatief bezig zijn Dus op weg 
naar Hoogeloon met Rianne om daar bij Koos 
Linnemans lekker bezig te zijn 
met klei. 
Er is fanatiek gewerkt met de 
handen om een prachtig 
kunstwerk te maken. Altijd een 
gezellige bezigheid en leuk om 
te zien hoe verschillend 
uiteindelijk de creaties zijn. Een 
aantal deelnemers gaan over 
een week of vier weer terug 
naar Koos om daar het 
inmiddels gedroogde werkstuk 
te verfraaien met het aanbrengen van een 
glazuur- of acryllaag. 
 

Woensdag 3 augustus 
 

Deze woensdagmorgen is de blik van Riek 
gericht op het mooie landgoed De Baest. De 
deelnemers zijn allemaal een stuk wijzer 
geworden door de presentatie en uitleg over de 
huizen en aanleg en onderhoud door de twee 
tuinmannen, die verantwoordelijk zijn voor dit 
mooie landgoed. Ze zijn gastvrij ontvangen met 
koffie en een groot stuk vlaai. Wijzer geworden 
over de natuur en vooral genoten. De 
deelnemers vonden het een interessante 
ochtend. 
 

Woensdagmiddag werd het inzicht en de 
techniek van het werpen met de boules op de 
proef gesteld  op de banen in Netersel. Sien 
heeft het weer goed geregeld, behalve de 

warmte: 32 graden. 
Maar ook dit was al 
opgelost. De strijd tussen 
de deelnemers werd naar 
binnen verplaatst. Phil 
Spooren heeft de 
deelnemers ingedeeld en 
de scorestand bijgehouden. 
Tijdens het spelen zijn we 
verwend met  lekkers bij de 

koffie/thee en tussendoor nog met snacks. Op 
de banen heeft iedereen zich met veel plezier 

De Zomeractiviteiten in een notendop 
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dapper verweerd. De uiteindelijke winnaar is 
Toos Kneefel geworden. 
Chapeau Toos, gefeliciteerd! 
 

Donderdag 4 augustus 
 

Op deze dagtocht met de bus nam Mariet ons 
de hele dag mee. De zon was de deelnemers 
weer gunstig gezind. Eerst reden we naar 
Dongen om kennis te maken met het 

Tomatenvrouwtje. 
Hier kregen we 
uitleg  over het 
ontstaan van het 
bedrijf en de 
toepassingen van 
biologisch telen. 
Onder het genot 

van een kopje koffie wist ze de toehoorders te 
boeien. Dit bedrijf heeft het goed voor elkaar: 
voor elk probleem werd een verantwoorde 
oplossing gezocht en gevonden. Knap van dit 
bedrijf! Daarna was het tijd voor een rondleiding 
door de kassen. Ook hier waren weer handige 
ideeën uitgewerkt om makkelijker en efficiënter 
te kunnen werken. Dit kwam weer ten goede 
voor het personeel en de opbrengst. Er wordt in 
dit bedrijf geen stikstof, kunstmest of andere 
middelen gebruikt voor bestrijding maar alleen 
natuurlijke bacteriën. Niet alleen  tomaten maar 
ook komkommers en fruit. Allerlei producten 
worden in eigen beheer gemaakt en natuurlijk 
in de mooi ingerichte winkel verkocht. 
Tijd om met de bus naar Kerkdriel te gaan om 
te genieten van een tocht op het water. Hier 
hebben de deelnemers genoten van een lunch 
en gezellig met elkaar gebabbeld en van het 
uitzicht genoten. 
Toch waren ze even van de kaart toen ze 
opgeschrikt werden door een laag en dichtbij 
vliegende helikopter. Er werd al gedacht aan 
een crash. Even later kwam de helikopter nog 
een keer rakelings langs gevlogen. Aan de 
kleuren te zien was het een militair toestel. 
Ondanks dit kleine spannende voorval hebben 
ze genoten van het uitzicht, landschap en het 
water. 
Via een toeristische route werd de reis vervolgd 
om te stoppen in Nistelrode waar het diner op 
de deelnemers wachtte. 
Voldaan en genoten van deze dagtocht werd 
het tijd om richting Bladel te gaan en uit te 
rusten voor de komende dagen. 
 

Vrijdag 5 augustus 
 

Op deze vrijdagochtend  kwamen de 
liefhebbers van creatief bezig zijn weer aan de 

beurt. Opvallend was dat er alleen maar dames 
waren! 
Onder leiding van Adje van Rijthoven bogen de 
deelnemers zich over de Japanse vouwkunst. 
Deze vouwkunst is ontstaan na de uitvinding 
van het papier. Er kunnen prachtige 
voorwerpen worden gemaakt van papier en dat 
hebben onze deelnemers ook gedaan. Na 
uitleg en ophalen van de techniek werden de 
kleuren gekozen om een boeketje bloemen te 
maken. Daarna eerst de dorst lessen met 
koffie/thee en gebak en wat kletsen, 
daarna…… aan de slag. 
Fantastisch om te zien hoe geconcentreerd er 
werd gewerkt. Maar er werd ook heel precies 
met scherpe vouwlijnen gewerkt. Aandacht voor 
het omgaan met kleine stukjes papier en daar 
uiteindelijk je boeketje van maken. Er waren 
leuke, kleine vaasjes aanwezig om de 
pronkstukken in te zetten. 
En pronkstukken waren het! 
 

Vrijdagmiddag was gereserveerd voor Rianne. 
Een bezoek aan het DAF-museum stond op het 
programma. Natuurlijk, zoals we gewend zijn bij 

de uitstapjes, eerst 
aan de koffie met een 
stuk vlaai in de 
Daffetaria en dan in 
de benen. De 
deelnemers hebben 
hier ook weer genoten 
van een rondleiding 

door dit museum. 
Altijd leuk om terug te kijken in de tijd, waardoor 
herinneringen weer terug komen en er allerlei 
verhaaltjes ontstaan. Weet je dit….en dat nog? 
DAF is altijd vindingrijk geweest bij de 
uitvoering van zijn wagenpark. 
 

Maandag 8 augustus 
 

Maandagochtend was gereserveerd voor 
Diamond Painting, een creatieve hobby, die 
nog niet zo heel erg bekend is. Maar na deze 
workshop van Alice zal iedereen dit uit willen 
proberen. Er zijn vele producten op de markt, 
ook kaarten om te versturen voor alle 
gelegenheden. Hier 
was gekozen voor 
kaarten. De 
deelnemers waren 
verbaasd over deze 
techniek, kenden 
het niet, soms wel 
over gehoord. Op 
deze workshop is enthousiast gewerkt met 
steentjes plakken op kaarten en er werd ook 
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veel gelachen. Bij de pauze weer genoten van 
de koffie/thee en het lekkers dat Alice had 
meegebracht. En …weer aan de slag. De 
deelnemers zijn blij, enthousiast en met een 
ervaring rijker naar huis gegaan. 
 

Maandagmiddag was gereserveerd voor een 
bedrijfsbezoek, namelijk Vencomatic in Eersel. 
Wat we terug hebben gehoord, is dat de grote 
groep deelnemers heeft genoten van dit 
innovatieve bedrijf. Vencomatic staat hoog 
aangeschreven op het gebied van oplossingen 
voor de huisvesting en klimaatbeheersing voor 
allerlei soorten pluimveebedrijven. Men vond 
het een interessante middag en heeft met open 
ogen en oren de middag op dit bedrijf 
doorgebracht. Dit was weer goed geregeld door 
Rianne. 
 

Dinsdag 9 augustus 
 

Op deze dinsdagochtend hebben de 
deelnemers de handen uit de mouwen 
gestoken. Kijken hoe kaas wordt gemaakt is 
leuk, maar zelf je kaasje maken nog leuker. 
Onder begeleiding van ‘de boerin’ en voorzien 
van een schort en passende hoofddoek hebben 
ze stap voor stap de kaas gemaakt. Lastig was 
het om na elke stap rekening te houden met de 
rust- en wachttijd van het kaasje. Daarna ging 

het gemaakte kaasje 
onder de pers en kregen 
de deelnemers de kans 
om de rest van deze 
hoeve te bekijken: de 
kalfjes, de koeien, de 
kaasmakerij en 

boerderijwinkel. Het kaasje was nog niet 
eetbaar en moest thuis verder rusten. Met uitleg 
en een informatiebrief kunnen ze allemaal na 
een paar weken genieten van het kaasje……. 
hoe zal het smaken? 
 

Dinsdagmiddag hebben de deelnemers, die 
gebruik maken van hulpmiddelen, besteed aan 
een halve dagtocht naar het Edah Museum in 
Helmond. Voorspoedig zijn we niet vertrokken 
door een miscommunicatie over het tijdstip van 
vertrek. Na het opbergen van rollators en 
scootmobielen was het tijd om te vertrekken. 
Het museum was vernieuwd en prachtig 
ingericht. Genieten van herinneringen, die weer 
boven kwamen bij het zien van deze oude 
blikken, bussen, kassa’s en winkelinterieurs. 
Verzamelingen van speldjes en plaatjes. De 
tongen kwamen los en men vertelde mooie 
verhalen. Het kopje koffie werd geschonken in 
het café waar de deelnemers konden genieten 

van orgelmuziek met hun eigen specifieke 
geluid. Enkele deelnemers waagden zelfs een 
dansje op de vloer. Tijd om afscheid te nemen, 
zei Mariet en op weg te gaan naar de laatste 
stop om de inwendige mens te voorzien. In 
Casteren hebben ze genoten van een heerlijk 
diner. Daarna was het tijd om Bladel weer op te 
zoeken om naar huis te gaan. 
 

Woensdag 10 augustus 
 

Woensdagochtend zijn de deelnemers op pad 
gegaan naar Vught. Het bezoek aan Kamp 
Vught heeft grote indruk achter gelaten bij alle 
deelnemers. Wat zich hier allemaal heeft 
afgespeeld is niet in woorden uit te drukken en 
heeft ondraaglijk veel leed veroorzaakt. 

Kamp Vught was het 
enige SS-
concentratiekamp 
buiten Duitsland. 
32.000 Mensen waren 
hier in de periode van 
januari 1943 tot 

september 1944 opgesloten. 
Veel kinderen mannen en vrouwen stierven in 
dit kamp door honger, ziekte en mishandeling. 
329 personen werden geëxecuteerd op de 
fusilladeplaats buiten het kamp. 
Het vernieuwde en uitgebreide 
herinneringscentrum is in 2019 door koning 
Willem Alexander heropend. 
Het was erg mooi en indrukwekkend om hier te 
zijn. Volgens de deelnemers mag je dit niet 
vergeten. 
 

Donderdag 11 augustus 
 

Donderdagochtend was het tijd voor een 
creatieve bezigheid. Onder deskundige leiding 
van Toos werd er deze ochtend hard gewerkt 
om een mooi, kunstzinnig boeket mee naar huis 
te nemen. Gezellig gekletst, bij elkaar gekeken 
naar de vorderingen. Voorzien van koffie en iets 
lekkers zijn de deelnemers met een prachtig 
tafelbloemstuk weer naar huis gegaan, vertelde 
Mariet. 
Donderdagmiddag stond in het teken van 
muziek. Het bekende orgelmuseum in 
Hilvarenbeek werd  
door een groot aantal 
deelnemers bezocht, 
vertelde Alice. 
Museum Dansant 
nam de senioren 
mee op reis door de 
geschiedenis  van de 
orgels. Wat zit er allemaal achter de kleurige 
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afbeeldingen, hoe worden de muziekboeken 
gemaakt? 
Genietend van koffie of thee en een wafel met 
slagroom, een sapjesbuffet en de muziek 
hebben de deelnemers een erg leuke en 
leerzame middag gehad, waarbij ze volop in 
beweging zijn geweest.  
Museum Dansant doet zijn naam eer aan. 
 

Vrijdag 12 augustus 
 

Op deze vrijdagochtend werden de bezoekers 
meegenomen in een lezing gegeven door 
Mieke. 
Eerst vertelde zij hoe ze hiermee in aanraking 
is gekomen en welke studies ze heeft gevolgd 
om meer en beter te zijn geïnformeerd over 
voeding en vitaminegebruik. Ze is nu 

orthomoleculair 
therapeut. 
Ze kregen uitleg 
over de werking 
van Global 
Diagnostics. Dit 
apparaat is 

afkomstig van Vitatec uit Zwitserland. Met een 
power point-presentatie en begeleidende uitleg 
werden de deelnemers meegenomen in deze  
methode van meten, analyseren en behandelen 
van klachten. Door middel van twee elektroden 
op de enkels geeft het apparaat geheel pijnloos 
aan wat op dat moment de tekorten in ons 
lichaam zijn en kunnen we preventief aan de 
slag om dit te herstellen. Er werd aandachtig 
geluisterd en er werden goede vragen gesteld 
waarop deskundige uitleg werd gegeven. Heel 
wat wijzer geworden gingen de deelnemers 
weer naar huis. 
 

Vrijdagmiddag was gereserveerd voor de 
struisvogels op Heierhof in Riethoven. Met een 
klein groepje hebben Thea en de deelnemers 
genoten van het alom 
bekende kopje koffie 
of thee met 
appeltaart. 
Daarna werden ze 
meegenomen naar 
de potstal en kwamen 
de struisvogels 
binnen. Op een 
gezellige manier werden de deelnemers op de 
hoogte gebracht over de rangorde, de 
bewegingen van de veren bij de mannetjes en 
de vrouwtjes. Hoe kwamen de nazaten tot 
stand? Hoe ziet een struisvogelei eruit? Hoe dik 
is de eierschaal? Deze vragen kwamen aan de 
orde. De waaghalzen onder de bezoekers 

mochten zich laten omhelzen door een 
struisvogel. Er was maar een kandidaat, die dat 
wilde doen. Na het opdoen van deze informatie 
en waaghalzerij kreeg iedereen nog een 
struistoetje met een dot slagroom er bovenop. 
Natuurlijk gemaakt van het struisvogelei. Dit 
bezoek was de moeite en hitte waard! 
 

Maandag 15 augustus 
 

Maandagmorgen was het tijd om in beweging 
te komen met spelletjes uit vroegere jaren. 
Eerst maar eens aan de koffie en thee en 
allerlei onderwerpen besproken die spontaan 
ter tafel kwamen.  Daarna was het tijd om in 
twee ploegen en onderling met elkaar de strijd 
om de puntenwinst aan te gaan. Er is serieus 
gespeeld, maar ook veel gelachen om mislukte 
pogingen. Hoe eenvoudig kan het zijn om 
samen gezellig bezig te zijn? Een klomp 
schuiven over een bepaalde afstand, 
aardappels in klompen gooien, wat echt nog 
niet zo makkelijk was. Hoefijzers werpen en 
spellen met een keu. De keu bleek voor 
verschillende mensen een handicap. Hoe pak 
je die vast? Waar richt je op? De tijd vloog 
voorbij. 
 

Maandagmiddag was het tijd om naar het 
buitenland te gaan. Over de grens ligt Poppel 
en daar staat al 
jaren de 
Vondhoeve. 
Bekend bij bijna 
iedereen, maar de 
verzameling van 
deze eigenaar blijft 
de mensen trekken. 
Ook hier werden de bezoekers gastvrij 
ontvangen met koffie of thee en een grote  
Belgische koek. Daarna de rondleiding door de 
authentieke Brabantse schuur met een grote 
verzameling aan voorwerpen van de 20ste 
eeuw. Motors, bromfietsen, ingerichte interieurs 
en rijtuigen. 
De hal met de brandweerauto’s, helmen, 
spuitmateriaal, kleding en gereedschappen. Het 
is indrukwekkend. Dan denk je: ik heb al veel 
gezien, maar dan is er nog een hal met auto’s 
waar mooie, zeldzame modellen te zien zijn. 
Deze worden allemaal opgeknapt. Ook in het 
huis bevinden zich nog allerlei brommers en via 
de trap(lift) kom je boven met ingerichte 
vertrekken en kleding uit vervlogen tijden. Wat 
te denken van een mobiele biechtstoel. 
Daarmee was de dag nog niet afgesloten. Dit 
gastvrij museum had als afsluiting voor de 
bezoekers nog een kop soep en lekkere luxe 
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broodjes. Goed gevuld konden ze de reis naar 
eigen land weer aangaan. 
 

Op deze maandag heeft Johan met een groep 
een uitstapje gemaakt in het buitenland, 
namelijk Antwerpen. Dit uitstapje kwam nog 
een keer op donderdag. Ze startten met een 
stadswandeling in de wijk Zurenborg. Deze wijk 
is ontstaan in de 19e eeuw en heeft veel 
gebouwen met elementen uit de art-nouveau 
periode. Deze wijk is uniek om zijn architectuur. 
Daarna een bezoek aan de Joodse wijk, waar 
de bezoekers geïnformeerd werden over 
Antwerpen en de joden met hun rechten en 
plichten. 
Een intensieve dag, veel wijsheid opgedaan en 
met heel veel voldoening terug naar Nederland. 
 

Dinsdag 16 augustus 
 

Deze dinsdagmorgen kwam de creativiteit 
weer om de hoek kijken. Gastvrij ontvangen  
met koffie en thee en cake legde de gastvrouw 
uit wat de bedoeling was van deze 
kruidenworkshop. Op elke tafel  lag een 
handleiding en stond het materiaal al klaar. Op 
elke tafel werd steeds een artikel gemaakt. De 
deelnemers gingen zelf drie artikelen maken 
van kruiden namelijk: kruidenolie, calendulazalf 
en een kruidenlikeur. 
Vol ijver werd er gewerkt, gewogen en gekeken 
bij elkaar. Het maken 
was een rustige 
bezigheid. Bij de 
verschillende 
handelingen waren 
wachttijden, die nodig 
waren in het proces. 
Deze tijd kon je gebruiken voor het maken van 
etiketjes en je potje of fles opsieren. 
Er werd gewerkt met olijfolie en gedroogde 
kruiden omdat de weersomstandigheden de 
afgelopen tijd niet ideaal waren geweest voor 
verse oogst. 
Tevreden, trots en blij gingen ze naar huis. De 
artikelen in een mooi zakje werden niet 
vergeten. 
 

Dinsdagmiddag hebben ontzettend veel 
mensen de route naar van den Borne 
aardappelen gekozen. 
Onder het genot van koffie of thee werden door  
de eigenaar van dit enorme bedrijf de ins en 
outs verteld. 
Hij was een onderhoudende spreker met leuke 
verhalen van vroeger. Zelfs het opschrijfboekje 
van zijn opa had hij in de hand om zijn 
drijfveren en handelen te ondersteunen. Hierbij 

jezelf steeds afvragend: waarom gebeurt dit 
hier, waarom is dit anders gegaan, de vraag, 

die hij zichzelf ook 
elke dag stelt. Net 
zoals vroeger zijn 
opa en vader op 
hun kennis en 
ervaring van de 
natuur vertrouwden. 
Hier in Reusel wordt 

precisielandbouw toegepast met ondersteuning 
van de moderne techniek, zelfs een aantal 
drones ontbraken niet. Ook is er een  groot 
indrukwekkend machinepark aanwezig, dit om 
alles soepel te laten lopen.  
Van den Borne heeft aardappelen als 
hoofdgewas maar daarnaast ook nog 
suikerbieten en mais. Van het begin tot het 
einde hebben de bezoekers aandachtig naar 
deze succesvolle ondernemer geluisterd. Het 
was dan ook zeker op zijn plaats dat Jo hem 
voor deze uitgebreide rondleiding een extraatje 
overhandigde met een dankwoordje. 
 

Woensdag 17 augustus 
 

Deze creatieve  dag is gesplitst in een ochtend 
en middag. Het bewerken van speksteen staat 
onder leiding van Brenda, zowel in de ochtend 
als middag op het programma. 
Alles is al mooi klaar gelegd voor de 
deelnemers. De keuze uit de verschillende 
stukjes speksteen heeft meer voeten in de 
aarde. Brenda geeft uitleg en Henk 
ondersteunt. Daarna kunnen ze aan de slag. 
De steen wordt aan alle kanten goed bekeken. 
Wat kun je ervan maken, wat zie je erin? zijn de 
vragen die door het hoofd spelen. Er heerst een 
ijverige werksfeer. De raspen, vijlen en het 
schuurpapier worden ingezet om tot een goed 
resultaat te komen. Ook het bakje met water 
wordt niet vergeten. De steen of het 
schuurpapier een keer onderdompelen is  
resultaatbevorderend. Brenda geeft hulp en 
advies daar waar het nodig is of men erom 

vraagt. Af en 
toe hoort men 
een flinke 
zucht of een 
teleurstellende 
uitroep! Dan  is 
er een stukje 

van de steen afgebroken en dan is het 
beslissen of het ontwerp nog kan of dat het iets 
anders gaat worden. Na al het schuren is het 
na een waterbadje tijd om de bijenwas te 
gebruiken om de steen te laten glanzen. 
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Blij en trots op de resultaten hebben de dames 
genoten van deze workshop. 
 

Donderdag 18 augustus 
 

Op deze donderdag ging een groep senioren 
weer een uitstapje maken naar Antwerpen. Ze 
starten met een stadswandeling in de wijk 
Zurenborg. Deze wijk is ontstaan in de 19e 
eeuw en heeft veel gebouwen met elementen 
uit de art-nouveau periode. Deze wijk is uniek 
met en om zijn architectuur. Daarna een 
bezoek aan de Joodse wijk, waar de bezoekers 
geïnformeerd worden over Antwerpen en de 
joden, met hun rechten en plichten. 

Jac was met 
deze groep en 
vertelde dat ze 
er ’s morgens 
achter kwamen 
dat ze in de 
verkeerde trein 
zaten. Maar we 
kregen van de 

conductrice een vrijbriefje mee om gratis over 
te stappen om de reis af te maken. 
Een intensieve dag maar veel wijsheid 
opgedaan en met veel voldoening terug naar 
Nederland. 
 

Ook op deze donderdagochtend, maar ook 
donderdagmiddag werk aan de winkel in 
Bladel. Brenda was er weer om de groepen 
kennis te laten maken met encaustic: 
schilderen met bijenwas. Ook Henk verleende 
hier weer hand- en spandiensten. Een creatieve 
ochtend en middag met mooie resultaten. Een 
kunstenaar hoef je niet te zijn, er is altijd een 
resultaat. Vloeibare gekleurde bijenwas wordt 
aangebracht op een oppervlak, meestal hout of 
canvas maar kan ook op andere materialen. 
Door de bijenwas te 
verwarmen met de 
kleine strijkijzertjes 
kun je mooie 
tekeningen maken 
op je papier en zie 
je meteen resultaat. 
Zonder een 
specialist te zijn krijg je prachtige in elkaar 
vloeiende kleuren en kun je er zelfs figuren in 
aanbrengen. 
Bladel heeft er weer tevreden en blije 
kunstenaars bij. 
 

Vrijdag 19 augustus 
 

Deze vrijdagochtend en de vrijdagmiddag 
waren gereserveerd voor de afsluiter van deze 

drie weken Zomeractiviteiten. De huifkartocht 
door de natuur met vertrekpunt Den Aord in 
Casteren en culturele uitstapjes in Esbeek en 
Oirschot. 
Zoals we nu weten, start de dag met koffie of 
thee en in dit geval 
appeltaart. Daarna 
was het tijd om in 
te stappen. Door 
Riek werd de 
deelnemerslijst 
afgevinkt en  
starten maar. Er 
was meteen 
gezelligheid, die verhoogd werd met 
Nederlandstalige muziek. Uit volle borst  
werden liedjes van weleer meegezongen. De 
eerste stop was in Esbeek, waar we een kijkje 
konden nemen in het Andreas Schotelmuseum 
met een kopje koffie of thee. Vanaf het 
Esbeekse terras was het maar een klein stukje 
lopen naar de bijzondere beeldentuin van 
Hannes Verhoeven. De huifkartaxi stopte bij de 
uitgang en na het instappen ging de route door 
de natuur weer verder. En konden we het 
meegebrachte lunchpakketje verorberen. Op 
naar Oirschot voor het museum de Vier 
Quartieren. 
Daar aangekomen werden we hartelijk 
verwelkomd en stond de Oirschotse koek met 
koffie of thee al te wachten. 
De groep werd gesplitst en rondgeleid in dit 
mooie ingerichte museum. Wijzer geworden  
reed de huifkar met muziek verder naar 
Casteren. Hier werd deze tocht afgesloten met 
een ‘hapje’ bij Kruidenlucht. Met een klein 
dankwoordje voor de organisator en de 
bestuurder met zijn vrouw was ook deze laatste 
dag een succes. 
Vrolijk, blij en eensgezind werd er door enkelen 
voor de laatste keer ingestapt om het korte ritje 
naar Den Aord te maken en terug te keren naar 
eigen huis. 
 

Als lid van de werkgroep Zomeractiviteiten mag 
ik zeker zeggen dat deze drie weken veel 
mensen een fijne, actieve of leerzame dag 
hebben gebracht. Het plezier en genieten stond 
hierbij hoog in het vaandel. Dit was bij elke 
activiteit aanwezig en een compliment aan jullie 
als deelnemers is zeker op zijn plaats, maar 
ook de organisatoren mogen we niet vergeten! 
 

 

Dank jullie wel, namens de werkgroep 
Zomeractiviteiten 2022. 
 
 

Thea Rosch, voorzitter 
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Wandelen 
 

Bewegen: check, frisse lucht: check, genieten 
van de natuur: check, sociale contacten:check. 
 

Als kinderen kregen we al te horen “Goa us 
buíte speule, da is goed vur oe”. 
Ik denk dat dat buiten zijn op onze leeftijd nog 
steeds érg belangrijk is. Als je naar de aanhef 
van dit stukje kijkt zie je daar al enkele 
belangrijke redenen voor. 
 

Wij als wandelgroep trekken er elke week dan 
ook met veel plezier op uit. We bewegen, 
genieten van de natuur en van de sociale 
contacten onderling. De leeftijden gaan van 
hoog naar laag en het mooie is dat de leeftijd 
hélémaal niet belangrijk is. 
Onze oudste deelneemster ‘loopt 80 % van de 
jongeren er zo uit’. 
Als er nieuwe leden bijkomen verwonderen die 
zich dan ook vaak over de goede conditie van 
veel wandelaars. 
Natuurlijk houden we ook rekening met de 
minder wordende conditie van verschillende 
leden. We hebben dit jaar onze wandelingen 
daarom wat aangepast. 
 

We vertrekken op woensdagmorgen om 9.00 
uur bij De Schouw. Rijden met auto’s naar een 
beginpunt. De chauffeurs krijgen hiervoor van 
de meerijders een kleine vergoeding (meestal 
€1,50). 
De eerste ronde wandelen we ongeveer  
3,5 km. We lopen in een rustig tempo en 
stoppen regelmatig. Hier kan iedereen met een 
redelijke conditie dus meelopen. 
Rond half elf drinken we koffie of thee (die we 
zelf betalen) bij een café of restaurant  
Rond elf uur vertrekken we voor een ronde van 
4 km. Nu wordt er in een hoger tempo gelopen 
en er wordt onderweg (behalve als we wat 
leuks zien, of zo) niet gestopt. 
Diegenen waarvoor één ronde voldoende is 
blijven in het café/restaurant en genieten daar 
samen van een gesprek tot de anderen na  
ongeveer een uur terugkomen, of als er een 
auto beschikbaar is rijden zij alvast naar huis. 
Dit in overleg. 
Zo denken we dat de meeste leden kunnen 
genieten van wandelen. 
Ik begrijp dat voor onze ‘jongere ouderen’, de 
groep die snel groter wordt, dit verhaal niet zo 
aantrekkelijk klinkt. 

Té langzaam, té korte afstand, verkeerde tijd of 
andere dingen waar ik zo niet aan denk! 
Ben je een van die leden die graag gaat 
wandelen maar wel wat sneller, verder, laat van 
je horen zodat we samen kunnen bekijken wat 
voor mogelijkheden er zijn om ook aan deze 
wensen tegemoet te komen. 
Te denken valt aan een nieuwe groep. 
Eventueel met andere dorpen samen of vanuit 
een wandelvereniging.  
Kom eens meelopen met onze groep en kijk 
dan of je het wat vindt. Het is geheel vrijblijvend 
en voel je daarna tot niets verplicht. 
Als je het niet probeert zul je nooit weten of het 
wat voor jou/jullie is. 
O ja, op verzoek van een van onze mannelijke 
wandelaars: Kom op mannen, kom de 
gelederen versterken. We zijn sterk in de 
minderheid! 
 

Wil je verdere informatie of je aanmelden om 
eens mee te lopen, neem dan contact op met: 
Jeanne Hendriks tel: 385061 / 06-51802674 of 
Ellen Jacobs tel: 384492 / 06-11277208. 
Of kijk achter in de Schakel bij wandelen. 
 

Ps. Zorg wel voor stevige wandelschoenen. 
Jeanne Hendriks 

 

De laatste grotere tocht van de 

fietsgroep van dit jaar 

Op 6 september gingen 21 enthousiaste 
deelnemers op weg naar Liempde. 

De eerste stop voor 
een kopje koffie was 
bij Brasserie Montfort 
in Oirschot. Een 
mooie locatie aan de 
achterzijde van de 
kapel van het 
voormalig Groot 

Seminarie van de paters Montfortanen. Vanaf 
het terras heb je een mooi uitzicht. 
 

Verder door de prachtige natuur van het 
Groene Woud, waar edelherten lopen, naar  
Het Wapen van Liempde voor een lunch. 
Op de terugweg hebben we in Middelbeers nog 
een drankje genomen en konden we nog 
steeds genieten van het mooie weer op deze 
dag. Met deze tocht hebben we het seizoen van 
de 60-km tochten afgesloten. Alle deelnemers 
waren vol lof over de prachtige tochten dit 
seizoen. Volgend jaar vanaf mei weer nieuwe 
tochten. 
 

Sjef Wilting 
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Hulp gevraagd 

Wie vindt het leuk en gezellig om een kopje 
koffie of een heerlijke kop thee te zetten 
voor onze leden bij een activiteit? 
Wat betekent een kopje koffie of thee voor veel 
mensen thuis, bij een vereniging of club? 
 

Denk bijvoorbeeld aan: 
 

- een moment van rust; 
- even tijd voor een praatje; 
- genieten; 
- terrasje; 
- wakker worden; 
- gezelligheid; 
- vakantiegevoel; 
- een gevoel van huiselijkheid; 
- troost; 
- een warm welkom. 
 

Het bestuur van Seniorenvereniging Bladel 
vindt het belangrijk dat leden zich thuis voelen. 
Koffie/thee staat voor gezelligheid en 
gemoedelijkheid. 
Zou u een uurtje, of een dagdeel tijd willen 
maken om ons een handje te helpen? 
U leert meteen nieuwe mensen en collega’s 
kennen. Iedereen is er ontzettend blij mee 
en u krijgt er een heleboel dankbaarheid en 
vriendelijkheid voor terug. 
 

U kunt zich aanmelden bij: 
Lisette Roijmans Algemene Activiteiten, 
Seniorenvereniging Bladel  
telefoon: 06-57819307, of per mail: 
lroijmans2102@hotmail.com 
 

Beste 85-plussers van 

Seniorenvereniging Bladel 

Op 7 oktober a.s. wordt er in de namiddag voor 
u een gratis muziek-/verwenmiddag 
georganiseerd. Ook degenen die dit jaar nog 85 
worden, komen in aanmerking voor deze 
zorgeloze middag. Uw partner of een 
begeleider zijn uiteraard ook van harte welkom 
op deze bijeenkomst. Mocht u nog niet 
persoonlijk benaderd zijn, laat het mij dan even 
weten. Dan kan ik met u contact opnemen.  
We willen iedereen bereiken en niemand 
overslaan. 
 

Groetjes en tot ziens, Lisette Roijmans, 
telefoon: 06-57819307, of per mail: 
lroijmans2102@hotmail.com 

Ouderenconsulent 

Loes Beekman  
Tijdens mijn werk als 
ouderenconsulent kom 

ik veel verschillende vragen tegen. Deze 
maand vertel ik u graag wat over bewegen en 
de activiteiten voor het 25-jarige jubileum van 
de gemeente Bladel. Hebt u vragen hierover, 
andere vragen over bijvoorbeeld wonen, 
welzijn, zorg of eenzaamheid of wilt u gewoon 
eens ergens over praten? Dan mag u altijd 
contact met mij opnemen via 06-16028677 of 
l.beekman@bladel.nl.  
Sporten en bewegen hebben veel voordelen. 
Het is niet alleen goed voor de lichamelijke 
gezondheid, maar geeft ook energie, verbetert 
het humeur en kan het risico op vallen 
verkleinen. Wanneer je ouder wordt, neemt je 
spiermassa af, wat kan leiden tot verlies van 
spierkracht en spierfunctie. Dit kan er 
vervolgens voor zorgen dat je sneller valt of dat 
het lastiger wordt om de deur uit te komen of 
om taken in het huishouden te doen. Hierdoor 
word je minder zelfredzaam. Het wordt daarom 
aanbevolen om te voorkomen dat je veel stilzit, 
minimaal 2,5 uur per week aan matig intensieve 
inspanning te doen en te oefenen met kracht en 
balans.  
Het is makkelijker om meer te bewegen 
wanneer je het samen met anderen doet. Zo 
kun je kracht oefenen tijdens de 
(stoel)gymnastiek of balans bij de tai chi-
activiteit. Maar ook fietsen of wandelen zijn 
manieren om meer te bewegen. 
De seniorenvereniging heeft veel verschillende 
activiteiten die je helpen om samen op een 
gezellige manier meer in beweging te zijn 
Ter ere van het 25-jarige jubileum van de 
gemeente Bladel zijn er dit jaar vijf nieuwe 
wandelingen geopend in de gemeente. De twee 
kortste ommetjes (in Casteren en Hapert) zijn  
5 km en het langste ommetje in Bladel is 8,6 
km. Samen vormen deze de 24 km lange 
wandeling ‘gemeente Bladel verbindt’, die langs 
de mooiste en meest bekende plekken van de 
dorpen komt. Het gratis routemapje met de 5 
routes op papier is op te halen bij de 
gemeentebalie, Visit Bladel of de 
gemeenschapshuizen. Ook liggen deze mapjes 
bij toeristische punten. 
Later in het jubileumjaar komt Wim Daniëls, 
speciaal voor de ouderen van de gemeente, 
naar Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en 
Netersel. Hij zal op deze 65+middag een gratis 
voorstelling geven over het Brabantse dialect 
en dorp. De voorstelling in Bladel is op 

mailto:l.beekman@bladel.nl
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maandag 14 november in de middag. Opgeven 
voor deze gezellige middag kan binnenkort via 
een papieren aanmeldstrookje of online 
formulier. Vol=vol, dus houd de PC55 of de 
website van gemeente Bladel in de gaten.  
 

Beste biljartliefhebbers 

De muntbetalingen zoals die gangbaar zijn in 
D’n Opstoot, voor wat betreft de biljartklokken 
en de koffieautomaat, vormen een steeds 
groter wordend probleem.  
Het muntgeld kan in Eersel (dichtstbijzijnde 
gelegenheid) gestort worden op de 
bankrekening van de Seniorenvereniging en er 
moet ook nog voor betaald worden. Voor de 
penningmeester vormt dit een hoop gedoe en 
daarom is de afgelopen tijd naarstig gezocht 
naar een andere vorm van betalen.  
In overleg met het Algemeen Bestuur en de 
gemeente is gekozen voor een systeem van 
contactloos betalen door middel van de 
gangbare bankpassen. Bij de koffieautomaat 
komt aan apparaatje te hangen waarop je kunt 
kiezen op welk biljart je wilt spelen of van de 
koffieautomaat gebruik wilt maken.  
Na de keuze wordt het bedrag zichtbaar voor 
betaling, met de bankpas wordt vervolgens 
betaald en wordt de keuze geactiveerd. Het zal 
in het begin even wennen zijn, maar het grote 
voordeel is dat je niet meer voor munten van 50 
eurocent hoeft te zorgen, want betaling met 
muntgeld is dan niet meer mogelijk.  
De toegang tot D’n Opstoot blijft gewoon 
gehandhaafd zoals die nu is, dus met de 
druppel. 
Het streven is om dit systeem per 1 oktober 
operationeel te hebben. Vragen hierover 
kunnen gesteld worden aan onderstaande. 
 

Vriendelijke biljartgroeten, 
Martien van Gompel 

 

Gezellig dagje met de  

Museum Plus Bus 

Op donderdagmorgen 25 augustus was het 
zover! Met 28 personen o.l.v. Sonja Reijne en 
chauffeur Frits vertrok de Museum Plus Bus 
naar het Kunstmuseum in Den Haag. 

Het zou een warme dag worden maar met een 
goede airco….. 
In het museum werd ons vooraf een prima 
lunch aangeboden. Daarna kregen we een 
rondleiding om (voornamelijk) werken van Piet 
Mondriaan goed te bekijken, zelfs te 
bestuderen. 
 

Onze groep was in drieën gedeeld. Degene die 
mijn groep rondleidde, liet ons echt genieten. 
Zelf was ze zeer enthousiast! Na de rondleiding 
konden we zelf in het museum rondsnuffelen. 
Maar de meeste groepsleden vonden elkaar in 
de Tuinzaal met een kop thee of een sapje 
terug. 
Ook de museumshop werd bezocht. 
Rond drie uur moesten we weer vertrekken. 
En chauffeur Frits bracht ons veilig naar Bladel 
terug. 
Voor mij een dag om niet te vergeten. 
 

Een van de 28 deelnemers van 
Seniorenvereniging Bladel. 
 
 

Een extra dagje met de bus voor de 

liefhebbers 

De KBO-Reusel heeft een halve dagtocht 
georganiseerd en er is nog plaats in de bus.  
Leden van onze vereniging kunnen daarbij 
aansluiten als ze dit willen. 
 

De reis gaat naar MARCIENNE MODESHOW, 
(kerstshow) in het Duitse Heinsberg. 
 

Datum:  
9 december 2022 van 10.45 tot 13.15 uur 
 

Opstapplaats:  
Wilhelminalaan / busstation La Gare,  
bij wijziging krijgt u van mij bericht. 
 

Vertrek:  
± 09.15 uur. Bus kosten: € 11,00 p.p. 
 

Programma: 
Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers, live 
mode show, shoppen in de boutique en 
rondleiding in de productie. Voor vertrek staat 
er weer verse koffie en thee klaar. 
Bij minder dan 40 personen is bijbetaling van 
de bus verplicht.  
 

Voor verdere informatie en betaalwijze kunt u 
contact met mij opnemen. 
Mensen die naar deze modeshow willen 
kunnen zich melden bij: 
 

Mariet Verdaat, 06-46774240, 
mariet@verdaat.org 
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Conversatiecursus Frans 

Seniorenvereniging Bladel start op 5 oktober 
2022 een nieuwe conversatiecursus Frans.  
Basiskennis van Frans is vereist. Een prima 
gelegenheid om vroeger opgedane kennis 
Frans op te frissen. De lessen vinden plaats op 
woensdagmorgen van 9.30 – 11.00 uur in Den 
Herd. 
 

Ook niet-leden van de Seniorenvereniging of 
leden van de zusterverenigingen in de 
gemeente Bladel zijn welkom. Er zijn nog twee 
plaatsen beschikbaar.  
Opgeven bij contactpersoon: Gerard Moeskops, 
tel. 06-48643140. 

 
Lezing over Rembrandt van Rijn 

door dr. Paulus A. Koop op  

donderdag 6 oktober 
 

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat Nederlands 
bekendste kunstschilder Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn zijn schilderscarrière 
begon.  
Hij ging in Leiden in de leer bij een 
kunstschilder, waar hij de eerste beginselen 
van het tekenen en schilderen leerde. Enkele 
jaren later vestigt hij zich als zelfstandig 
schilder, eerst in Leiden en later in Amsterdam. 
Naast talrijke tekeningen en etsen heeft 
Rembrandt meer dan 300 schilderijen gemaakt. 
Hiermee is hij geworden tot de bekendste 
schilder uit de zeventiende eeuw en wordt hij 
gezien als een van de meest succesvolle 
schilders ooit. 
 

Op 6 oktober komt de heer Paul Koop naar 
Bladel om ons te vertellen over het leven en 
werk van Rembrandt. Paul is o.a. auteur van 
'Zuid-Nederlanders in het Amsterdam van 
Rembrandt' en heeft een bijzondere kennis van 
de Hollandse Gouden Eeuw. Hij zal 
Rembrandts levensloop belichten en enkele 
van zijn grootste meesterwerken zullen worden 
besproken. 
 

De lezing vindt plaats op locatie De Schouw bij 
Den Herd, begint om 19.30 uur en duurt tot 
21.30 uur. De toegang is gratis. 
ln verband met de planning (zaal e.d.) is 
aanmelden wenselijk. Aanmelden kan bij Henk 
Akkermans, hmm.akkermans@planet.nl of tel. 
0497-384942. 

Rouwen doen we samen! 
Dit was het thema van donderdagavond 1 sept. 
jl. Prof. dr. Manu Keirse, emeritus hoogleraar 
aan de faculteit geneeskunde van de 
Katholieke Universiteit Leuven gaf in Den Herd 

in Bladel een 
boeiende lezing 
over dit 
onderwerp. 
Na een pauze 
was er volop 
gelegenheid 
om vragen te 

stellen en vertelde Maria Heesterbeek 
(Cordaad Welzijn)  over het belang om met 
elkaar in gesprek te blijven. Vandaar dat 
Cordaad Welzijn in 2023 een start gaat maken 
met ‘Café Doodnormaal’: een plek om stil te 
staan bij het verlies van een dierbare, samen 
met anderen. Naast het uitwisselen van 
ervaringen wordt er informatie gegeven en 
komen er lezingen. 
Ivonne Megens (Cordaad Welzijn) benadrukte 
dat het heel fijn kan zijn om samen te rouwen 
en je zorgen te delen met mensen die je echt 
begrijpen. Bijvoorbeeld tijdens een 
gespreksgroep met mensen die hetzelfde 
hebben meegemaakt. Voor meer informatie: 
Zelfhulp@cordaadwelzijn.nl of telefoon Ivonne 
Megens 06-57782844 
Tot slot was er nog extra aandacht voor de 
vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ). Zij zijn er om in de 
laatste fase thuis ondersteuning en aandacht te 
geven. Bereikbaar tijdens kantooruren:  
bel 06-15503494 of stuur een mail naar 
vptz@cordaadwelzijn.nl 
 

Activiteitenkalender 2022 

datum activiteit 

1 oktober Koersbaltoernooi Kring(en) 

Hapert 

6 oktober Rembrandtlezing 

7 oktober Kring(en)kampioenschappen 

Jeu de boules 

7 oktober 85+ seniorenmiddag 

22 en 23 

oktober 

Voorronden Kring(en)- 

kampioenschappen biljarten 

driebanden 

29 oktober Finales biljarten driebanden 

16 december Workshop kerststukjes maken 

21 december Kerstmiddag 

mailto:Zelfhulp@cordaadwelzijn.nl
mailto:vptz@cordaadwelzijn.nl
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Ria de Punder-Heuveling van  
het koor Zanglust 
 

Ria kwam in 2019 bij het koor van de 
seniorenvereniging en werd coördinator toen 
Anneke Strik stopte. “Ik was natuurlijk nog niet 
zolang lid maar wilde deze taak wel 
overnemen. Ik begon met het bijhouden van de 
adressenlijst en de liedjesmap. Uiteraard had ik 
nog geen ervaring met het organiseren van 
muzikale activiteiten zoals een korenmiddag, 
die op 12 oktober wordt gehouden in 
Middelbeers. Deze muzikale uitwisseling is voor 
leden van verschillende koren uit de regio. Ik 
krijg vanuit ons koor alle steun om dit 
evenement mee te organiseren.” 
 

Het gaat crescendo 

Het koor van de seniorenvereniging Bladel 
werd in 1975 opgericht door Piet van 
Sambeeck. Bevlogen en deskundig leidde hij 
het koor. In 1987 nam hij afscheid tijdens een 
prachtige kerstviering. Van 1988 tot en met juni 
2015 was Jeanne Groenen de dirigent van 

Zanglust. Ook nam zij het koor later nog een 
korte periode over van Marcel Florax. Jeanne 
was dus meer dan 25 jaar dirigent van het koor 
en wist haar muzikale talenten met veel passie 
en inzet over te brengen op de leden. 
Momenteel is ze nog als koorlid actief. Zij is 
bijna 89 en dat bewijst dat zingen de geest jong 
houdt. Ria is met 76 jaar een van de jongste 
deelnemers. Vanaf september 2017 staat Noud 
Plasmans uit Oirschot voor de groep. “Noud is 
heel enthousiast en zorgt voor veel afwisseling 
in het repertoire. Zo worden oude en moderne 
Nederlandse liedjes gezongen maar ook 
Engelse, Duitse en Spaanse nummers”, 
verduidelijkt Ria. Noud vindt dat het koor na 
2017 veel progressie heeft geboekt. “Het gaat 
crescendo en het mooiste compliment krijg je 
als er nieuwe leden bijkomen”, vindt Noud.  
 

Positieve energie 
Tijdens de repetitie op 
maandagmiddag zie ik 
hoe enthousiast, zuiver 
en meerstemmig het 
koor zingt. Ria opent de 
repetitie met een 
toespraak. Ze is blij dat 
de leden na de 
zomervakantie weer 
van de partij zijn. De 
zanglust wordt met 
enkele prachtige 
liederen aangewakkerd. Organist Jan Castelijns 
uit Vessem begeleidt het koor op sublieme 
wijze. De interactie tussen dirigent, organist en 
leden loopt gesmeerd. Ria geniet van nummers 
zoals Santo, Baccarole en Mijn Kempen. Haar 
lievelingslied is Alles Wat Ademt van Rob de 
Nijs. “In dit lied staat de vrede centraal en dat 
thema spreekt mij enorm aan.” Ria krijgt 
positieve energie van het zingen. 
 

Mooie carrière als juf 
Ria heeft altijd met veel plezier gezongen. Als 
kind genoot ze van de muzieklessen op de 
lagere school. Daar kreeg ze les van de nonnen 
Franciscanessen uit Veghel. Haar ouders 
vonden dat de nonnen goed zouden zijn voor 
de verdere ontwikkeling van Ria. Ze ging na de 
6e klas dan ook naar Veghel en rondde de 
Mulo en de Kweekschool bij de 
Franciscanessen in 7 jaar tijd succesvol af. In 
1965 kon ze als 19-jarige juf op de Mariaschool 
bij Frans van den Hoogen gaan invallen. Ze 
kijkt met veel voldoening terug op haar eerste 
meisjesklas. “Er zaten 42 meisjes, keurig in 
rijtjes. Ik vond het prachtig dat de meeste  

Ria de Punder 

Dirigent Noud Plasmans, organist Jan Castelijns, en 
coördinator Ria de Punder-Heuveling 
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leerlingen zo rond kerstmis al konden lezen en 
schrijven.” In 1970 kwamen er gemengde 
klassen. Dit vond Ria een positieve 
ontwikkeling. Ze trouwde in 1972 met Marinus 
de Punder. Ze raakte al snel in verwachting en 
mocht na 5 maanden al met 
zwangerschapsverlof. Marinus en Ria hebben 
inmiddels 3 prachtige dochters: Riëtte, Ineke en 
Patricia en 6 kleinkinderen. Na de geboorte van 
haar eerste dochter moest ze een ontslagbrief 
schrijven. Ze werd fulltime huisvrouw en genoot 
daar intens van. Toch kruipt het bloed waar het 
niet gaan kan. Joep Jansen, die hoofd der 
school van Casteren was, vroeg of Ria niet 
wilde komen werken op zijn school. Haar 
jongste dochter was inmiddels 4 jaar oud en 
aangezien Ria en Marinus in Casteren 
woonden, kon ze de kinderen mee naar school 
nemen en tussen de middag thuis laten eten. 
Ria werkte nadien nog op verschillende scholen 
in Hapert en Bladel. In 1989 begon ze op de 
Sint Petrusschool in Bladel. Dit was een school 
voor Moeilijk Lerende Kinderen. Ze beleefde 
daar een geweldige tijd als juf. “Het was niet 
altijd gemakkelijk om met deze leerlingen te 
werken maar we hadden een hecht team en 
steunden elkaar door dik en dun.” In 1998 
volgde er een fusie tussen de Parcivalschool en 
de Sint Petrusschool. De nieuwe school voor 
Speciaal Basis Onderwijs werd omgedoopt tot 
SBO de Piramide. Ria sloot haar 
onderwijsloopbaan af op basisschool De 
Toermalijn in Bladel. Ook hier bewaart ze 
goede herinneringen aan. 
 

Muziek als leidraad in haar leven 
Op de scholen waar ze werkte, gaf Ria altijd 
graag muzieklessen. “Muziek zorgt voor  

ontspanning en verbinding”, vertelt ze 
enthousiast. Ria leerde als leerkracht blokfluit 
spelen. In het begin was het vooral voorzingen 
en nazingen. Maar ook ritme klappen, 
muziekspelletjes en zingen met een cd, waren 
leuke onderdelen. De leerlingen waren 
doorgaans ook heel enthousiast over de korte 
muzikale oppeppers, die Ria tussen de gewone 
lessen door toepaste. Zelf zong ze jarenlang bij 
Het Klankbord in Casteren, een koor dat 
voortkwam uit het jongerenkoor. Ook zong ze 
nog 5 jaar bij het gemengd koor in Bladel. Ria is 
altijd actief geweest in verschillende 
verenigingen. Ze was 8 jaar leidster van het 
katholieke meisjesgilde. Ook draaide ze 
jarenlang mee als begeleider van het 
kindervakantiewerk in Casteren. Ze gaf 
kooklessen bij De Hoeksteen in Bladel en was 
vrijwilliger bij De GoeiPlak. Ook speelde ze met 
veel plezier toneel en vertolkte ze mooie rollen 
bij Het Volksvermaak en de toneelclub van de 
Seniorenvereniging. Ze zat in Casteren ook nog 
in het schoolbestuur.  
Ze is nog heel vitaal. Ze wandelt en fietst graag 
en vindt het heerlijk om in haar grote tuin te 
werken. Lezen en puzzelen verschaffen haar 
ook de nodige ontspanning. “En ik kijk er elke 
maandag weer naar uit om te gaan zingen bij 
het zangkoor van onze seniorenvereniging. De 
energie die je daarmee opdoet is fantastisch. 
We hebben een leuke groep en genieten 
intens. Uiteraard zijn nieuwe leden van harte 
welkom. We repeteren op maandagmiddag in 
De Schouw, dus kom kijken en doe gezellig 
mee.” Want dat muziek verbindt is voor Ria 
absoluut duidelijk. 
 

Peter Smetsers 
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Het laatste verhaal van Jan van Hout 

De bekende verhalenverteller Jan van Hout is 
op 2 maart 2002 overleden. In de jaren dat het 
ledenblad bestaat, stuurde Jan getrouw zijn 
verhalen op naar de redactie. Voor de lezers 
van dit ledenblad vormden zijn boeiende 
verhalen telkens weer een welkom intermezzo 
in het serieuze bedrijf van ouderenzorg en 
ouderenwerk. Het onderstaande verhaal is 
geschreven door Mies van Hout en 
overgenomen uit het misboekje van de 
uitvaartdienst. Met dit 
laatste verhaal gedenken 
wij Jan van Hout als 
schrijverstalent en spreken 
wij onze dank uit voor zijn 
bemoeienis voor het 
ledenblad. 
 
De dood van de verhalenverteller. 
Toen de verhalenverteller oud was geworden 
en versleten, wilde hij nog één, laatste verhaal 
schrijven. Dat moest gaan over de dood, want 
over andere onderwerpen had hij al zo vaak 
een verhaal verteld. 
Maar het wou niet lukken. 
“Anders vloeien de verhalen als vanzelf uit mijn 
pen" mompelde hij, "maar nu gaat het niet; dit is 
het moeilijkste verhaal van mijn leven." 
Toen voelde hij een zachte tik op zijn schouder. 
Hij keek op en zag boven het gezicht van de 
Dood. "Waar ben je mee bezig?", vroeg deze. 
"lk schrijf een verhaal over de dood" 
antwoordde de verhalenverteller, "maar het 
gaat niet zoals anders." 
"Natuurlijk niet", zei de Dood, "over mij valt 
niets te vertellen; de dood is enkel een feit; 
dood is dood en niks anders. Daar schrijf je 
geen verhaal over, daar leg je je bij neer." 
"Voor mij is de dood niet enkel een feit", sprak 
de verhalenverteller, “het is meer, maar ik kan 
daar niet de juiste woorden voor vinden." "Dat 
hoeft ook niet meer”, antwoordde de Dood. 
En op dat moment stond de verhalenverteller 
voor een gouden poort die langzaam open ging. 
Daarachter zat een oude man in een boek te 
schrijven. 
"Wees welkom”, sprak deze en toen viel het de 
verhalenverteller op dat de man sprekend leek 
op het Petrusbeeld achter in de kerk, maar dan 
zonder kruis en zonder haan en ook veel 
vriendelijker. 'Vertel eens wat van je leven", 
nodigde Petrus uit. En de verhalenverteller 
vertelde over zijn laatste moeilijke verhaal en 
zijn laatste gesprek met de Dood. 
Petrus keek hem begrijpend aan. "Dat is ook 

het moeilijkste verhaal", merkte hij op. "Daar 
tobden wij tweeduizend jaar geleden ook al 
mee, toen de Heer was gestorven. Johannes 
en Lucas konden dat beter verwoorden dan 
Mattheus en Marcus, maar in al hun verhalen 
klinkt door dat de dood meer betekent dan 
enkel een feit; en het mooie is dat die verhalen 
nu al twintig eeuwen worden verteld en nog 
niets aan kracht hebben ingeboet." "lk zou al blij 
zijn als mijn verhaal het twintig jaar uithield”, 
antwoordde de verhalenverteller. 
Maar Petrus had zich al omgedraaid naar het 
grote boek dat op een lessenaar naast hem lag. 
'Boek des Levens’ stond met gouden letters op 
de band. Hij sloeg het open, doopte zijn 
ganzenveer in een gouden inktpot en schreef 
met sierlijke letters: 'Jan van Hout'. Hoop ik.... 
 

Mies van Hout 

 

Tennissen voor ‘Old Stars’ 

bij VLTB Bladel 
“We zoeken nog meer sportieve senioren die 
spelenderwijs in beweging willen blijven” 
Afgelopen jaar zijn we met 6 deelnemers 
gestart met het spelen van ‘walking tennis’. De 
deelnemers, die hier aan deelnemen zijn super 
enthousiast over deze aangepaste vorm van de 
tennissport.  
Heeft u interesse?  
Kom een keer kijken op de donderdagochtend- 
training om 9.30 uur of meldt u aan voor een 
proeftraining. Aanmelden kan bij Phily Kuper 
(tel. 0497-384189) of Cees van Hintum (06-
29878165). Bij deze personen kunt u ook 
terecht voor nadere informatie.  
 

Jan Evers 
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PUZZELPAGINA 
 

 
 

Oplossing vorige puzzel 
 

A I D S A B N  
B R A I L L E  
A R T E R I E  
T I E R A T M  
S T R A F A A  
N A T H A L S  
O N O O R I K  
B T O I M E I  
M A R S O D E  
E R N S T J R  

 

Winnaar vorige Prijs Boggle: 
 

Pieternel Halman 
 

Oplossing vorige Boggles 

Drooglegging – Droogtrommel 

Haardroogkap - Opgedroogd 
 

 

Boggles 
 

Start bij de omcirkelde letter en vind een 

vrijetijdsbesteding door steeds naar een 

naburige letter te gaan. Elke letter mag 

slechts één keer gebruikt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oplossing Boggles: 
 

1 ……………..……….... (15 letters) 

2 ……………..……….... (12 letters) 

3 ………………..…….... (11 letters) 

4 ………………..…….... (13 letters) 
 

Naam: ………………...………..…. 

Adres:  ………..………………..…. 
 

 

 
 

HORIZONTAAL: 
1.peulvrucht 4.lidwoord 7.onjuist 11.onbep. 
vnw. 12.oude Spaanse munt 14.vragend vnw. 
15.ter inzage 16.danspartij 17.Europeaan 
19.voegwoord 20.echtgenoot 22.klompje 
planten 24.Europ. munt 26.zwaardwalvis 
28.telwoord 29.Nederduits 30.loopstok 
31.voorzetsel 33.onbep. vnw. 35.biersoort 
38.afloop 40.slot 42.eikschiller 44.tijdelijk 
45.onbep.vnw. 47.vliegende schotel 49.met 
onderschrift 50.electro-encefalogram 52.vader 
of moeder 54.betekenis 55.respectievelijk 
56.soort stof 57.landstreek.  
 

VERTICAAL: 
1.hersteld 2.vette vloeistof 3.in orde 
4.noodkreet 5.en anderen 6.oude Chin. munt 
8.openbare werken 9.melkklier 10.zangstem 
12.rondhout 13.briefaanhef 16.erg 
18.afslagplaats bij golf 21.vrouw. godheid 
23.muziektempel 25.enig 27.uitroep om een 
dier weg te jagen 28.Griekse letter 
32.lengtemaat 34.pl. in Gelderland 
36.pausennaam 37.aarde 39.zienswijze 
40.tijdvak 41.tweegevecht 43.Arab. titel 
46.noordoost 48.broeder 51.generale staf 
53.noot 54.zuidoost.  

 

Prijs Boggles  
Seniorenvereniging Bladel verloot onder de 
inzenders van de juiste oplossing Bladel 
Bonnen. 
Vanaf nu kan de oplossing van de Boggles 
ook via de website worden ingezonden. 
 
Of inleveren vóór 15 oktober in 

De Schouw.

https://www.seniorenverenigingbladel.nl/3272-2/
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Bestuursleden 

Voorzitter 

Paul van de Weijer  pvdweijer@live.nl – tel. 06-53475390 

Secretaris 

Piet Hendriks tel. 385061 

 piethendriks@seniorenverenigingbladel.nl 

Tweede secretaris   

Irene Gilbey                 iragilbey@hotmail.com – tel. 06-47941200 

Penningmeester (vacature) waarnemend 

Jac van der Aa j.aa6@upcmail.nl – tel. 06-51586555 

  

Overige functies met hun bestuursleden 

Coördinatie diensten  

Martin van Gompel gompelmartin@yahoo.com - tel. 387186 

Ledenwerving, rouw en jubilea  

Francy Stevens tel. 06-25038096 

francystevens@seniorenverenigingbladel.nl 

Belangenbehartiging  

Mariet Verdaat mariet@verdaat.org – tel. 382919 

Algemene activiteiten  

Lisette Roijmans tel. 06-57819307 

lroijmans2102@hotmail.com  

PR en communicatie  

Giel Verbeek g.verbeek21@chello.nl - tel. 06-51211003 

Scholing en Vorming  

Gerard Moeskops  gerard@moeskops.info - tel. 06-40402694 

Zomeractiviteiten en reizen 

Thea Rosch thearosch@gmail.com - tel. 06-51284739 

Meer bewegen voor ouderen 

Jan Evers j.evers50@chello.nl - tel. 384592 

 
Ledenadministratie - Opzegging lidmaatschap 
Gaat u verhuizen? A.u.b. tijdig doorgeven aan 
Irene Gilbey tel. 06-47941200 
 
Ledenwerving, rouw en jubilea 
Francy Stevens tel. 06-25038096 
Jos Leermakers tel. 06-13680323 
 
Redactie Schakel en Website 
Giel Verbeek tel. 06-51211003 
 
Werkgroep Biljarten 
Martin van Gompel, coördinator tel. 387186 
Toon Daniëls, beheerder tel. 06-33635356 
 
Klussendienst 
Gust van de Put tel. 381031 
(Tussen 9.00 uur en 12.00 uur op di/wo/do) 
 
Vervoersdienst 
Elly Spijker tel. 06-50851993 of 382971 
  
  

PC Hulpdienst 
Hugo Duran tel. 591515 
b.g.g.: Henk van Winkel tel. 360700 

 
Gastvrouwen/heren 
Vacatures  

 
Beheerders 
Louis Wouters (ma/di/do) tel. 384311 
Henk Ansems (ma/di/do) tel. 384469 
Walter Wouters, huismeester tel. 06-20977357 

 
Winterdienst/boodschappendienst 
Miet van Steensel tel. 383086 
 
Uit eten met Seniorenvereniging Bladel 
Toon Daniëls tel. 06-33635356 
Joke Schellekens tel. 06-16465318 
 
Bezoekgroep 
Corrie Spoelstra tel. 06-40418595 

corriespoelstra@gmail.com 
 
Attentie 
Kent u iemand die 5 dagen in het ziekenhuis 
heeft gelegen en pas ontslagen is? A.u.b. doorgeven aan  
het secretariaat.  
 
Vertrouwenspersoon  
Marcel Houben tel. 383310 
 
Bezorgklachten Schakel 
Francy Stevens                                                      06-25038096 
 

Ouderenadviseurs 

Deze worden gefaciliteerd door Seniorenvereniging Bladel 
maar werken onafhankelijk.  
Mariet Verdaat tel. 382919 
Adri Stevens tel. 06-46141517 
Piet Hendriks tel. 385061 
Giel Verbeek tel. 06-51211003 
 
Cliëntondersteuners WMO 
Mariet Verdaat tel. 382919 
Piet Hendriks tel. 385061 
Giel Verbeek tel. 06-51211003 
 
Thuisadministrateurs 
Piet Hendriks tel. 385061 
Arno Lablans tel. 383664 
 
Belastinginvullers namens KBO-Brabant 
Huub van de Weegh tel. 06-22243015 
Ton Heesterbeek tel. 384210 
Arno Lablans tel. 383664 
Cor van Pelt tel. 384103 
  
  

PERSONALIA 
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VASTE ACTIVITEITEN 
 

Biljarten in D’n Opstoot  

Elke dag van 9.00 tot 21.00 uur 

(Voorheen Praktijkschool, Burgemeester Goossensstraat 48) 

contactpersonen tel. nr.    

Martin van Gompel 387186 

Toon Daniëls 384573 

   

Indoor-jeu de boules ’t Buutje 

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur 

(Voorheen Praktijkschool, Burgemeester Goosensstraat 48) 

Cor van den Heuvel 06-27577274 

Toon Daniëls 06-33635356 

  

     
maandag     

internationale dansen 09.00 – 11.15 uur De Schouw Rika van den Boomen 383406 

zangkoor  13.00 – 14.15 uur De Schouw Ria de Punder 681676 

hobbyclub  14.00 – 16.00 uur D’n Durloop Jopie Koijen 845869 

kaarten  14.25 – 17.00 uur De Schouw Geert Peskens 382804 

linedance 19.00 – 21.00 uur De Schouw Ad Swaanen 06-82735268 

     
dinsdag     

koersbal  09.45 – 11.30 uur Den Herd, Sniederszaal Henk Adriaansen 384446 

fietsen 13.00 – 17.00 uur Vertrek bij De Schouw Cor van den Heuvel 06-27577274 

tekenen/schilderen 13.30 – 16.00 uur Tussenzaal Marijke Donders 382742 

stoelgym 13.45 – 14.45 uur De Schouw Jan Evers 384592 

gymnastiek 15.00 – 16.00 uur Den Herd, Sniederszaal Francy Stevens 06-25038096 

linedance 19.00 – 21.00 uur De Schouw Ad Swaanen 06-82735268 

     
woensdag     

wandelen 09.00 – 12.00 uur Vertrek per auto bij 

De Schouw 

Jeanne Hendriks 385061 

buurtgroep 10.00 – 12.00 uur De Schouw Bianca Morsink 06-55113098 

jeu de boules 10.00 – 12.00 uur Bij Den Herd Cor van den Heuvel 06-27577274 

soos (okt. t/m april) 13.30 – 16.30 uur De Schouw Sjef Wilting 06-12272931 

     
donderdag     

gymnastiek 09.00 – 10.00 uur Den Herd, Sniederszaal Francy Stevens 06-25038096 

gymnastiek 10.00 – 11.00 uur Den Herd, Sniederszaal Francy Stevens 06-25038096 

gymnastiek 11.00 – 12.00 uur Den Herd, Sniederszaal Francy Stevens 06-25038096 

yoga 11.15 – 12.15 uur De Schouw Jan Evers 384592 

fietsen 13.00 – 17.00 uur Vertrek bij De Schouw Cor van den Heuvel 06-27577274 

watergymnastiek 13.45 – 14.30 uur Zwembad Bladel secretariaat 387003 

     
vrijdag     

tai chi 09.00 – 10.00 uur De Schouw Toos Kneefel 384470 

jeu de boules 10.00 – 12.00 uur Bij Den Herd Cor van den Heuvel 06-27577274 

watergymnastiek 11.15 – 12.00 uur Zwembad Bladel secretariaat 387003 

watergymnastiek 13.00 – 13.45 uur Zwembad Bladel secretariaat 387003 

     
overige activiteiten     

kienen:  

donderdag 6 oktober 

bloemschikken: 

maandag 17 oktober 

 

13.30 - 16.00 uur 

 

17.30 – 21.30 uur 

 

De Schouw 

 

Den Herd 

 

Marij Jansen 

 

Jaan Tenbült 

 

06-29183248 

 

681363 
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