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Overleden 
11 sept. M.(Marianne) Coenen-Haasdijk 

    Deken Boexstraat 1    66 jaar 

11 sept. W.J.H. (Will) Savelsberg  84 jaar 

    Arnold van Rodelaan 51, Hapert 
 

Uit eten met 
Seniorenvereniging Bladel 
 

Op maandag 15 en dinsdag 
16 oktober gaan we uit eten 
bij Cafetaria Mega-Bite, 
Markt 34 5531 BC Bladel. 
Als u mee wilt gaan en u 
hebt nog niet opgegeven/betaald, dan kunt u 
dat doen op zaterdag 13 oktober tussen 
11.00 en 12.00 uur in De Schouw. 
De kosten zijn € 15,00. 
 
Wij hopen weer op een grote opkomst en 
wensen u een gezellige en smakelijke 
maaltijd toe. 
De volgende keer gaan we eten bij 
Eetcafé Bij Ons, Markt 1, Bladel. 
 
Toon Daniëls, tel. 06-33635356 
Joke Schellekens-Timmers, tel. 06-16465318 
 
 

 
 
 
 

 
“LIEVER THUIS” 
Zoals eerder bericht in de vorige Schakel. 
De organisatoren achter de manifestatie 
“Liever thuis!” organiseren op donderdag 22, 
vrijdag 23 en zaterdag 24 november in het 
beursgebouw Eindhoven informatieve dagen 
over hoe men zo goed mogelijk thuis kan 
blijven wonen. 
Meer dan ooit zal volgens hen naar voren 
komen hoe je actief van het leven kunt 
blijven genieten en hoe je het maximale uit je 
wooncomfort en vrije tijd kunt halen. 

Onze vereniging heeft beslag weten te 
leggen op 50 vrijkaarten.  
 
Deze gratis toegangskaarten kunt u 
bestellen bij Henk Heesterbeek, 
tel. 384186. 
Enne,….. wie het eerst komt, het eerst maal! 
Enne,….. zo lang de voorraad strekt! 
 
Het bestuur 
 
 

Eetgroep voor alleenstaande 
55-plussers gaat er komen!! 
Deel 3 
Anneke Terpstra, initiatiefneemster om te 
komen tot een kookgroep voor  
alleenstaande 55-plussers, heeft 
‘kookkartrekkers’ gevonden. 
 
Ze is nog wel op zoek naar 2 personen om 
rondom het koken hand- en spandiensten te 
verlenen (tafels dekken, opruimen etc.). Men 
kan zich telefonisch aanmelden bij Anneke 
Terpstra, tel. 0497-843188. 
De bedoeling is om op elke eerste woensdag 
van de maand een 3-gangendiner aan te 
bieden. Prijs etc. moet nog worden 
vastgesteld. 
 
Alle zaken zijn nog niet allemaal afgerond, 
maar het ziet er naar uit dat gestart kan gaan 
worden op woensdag 7 november a.s.  in 
Het Kompas aan de  
Torendreef 20 in Bladel. In de recreatiezaal 
van het Kompas kunnen 24 personen een 
plek vinden. 
In de Schakel van november zal bekend 
worden gemaakt wat de prijs is en hoe men 
zich kan opgeven en hoe laat het precies 
begint (gedacht wordt aan 12.00 uur). 
 
Uitgangspunt is en blijft: alleenstaande 55-
plussers van de kern Bladel! 
Men heeft ook een naam voor de eetgroep 
gezocht. Dat is geworden: 
‘De Bladelse Kookpot’ 
Nogmaals voor alle duidelijkheid: 
‘De Bladelse Kookpot’ is geen onderdeel van 
de activiteiten van de Seniorenvereniging 
Bladel. 
Wij wensen ‘De Bladelse Kookpot’ veel 
succes toe! 
 
Het bestuur 
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De kogel is door de kerk! 

Jeu de boules spelen kan voortaan 
ook binnen! 
 

 
 
In het kader van meer bewegen voor 
senioren heeft de gemeente Bladel, als 
experiment, een aantal binnenbanen voor 
het spel Jeu de boules aangekocht. 
Twee demontabele banen krijgen een plaats 
in de ‘oude’ gymzaal van de vroegere 
Petrusschool aan de Burgemeester 
Goossensstraat. 
Ons biljartcentrum D’n Opstoot krijgt dus 
buren!  
De organisatie/begeleiding in Bladel, rondom 
deze ´nieuwe´ activiteit, komt in handen van 
onze seniorenvereniging. 
Bij slecht weer, als er op onze buitenbanen 
niet gespeeld kan worden, kan er op de nu 
vastgestelde morgens toch op de twee 
binnenbanen een balletje gegooid worden!! 
Het gaat dus ook mogelijk worden op andere 
tijden gebruik te maken van deze 
binnenbanen. 
 
Uitgangspunt van het ter beschikking stellen 
van de banen is wel dat er ook gasten 
(senioren) van buiten onze vereniging mogen 
deelnemen. Nodig eens een gast uit, een 
buurman, een buurvrouw of een kennis of 
een vrienden/vriendinnengroepje.  
Andere ideeën zijn altijd welkom.  
De banen zijn inmiddels afgeleverd maar het 
zal nog even wat tijd kosten om alles, ook 
qua organisatie, speelklaar te maken.  
Hopelijk kunnen we in de volgende Schakel 
duidelijkheid geven over het een en ander. 
Blijf ook onze website in de gaten houden.  
We gaan er van uit dat deze nieuwe 
‘binnensportmogelijkheid’ weer meer mensen 
letterlijk op de been brengt, aan het bewegen 
dus!  
Enne, …… het is nog leuk ook! 
 
Wim van Lieshout 

  
 
Pentatlon biljartcompetitie 
De Seniorenvereniging Bladel heeft de 
afgelopen maanden weer een interne 
pentatlon-biljartcompetitie georganiseerd. 
Deze keer is Theo van de Voort de winnaar 
geworden. Bert Schoofs was tweede en 
Peter Vermeulen derde. 
Op de foto zijn dat de heren met de bloemen 
(en bekers) in handen. Ter verduidelijking 
staan ze in de volgorde nummers 2, 1 en 3. 
De overige deelnemers waren ook  bereid 
om op de foto te verschijnen en hebben hun 
nederlaag blijmoedig aanvaard. Vermeld 
dient te worden dat niet alle deelnemers bij 
de prijsuitreiking aanwezig konden zijn.  
 

 
 

Foto René Liebregts 

 
Pentatlon is een spelsoort waarbij op 5 
onderdelen gescoord dient te worden, te 
weten directe caramboles, één-banders, 
twee-banders, drie-banders en losse-
banders. De volgorde waarin deze 
onderdelen worden gescoord mag je zelf 
bepalen. 
Afhankelijk van je spelniveau verschilt de te 
volbrengen opdracht aan te scoren 
caramboles per onderdeel. Kortom: een 
enorme rekenpartij, zowel vooraf om je 
opdrachtscore te bepalen als achteraf om de 
uitslag van de wedstrijd te verwerken.  
Bij de Seniorenvereniging Bladel is het ook 
mogelijk om zo maar vrij te biljarten. In 
principe staat dat open voor alle senioren in 
de kern Bladel. Tevens worden er in de loop 
van het jaar nog andere interne competities 
georganiseerd. Voor nadere informatie kunt 
u een kijkje nemen op de website  
www.seniorenverenigingbladel.nl 
 
 

http://www.seniorenverenigingbladel.n/
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Busreis met mindervalide mensen 
op woensdag 5 september 

De bus staat klaar. Ik had in mijn hoofd het 
melodietje van het liedje "De speeltuin", af en 
toe gaan pa en moe, met ons naar de 
speeltuin.... -toe. 
In de bus inderdaad vrolijke mensen, vol 
verwachting. 
Met onze begeleiders, onder andere Mariet 
Verdaat en Toon Daniëls, vertrekken we. 
Mariet vertelt ons wat er die dag gaat 
gebeuren. Op naar Melderslo, een plaatsje in 
Noord-Limburg, waar we museumboerderij 
De Locht gaan bezoeken. 
 

 
 
We worden ontvangen met koffie en heerlijke 
Limburgse vlaai. Dat is gezellig en aan de 
tafels wordt volop gebuurt. De stemming zit 
er goed in. Daarna worden we in groepjes 
verdeeld om onder leiding het museum te 
bezoeken. De groep waarin ik beland heeft 
een begeleidster, heel bekwaam en met veel 
humor. Zelfs Toon komt er achter waarom de 
gezinnen vroeger zo groot waren. Er zijn 21 
afdelingen. Gezien de tijd moet er gekozen 
worden. Onze groep bezoekt het woonhuis, 
de deel, de textieltentoonstelling en de kapel.  
 
Naast het leven van vroeger, zijn er 
champignons- en aspergekwekerijen. Kortom 
heel interessant, echt de moeite waard. 
Daarna de bus weer in. Dat in- en uitladen 
van de mensen en de rolstoelen was een 
zwaar werk. Harry en Toon hadden hun 
handen er vol aan. Maar we worden allemaal 
met veel zorg en liefde weer op onze  

 
plaatsen gezet. In Velden, een (plaatsje dicht  
bij Venlo) hebben we geluncht. Een lekker 
kroketje, dat gaat er wel in. Daarna weer de 

bus in. We gaan naar de Peel. Harry, de 
chauffeur, woont in Deurne en hij vertelt met 
veel trots en kennis over het gebied waar tot 
1970 turf gestoken werd. De natuur is daar 
prachtig, een heel waterrijk gebied met hier 
en daar hele mooie gebouwen. De turf die 
gestoken werd moest afgevoerd worden. 
Daarvoor werden kanalen gegraven, de turf 
ging op boten, die getrokken werden door 
paarden. 
In Griendtsveen stonden prachtige 
paardenstallen, waarin de paarden na een 
zware trektocht weer konden herstellen. De 
architectuur van de stallen en de 
turfstrooiselfabrieken, was heel bijzonder. Als 
ik goed geluisterd heb was het dorpsgezicht 
van Mariapeel en Griendtsveen beschermd. 
Omdat ze ooit van Willem lll 35.000 gulden 
hadden ontvangen kregen de boerderijen in 
die streek, uit dankbaarheid, de namen van 
de mensen van het koninklijk huis. Emma- 
hoeve, Wilhelminahoeve enz. We genieten 
van de natuur en van wat Harry ons te 
vertellen had. Ik had dit nooit willen missen, 
het was heel interessant, maar ook amusant.  
 
In Zeilberg, gemeente Deurne werd de dag 
afgesloten met een heerlijk diner. Heel veel 
dank aan de mensen van het bestuur die 
deze tocht mogelijk hebben gemaakt en aan 
Mariet en Toon voor hun hulp en aan de 
vrijwilligsters die het mogelijk maakten, dat 
we in de rolstoel vooruitkwamen. 
 

Nell Jansen-van Balveren 
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BONTE MIDDAG natuurlijk! 
Blijvend Jong’ staat in de startblokken!   
Het is even wennen. ‘Blij Bejaard’ is ter ziele. 
Onze toneelclub heeft gemeend zich van 
haar ietwat stoffige naam te moeten ontdoen. 
Daarom staan we nu met nieuw élan als 
‘Blijvend Jong’ fris en fruitig klaar om ons te 
trakteren op een gezellige Bonte Middag. 
Een middag vol toneel en muziek----- enne 
ons aller Cor Tijssen neemt ons bij de hand 
en zal ons op haar eigenzinnige wijze door 
de middag leiden en alles aan elkaar 
‘praote’. En Cor zou Cor niet zijn als ze geen 
verrassing in petto zou hebben.  
 
Iedereen die van een gezellige en 
ontspannen middag wil genieten is op 
woensdag 31 oktober a.s. van harte welkom 
in de grote zaal van Den Herd.  
De zaal gaat open om 13.30 uur. Een kopje 
koffie of thee staat voor iedereen, “veur niks”, 
als opwarmertje klaar.  
Om 14.00 uur begint het programma en zal 
tot een uur of vier, half vijf duren. 
De eerlijkheid gebiedt  ook te zeggen  dat de 
consumpties in de pauze voor eigen 
rekening zijn! 
Hopelijk tot  woensdag de eenendertigste 
oktober! 
 
Groep algemene activiteiten en toneelgroep 
‘Blijvend Jong’. 
 

 

Nieuw werk van 
schildersgroep “Het Palet” 
“Nacht” 
Donker is de nacht, de maan glinsterend (al 
dan niet in volle glorie) in het water, 
schijnend door kale takken als wilde hij 
doordringen tot de stam. 
Afnemende maan op weg naar het laatste 
kwartier, schijnt zijn licht over een bergdorp 
in diepe rust. 
Een vleermuis, geruisloos zoekend naar een 
prooi, de heksenboom in ‘t donker. 
Kinderen in dromenland, die hun dromen met 
een ladder naar Klaas Vaak willen brengen. 
Huizen, aan de rand van het water, 
verkleurend door het licht van de opkomende 
maan, sttt ….er zijn nog mensen 
wakker……. 
Huizen in de donkerte van de nacht, 
opdoemend in de mist. 

Een danseres danst een solovoorstelling bij 
het licht van de lantaren. 
En de uil op de tak, in het licht van de maan, 
wachtend tot hij zijn prooi ziet. 
 
Vanaf nu te zien in de Schouw! 

De leden stellen uw belangstelling op prijs en 
zien graag uw reactie terug in het schriftje 
dat op de plank ligt bij de kopieermachine. 
Nieuwe leden zijn welkom! Aanmelden bij 
Nellie Hendrikx. 
 
Marijke Donders 
 
 

Bedevaart naar de Weebosch 
Donderdag 18 oktober a.s. gaat onze 
seniorenvereniging naar de jaarlijkse 
bedevaart in de Weebosch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De fietsers vertrekken om 9.45 uur bij Den 
Herd de H. Mis begint om 11.00 uur. 
Na de mis gaan we koffie drinken bij het 
Heuveltje. 
 
Vorig jaar zijn we op 19 oktober vertrokken 
met 17 fietsers. De H. Mis was om 11.00 uur. 
Na de mis zijn wij met nog 10 andere 
personen bij het Heuveltje gaan lunchen. 
Na de lunch hebben de fietsers nog een 
mooie tocht gemaakt. 
 
Frits Penson, tel. 06-46343132 
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Stannie Daniëls, bestuurslid 
1969-1983 
  
Fietsenstalling 
 
Aanpakken. Dat was Stannie Daniëls op het 
lijf geschreven. In het navolgende wordt het 
beschreven. En niet alleen als arbeider of 
vrijwilliger stroopte hij de mouwen op. Met 
‘Blaal kermis’ was Stannie ondernemer: dan 
exploiteerde hij een fietsenstalling! 
 
Stanislaus Josephus Anna Catharina 
(Stannie) Daniëls werd op donderdag 15 
april 1904 in Bladel in de Bleijenhoek 
(zuidzijde, bij de Leemskuilen) geboren als 
achtste en op een na jongste kind van 
Wilhelmus Daniëls, geboren te Bladel op 9 
mei 1860, sigarenmaker, overleden te Bladel 
op 6 juni 1928 en Joanna Maria Philomena 
Jansen, geboren te Reusel op 22 april 1864 
en overleden te Bladel op 18 maart 1946. 
Stannie had vier broers en vier zussen. In 
1914 verhuisde het gezin naar de 
Sniederslaan (noordzijde) en begon daar een 
rijwielreparatiewerkplaats, met daarachter 
een sigarenmakerij. Na het overlijden van 
Wilhelmus nam zoon Peerke de 
rijwielwerkplaats over en zoon Toon de 
sigarenmakerij. 
 
Stannie Daniëls werkte enige tijd samen met 
zijn broer Toon in de sigarenmakerij van hun 
vader. In zijn jeugd bracht Stannie heel wat 
tijd door met ‘mietje steken’. Het ‘mietje’ was 
een meet en het spel ging met centen. Het 
was een heel kunstig spel, maar Stannie was 
er erg bedreven in en hij ging daarom 
meestal met de winst naar huis. En hij 
bouwde een huis, in de latere Burgemeester 
Goossensstraat, met het oog op zijn 
aanstaande huwelijk. 
 
Elisabeth Catharina (Lies) van Gompel werd 
op zondag 25 februari 1912 in Bladel 
geboren als vierde kind van Jan van Gompel, 
geboren te Bladel op 25 februari 1878, 

landbouwer, later olieventer, overleden te 
Bladel op 4 december 1966 en Maria 
Catharina Cornelis, geboren te Hapert op 27 
augustus 1881, overleden te Bladel op 10 
december 1918. Lies had vier zussen, van 
wie er twee jong overleden en twee broers, 
van wie de jongste levenloos werd geboren. 
Drie uur later stierf de moeder, 37 jaar oud. 
 
Lies was toen zes jaar. Toen ze elf jaar was, 
heeft ze als dienstmeisje gewerkt in Vessem. 
Iedere dag fietste ze op en neer. Daarna 
kwam ze in Bladel in dienst bij 
sigarenfabrikant Willem van de Pas en later 
nog bij meester Frans Vermeeren. De 
ervaring in het huishouden kwam Lies in 
haar huwelijk goed van pas. 
 
Stannie en Lies trouwden in Bladel op 
zaterdag 25 augustus 1934. Uit hun huwelijk 
werden veertien kinderen geboren: twee 
meisjes en twaalf jongens. 
In de slechte oorlogstijd heeft Stannie, zoals 
zoveel anderen, ‘bunt’ gestoken voor de 
borstelwerken, is hij als stoffenhandelaar 
langs de deuren gegaan en is hij werkzaam 
geweest op het distributiekantoor. Na de 
oorlog ging hij werken bij de Wolkatfabriek in 
Tilburg. Hier reed hij, dag na dag, op zijn 
solex naar toe. Geen kleinigheid in de winter! 
Tot zijn 65-ste jaar werkte hij 18 jaar met 
veel plezier als sigarenmaker bij de 
Agiofabriek in Duizel. Na zijn pensionering 
kreeg Stannie elke maand nog honderd 
sigaren gratis. 
In zijn vrije tijd had Stannie met Bladel 
kermis een fietsenstalling tegenover de kerk, 
waar menig kermisbezoeker zijn rijwiel met 
een gerust hart achterliet. 
 
Stannie had de deur bij Agio goed en wel 
achter zich dichtgedaan toen hij bestuurslid 
werd van onze vereniging. Hij had een 
neusje voor nieuwe leden en hij heeft er dan 
ook veel ingeschreven. Stannie was ook 
bezorger van het maandblad voor senioren 
‘Levensvenster’. Hiervoor ontving hij van de 
Diocesane Bond de zilveren speld en daar 
was hij erg trots op. 
 
Lies en Stannie hadden, naast hun drukke 
bestaan, toch nog tijd voor hobby’s. Stannie 
had er plezier in om tuintjes bij te houden en 
zijn vrouw Lies hield van breien, knopen en 
gobelinborduurwerken maken. Ze kaartten 
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graag en maakten nog regelmatig 
fietstochten. En voor het plukken van veertig 
kilo bosbessen in de morgenuren draaiden 
ze hun hand niet om! 
Ter gelegenheid van hun robijnen huwelijk 
maakten Lies en Stannie in 1974 een reis 
naar Rome, waar ze ook de paus hebben 
gezien. Voor beiden een mooie belevenis. 
Op zaterdag 25 augustus 1984, daags voor 
de kermis, was het groot feest bij de familie 
Daniëls. Wie Stannie en Lies wilden 
feliciteren met hun gouden bruiloft moesten 

Stannie en Lies, een gouden paar 
 
er wel voor naar De Vrachtkar in Reusel, 
want in verband met de kermis in Bladel 
moest het gouden paar uitwijken. Maar dat 
vormde geen beletsel voor een klinkend 
feest! Dat trouwens in Bladel was begonnen 
met een Heilige Mis, gezongen door het 
bejaardenkoor, waarvan Stannie lang lid 
was.  
 
Op donderdag 25 augustus 1994 vierden 
Lies en Stannie hun diamanten bruiloft. 
Omdat Stannie bedlegerig was en verzorgd 
werd in het verpleegtehuis, werd er om 15.30 
uur door pastoor Bertens een Heilige Mis 
opgedragen in de aula. Na de koffietafel voor 
de familie was er van 19.00 tot 20.00 uur een 
receptie in het restaurant van het 
verpleegtehuis, waarna de familie nog een 
paar uurtjes bij elkaar vertoefde. En al kon 
Stannie zijn bed niet meer uit, hij bleef vrolijk 
en opgewekt: een karaktertrek die hij altijd 
heeft gehad. Maar dat kwam niet in de 
laatste plaats omdat zijn vrouw Lies hem 
elke dag gezelschap hield. Niet dat ze altijd 
moesten praten:  haar aanwezigheid, lezend, 
breiend of puzzelend, was al voldoende. 

 Stannie was een bekende figuur in Bladel, 
een man met een vrolijke inslag, die graag 
een lied zong en op zijn fiets overal te vinden 
was. 
Lies: “Zo reed hij een keer door de bossen 
en kwam boer Meijer tegen, die op het land 
werkte. Die mens was bijna uitgedroogd, 
maar kon nie weg. ‘Och Stannie’, zei hij, ‘ik 
heb toch zunne dorst, kunde nie wa te 
drinken haolen?’ 
Ons vader reed op zijn solex naar huis om 
wat voor hem te regelen. Nu nog komt 
dezelfde boer Meijer ons vader iedere 
maand bezoeken.” 
 
25 Augustus 1994 was een schitterende dag, 
die -achteraf bezien- een mooie afsluiting 
betekende van zijn lange leven. Zijn 
kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen zullen dat diamanten 
huwelijksfeest van opa en oma nooit 
vergeten. 
 
Stannie Daniëls overleed in Bladel op 19 
september 1994. Hij werd 90 jaar.  
Op de eerste zondag van de maand ging 
Lies altijd naar de parochiekerk en 
koffiedrinken in de parochiezaal. Dat deed 
haar goed. Daarna wilde ze graag napraten 
met de rest van de familie en dan ging ze in 
de rolstoel met haar twee dochters erbij 
wandelen. Zo was de dag weer geweldig 
geslaagd voor haar. 
Lies overleed in het Máxima Medisch 
Centrum in Veldhoven op 27 oktober 2004. 
Zij werd 92 jaar. 
 
Ben Holleman 
 
 

Kaarten op woensdag (Soos) 

Er was geruime tijd niet meer gekaart op 
woensdagmiddag. Vanaf de eerste week in 
oktober is dit weer opgestart. Er waren 
verschillende kaarters die in de winter toch 
graag dit weer wilden doen. 
In tegenstelling tot op maandag is dit vrij 
kaarten en wordt er geen puntentelling 
gehanteerd maar gewoon ouderwets met 
centjes. 
Wil je ook graag een kaartje leggen kom dan 

op woensdagmiddag vanaf 13.30 uur tot 

16.30 uur naar De Schouw. 
 

Sjef Wilting 
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Najaarstocht fietsers 

Op dinsdag 4 september vertrokken 30 leden 
van onze seniorenvereniging bij De Schouw 
voor een fietstocht van iets meer dan 70 km.  
 

 
 
In Eersel bij een korte stop werden de 
nieuwe hesjes uitgedeeld aan leden die op 
dinsdag en donderdag altijd met de groep 
meegingen. 
Er werd verder oostwaarts gereden en onze 
eerste stop voor een kopje koffie was in 
Waalre bij ‘‘T Brabants Genot’. 
Na de koffie werden we opgehouden door 
een fietssleutel. Deze was zoek aldus de 
eigenaresse van de fiets die op slot stond. In 
de fietstas kon ie niet zitten want die was al 
een keer helemaal leeg gemaakt. Dus op 
zoek naar de plaatsen waar we allemaal 
geweest waren tot in de toiletten toe. Maar 
geen sleutel te vinden. 
Twee fietstassen zaten er op die fiets maar 
die andere was zeker niet open geweest 
volgens haar. Daar deed ze nooit een sleutel 
in, maar je raadt het al, daar zat de bewuste 
sleutel wel in en we konden allemaal weer 
vertrekken. 
 

 
 
Via de bossen van Waalre en langs de Hut 
van Mie Pils en verder door de Leenderheide 

naar Pannenkoekrestaurant de Clown in 
Leende voor de lunch. 
Hierna wilden we verder door de bossen 
richting Dommelen maar er was een weg 
opengebroken net voordat je uit het bos 
kwam. Hierdoor moesten we anders rijden, 
waar de meesten niks vanaf hebben 
geweten. Deze rit was eerder al voorgereden 
door Cor, Nol en Sjef om alles tot in de 
puntjes in orde te hebben. 
In Westerhoven hebben we nog een drankje 
genomen en weer verder naar Bladel. 
Iets voor de Weebosch werden we verrast 
door een buitje regen maar dat stelde 
eigenlijk niks voor want als we de 
weersverwachting moesten geloven zou 
onweer met stevige buien ons lot zijn die 
dag. Het weer was schitterend geweest op 
die ene rimpel na. Er gebeurden verder geen 
gekke dingen meer. 
De tocht werd afgesloten door bijna alle 
deelnemers met een etentje bij De Tipmast. 
Hierna ging iedereen tevreden naar huis met 
de complimenten aan Cor en Sjef voor de 
mooie tocht. 
 

Sjef Wilting 
 
 

Pelgrimshoeve Kafarnaüm Vessem 
 

 
 
Ongetwijfeld kennen velen van jullie de 
Jacobushoeve in Vessem. Een eindje 
verderop, pal tegenover de kerk, bevindt zich 
nog zo’n boerderij: Pelgrimshoeve 
Kafarnaüm. Deze twee hebben een 
gemeenschappelijke oorsprong, maar zijn al 
lang aparte stichtingen, met heel eigen 
taakgebieden. 
Kafarnaüm richt zich op het pelgrimeren. 
Natuurlijk denk je dan in eerste instantie aan 
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mensen die onderweg gaan naar Santiago 
de Compostela of Rome. We staan hen op 
allerlei manieren bij, met voorlichting, 
voorbereiding en onderdak. En ook met een 
soort reünies. 
Maar onze taak gaat verder. Ieder mens is 
namelijk een pelgrim. Iedereen is onderweg, 
op het levenspad. Vaak rennen we maar 
vooruit, van afspraak naar afspraak, van taak 
naar taak. Onze wereld is hectisch. Er zijn 
weinig momenten voor bezinning. Loop ik 
eigenlijk wel in de juiste richting? De juiste 
richting voor mij? Zou ik mijn leven niet liever 
iets anders inrichten? Hoe kan ik dat 
bereiken? Hoe ga ik om met de dingen die 
mij overkomen zijn?  
Kafarnaüm is een plek waar dit soort vragen 
aan bod kunnen komen. Een plek waar je tot 
innerlijke rust kunt komen. 
Een goed voorbeeld daarvan, maar dan wat 
luchtiger, is het Pelgrimeren voor de Jeugd. 
Daar heb je vast wel eens van gehoord. Wij 
gaan dan met de groepen 8 van bijna alle 
basisscholen in de Kempen te voet naar 
Kafarnaüm. Daar bieden wij deze leerlingen 
een speciaal programma aan. Vorig jaar 
hebben we dat maar liefst 42 keer gedaan. 
Wat kunnen we concreet bieden voor een 
vereniging als die van jullie? 

 Wij fungeren graag als pauzeplaats 
tijdens een fietstocht. Of als einddoel voor 
een wandeltocht. De koffie staat altijd 
klaar. Wel graag even bellen.Wij 
organiseren graag 
bezinningsprogramma’s voor groepen. 

 Als je Santiago of Rome wat ver vindt, 
kun je toch ervaren hoe het is om als 
pelgrim op pad te zijn. Je kunt van 
Oirschot naar Postel lopen, een prachtig 
en interessant traject van de officiële 
pelgrimsroute vanuit Amsterdam. 
Onderweg slaap je dan bij ons. 

Voor meer informatie: 
www.pelgrimshoevekafarnaum.nl, klik op 
Pelgrimeren 
info@pelgrimshoevekafarnaum.nl  
Tel. 0497-591207 

  
Kempische Korendagen 
wanneer 9 en 10 oktober 
waar   Den Tref in Hapert 
tijd   van 13.30 uur – 16.30 uur 

Kempisch KBO-Toernooi  
Jeu de Boules 
wanneer  Vrijdag 12 oktober 2018  
     Aanvang 12.30 uur. Einde circa 
     16.30 uur  
waar    Gemeenschapshuis 
     De Kattendans, Eerselsedijk 4, 
     5571CM Bergeijk 
 
Bedevaart de Weebosch 
wanneer  donderdag 18 oktober 
vertrek   per fiets om 9.45 uur 
waar    vanaf De Schouw 
H. Mis   om 11.00 uur 
 
Bonte Middag 
wanneer  woensdag 31 oktober 
waar    Den Herd 
zaal open  om 13.30 uur 
 
Liever thuis 
Datum:   donderdag 22 t/m zaterdag  
     24 november 2018 
Locatie:   Beursgebouw Eindhoven 
      Lardinoisstraat 8, Eindhoven 
Openingstijden: de beurs is dagelijks 
     geopend van 
     10.00 – 17.00 uur 
Meer info:  www.plusgenieten.nl 
 
 

 

Activiteitenkalender 2018 
 

maand activiteit 

  

12 oktober Seniorenmiddag 84+ 

18 oktober Bedevaart de 

Weebosch 

27 en 28 okt. Kring(en)kampioen- 

schappen biljarten 

driebanden voorronden 

31 oktober Bonte Middag 

3 november Finales biljarten 

21 november Vrijwilligersavond 

12 december Groendecoratie Kerst 

19 december Kerst- winterviering 

 

http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/
mailto:info@pelgrimshoevekafarnaum.nl
http://www.plusgenieten.nl/
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Elke dag biljarten van 9.00 tot 21.00 uur in D’n Opstoot 

(Voorheen Praktijkschool, Burg. Goossensstraat) 

contactpersonen tel.nr. 

Henk Heesterbeek 384186   

Toon Daniëls 384573 

  

maandag     

volksdansen 09.00 – 11.15 uur De Schouw Rita van den Oetelaar 383540 

zangkoor 13.00 – 14.15 uur De Schouw Anneke Strik 381870 

hobbyclub 14.00 – 16.00 uur D’n Durloop Manon Smeets 06-12790411 

kaarten 14.25 – 17.00 uur De Schouw Geert Peskens 382804 

linedance 19.00 – 21.00 uur De Schouw Rita van den Oetelaar 383540 

     

dinsdag     

koersbal 09.45 – 11.30 uur Den Herd, Sniederszaal Henk Adriaansen 384446 

fietsen 13.00 – 17.00 uur Vertrek bij De Schouw Cor van den Heuvel 06-27577274 

   Frits Penson 06-46343132 

tekenen/schilderen 13.30 – 16.00 uur Tussenzaal Nellie Hendrikx 385939 

stoelgym 13.45 – 14.45 uur De Schouw Rob Verhoeven 381007 

gymnastiek 15.00 – 16.00 uur Den Herd, Sniederszaal Francy Stevens 06-25038096 

linedance 19.00 – 21.00 uur De Schouw Rita van den Oetelaar 383540 

     

woensdag     

wandelen 09.00 – 12.00 uur Vertrek auto bij De Schouw Jeanne Hendriks 385061 

jeu de boules 10.00 – 12.00 uur De Schouw Piet Veron 384373 

   Janus Vermeulen 384561 

yoga 10.45 – 11.45 uur Gagel 8c Hooge Mierde Nellie Hendrikx 385939 

bridge 14.00 – 16.00 uur De Schouw Wilhelmien van Herk 384731 

     

donderdag     

gymnastiek 09.00 – 10.00 uur Den Herd, Sniederszaal Francy Stevens 06-25038096 

gymnastiek 10.00 – 11.00 uur Den Herd, Sniederszaal Francy Stevens 06-25038096 

gymnastiek 11.00 – 12.00 uur Den Herd, Sniederszaal Francy Stevens 06-25038096 

yoga 11.15 – 12.15 uur De Schouw Nellie Hendrikx 385939 

fietsen 13.00 – 17.00 uur Vertrek bij De Schouw Cor van den Heuvel 06-27577274 

   Frits Penson 06-46343132 

watergymnastiek 13.45 – 14.30 uur Zwembad Bladel secretariaat 387003 

     

vrijdag     

tai chi 09.00 – 10.00 uur De Schouw Toos Kneefel 384470 

tai chi 13.00 – 14.00 uur De Schouw Toos Kneefel 384470 

jeu de boules 10.00 – 12.00 uur De Schouw Piet Veron 384373 

   Janus Vermeulen 384561 

watergymnastiek 11.15 – 12.00 uur Zwembad Bladel secretariaat 387003 

watergymnastiek 13.00 – 13.45 uur Zwembad Bladel secretariaat 387003 

     

overige activiteiten     

kienen donderdag 

1 november 

 

13.30 - 16.00 uur 

 

De Schouw 

 

Maria Groenen 

 

844145 

 

 

  Openingstijden PC-Doe Mee Centrum Bladel: Indien de zaal open is, kunt u gebruik maken van internet. 

  In principe is er begeleiding (alleen op afspraak) op dinsdag van 15.00 - 16.30 u. door Hugo Duran, tel. 591515.  

  Op woensdag van 14.00 - 16.30 uur door Henk van Winkel, tel. 360700.  
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Seniorenvereniging Bladel  
De Schouw Emmaplein 2,  
5531 HM Bladel tel. 380433 
Rek.nr. NL06RABO0107500876  
Contributie: € 22,00 p.p. per jaar 
 
 
 
Bestuursleden 
Voorzitter 
Wim van Lieshout, Het Hofveld 14,  
5531 GL Bladel tel. 382328 
w.lieshout39@upcmail.nl  
…………………………………………………………... 
Vicevoorzitter/Secretaris 
Henk Heesterbeek, Berschotten 2A, 
5531 NW Bladel tel. 384186 
HenkHeesterbeek@SeniorenverenigingBladel.nl 
…………………………………………………………… 
Penningmeester 
Jac van der Aa, Dwarsstraat 2, 
5531 CE Bladel tel. 06-51586555 
j.aa6@upcmail.nl 
…………………………………………………………… 
Overige bestuursleden 
Toon Daniëls tel. 384573 
Jan Evers tel. 384592 
Corrie van der Kolk tel. 384354 
Francy Stevens tel. 06-25038096 
Marijke Velthuijzen tel. 591505 
Piet Hendriks tel. 385061 
Theo van de Voort tel. 381917 
…………………………………………………………… 
Ledenadministratie - Opzegging lidmaatschap 
Gaat u verhuizen? 
A.u.b. tijdig doorgeven aan 
Henk van Winkel tel. 360700 
…………………………………………………………… 
Ledenwerving 
Francy Stevens tel. 06-25038096 
Theo van de Voort tel. 381917 
…………………………………………………………... 
Redactieraad Schakel en Website 
Henk Heesterbeek tel. 384186 
…………………………………………………………… 
Werkgroep Algemene Activiteiten 
Corrie van der Kolk tel.384354 
cpals44@hotmail.com 

………………………………………………………….. 
Werkgroep Biljarten 
Henk Heesterbeek,coördinator tel. 384186 
Toon Daniëls, beheerder tel. 06-33635356 
…………………………………………………………... 

Werkgroep Scholing en Vorming  
Jan Evers tel. 384592 
j.evers50@chello.nl 
…………………………………………………………... 
Werkgroep Zomeractiviteiten 
Marijke Velthuijzen tel. 591505 
mvelthuijzeneverstijn@gmail.com 
……………………………………………………………………………. 
Klussendienst 
Toon Daniëls tel. 06-33635356 
(Tussen 9.00 uur en 12.00 uur) 
 

Vervoersdienst 
Elly Spijker tel. 06-50851993 of 382971 
…………………………………………………………... 
PC Hulpdienst 
Hugo Duran tel. 591515 
b.g.g.: Henk van Winkel tel. 360700 
…………………………………………………………... 
Winterdienst/boodschappendienst 
Miet van Steensel tel. 383086 
…………………………………………………………... 
Ouderenadviseurs 
Deze worden gefaciliteerd door Senioren- 
vereniging Bladel maar werken onafhankelijk.  
Wim Spijker (tevens belasting) tel. 382971 
Mariet Verdaat tel. 382919 
Adri Stevens tel. 06-46141517 
Piet Hendriks tel. 385061 
…………………………………………………………... 
Cliëntondersteuners bij o.a. Wmo/ 
Thuisadministrateurs 
Mariet Verdaat tel. 382919 
Piet Hendriks tel. 385061 
……………………………………………………….….. 
Vertrouwenspersoon 
Marcel Houben tel. 383310 
…………………………………………………………... 
Belastinginvullers namens KBO Brabant 
Cor van Pelt tel. 384103 
Arno Lablans tel. 383664 
Ton Heesterbeek tel. 384210 
………………………………………………………….. 
Beheerders 
Janus Vermeulen tel. 384561 
Gerard van Leeuwen tel. 382763 
Walter Wouters, huismeester 06-20977357 
Gastvrouwen/heren 
Rita van den Oetelaar tel. 383540 
Maria Groenen tel. 844145 
………………………………………………………….. 
Etentjes Seniorenvereniging Bladel 
Toon Daniëls tel. 06-33635356 
Joke Schellekens tel. 06-16465318 
……………………………….…………………………. 
Bezoekgroep 
Corrie Spoelstra tel. 385334 
corriespoelstra@gmail.com 
………………………………………………………..…. 
Rouw/jubilea 
Francy Stevens tel. 06-25038096 
Toon Daniëls tel. 06-33635356 
………………………………………………………….. 
Attentie 
Kent u iemand die 5 dagen in het ziekenhuis 
heeft gelegen en pas ontslagen is?  
A.u.b. doorgeven aan  
H. van Avendonk tel. 387656 
…………………………………………..………………. 
Toneel 
Nell Lavrijsen-Jansen tel. 06-11116929 
Ria de Punder-Heuveling tel. 681676 
…………………………………………..………………. 

Bezorgklachten Schakel: Francy Stevens 
FrancyStevens@SeniorenverenigingBladel.nl 

 

mailto:HenkHeesterbeek@SeniorenverenigingBladel.
mailto:cpals44@hotmail.com
mailto:mvelthuijzeneverstijn@gmail.com

