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Familieberichten 
Overleden: 
 
11 sept. Annie van Lierop-Martens 
  Wiekenborg Eersel  90 jaar 
 
15 sept.: Piet van Gils 
     62 jaar 
 
Het bestuur van de KBO wenst alle 
familieleden veel sterkte toe bij de 
verwerking van dit verlies. 
 

Nieuwe Leden 
 
Hr. P. Schellekens 
Mevr. Mary Schellekens – Mollen 
Mevr. Gerrie Reinders 
Mevr. José van der Elzen – Sengers  
Hr. J. Verhoeven 
Mevr. M. Verhoeven 
Hr. P. Verhees 
Mevr. A. Verhees – van de Hout 
Mevr. J. Sanders – Kop 
Hr. N. Heesakkers 
Mevr. A. Heesakkkers - Lobo 

 
 
 
 

 

 
 
8 oktober: Jan van Gerven en 
  Lies Lemmens. 
 
Het bestuur feliciteert de jubilarissen en 
wenst ze samen nog fijne jaren toe. 

 
19 sept: Mevr. van Uythoven – Geenen 

  100 jaar 
 

Van de

Bestuurstafel
 

Bestuursmededeling 

  

Het Algemeen Bestuur, in vergadering 
bijeen op 13 september jl. heeft besloten en 
benoemd tot vicevoorzitter van KBO Bladel  

de heer Ton Goossens. 
  

De vacature van vicevoorzitter is ruim één 
jaar onbezet geweest en het verheugt ons 
dat Ton deze benoeming heeft aanvaard. 
  

Namens ons allen van KBO Bladel: van 
harte gefeliciteerd en wij wensen je veel 
succes bij je nieuwe taak. 
  

W.J Spijker, secretaris. 
 

Uit eten met de K.B.O. 
 
Op 16 september zijn we 
weer uit eten geweest en 
wel bij de “Achterste 
Hoef”. 
We waren met 61 
personen en de kok had 
weer zijn best gedaan. 
Iedereen was dan ook zeer tevreden. Het 
was ook weer gezellig en de accommodatie 
was leuk om samen uit eten te gaan. 
We hebben nu bijna alle restaurants gehad. 
De volgende keer gaan we naar “Den Dis”. 
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De capaciteit is daar niet zo groot zodat we 
daar in twee groepen gaan. 

We gaan op dinsdag 12 oktober en 

donderdag 14 oktober telkens om 17.30 
uur. 
Er hebben zich al veel mensen opgegeven 
zodat het weer gezellig kan worden. 
U kunt zich nog opgeven bij: 
H. v.Avendonk tel. 387656 
A. Daniëls  tel. 384573 
J. Koijen   tel. 382417 
 

Klussendienst 
Als u de klussendienst wilt bereiken belt u 
dan naar: 
Th. van der Vleuten 06 – 12478150 
(tussen 9.00 uur en 12.00 uur) of: 
A. Daniëls 06-33635356 

Wilt u a.u.b. niet meer het telefoonnummer 
van Leo Antonis bellen (overleden). 
 Mevr. Antonis heeft daar veel last van. 
 

 
80+ dag op 8 oktober 

 
Op vrijdagmiddag 8 oktober wordt weer de 
80 +dag gehouden in Den Herd. Inmiddels is 
iedereen thuis bezocht en u bent 
uitgenodigd om in Den Herd aanwezig te zijn 
als om 14.00 uur de middag begint.  
Gerry van Houtert, de enige echte 
overgebleven “Heikrekel” zal deze middag 
muzikaal verzorgen. U krijgt twee maal drie 
kwartier een optreden, speciaal afgestemd 
voor onze senioren. U kunt, als u wilt, alle 
liedjes die hij brengt, meezingen. We 
kennen ze allemaal.  
U krijgt allemaal een gratis lot, waarmee U 
de nieuwste “Gerry van Houtert CD kan 
winnen. 
U wordt ontvangen met koffie of thee met 
cake, dan de eerste helft muziek. Natuurlijk 
krijgt u in de pauze een lekker drankje 

(misschien wel twee) en dan weer muziek. 
Als Gerry van Houtert vertrokken is, gaan wij 
nog even door met lekkere belegde broodjes 
en koffie of thee.  
Om 17.30 uur sluiten wij de middag weer af 
en krijgt u nog een kleine attentie mee. Deze 
middag is altijd een groot succes en het zal 
ook deze keer heel gezellig worden.  
Voor de mensen die niet zelfstandig kunnen 
komen, wordt ook gezorgd. Dus kom 
allemaal. 
 

Rotaryclub Bladel 
Op zaterdag 9 oktober 
organiseert de 
Rotaryclub Bladel, 
Reusel-De Mierden weer 
een concert in de aula 
van het Pius X college. 
Net als verleden jaar treedt het Reusels 
Muziekske voor u op en het Shantykoor. 
De deuren gaan open om 12.45 uur en het 
concert begint om 13.30 uur. U wordt 
ontvangen met koffie of thee en in de pauze 
is er nog een drankje en een hapje. De 
entree is gratis. Wel is er een loterij voor de 
“Goede doelenpot”. Er zijn leuke prijzen te 
winnen. 

Voor onze afdeling zijn er 50 kaartjes 
beschikbaar. 

Kaartjes af te halen op woensdagmiddag 

 6 oktober tussen 14.00 en 15.00 uur in 

De Schouw. 
 

Bedevaart  H. Gerardus, Weebosch 
In oktober wordt weer de jaarlijkse 
bedevaart gehouden in de feestweek van 10 
oktober t/m 17 oktober. Zoals elk jaar is er 
een dag gekozen voor de KBO Bladel 
waarin we dan gezamenlijk de H. Mis gaan 

bijwonen. Er is gekozen voor donderdag 14 

oktober. De H. Mis is om 11 uur. Na de mis 
kan de relikwie van de H. Gerardus worden 
vereerd. Bij goed weer gaan de fietsers weer 
vertrekken vanaf het VVV kantoor om 10.00 
uur. De mensen die per auto gaan kunnen 
zelf bepalen hoe laat ze vertrekken. 
Na de H. Mis is er gelegenheid om koffie te 
drinken en eventueel een broodje te eten bij 
café Het Heuveltje. Daarna vervolgen de 
fietsers hun tocht. 



 

 -4- 

Het volledige programma van deze week 
kunt u op het prikbord in de hal bekijken. Wij 
wensen u veel devotie. 

Cootje Wijffels 
 

Zoete Moeder van Den Bosch  
Evenals voorgaande jaren organiseert KBO-
Brabant weer een speciale KBO-bedevaart 
naar de Zoete Moeder van Den Bosch. Dit 
jaar zal de bedevaart plaatsvinden op 

vrijdag 29 oktober 2010. 
De bedevaart naar de Zoete Moeder spreekt 
veel KBO-leden aan. Vorig jaar namen er 
350 mensen deel. Zij waren afkomstig uit 
alle delen van de provincie Brabant. 

Het programma van de bedevaart ziet er 

in grote lijnen als volgt uit: 
1  De deelnemers komen op eigen 

gelegenheid (of georganiseerd via de 
Afdeling) naar 's-Hertogenbosch. Zij 
worden vanaf 09.45 uur verwacht in 
“Theater aan de Parade", Parade 23 
te 's-Hertogenbosch. Hier krijgt men 
koffie of thee aangeboden. 

2 Om 10.45 uur wordt in de St. Jan een 
plechtige Eucharistieviering gehouden 
met als celebrant pastor Wim Kalb, 
geestelijk adviseur van KBO-Brabant. 

3 Na afloop is er in “Theater aan de 
Parade" een eenvoudige lunch, 
bestaande uit twee belegde broodjes/ 
een krentenbol plus koffie/thee, 
melk/karnemelk. 

4 Om 13.45 uur worden de 
bedevaartgangers weer in de St. Jan 
verwacht om samen het Rozenhoedje 
te bidden. Hierop aansluitend volgt de 
Mariale Zanghulde, waarna het Lof 
het laatste gedeelte van de bedevaart 
vormt. 
Rond 14.45 uur is de bedevaart 
afgelopen. 

5 Voor de deelnemers is er een 
tekstboekje beschikbaar dat 's 
ochtends in Theater aan de Parade" 
(per afdeling gebundeld) wordt 
uitgereikt. 

Kosten 
De eigen bijdrage voor deelname aan de 
bedevaart bedraagt € 13,50 per persoon. 

Hierbij zijn inbegrepen het tekstboekje en de 
kosten voor de koffie/thee en de lunch. Dit is 
exclusief vervoerskosten. De Afdeling dient 
de eigen bijdragen te innen en het 
totaalbedrag uiterlijk 30 september 2010 te 
voldoen aan KBO-Brabant. 
Wie interesse heeft kan bellen naar Gerda 
Gijsbers, tel. 386052 
 

Tai Chi lessen (Scholing en Vorming) 

 
Tijdens de Zomerschool bleek de workshop 
Tai Chi zeer in de smaak te vallen. Een 
groot deel van de deelnemers vroeg om 
voortzetting van de lessen. Maaike Wijn, de 
docente van destijds, is bereid deze lessen 
ook in Bladel te geven.  
Tai Chi is een opeenvolging van ronde 
vloeiende bewegingen, die precies en 
langzaam worden uitgevoerd. Door dit 
langzame tempo ontspant het lichaam en de 
geest zich, waardoor een gevoel van kalmte 
ervaren wordt. Dit wordt ook wel bewegende 
meditatie genoemd. In China wordt dit op 
pleinen en in parken door jong en oud 
beoefend.  

Maaike kan op woensdagavond van 20.30 

tot 21.30 uur en op vrijdagochtend van 9 

tot 10 uur. De woensdagavond is ook een 
handig tijdstip voor de nog werkende KBO-
leden en diegenen die anderszins overdag 
bezet zijn.  
 
De kosten staan nog niet helemaal vast 
maar zullen maximaal € 5,50 per les zijn. Er 
bestaat ook de mogelijkheid van een 10-
rittenkaart, maar dat is in de loop van de 
maand pas duidelijk. 
 
Indien u interesse heeft kunt u zich opgeven 
en noemt u daarbij het tijdstip dat uw 
voorkeur heeft. Als u kunt op beide 
tijdstippen, geef dat ook aan. Dan bent u 
gemakkelijker te plaatsen. Het is nl mogelijk 
dat er maar één lesdatum gekozen wordt. 
 

Informatie en aanmelden bij: 
 Mariet Verdaat tel. 382919 
of per email: mariet@verdaat.org  
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Eindstand rikconcours 2de periode 

seizoen 2009-2010 

 

 

 

 
Achternaam Voornaam Tot.pnt Deelnames Gemiddelde Eindstand 

Sambeeck v. Maria 417 19 21,95 1 

Hendriks Piet 271 19 14,26 2 

Wilting Sjef 252 19 13,26 3 

Seuntiens Jo 209 17 12,29 4 

Gijsbers Mia 233 19 12,26 5 

Zande vd Jan 148 14 10,57 6 

Bressers Miet 142 14 10,14 7 

Penson Frits 163 18 9,06 8 

Gompel v. Zus 150 19 7,89 9 

Freriks Jaan 109 19 5,74 10 

Meulenbroeks Wim 113 20 5,65 11 

Lierop v. Theo 77 19 4,05 12 

Rokven Dre 72 18 4,00 13 

Veron Mien 48 18 2,67 14 

Peskens Geert -5 20 -0,25 15 

Coppens  Martina -49 19 -2,58 16 

Groenen Frans -58 19 -3,05 17 

Vervoort Willem -46 13 -3,54 18 

Duenk Theo -100 17 -5,88 19 

Persoons Marinus -113 19 -5,95 20 

Bauman Jan -165 16 -10,31 21 

Zuilichem v. Cor -200 18 -11,11 22 

Goossens Ton -179 16 -11,19 23 

Adriaansen Dorothyann -409 19 -21,53 24 

Lemmens Anneke -406 17 -23,88 25 

Adriaansen Henk -450 18 -25,00 26 

 
Elke maandag is er een rikconcours in De Schouw dat om kwart over twee begint en tot 
ongeveer half vijf duurt. De uitslag daarvan staat daags daarna op de site. De maandag daarna 
krijgt de winnaar een pak koffie en de nr. 2 een pak thee. De deelnamekosten zijn € 0,50 per 
keer. Als men 12 of meer keer van de 20 keren meedoet ( van 6 /9 t/m 17/1) en een gemiddelde 
van meer dan 5 punten heeft krijgt men bovendien een VVV-bon.  

Ook kan men op deze tijd komen jokeren. De kosten daarvan zijn € 0,20 per keer. 
Met het geld dat bij het kaarten geïnd wordt worden niet alleen de prijzen betaald maar ook de 
gebruikerskosten van de zaal, de attenties met kerst en pasen en het gebak en consumpties bij 
de jaarvergadering.  
 
Ton Goossens 
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Scholing
en

Vorming
 

Cursus eenvoudig Duits. 
 
Kunt u de volgende zinnen vlot vertalen ? 
"Guten Tag, meine Herrschafften. Was darf es 
sein ?" 
"Ein Rotwein, ein Weisswein und zwei Kaffee, 
bitte ." 
Bovenstaande zinnen kun je dagelijks horen in 
café's in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 
Hebt u de zinnen al meteen begrepen ? Dan 
hoeft u eigenlijk niet verder te lezen, want dan 
is dit artikel niet voor u bedoeld. 
Maar als u dacht dat de tekst over 
heerschappen en rotte wijn ging, dan moet u 
beslist verder lezen. 
De juiste vertaling is : "Goede dag, dames en 
heren. Wat mag het zijn ?" 
" Een rode wijn, een witte wijn en twee koffie, 
asjeblieft". 
Veel Nederlanders maken gebruik van de 
talrijke aanbiedingen om enkele dagen in een 
Duitstalig gebied door te brengen. Het is er 
immers goed toeven: een mooie natuur, goede 
hotels en meestal ook lekker eten. Maar vindt 
u het prettig om altijd van vertalers afhankelijk 
te zijn ? Zou u zelf ook wel eens iets in het 
Duits willen zeggen ? Of informatie begrijpen 
die u op de affiches ziet staan ? En als u een 
dagje vrij bent is het toch niet leuk om altijd 
maar in een winkelcentrum rond te hangen, 
terwijl er zoveel andere interessante zaken in 
de stad te bezichtigen zijn ? Maar ja, de 
anderen blijven steeds bij elkaar vanwege de 
taal en u durft er zelf ook niet op uit te gaan 
zonder vertaler. 
Stel je voor dat je de weg kwijt raakt, dat zou 
toch een regelrechte ramp zijn, nietwaar ? 
Natuurlijk is dat geen ramp, maar u bent bang 
om de weg te vragen in een ander land, in een 
vreemde taal. Van die taalangst willen wij u 
bevrijden via een cursus "Eenvoudig Duits voor 
toeristen ". 

De werkgroep 'Scholing en Vorming' wil 

een cursus aanbieden met o.a. de volgende 
thema's: 

- de menukaart lezen en begrijpen in 
horecagelegenheden. U leert de 
woorden uitspreken die bij een 
bestelling horen. 

- de weg vragen. Hoe kom ik op de plek 
waar ik wil zijn ? 

- toeristische informatie. Hoe kom ik te 
weten wat er te doen is in deze stad of 
omgeving ? 

- hoe bestel ik kaartjes? Als je een 
voorstelling of concert wilt bijwonen. 

- openbaar vervoer. Hoe werken bus, 
tram, metro in de stad ? 

- internet en toerisme. Hoe kom ik aan 
informatie over een hotel ? 

- muziek. U houdt van schlagers, 
folklore- muziek of operette ? We 
vertalen de tekst en leren de lastige 
klanken van het Duits uitspreken. 

- het weer. U vindt het wel leuk als u een 
opmerking over het weer kunt maken ? 
Dan oefenen we dat toch zeker. 

 
De cursus zal begin 
2011 gegeven 
worden en bestaat 
uit 10 lessen van 2 
uur. Nadere details 
worden nog bekend 
gemaakt in een van 
de volgende 
'Schakels'. Maar als u interesse heeft, laat het 
ons dan weten. Er moeten voldoende 
deelnemers zijn om de cursus door te laten 
gaan, minimaal 8-10 personen. 
Bovendien is het belangrijk dat de cursisten 
zoveel mogelijk lessen bijwonen, anders 
missen zij te veel oefeningen om de cursus tot 
zijn recht te laten komen als ze op vakantie 
zijn. Dat zou werkelijk "Schade" 
(= jammer) zijn.' 
Als u interesse hebt of u wilt beslist deelnemen 
en u alvast aanmelden, neem dan contact op 
met: Nellie Hendrikx, 
tel. 385939 of mail naar: 
pme.hendrikx@gmail.com 
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Verkeersavond 

op donderdag 18 
november om 19.30 u. 
in de Schouw 
 
In Nederland is ruim 
20% van de 
verkeersslachtoffers 
fietser. Senioren lopen 
een groter risico op een ongeval dan jongere 
fietsers. Veel senioren vinden het verkeer door 
allerlei nieuwe verkeersmaatregelen, de 
veelheid van borden en de veranderde 
weginrichting minder overzichtelijk. Zij vinden 
het gevaarlijk om te fietsen. Hierdoor dreigt 
zelfstandige mobiliteit voor senioren verloren te 
gaan.  
De heer Chris Kinders van de Landelijke 
Fietsersbond komt hierover een lezing geven. 
Degenen die hebben deelgenomen aan de 
fietscursus kennen hem nog wel en die weten 
ook hoe boeiend Chris kan vertellen.   
Tijdens de lezing komen bovenstaande  
aspecten aan bod. De lezing is gericht op de 
verbetering van de veiligheid en bevordering 
van het fietsgebruik van senioren. Er hoort een 
diapresentatie bij en misschien wel een leuk 
filmpje. Ook een verkeerstestje is mogelijk. 
Noteer  vast de datum in uw agenda! 
De avond is voor iedereen gratis toegankelijk, 
alleen voor de koffie of thee vragen we een 
bijdrage van € 0,25.  
We verwachten een hoge opkomst. Om te 
voorkomen dat we mensen moeten wegsturen 
moet u zich voor deze avond aanmelden. Als 
er te veel aanmeldingen binnenkomen, kunnen 
we wellicht een tweede avond plannen. Graag 
even aangeven met hoeveel personen u komt. 
U kunt bellen naar 0497-382417 of mailen 
naar gkoijen@orange.nl  
George Koijen 
 

Engels voor echte beginners 

Eerstejaars: 
In november start een nieuwe cursus: Engels 
voor echte beginners. Er zijn nog een aantal 
plaatsen vrij voor de cursus Engels, dus u kunt 
nog steeds inschrijven. 
 

De cursus is bedoeld voor mensen die nog 
nooit Engels hebben gehad of die heel lang 
geleden wat Engels gevolgd hebben.  
De lessen zijn heel praktisch en ingericht op 
thema‟s als boodschappen doen, de weg 
vragen, verkeer, eten bestellen, je voorstellen 
enz. enz. Er wordt zeker ook aandacht besteed 
aan de correcte uitspraak. Je krijgt telkens 
huiswerk mee maar het zijn geen zware 
opdrachten.  
De docent is Thea Habets. Zij heeft veel 
ervaring met het geven van Engels aan 
beginnende ouderen. 
Haar lessen zijn vrolijk en serieus tegelijk.  
Wilt u Engels leren? Grijp deze gelegenheid 
dan. Het is gewoon nuttig en ook nog eens 
leuk om te doen. 
 
De 12 lessen zijn op dinsdagmiddag van 14 tot 
16 uur in de bestuurskamer van De Schouw. 
Er zijn 4 lessen in het najaar: 16, 23 en 30 
november, 7 december en nog eens 8 lessen 
te beginnen met 4 januari, verdeeld over 
januari, februari en begin maart. De exacte 
data worden in overleg met docent en 
deelnemers vastgesteld. 
De kosten zijn € 20,-- en te voldoen bij de 
eerste les.  
Opgeven bij onderstaande contactpersoon. 
 

Vervolglessen Engels 
De deelnemers aan de cursus Engels van 
volgend jaar starten ook op 16 november en 
net zoals vorig jaar van 10 tot 12 uur. 
Als u niet meer door wil gaan, geeft u dat even 
door aan de onderstaande contactpersoon. 
 
Nieuwe contactpersoon: Nelllie Hendrikx: 
385939 
of per email: pme.hendrikx@gmail.com 
 

Start nieuwe yogales op 

donderdagmiddag 13.00 – 14.00 uur. 
 
Er zijn verschillende vormen van yoga, 
waarvan Hatha Yoga de meest bekende is. 
Hatha Yoga is gericht op het fysieke lichaam 
en de beheersing van de adem. 
Door lichamelijke oefeningen te combineren 
met de ademhaling, worden geest en 

mailto:gkoijen@orange.nl
mailto:pme.hendrikx@gmail.com
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lichaam met elkaar verbonden en is het 
mogelijk tot een ware ontspanning te komen. 
 
De hatha yogales bestaat uit het aannemen 
van lichaamshoudingen, die vaak ook nog 
mooie benamingen hebben, zoals de cobra, de 
giraffe, de lotusbloem, de boom, de groet aan 
de zon, de groet aan de maan.  
Zoals gezegd is de ademhaling belangrijk en 
door middel van oefeningen, leer je de adem 
beter beheersen en je wellicht daarna beter te 
concentreren. 
De les wordt afgesloten met een weldadige 
ontspanning, meestal met muziek en/of een 
visualisatie. 
 
Hatha yoga leert je te luisteren naar je 
lichaamstaal en daar zo goed mogelijk mee 
om te gaan en naar te handelen. Er is geen 
druk of prestatiedrang, echter grenzen kunnen 
met behulp van de ademhaling wel verlegd 
worden. Deze vorm van yoga richt zich op alle 
leeftijden en draagt ertoe bij, dat het 
zelfherstellend vermogen van het lichaam 
wordt gestimuleerd en eventuele klachten, 
zelfs kunnen worden opgeheven. 
Vanwege de toenemende belangstelling, zal 
een nieuwe les worden geopend op  
donderdagmiddag 13.00-14.00 uur.  
Bij voldoende deelname gaat de les zo 
spoedig mogelijk van start. De kosten zijn € 4 
per les. 
Anita van Gurp is de yogadocente en zij heeft 
een eigen yogapraktijk in Reusel, de Vlinder. 
Al een aantal jaren verzorgt zij de yogalessen 
binnen KBO Bladel en Reusel. 
Hatha Yoga is vooral ervaren, dus graag tot 
ziens  
Gezonde Yogagroet. 
 
U kunt zich aanmelden bij de nieuwe 
contactpersoon voor yoga: 
Nellie Hendrikx tel 385939 
email: pme.hendrikx@gmail.com 
 

Ouder worden en wonen 
 
Senioren blijven steeds langer vitaal en blijven 
daarom graag zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen. Vaak nog in de woning waar hun 
kinderen zijn opgegroeid. Velen zouden best 

kleiner willen wonen in een woning met geen 
of een kleinere tuin en waar ze niet worden 
belast met het onderhoud.  

 

Herkent u zich in bovenstaande of wilt u 

informatie over het huren van een woning? 

Kom dan donderdagmiddag 14 oktober 

2010 om 14.00 uur vrijblijvend naar de 

Schouw in Bladel.  
 
Woningstichting de Zaligheden (WSZ) zal 
tijdens deze middag informatie geven over het 
woningaanbod voor senioren in de gemeente 
Bladel en de toewijzingsprocedure. Daarnaast 
zal het project Marktstaete worden toegelicht. 
WSZ heeft in Marktstaete 18 appartementen 
aangekocht voor de huurmarkt.  
 
Kunt u donderdag 14 oktober niet aanwezig 
zijn bij de informatiemiddag maar wilt u wel 
informatie over de huurappartementen in 
Marktstaete ontvangen? Vraag dan vrijblijvend 
de verhuurbrochure op bij Woningstichting de 
Zaligheden, Dijk 16 in Eersel, (0497) 517 835.  
 

Wat? Informatiemiddag door WSZ 

(Woningstichting de Zaligheden) 

Wanneer? Donderdag 14 oktober a.s. 

Hoe laat? 14.00 uur 

Waar? De Schouw in Bladel 
 
We willen graag even weten hoeveel mensen 
er ongeveer komen. Daarom vragen wij u u 
even aan te melden bij Jan van Meer: 06-
11378035 of  per email: 
JCAvanMeer@hetnet.nl 

Zomerschool, de laatste week. 
 
Ook de laatste week is naar wens verlopen. 
Iedereen zat uiteindelijk bij iedereen in de auto 
en het was steeds meer een feest van 
herkenning. De contacten verliepen steeds 
gemakkelijker. De sfeer was open en plezierig. 
Tenminste dat is mijn ervaring. Het zou leuk 
zijn als u uw eigen ervaringen instuurt. Daar 
zijn we wel benieuwd naar. 

mailto:pme.hendrikx@gmail.com
mailto:JCAvanMeer@hetnet.nl
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Schilderen 
Een enthousiast groepje ging maandag aan de slag onder leiding 
van een minstens zo enthousiaste Marietje van de Voort. 
Zittend rond een lange tafel en geconcentreerd werkend, kwamen 
de kleurigste resultaten te voorschijn. Marietje liep helpend rond en 
gaf nuttige en bruikbare aanwijzingen.  
De cursisten hadden ieder een eigen ontwerp. Aan het einde kon 
iedereen elkaars werk bewonderen en een echt eigen schilderij 
mee naar huis nemen. Wie weet heeft er iemand zijn verborgen 
talent en een nieuwe hobby ontdekt. 
 

Bloemschikken in Hapert 
Op dezelfde dag werd er in Hapert een bijzonder mooi bloemstukje 
gemaakt door enthousiaste deelnemers onder leiding van Ad 
Basten. Er werd gewerkt met verschillende kleuren en vormen. 
Iedereen nam trots zijn eigen werkstuk mee naar huis. 
 

Kienen 
Een behoorlijk aantal mensen deed mee aan de twee 
kienmiddagen die onze Hapertse collega‟s hadden georganiseerd. 
Er waren leuke extra prijzen, iedereen deed vurig mee en men ging 
tevreden weer naar huis. Weer twee gezellige middagen. 
 

Universiteit van Tilburg: HOVO Seniorenacademie 
Met 24 nieuwsgierige en leergierige mensen in 9 auto's vertrokken 
we naar de Universiteit van Tilburg. Sommigen van ons hadden 
willen studeren, maar ja de tijd was anders, er moest brood op de 
plank, en ons soort mensen doet dat niet, enz. Nu zitten onze 
kleinkinderen er en hebben onze kinderen er misschien gestudeerd 
maar we zullen eens gaan kijken hoe het er uit ziet! En, zouden we 
het nu wel kunnen? Er is nl een Seniorenacademie (55+) de HOVO 
die interessante cursussen en hoorcolleges geeft. Daar werden we 
welkom geheten door de directeur dr. Korrie van Helvert die het 
programma, de gang van zaken en de mogelijkheden, schetste. 
Psychologie, filosofie, kunst en cultuur en nog veel meer.  
 Denk nou niet dat kan ik niet want in je leven heb je heel wat 
bagage opgedaan. Je krijgt ook geen tentamens en proefwerken. 
Je volgt het en je praat soms mee. 

We kregen een voorbeeld college Psychologie van dr. Andreas Wismeyer over Geheimen en 
Welzijn. In het kort: wat is een geheim, een geheim levert wat op maar kost ook wat en als je een 
belastend geheim hebt kost dat een deel van je gezondheid. Het werkt o.a. op je immuunsysteem.  
Enfin heel boeiend en voor ieder van ons goed te begrijpen. We kregen er weer zin in. 
Na het college zijn we op ons dooie gemak naar de mensa (Food Plaza) gewandeld. Daar hebben 
we supergoedkoop geluncht. Prijsjes als 0,33 en 0,40 enz. Net op tijd voor de grote groep studenten 
hadden wij onze soep en broodjes en ander lekkers naar binnen. Daarna zijn we over het terrein 
gaan dwalen en door de universiteitsgebouwen, waar we goed rondgeneusd hebben.  
Uiteindelijk zat iedereen in de auto, gelukkig ook het verdwaalde schaapje. Op naar de Pont. 
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Museum de Pont Tilburg 
Gelukkig iedereen weer op de juiste plaats aangekomen. Na enig 
heen en weer met betalingen stonden er twee dames klaar om ons 
door de highlights van de collectie heen te leiden en door de actuele 
expositie van Guiseppe Penone.  
Dit is echt een bijzondere kunstenaar. De natuur en de 
veranderingen in tijd en is het dat wat je ziet, dat wat je ziet? Je 
moet maar gaan kijken, dichtbij en veraf, jeu de boules of de foto's 
gaan zien. 
Ik ga nog een keer terug. 
Moe maar voldaan is hier van toepassing. Zeker door de 
verdiepende rondleiding krijg je echt doorzichten waardoor je het 
werk nog meer waardeert en beter begrijpt. 
 

Jeu de boules 
Met een aantal gedeeltelijk onervaren doublets en triplets hebben 
we flink wat metalen ballen naar een zielig klein oranje balletje 
gegooid. Dat ding bleek nauwelijks te raken maar die van je 
tegenstanders des te beter tot vreugde of verdriet. 
Het is een plezierig en vrolijk spelletje en voor een aantal is het 
dodelijke ernst. Dat ligt er maar aan hoe ver je gevorderd bent. Wij 
hebben veel plezier gemaakt. Dank aan de Bouwmannetjes die 
goed voor ons gezorgd hebben.  
 
De uitslag  
1. Lies Michiels 
2. Jos Wijnen 
3. Arnoud van der Aalst 
4. Henri Duran 
5  Rita van de Oetelaer 
 

Sieraden maken 
Tjonge wat een kleurtjes, vormen en materialen. Kiezen was 
gewoon moeilijk. In welke kleur(en) ga je het zetten; hoe groot of 
klein; welke combinatie en welke techniek pas je toe: rijgen of 
groepjes knopen. 
Na een uur twijfelen en kiezen was iedereen geconcentreerd bezig 
en door Rita voorzien van koffie. 
Wilma van Son-Klessens van Creatiekuniek had haar moeder (als 
hulp) en ongelooflijk veel soorten kralen en materiaal meegenomen.  
Op hulpplankjes hadden we de kralen en kraaltjes verzameld en 
gesorteerd en daarna gingen we aan de slag. Wat een prachtige 
resultaten en wat hoorden die kralen bij hun creatieve scheppers! 
Iedereen was hartstikke trots en met recht.  
Volgens mij heeft iedereen weer genoten. 
 
 
 

Uitstapje naar Oirschot 
Voor een verslag hiervan zie bl 15 
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KSE / ALFRA bezoek aan het weeg- en doseermuseum 
Vanaf 14 september is het museum iedere woensdagmiddag van 
14 tot 16 uur geopend. 
 
Met een behoorlijk aantal mensen stapten we nieuwsgierig binnen 
bij KSE ALFRA. Een aantal mensen van onze groep had er ook 
gewerkt en nam de gelegenheid te baat om weer eens een kijkje te 
komen nemen in hun fabriek.  
Harrie Klessens was gastheer en Louis Teurlings deed de 
rondleiding. Je kon merken dat beide heren liefde voor het product 

hadden. Louis Teurlings kreeg tijdens de uitleg over de weeg en 
doseerapparaten steeds meer inspiratie. Hij vertelde bevlogen over 
de vervolmaking van het wegen en daarbij het nauwkeurig doseren. 
Dit is belangrijk voor de samenstelling van gemengd veevoer en 
toevoegingen, zoals medicijnen of vitaminen. Prachtige technieken 
waarop hij en het bedrijf octrooien verwierf.  
Er was zoveel te vertellen dat een aantal van ons na 5 kwartier 
door de hoeven was gezakt, als het minder interessant was 
geweest. Gelukkig konden we op tafels leunen. 
Na het boeiende verhaal in het museum gingen we de praktijk in de 
fabriekshal bekijken. Indrukwekkend: zulke grote en dan zo 

nauwkeurige doseermachines. Na deze rondleiding kregen we in de kantine nog een kop koffie/thee 
aangeboden en een stoel. Zo konden we op ons gemak napraten over al het interessante dat we 
gehoord en gezien hadden.  
 
Dat was dan ook meteen de laatste workshop van Zomerschool 2010 voor 55+, een samenwerking 
van de KBO‟s van Bladel, Netersel, Hapert, Casteren. 
 
Rosemarie Vermeulen 
 

 

Bedankt harde werkers van de 

Zomerschool 2010  

 
De Zomerschool 2010 heeft u te danken aan 
een stel enthousiaste mensen die er samen 
voor gezorgd hebben dat zo‟n 230 mensen 
een gezellige, leerzame maar vooral plezierige 
augustusmaand hebben beleefd. Aan dik 800 
activiteiten hebben zij meegedaan.  
Dat alles is mogelijk gemaakt door de 
creatieve ideeën, noeste arbeid, organisatie, 
onderhandelingen, probleemoplossingen, 
verslaglegging, rekenvaardigheid, publiciteit, 
administratie, communicatie, ondersteuning, 
vergevensgezindheid en humor, enz, enz. van 
de  mensen wiens naam je niet altijd in de 
publicaties terug vindt maar die het zeker 
verdienen om genoemd en bedankt te worden.  
 

 

Zonder hen geen Zomerschool 2010: 
 

KBO Bladel: Jopie Koijen; Henk Reijne (p.m).; 
Ton Goossens (fin.adm); Nellie Hendriks 
(admi); Cobie Borrenbergs; Joke Steger( 
Bladel en Hapert); Els Elands; Riek Legeland; 
Toos Kneefel, Gerard de Vries; Mariet 
Verdaat. 

KBO Netersel: Marietje Dielis (secr); Jekke 
van der Hoeven;  

KBO Hapert: Alda van Hout; Henk 
Fleerakkers, Antoon Poppeliers, Jan Tijssen, 
Jozef Faes, Sjaantje Ansems; 

KBO Casteren: Arnoud van der Aalst; Harrie 
Tholen; Peter van de Rijdt. 
 
Bovenstaande mensen praten en doen (voor 
en achter de schermen) over het algemeen 
mee in de organisatie en/of zijn 
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contactpersoon voor een of meerdere 
activiteiten. 
Ook wilde ik Marietje van de Voort 
(Schilderen), Jan Boumans en Loes de 
Bresser (Jeu de Boules) en Simon van Hoppe 
(Tapas) bedanken. Evenals Harrie Klessens, 
Louis Teurlings (KSE/Alfra). Zij hebben niets 
gevraagd voor hun uren inzet.  
Ook Miep van de Goor (Gemeentehuis) heeft 
zich ingespannen om een interessante dag 
voor ons te organiseren.  
Verder bedanken we alle workshop-
docenten/leiders die hun werk zo enthousiast 
overgebracht hebben aan de deelnemers. 
We bedanken ook Gerard van Gompel en 
medewerkers van Podium 10, die hun vakantie 
wilden onderbreken voor onze activiteit. Ook 
Anita van Gurp (yoga) onderbrak haar vakantie 
en rekende maar een klein bedrag voor haar 
workshop. 
Verder zijn er nog een aantal mensen die ad 
hoc en op afspraak hand- en spandiensten 
leveren, zoals Rita van de Oetelaar en alle 
gastvrouwen die actief geweest zijn, Cor 
Swaans (kopieerwerk), Henk van Winkel 
(website) e.a.  
Waarschijnlijk vergeet ik nu iemand en dat zou 
ik heel erg vinden. Meld dat svp dan kan ik dat 
de volgende keer goed maken. 
 
Allemaal gigantisch bedankt voor jullie 
plezierige en enthousiaste inzet. Het is de 
moeite waard geweest. 
 
Rosemarie Vermeulen 
Voorzitter Zomerschool 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Ouderenadviseurs 
 
 
 
 
 

 

Langer thuis blijven wonen. 
 
Veel ouderen willen graag in hun eigen woning 
en woonomgeving blijven, ook al zouden er op 
latere leeftijd fysieke problemen ontstaan. 
Blijven wonen in de eigen woning betekent het 
in stand houden van sociale contacten en het 
netwerk van mantelzorgers en burenhulp. 
Is de huidige woning geschikt om er te blijven 
wonen, ook al wordt u wat minder mobiel? 
Staat u op het punt uw badkamer te 
renoveren? Of heeft u een verbouwing 
gepland? 
Waar moet u op letten? Welke aanpassingen 
of verbeteringen kunt u zelf (laten) 
aanbrengen? 
Als hulpmiddel tot woonverbetering kan op de 
website www.wonenopleeftijd.nl een digitaal 
woonverbeteradvies aangevraagd worden. Dit 
kan een eerste aanzet zijn om eens kritisch 
naar de eigen woning te kijken; welke 
belemmeringen zijn er als men met (fysieke) 
beperkingen te maken gaat krijgen? Denk 
bijvoorbeeld aan drempels in de woning, maar 
ook aan goede verlichting, een postbakje 
achter de voordeur, anti-slipvloer in de 
badkamer, beugels bij toilet en douche, een 
tweede trapleuning voor meer houvast. Niet 
alle verbeteringen betekenen gelijk een 
rigoureuze verbouwing. Het kan ook 
stapsgewijs met kleine aanpassingen.  
In het kader van het project Blijvend Thuis in 
Eigen Huis zijn deskundige vrijwilligers 
beschikbaar die ingezet kunnen worden als 
woonadviseur. De woonadviseur kan de 
knelpunten bespreken, woonverbeteradviezen 
geven en samen met de bewoner een plan van 
aanpak maken. Zowel woningeigenaren als 
huurders kunnen een beroep doen op de 

http://www.wonenopleeftijd.nl/
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woonadviseur. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. 
De woonadviseur beschikt over kennis op het 
gebied van woonverbeteringen en geeft de 
bewoner een persoonlijk advies. Aspecten als 
veiligheid, toegankelijkheid en comfort zijn 
hierbij uitgangspunten.  
Zij behoren tot de groep vrijwillige 
woonadviseurs van GOW de Kempen. Men 
kan een bezoek van de vrijwillige 
woonadviseur aanvragen via GOW de 
Kempen, op werkdagen bereikbaar via 
telefoonnummer (0497) 514746 of via de 
website www.wonenopleeftijd.nl/contact  
 

 

 

 

 

 

 
Op dinsdag 16 november is het Mantelzorg-
dag. U bent van harte welkom in Den Herd, 
Emmaplein 4 in Bladel. 
Deze dag is bedoeld voor alle mantelzorgers 
uit de gemeenten Bergeijk, Bladel en Eersel. 
De dag staat in het teken van het ontmoeten 
van lotgenoten en samen een gezellige dag 
beleven met allerlei workshops en amusement. 
Natuurlijk wordt er ook aan de inwendige mens 
gedacht. 
Als u mantelzorgers kent die nog niet zijn 
opgenomen in ons bestand, dan kunnen zij 
een inschrijfformulier halen bij het gemeentelijk 
loket. 
Geef u op tijd op!  
Het steunpunt Mantelzorg hoopt weer velen 
van u te kunnen begroeten op 16 november in 
Den Herd. 
 
Op de website www.mantelzorgdekempen.nl 
staan meer informatie en activiteiten voor 
mantelzorgers. Uiteraard kunt u ook altijd 
contact opnemen met het Steunpunt 
Mantelzorg de Kempen. Wij zijn iedere 
ochtend telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 
12.00 uur. 
Telefoon: 0497 - 514746 
 

 

 

Stop PGB 

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 1 juli voor 
het jaar 2010 geen nieuwe persoonsgebonden 
budgetten(PGB) voor zorg meer worden 
toegekend. 
Veel mensen met een beperking kunnen 
hierdoor in de problemen komen. 
MEE Zuidoost Brabant kan deze mensen 
ondersteunen door vragen over de gevolgen, 
die deze beslissing voor hen kan hebben, te 
beantwoorden. 
Dus woont u in de regio Zuidoost Brabant en 
heeft u vragen over wat deze PGB-stop voor u 
betekent? Wilt u advies of maakt u zich 
zorgen? Neem dan contact op met het 
servicepunt van MEE Zuidoost Brabant, 
telefoon 040 – 2140404 of email 
info@meezuidoostbrabant.nl  
De consulenten zijn alle werkdagen bereikbaar 
tussen 9.00 uur en 17.00 uur 
 

Altzheimercafé. 
 
Het programma voor het Altzheimercafé voor 
het najaar 2010 is bekend: 

donderdag 14 oktober: Rouw en zingeving bij 
dementie. 

donderdag 11 november: omgaan met 
dementie. 

donderdag 9 december: rechtsbescherming 
bij dementie. 
De bijeenkomsten worden gehouden in 
Ontmoetingscentrum de Eikenburg , Eikenburg 
10 in Eersel en beginnen om 19.30 uur. De 
zaal is om 19.00 uur open. 
 
 

Bel-me-niet register 
 

Wordt u ook vaak gebeld door 
energieleveranciers met een aanbod en u wilt 
daar vanaf? 
In het wettelijke Bel-me-niet register kunt u 
aangeven dat u niet meer ongevraagd 
benaderd wilt worden voor telemarketing-
activiteiten. U moet dan op de website 
www.bel-me-niet.nl uw telefoonnummer laten 
blokkeren. Uw blokkade blijft onbeperkt in het 
register staan. Blokkeren van uw vaste 
nummer thuis of uw mobiele nummer is 
kosteloos. 

http://www.wonenopleeftijd.nl/contact
http://www.mantelzorgdekempen.nl/
mailto:info@meezuidoostbrabant.nl
http://www.bel-me-niet.nl/
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Organisaties die u telefonisch willen 
benaderen moeten vanaf 1 oktober 2009 dit 
register raadplegen en uw registratie 
respecteren. Overigens mag een organisatie u 
wel benaderen als u klant bent van de 
organisatie of toestemming heeft gegeven. 
Het Bel-me-niet register wordt beheerd door de 
Stichting Infofilter. 
In het algemeen zullen organisaties u binnen 4 
tot 6 weken (verwerkingsperiode) na uw 
registratie niet meer bellen. Mocht u daarna 
toch worden benaderd dan kunt u een klacht 
indienen via de website 
www.bel-me-niet.nl  
Wijzigingen, zoals adreswijziging bij verhuizing 
of een wijziging van uw telefoonnummer moet 
u wel tijdig zelf doorgeven via deze website. 
 

40 jaar of ouder  

en visueel gehandicapt 
 

Ga er eens op uit! 

Bent u visueel gehandicapt en denkt u wel 
eens: 

 Ik zit veel thuis en wil er wel eens uit;  

 Ik wil graag wat actiever zijn;  

 Ik wil graag in contact komen met 
andere slechtzienden of blinden. 

Geef u dan op voor de ontmoetingsgroep voor 
slechtzienden en blinden in Eersel. Door 
contact met lotgenoten, ontmoeting en 
informatie kunt u weer mee doen, participeren 
in de samenleving en wordt uw 
zelfredzaamheid vergroot. 

Wat is er op deze middagen te doen? 
Tijdens deze middagen kunt u onder het genot 
van een kopje koffie of thee met elkaar praten 
en er wordt een afwisselend programma 
aangeboden. 
U hebt contact met lotgenoten en krijgt 
informatie over onderwerpen die betrekking 
hebben op uw visuele handicap. Er wordt 
getracht zoveel mogelijk tegemoet te komen 
aan de wensen van de deelnemers.  
De middagen worden begeleid door vaste 
vrijwilligers die zijn geschoold in het omgaan 
met mensen met een visuele handicap. 

Waar en wanneer zijn deze 
middagen? 

Gestart wordt met een maandelijkse 
bijeenkomst. Afhankelijk van de belangstelling 
kan dat later uitgebreid worden. Iedere eerste 
maandag van de maand van 13.30 uur tot 
16.00 uur bent u van harte welkom in ‟t 
Stokske Gebint 69 5521WG in Eersel. De 
eerste bijeenkomst is op 7 oktober 2010. 

Kosten 
De kosten zijn € 3,00 per keer, inclusief 
koffie/thee. Indien de activiteit die gezamenlijk 
wordt ondernomen extra kosten met zich mee 
brengt worden deze hoofdelijk omgeslagen 
over de deelnemers. 

Vervoer 
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag naar 
deze ontmoetingsgroep bijeenkomsten komt, 
maar dat het vervoer een probleem is. Bij uw 
aanmelding kunt u dit bespreken. Wij bekijken 
samen met u of wij uw vervoer kunnen regelen 
en wat de kosten zijn. 

Organisatie 
Deze ontmoetingsmiddagen zijn een initiatief 
van Bertha van den Broek–Van der Heijden, 
het Gecoördineerd Ouderenwerk De Kempen 
(GOW) en Visio (Expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen). 

Aanmelding en informatie 
U kunt zich telefonisch aanmelden bij Bertha 
van den Broek telefoon 0497-512984 of bij het 
GOW telefoon 0497-514746. Wij zullen dan 
contact met u opnemen en een afspraak met u 
maken. 

 

Kinderpraat 
“Kind moet de klas vegen en 
heeft geen zin. 
Kind: “Juf ik heb niet voor mama 
geleerd; ik heb voor mijn eigen 
geleerd.” 

http://www.bel-me-niet.nl/
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Uitstapje naar Oirschot 

Woensdag 18 augustus 

Om 08.45 uur was het dan verzamelen bij de 

Schouw voor de rit naar Oirschot waar we 
ons eerst vervoegd hebben bij het VVV 

kantoor gevestigd in het Museum de Vier 

Quartieren. 
Het Museum dankt zijn naam aan de 4 
Kerkelijke regio's (kwartieren) waarvan die van 
Oirschot de belangrijkste was. We waren met 
45 deelnemers waardoor we in twee groepen 
werden opgedeeld en hierna begon de 
rondleiding door het dorp met twee groepen en 
iedere groep met zijn eigen gids. Voordat we 
goed van start zijn gegaan kregen we eerst het 
verhaal te horen hoe de naam Oirschot is 
ontstaan. Het blijkt namelijk een verbastering 

te zijn van de Schoten: de verhoogde en 
droge stukken land in de omgeving waar 
destijds oir, oervee, op gehouden werd of dat 
op grindhoudend zand is terug te voeren. Dus 
uit de twee woorden oer en schoten of schoot 

is de naam Oirschot ontstaan. Archeologische 
vondsten bevestigen overigens bewoning 
tijdens de 8e en 9e eeuw in de omgeving van 

de Mariakerk. Ook was er zeker al vanaf het 
begin van de 13e eeuw een kapittel van elf 
kanunniken. Ook in wereldlijke zin was 
Oirschot niet onbelangrijk. Het was een vrijheid 

en hoofdplaats van Kempenland en men 
kende een jaarmarkt. 

Een ander kenmerkend feit is dat één van de 
vorige burgemeesters een aantal jaren 
geleden, toen het platteland mee moest in de 
opgang van de welvaart, heeft besloten om 
alle oude panden van het dorp te koesteren als 
erfgoed waardoor er nu nog veel oude huizen 
en smalle straatjes zijn behouden en op de 

monumentenlijst staan. Onze wandeling door 
het dorp voerde ons daarna langs het oudste 
pand van het dorp aan de Kerkstraat en 
vervolgens door een steegje waar een 
spreeuwennest aan de muur van een huisje 
bevestigd is. Destijds was het de gewoonte om 
een kruik of iets dergelijks aan de muur te 
bevestigen waar dan spreeuwen in konden 
nestelen. Nadat de kuikens uit het ei gekropen 
waren, bonden de bewoners van het 
desbetreffende huis hun pootjes vast, zodat ze 
niet konden uitvliegen. 
Als de vogeltjes dan groot genoeg waren 
werden ze eenvoudig naar binnen gehaald en 
belandden dan in de pot. Hierna zijn we voorbij 
het huis gekomen aan de Nieuwstraat van de 
pastoor, die twee maanden geleden naar het 
bejaardenhuis is gegaan. Vervolgens is stil 

gestaan bij het huis Bleijendaal, uit 1595, dat 
deel uit maakt van het 

Karmelietessenklooster en daarna bij het 
kleinste huisje van Oirschot aan het Kapelpad. 
De wandeling voerde ons daarna via de markt 
naar de Koestraat waar het voormalig klooster 

het Hof van Solms staat. Tussen 1671 en 

1764 liet dr. Fey sr. een praktijkruimte bouwen 
voor zijn patiënten. Hier heeft later zijn zoon de 

chirurgijn Arnold Fey jr. een bloeiende praktijk 
gehad. Patiënten kwamen van heinde en verre 
met hun kwalen bij hem en verbleven dan ook 
vaak enkele dagen in de Oirschotse 
logementen en ondersteunden daarmee de 
economie. Volgens de legende zou ook hier 

Amalia van Solms behandeld zijn vandaar de 
naam van dit voormalige klooster. Zeker is dat 
het Hof een rijke historie kent. Arnold jr. werd 
een nog bekendere “wonderdokter”. Hij had 
een succesvolle medische praktijk waarbij hij 
de nieuwste ontwikkelingen durfde toe te 
passen. Bekend werd Fey jr. met 
behandelingen op het gebied van kanker, staar 
en de operatie van de hazenlip. Hij 
behandelde vooraanstaande personen zoals 
de moeder van de Franse Zonnekoning, 
waarvoor hij naar Frankrijk afreisde. 

Het was toen inmiddels koffietijd geworden en 
daarvoor zijn we naar het café de 

Burgemeester gegaan. Na de koffie zijn we 
via de voormalige lakenhal naar het Vrijthof 

gewandeld waar de Mariakerk, ook wel 
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genaamd de Boterkerk, staat. Het Vrijthof 
dankt zijn naam aan het feit dat als iemand 
vervolgd en berecht moest worden, diegene 
zijn heil zocht in de kerk. Daar werd hij door 
een ander gerecht veroordeeld  dat meestal 
een mildere uitspraak had. De boterkerk, 
opgebouwd uit tufsteen, dankt zijn bijnaam aan 
het feit dat het tijdens de reformatie als 
opslagplaats voor boter heeft gediend. We 
hebben de kerk bezocht met z'n spectaculaire 
ronde balkenconstructie, die uniek in z'n soort 
is. Vervolgens zijn we langs de grote houten 
Oischotse stoel gekomen, een aandenken aan 
de voormalige meubelindustrie. De wandeling 

ging daarna verder naar de St. Petruskerk via 

de Latijnse School. De St. Petruskerk, 
waarvan op het ogenblik de toren wordt 
gerenoveerd, heeft in zijn bestaan het nodige 
moeten doorstaan. De eerste kerk werd 
volledig verwoest door de brand en destijds is 
besloten om de nieuw te bouwen kerk groter te 
maken. Dit is gebeurd door er eenvoudig een 
nieuwe fundering te leggen rond de oude. De 
nieuw gebouwde kerk is daarna een paar keer 
deels verbrand doordat de huizen op de markt 
met hun daken van stro zeer brandgevaarlijk 
waren. Het decreet was dan later ook om niet 
dicht rond de kerk te herbouwen maar op 
gepaste afstand en met pannendaken. Om 
deze maatregel betaalbaar te maken kwam de 
derde pan in zwang. Dit was een subsidie 
waardoor de overheid, in dit geval de 
gemeente, elke derde pan die op het dak werd 
gelegd, vergoedde. De laatste rampen die de 
kerk heeft moeten doorstaan is, dat de toren 
door het slechte onderhoud deels instortte en 
later de brand aan het eind van de 2e 
wereldoorlog die het volledige interieur in de as 
legde. De Duitsers hadden in de toren een 
uitkijkpost waardoor de geallieerden een 
bombardement hebben uitgevoerd. De pastoor 
was destijds wel gewaarschuwd om te redden 
wat er te redden viel, maar hij had een rotsvast 
vertrouwen dat de Heer de kerk wel 
beschermen zou. Helaas had de Heer net een 
dagje vrij en alle kostbaarheden gingen in 
vlammen op. Toen we in de St. Petruskerk 
waren kwamen beide groepen weer samen en 
daarna zijn we ter lunch gegaan in de zaal van 
het café de Burgemeester. We hadden een 

lekkere lunch met soep ,de bekende kroket, 
brood en beleg. 

De middag daarna werd gevuld met het 

bezoek aan het Museum de Vier Quartieren. 
We kregen beneden in de schuur te zien en 
horen hoe zoal de boeren en andere 
ambachtslieden vroeger werkten en met welke 
gereedschappen het werk gedaan werd. Er 
was halverwege de middag koffie en daarna is 
boven de expositie bezocht van onderkleding 
door de jaren heen. Vooral oudere dames van 
ons gezelschap hadden slechte herinneringen 
aan het verplicht dragen van de corsetten die 
in de vitrines uitgestald lagen. Op de bovenste 
zolderverdieping waren te zien naast de 
kruiken, stoven en bedpannen, de kanten 
klederdrachtmutsen die destijds door de 
vrouwelijke bevolking gedragen werden. 

Rond 16.00 uur was het gebeurd en zijn we 

teruggereden naar Bladel na deze leuke en 
interessante dag. 

Bladel 24 augustus, 
Hugo Duran 

 

Vliegvakantie Lourdes 
 
Wij gaan eind april volgend jaar met het 
vliegtuig naar Lourdes voor een 5-daagse 
vakantie. 
Wij gaan daar niet alleen voor de bedevaart 
naar toe maar ook om er van de prachtige 
natuur in de Pyreneeën te genieten. Omdat wij 
de idee hebben dat er bij de KBO mensen zijn 
die zoiets ook graag zouden willen doen, maar 
er tegen op zien om alleen te gaan, vragen wij 
bij deze aan die mensen om contact met ons 
op te nemen. Voor deze reis moet men wel 
mobiel zijn (dus ook geen rollater nodig 
hebben) en redelijk gezond zijn. Verder zijn wij 
geen verpleegkundigen en geen sjouwers, dus 
wat dat betreft moet u niet op ons rekenen, 
maar we zullen natuurlijk wel helpen bij het 
reizen en we trekken deze dagen samen met u 
op. Het zal geen goedkope reis zijn  
( u moet zeker 700 euro tellen) maar wel een 
goed verzorgde, ontspannen gezellige reis. 
Heeft u interesse neem dan vóór zondag 31 
oktober telefonisch contact met ons op via 
tel.nr. 383119 
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Ergens in november zullen we dan een 
vergadering beleggen om alles nader te 
bespreken.  
 
Ton & Betsie Goossens 
 

Najaarstocht Hürtgenwald-Eifel  

3 september 2010. 
 
Om 8 uur vertrokken we met 59 mensen. 
Iedereen was mooi op tijd. Fijn voor de 
chauffeur want die wil graag zijn schema 
aanhouden. 
De chauffeur  was in Duitsland geboren, heeft 
een hele tijd in Nederland gewoond en woont 
nu in België. Daarom noemt hij zich een 
grensgeval. Je kon het horen aan zijn manier 
van spreken, het was een mengelmoesje. 
De wereld was nog even wat klein, er hing nog 
een flinke mist. Maar al vlug scheen de zon 
door de wolken en werd het licht. 
We reden door het mooie Leenderbos en dan 
over de snelweg richting Vaals waar we de 
koffiestop hadden, met natuurlijk …….. een 
lekkere punt Limburgse abrikozenvlaai. Dat is 
toch hun trots. 
Dan rijden we door naar het plaatsje 
Hürtgenwald waar we de lunch gebruiken in de 
vorm van een “kalte platte”, een lekker gevuld 
bordje. 
Na een kleine wandeling rijden we weer 
verder, steeds genietend van de omgeving. 
Het is hier al flink heuvelachtig. De huizen 
liggen soms in een diep dal en dan die 
haarspeldbochten, poeh, niet fijn als je last heb 
van reisziekte, geef mijn portie maar aan fikkie. 
Het uitzicht is geweldig. 
Ik zag een wei met zwarte koeien, er was een 
bruine maar die stond helemaal alleen bij een 
boom, ik denk te treuren, hier ook 
discriminatie? 
Opvallend is dat veel huisjes trapjes hebben. 
Verder zie je hier weinig fietsers. Dus blijven 
wij maar fijn in Bladel wonen waar we met 
onze KBO-ers  nog vele fietstochten kunnen 
maken. 
Nog steeds genietend rijden we door mooie 
dorpjes richting Aken.  
 
 

We hebben nog een stop voor koffie (of een 
ijsje) en een wandeling in Kalbach, een 
gezellig plaatsje. Dan is het weer tijd om 
richting Nederland te rijden. 
In het witte dorpje Thorn wordt ons een diner 
aangeboden. Het was weer erg lekker. 
Als Kees al zijn schaapjes weer bij elkaar heeft 
kunnen we vertrekken naar Bladel. 
Kees werd natuurlijk weer bedankt! 
Iedereen ging weer voldaan naar huis. 
Het was een mooie dag. 
Gr. Jo Adriaans. 
 

Najaarsfietstocht 17 augustus 2010. 
 
Met 26 deelnemers begonnen we aan onze 
fietstocht. 
Wat zou de dag ons brengen? 
Wat het weer betrof , was het afwachten. 
Geregeld hingen er donkere wolken. 
Maar…..we hielden het de hele dag droog. 
Er stond ook de hele dag een stevige wind, 
maar met een fiets met ondersteuning heb je 
daar geen last van. De jongeren onder ons, die 
kunnen dat nog met een gewone fiets. 
In Knegsel hadden we onze eerste koffiestop, 
dat hadden we al verdiend. 
En dan moeten we toch weer door. We fietsen 
richting Oirschot waar we onze lunch mogen 
gebruiken, dat mag niet overal. Dit was in 
Bruin Cafe Oud Brabant. Bedankt hiervoor. 
Dan overal binnendoor, via mooie paadjes, 
soms wel wat smal, komen we aan op de 
Kampinaheide. 
Wat is de heide weer mooi paars, zeker als de 
zon erop schijnt, en die was er geregeld de 
hele dag door. Er waren ook een paar ruiters 
lekker aan het draven, de koeien stonden in de 
wei, al met al mooie plaatjes. 
Na enkele kilometers kwamen we aan bij  het 
restaurant Boshuys Hermitage, een prachtige 
plek. Hier had men heerlijke koffie en hier en 
daar werd een lekkere wafel met bosvruchten 
en slagroom besteld. Dan moet je wel 
oppassen dat je niets op je mooie nieuwe 
broek morst. Maar een doekje met water doet 
al heel wat en( ik hoop) de wasmachine thuis 
de rest. 
Dan is het toch weer tijd om te vertrekken. 
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We gaan nog even aan bij café de Nachtegaal. 
Dit café wordt vaak bezocht als men ter 
bedevaart gaat naar “Den Heiligen Eik”. 
Dan, na de laatste stop vertrekken we richting 
Bladel waar we om 18.00 uur worden verwacht 
bij  de chinees Wan-Sing. Het eten was weer 
goed en toen iedereen was voldaan werden de 
twee Keesjes bedankt en ging iedereen 
richting huis. 
En daarom zeggen we maar weer tot de 
volgende keer, toi toi. 

J. Adriaans. 
 

Herinneringen  

Het rijke Roomse leven 
 
Wanneer je je gedachten terug laat gaan, dan 
zie je hoe snel in de laatste vier decennia alles 
veranderd is. Dat geldt dan niet alleen voor de 
techniek maar ook voor tradities en 
opvattingen en manier van leven. 
Was vroeger alles voor je afgebakend, 
tegenwoordig is het meer van: “Dat zoek je zelf 
maar uit.” 
Zo ook met de kerk, waarover veel commotie 
is ontstaan de laatste tijd.  
Dat was vijftig, zestig jaar geleden en nog 
vroeger heel anders. 
Als het dan Kerstmis en Pasen werd, hadden 
verschillende priesters en paters enkele dagen 
verlof om naar huis te gaan. Er liepen dan dus 
meer priesters „s morgens in de kerk dan 
normaal. 
Verder waren er soms ook nog broeders en 
zusters uit het klooster op bezoek. 
Voor zo ver ik weet, waren er twee families in 
Bladel, die toen elk drie priesterzonen in hun 
gezin hadden; nl. de familie Geraerds (hoofd 
van de jongensschool) en de familie Maas van 
de Bleijenhoek (sigarenfabrikant). 
 
Een keer zag ik er toevallig minstens twee van 
elke familie in de kerk, maar of ze daarbuiten 
ook nog contact hadden, weet ik niet. Ook zag 
ik bij een van de families eens een keer de 
moeder  tussen haar twee zonen in lopen. Die 
was volgens mij nog trotser dan haar zoons 
zelf. 
Door de jaren heen zijn ze uit je gezichtsveld 
verdwenen en waarschijnlijk zullen ze toch niet 
meer in leven zijn. 

Wel heb ik opgevangen via een van de leden 
van de wereldwinkel, dat een van de drie 
priesters van de familie Geraerds, nl. Harrie, 
zijn hele leven als missionaris in Chili heeft 
doorgebracht maar heeft desondanks de 
leeftijd bereikt van vijfennegentig jaren. Hij is 
een paar jaren geleden gestorven. 
Zij was daar enkele jaren geleden voor een 
paar weken op bezoek geweest. Hij vertelde 
toen, hoe eenvoudig en arm die mensen daar 
waren en hoe blij ze waren met een beetje 
vooruitgang zoals een schooltje dat hij voor 
hen bouwde en met de gezondheidszorg die 
hij op een hoger peil bracht. 
 
Zo zie je maar, door sober te leven kun je ook 
nog best oud worden zoals deze missionaris. 
 
Harrie Baijens. 

 
Soppi piska (Antilliaanse 
vissoep) 
 
Benodigdheden:  
500 gram koolvis in moten 
2 liter water 
3 maggiblokjes 
250 gram aardappelen 
1 ui 
2 tomaten 
1 bosje selderij 
½ bosje munt 
75 gram vermicelli 
Zout naar smaak 
Citroensap naar smaak 
 

Werkwijze   

Het water met de maggiblokjes aan de kook 

brengen en hierin de geschilde en in 

blokjes gesneden aardappelen, ui, tomaten, 

de fijngesneden selderij en munt doen. 

Zodra de aardappelen beetgaar zijn, de 

koolvis en de vermicelli toevoegen, en even 

mee laten koken. Op smaak brengen met 

zout en citroensap. 
 

Tip: 
In plaats van koolvis,kunnen andere vissoorten 
worden gebruikt zoals kabeljauw, mosselen, 
inktvis enz. 
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Parachutespringen, ook iets voor u ? 
 
Frans Schenning, inmiddels een bekend KBO-lid, heeft in augustus een duo-parachutesprong 
gemaakt in Seppe (N.Br.). Dat is hem prima bevallen en hij kan het iedereen aanbevelen. Het was 
een echte sensatie waarbij de adrenaline hem door het lijf joeg. De fotoserie hieronder, op de site 
staat deze in kleur en is daarop nog beter te zien, geeft een aardig beeld van hoe het allemaal 
verlopen is. 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 En nu goed luisteren Frans !     Zo hou ik je vast !   Eerst effe droog-oefenen  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     En nu het tuigje aan            Zenuwachtig voor de sprong          Hup uit het vliegtuig 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  De vrije val vervormt alles            Kijk ginds eens Frans                       Wat een kick ! 
 
Frans je hebt hiermee laten zien dat de oudjes nog niet afgeschreven zijn.  
Op naar de volgende uitdaging. 
 

 

Kinderpraat 
 
kleuter: ”Ik heb geen 
voorzichtige handen.  
Juf: “Wat bedoel je?” 
kind: “Nou, ik ben niet goed in 
mozaïek leggen”. 

 
 
 Opa is overleden. 
 Moeder: “Opa is helemaal  

uitgeleefd, is op.” 
Kind: “Opa is totaal los.” 
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Uit eten met de KBO 
wanneer: 12 oktober en 14 oktober. 
waar:  “Den Dis” 
 
tijd:  17.30 uur 
kosten: € 14,00 
 

80+ dag 
wanneer: vrijdag 8 oktober 
tijd:  14.00 uur 
waar:  Den Herd 
kosten: geen 
 

Rotaryclub 
wanneer: zaterdag 9 oktober 
tijd:  13.30 uur 
waar:  aula Pius X college 
entree: gratis (loterij) 
kaartjes: afhalen op 6 okt. tussen 14.00 

uur en 15.00 uur in de Schouw 
 

Bedevaart H.Gerardus, Weebosch 
wanneer: 14 oktober 
tijd:  H. Mis om 11.00 uur 
vertrek: fietsers om 10.00 uur 
 

Ouder worden en wonen 
wanneer: donderdag 14 oktober 
tijd:  14.00 uur 
waar:  De Schouw 
aanmelden: Jan van Meer, tel. 06-11378035 
  e-mail: JCAvanMeer@hetnet.nl 

 

Altzheimercafé 
wanneer: 14 oktober 
waar:  Eikenburg, Eersel. 
tijd:  19.30 uur (zie bl. 13) 
 

Zoete Moeder van Den Bosch 
wanneer: 29 oktober 
tijd:  9.45 uur in “Theater aan de  

Parade” voor kofie/thee 
10.45 uur: H.Mis 
13.45 uur: Rozenhoedje 

kosten: € 13,50 per persoon voor lunch, 
  koffie/thee, tekstboekje. 

Engels voor echte beginners 
wanneer: 16, 23 en 30 november en 7 

december. Daarna nog 8 lessen 
te beginnen met 4 januari. 

waar: Bestuurskamer van De Schouw. 
tijd: 14.00 tot 16.00 uur. 
kosten: € 20,00 
opgeven: Nellie Hendrikx (zie hieronder) 
 

Vervolglessen Engels 
wanneer: 16 november starten 
tijd:  10 – 12.00 uur 
contact: Nellie Hendrikx, tel.385939
  e-mail: pme.hendrikx@gmail.com 
 

Mantelzorgdag 
wanneer: 16 november 
tijd:  9.30 uur tot 16.00 uur 
waar:  Den Herd 
opgeven: via inschrijfformulier, verkrijgbaar 

bij de gemeente. 
 

Verkeersavond 
wanneer: donderdag 18 november 
tijd:  19.30 uur 
waar:  De Schouw 
aanmelden: tel.0497-382417 of mailen naar 
  gkoijen@orange.nl 
kosten: € 0,25 voor koffie/thee 
 

Nieuwe yogales 
wanneer:  Op donderdagmiddag, bij 

voldoende deelname zo spoedig 
mogelijk 

tijd:  13.00 tot 14.00 uur 
kosten: € 4,00 per les. 
aanmelden: Nellie Hendrikx. (zie bij Engels) 
 
 

Cursus eenvoudig Duits 
wanneer: begin 2011 (bij voldoende 

deelname.( 8 – 10 personen) 
aanmelden: Nellie Hendrikx, tel. 385939 
  e-mail: pme.hendrikx@gmail.com 
 

Vliegvakantie Lourdes 
 
wanneer: eind april 2011 
contact: Ton Goossens 
  tel. 383119 
 

mailto:JCAvanMeer@hetnet.nl
mailto:pme.hendrikx@gmail.com
mailto:gkoijen@orange.nl
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Taal- woordspelingen 
 
Bij de slankheidsclub zijn 3 nieuwe leden 
aangekomen. Maar er zijn er ook 3 afgevallen. 
 
Een paar maanden na de amputatie van zijn 
been, steekt deze man reeds op eigen houtje 
de straat over. 
 
De situatie van de dakloze analfabeten is niet 
om over naar huis te schrijven. 
 
Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar 
buiten roken. 
 
Hij wacht op een levertransplantatie, maar de 
levertijd is wel 8 maanden. 
 
Edelachtbare, als u wilt dat ik recht sta, zal ik 
mij daarbij neerleggen. 
 
Wat doen weekdieren in het weekend. 
 
Bestaan er wegwerpboemerangs? 
 
Het grote aantal werkongevallen in de 
houtzagerij wordt veel te gemakkelijk door de 
vingers gezien. 
 
Bij de geboorte van hun eerste kind worden 
man en vrouw op slag ouder. 
 
Roken: het blijft een teer onderwerp 
 
Beroepskeuzeadvies: Word bokser, meer kans 
op slagen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er mag wel es gelachen worden 
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Vaste activiteiten:        contactpersonen 
 

maandag t/m zondag:           
biljarten in de kelder van Huize Kempenland van 09.00 tot 21.00 uur   A. Daniëls:  384573 
biljarten in de De Schouw Biljartzaal van 9.00 uur tot 17.00 uur    A. Daniëls:  384573 

(‟s avonds tijdens opening) 

 

maandag:          
volksdansen:   09.30 – 11.15 uur De Schouw   Rita vd Oetelaar: 383540 
zangkoor:   12.45 – 14.00 uur De Schouw   Cootje Wijffels:  382710 
hobbyclub/handwerken:  14.00 – 16.00 uur Bestuurskamer   Gerda Gijsbers:  386052 
tekenen/schilderen:  14.00 – 16.00 uur Huize Kempenland.  Gerda Gijsbers:  386052 
kaarten+internetcafé:  14.15 – 17.00 uur De Schouw   Ton Goossens:  383119 
line dance:   18.00 – 19.30 uur De Schouw   Rita v.d.Oetelaar: 383540 
line dance+internetcafé:  20.00 – 21.30 uur De Schouw   Rita v.d.Oetelaar: 383540 
 

dinsdag: 
koersbal:   09.45 – 11.30 uur Den Herd, Sniederszaal  Henk Adriaansen: 384446 
fietsen:    13.00 – 17.00 uur Vertrek bij VVV-kantoor  Kees van Rooy:  332685 
                   GSM: 06-13268096 
watergymnastiek  13.00 – 13.45 uur Zwembad Bladel  Nel Keijsers  381848 
watergymnastiek  13.45 – 14.30 uur Zwembad Bladel  Nel Keijsers  381848 
tekenen/schilderen  14.00 – 16.00 uur De Schouw   Gerda Gijsbers  386052 
linedance+internetcafé  19.30 – 21.00 uur De Schouw   Rita v.d.Oetelaar: 383540 
 

woensdag: 
wandelen:   09.00 – 12.00 uur selectie door Ton Goossens Ton Goossens:  383119 
jeu de boules   10.00 – 12.00 uur De Schouw   Piet Veron:  384373 
            JanusVermeulen 384561 
soos:    14.00 – 16.30 uur De Schouw    
 

donderdag: 
gymnastiek:   09.00 – 10.00 uur Den Herd, Sniederszaal  Lies van Beers;  332639 
gymnastiek:   10.00 – 11.00 uur Den Herd, Sniederszaal  Lies van Beers:  332639 
gymnastiek:   11.00 – 12.00 uur Den Herd, Sniederszaal  Lies van Beers:  332639 
yoga:    11.15 – 12.15 uur De Schouw   Rosemarie Vermeulen: 382158 
fietsen:    13.30 – 17.00 uur vertrek bij VVV-kantoor  Kees van Rooy;  332685 
stijldansen:   14.00 – 16.30 uur Den Herd, Sniederszaal  Nel Keijsers:  381848 
 

vrijdag: 
jeu de boules:   10.00 – 12.00 uur De Schouw   Piet Veron:  384373 
            Janus Vermeulen: 384561 
watergymnastiek  11.15 – 12.00 uur Zwembad Bladel  Nel Keijsers:  381848 
watergymnastiek  13.00 – 13.45uur Zwembad Bladel  Nel Keijsers:  381848 
sjoelen+internetcafé:  19.30 – 22.00 uur De Schouw   Loes Peeters:  385717 
 

Cursussen: 
Computercursus:   donderdag 14.30 – 16.30 uur Pius X   Toos Kneefel;  384470 
Engels:    dinsdag  10.00 – 12.00 uur Bestuurskamer Nellie Hendrikx  385939 
       14.00 – 16.00 uur  

Overige activiteiten 
 

 donderdag 7 okt.:   kienen  13.30 – 15.30 uur, De Schouw      Lies van Beers:  332639 

 zaterdag 2 okt.:      stijldansen: 20.00 uur Den Herd, Sniederszaal  Nel Keijsers:  381848 

 Openingstijden Internetcafé 
 Als de zaal open is kunt u  gebruik van maken van internet. 
 In principe is er begeleiding op dinsdag van 14.00 – 16.30 uur door George Koijen,  
   op woensdag van 14.00 – 16.30 uur door Henk van Winkel. 
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KBO, afdeling Bladel.  

De Schouw Emmaplein 2,  

5531 HM Bladel tel. 380433 

 

Bestuursleden: 

 

Dagelijks Bestuursleden: 

Voorzitter:  
Gust van de Brande, Gagelplein 15,  
5531 CN tel. 381907 of: 06 18563086 

Vice voorzitter: Ton Goossens, 
Molenakkers 12, 5531 EL Bladel 
tel. 383119 of 06-57344781 

Secretaris:  
Wim Spijker. Vogelwikke 6, 5531 KB 
 tel. 382971 of: 06 22152880 
willemspijker@hetnet.nl 

 

Penningmeester:  
Henk Reijne,, Veilig Oord 17, 5531 XA, 
 tel: 38 35 55 
 rekening nummer: 10.75.00.876 
contributie: € 18,50 

 

Algemeen Bestuursleden: 

Werkgroep: Recreatieve Activiteiten:  
voorzitter werkgroep: vacant 

 

Werkgroep: Algemene Activiteiten: 
Cootje Wijffels –Valk:  tel.382710 

 

Werkgroep: Gastvrouwen/heren: 
Rita van den Oetelaar: tel.383540 

 

Werkgroep: Scholing en Vorming:  
Rosemarie Vermeulen: tel.382158 

 

Overige bestuursleden: 
Harrie van Avendonk, tel.387656 
Jopie Koijen – van Bavel, tel.382417 
A. Daniëls tel. 384573 

 

 

Beheerders: 
Gerard van Leeuwen, tel. 382763  
Janus Vermeulen  tel.384561 

 

 

 

 

Identiteit en Zingeving: 
Gerda Gijsbers. tel. 386052 

Klussendienst/Vervoerdienst; 
Theo van der Vleuten tel. 06 – 12478150 
 (Tussen 9.00 uur en 12.00 uur) 

 

Ledenadministratie: 
Gust van de Brande, tel: 381907 

Ledenwerving: 
H. van Avendonk, tel. 387656 
G. Bandsma, tel. 386462 

Redactieraad:  
Wim Spijker. tel.382971 of: 06 22152880 

Web-site: 
Ton Goossens. tel.383119 of 0657344781 

 

   Ouderenadviseurs 
Deze werken onafhankelijk van de KBO. 
 
Nell Jansen – van Balveren 
 tel. 381591 
Loes Peeters 
 tel. 385717 
Cor van Pelt (belastingen) 
 tel. 384103 
Wim Spijker 
 tel. 382971 
Rosemarie Vermeulen – Jasper 
 tel. 382158 
 

Meldpunt Eenzaamheid: 
Nell Jansen – van Balveren tel. 381591 
 
 
Gaat u verhuizen? 

 

A.u.b. tijdig 

doorgeven aan het 

bestuur. 
 
Kent u iemand die pas 
ontslagen is uit het ziekenhuis? 

 

A.u.b. doorgeven aan 

het bestuur 
Wij zorgen voor een 
attentie. 


