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Familieberichten 
Overleden: 
 
29 juni: Godefrida Aarts 
  Huize Kempenland  95 jaar 
 
30 juni: Henrica de Groot – Post 
  Huize Kempenland   85 jaar 
 
5 juli:  Miet Buytels – van Raak 
  Floriaan   92 jaar 
 
13 juli:  Ad Hendriks 
  Kruispad 7   77 jaar 
 
30 juli:  Tonia Veron – Vermeulen 
  Huize Kempenland  97 jaar 
 
31 juli:  Antoon Wouters 
  Huize Kempenland  82 jaar 
 
Het bestuur van de KBO wenst alle 
familieleden veel sterkte toe bij de 
verwerking van dit verlies. 
 

Nieuwe Leden 
 
Hr. Jac Groenen 
Mevr. Ans groenen – van Sambeeck 
Mevr. Mia Scheepens 
Mevr. Eeftink – Wouters 
Mevr. Vermeulen – de Brouwer 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 aug. Arnold Duis en 
  Riek de Kroon 
 
Het bestuur feliciteert de jubilarissen en 
wenst ze samen nog fijne jaren toe. 
 
 

Van de

Bestuurstafel
 

 

Uit eten met de K.B.O. 
 
Ook in de vakantietijd zijn 
we weer uit eten gegaan 
met de KBO en wel bij het 
Chinees restaurant „Wan 
Sing‟. 
We hebben genoten van 
de overheerlijke 
gerechten. 
 

Op donderdag 16 september om 17.30 

uur gaan we naar camping  „De Achterste 
Hoef‟. Ze hebben beloofd er iets leuks van 
te maken. 
Opgeven bij: 
H.v.Avendonk tel. 387656 
A. Daniëls  tel. 384573 
J. Koijen   tel. 382417 
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Ledenwerving 

 
Na een vrij rustige tijd willen we toch na de 
vakantie weer doorgaan met het bezoeken 
van mensen die eventueel lid zouden willen 
worden van de KBO. 
Er vallen namelijk regelmatig leden bij ons 
weg en het ledenaantal moet toch op peil 
gehouden worden vinden wij. 
Ons verzoek is dan ook: kent u mensen die 
misschien lid willen worden, geef ons die 
adressen dan door. Wij brengen, indien 
gewenst, daar een bezoekje. 
Er zijn ook diverse activiteiten binnen onze 
KBO die nog deelnemers kunnen gebruiken. 
Geef ons dus adressen en wij zorgen voor 
de rest. 
 
Harrie van Avendonk tel. 0497-387656 
Geert Bandsma tel. 0497-386462 

 

Vrijwilligers gevraagd: 
 
Voor inwoners uit de gemeente Bladel en 
Reusel-De Mierden is het mogelijk om een 
warme maaltijd aan huis bezorgd te krijgen. 
Deze maaltijden worden bereid door 
verzorgingshuis Sint Joris en worden door 
vrijwilligers rondgebracht.  
We zoeken nog enkele vrijwilligers voor het 
bezorgen van de maaltijden. 
Het is gezellig werk waarbij een zekere mate 
van zelfstandigheid wordt verwacht. 
Er wordt op toerbeurt een volle week 
maaltijden bezorgd.  
In overleg wordt het rooster van bezorging 
vastgesteld. 
Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding 
voor de gereden kilometers. 
 
 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij 

het Gecoördineerd Ouderenwerk  

De Kempen, 

telefoon 0497 – 51 47 46 of informatie 

vragen bij dhr. Colsen; 013-5093560 of 

dhr. van Schaik 0497-681794 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Een bezorgster brengt een warme maaltijd aan huis. 

 
 

 
 

80 plusdag 
 

Op vrijdag 8 oktober zal de jaarlijkse 80 
plus dag weer gehouden worden in Den 
Herd. Alle tachtigers worden thuis bezocht 
voor een uitnodiging. Dat doen onze leden 
van de activiteitencommissie. De middag 
wordt gehouden van 14.00 uur tot 17.30 uur. 
Er zal een optreden zijn van het laatste lid 
van de Heikrekels. Koffie en cake en na de 
pauze een borreltje. 
Na de pauze weer muziek en als afsluiting 
lekkere broodjes met koffie of thee. 
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Na afloop nog een kleine attentie. Bereidt u 
maar vast voor. In de volgende Schakel een 
uitgebreider bericht. 

 

 

 

 

 

 

Modeshow in De Schouw 
 

Op vrijdag 17 september is er weer een 
modeshow van de Firma Kerkhofs uit 
Valkenswaard. De nieuwste najaarsmode 
wordt weer gebracht. U wordt ontvangen 
met ( gratis) koffie. Dan worden de modellen 
getoond door enkele dames en daarna kunt 
u zelf gaan uitzoeken wat u leuk vindt. U 
krijgt naar behoefte ook advies bij het 
zoeken en passen. Het is altijd weer 
gezellig. 
De middag is dus vrijdag 17 september en 
de show begint om 14.30.uur  
 

Rotaryclub 

 

Op zaterdag 9 

oktober zal in 
het Pius X 
college weer 
een 
muziekmiddag 
gehouden 
worden, 
aangeboden door de Rotaryclub Bladel, 
Reusel-De Mierden. Wegens het succes van 
verleden jaar zal er weer een optreden zijn 
van het “Shantykoor” en het Reusels 
Muziekske. De entree is gratis, maar er is 
wel een loterij met mooie prijzen. 
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot 
ongeveer 16.00 uur. 
Later wordt bekend gemaakt wanneer de 
kaartjes beschikbaar zijn. 
 
Cootje Wijffels. 
 
 
 
 

Scholing
en

Vorming
 

 

Eerstejaars Engels voor  

echte beginners 
 
Zo, de zomervakantie is zo ongeveer 
voorbij. Misschien bent u helemaal uitgerust 
en heeft u energie om eindelijk eens aan dat 
Engels te beginnen. Wel hier is uw 
mogelijkheid. In november start een nieuwe 
cursus: Engels voor echte beginners.  
De cursus is bedoeld voor mensen die nog 
nooit Engels hebben gehad of die heel lang 
geleden wat Engels gevolgd hebben.  
De lessen zijn heel praktisch en ingericht op 
thema‟s als boodschappen doen, de weg 
vragen, verkeer, eten bestellen, je 
voorstellen enz. enz. Er wordt zeker ook 
aandacht besteed aan de correcte uitspraak. 
Je krijgt telkens huiswerk mee maar het zijn 
geen zware opdrachten.  
De docent is Thea Habets. Zij heeft veel 
ervaring met het geven van Engels aan 
beginnende ouderen. 
Haar lessen zijn vrolijk en serieus tegelijk.  
Kortom: altijd al Engels willen leren en nooit 
in de gelegenheid geweest?  
Grijp deze gelegenheid dan. Het is gewoon 
nuttig en ook nog eens leuk om te doen. 
 
De 12 lessen zijn op dinsdagmiddag van 14 
tot 16 uur in de bestuurskamer van De 
Schouw. 
Er zijn 4 lessen in het najaar: 16, 23 en 30 
november, 7 december en nog eens 8 
lessen te beginnen met 4 januari, verdeeld 
over januari, februari en begin maart. De 
exacte data worden in overleg met docent 
en deelnemers vastgesteld. 
De kosten zijn € 20,-- en te voldoen bij de 
eerste les.  
 
Opgeven bij de contactpersoon: Rosemarie 
Vermeulen 382158 
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Verkeersavond op donderdag 18 

november om 19.30 u. in de 

Schouw 

 
In Nederland is ruim 20% van de 
verkeersslachtoffers fietser. Senioren lopen 
een groter risico op een ongeval dan jongere 
fietsers. Veel senioren vinden het verkeer 
door allerlei nieuwe verkeersmaatregelen, 
de veelheid van borden en de veranderde 
weginrichting minder overzichtelijk. Zij 
vinden het gevaarlijk om te fietsen. Hierdoor 
dreigt zelfstandige mobiliteit voor senioren 
verloren te gaan.  
De heer Chris Kinders van de Landelijke 
Fietsersbond komt hierover een lezing 
geven. Degenen die hebben deelgenomen 
aan de fietscursus kennen hem nog wel en 
die weten ook hoe boeiend Chris kan 
vertellen.   
Tijdens de lezing komen bovenstaande  
aspecten aan bod. De lezing is gericht op de 
verbetering van de veiligheid en bevordering 
van het fietsgebruik van senioren. Er hoort 
een diapresentatie bij en misschien wel een 
filmpje. Een verkeerstestje is ook mogelijk. 
Noteer vast de datum in uw agenda! 
In de Schakels van oktober en november 
komen we hierop terug. Dan zullen we ook 
aangeven hoe u zich kunt aanmelden. De 
avond is in ieder geval voor iedereen gratis 
toegankelijk, alleen voor de koffie of thee 
vragen we een bijdrage van € 0,25.  
 
George Koijen 
 
 
 
 
 
 

Computercursus voor beginners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij voldoende deelname starten we direct na 
de vakantie op 9 september 2010 een 
computercursus van 12 lessen voor 
beginners. Er zal aandacht besteed worden 

aan e-mail versturen, Internet en/of andere 
onderwerpen in overleg met de docent. 
 
Er kunnen 14 personen deelnemen.  
 

 Aanvang cursus  donderdag 9 

september 2010  

 Twaalf bijeenkomsten op donderdag 

van 14.30 - 16.30 uur 

 Plaats:  Pius-X Praktijkschool, Burg. 

Goossensstraat 48 Bladel. ingang 

Christinelaan 

 Kosten: incl. koffie/thee € 60.00 (voor 
niet KBO-leden € 69,25) 

 Docent: Henk van Winkel 

 
Als u deelneemt aan deze cursus is het wel 
de bedoeling dat u regelmatig oefent, 
anders heeft het geen zin dat u meedoet! 
 
Het besturingssysteem bij Pius-X is 

Windows XP en een qwerty toetsenbord  
(Als u nog een computer gaat kopen 
adviseren wij een qwerty toetsenbord). 
 

N.B. Mensen die op de wachtlijst staan 

dienen zich nog definitief aan of af te 

melden! 

 
Voor informatie en aanmelden kunt u bellen 
met de contactpersoon: 
Toos Kneefel: tel. 384470 
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Schilderen in Huize Kempenland. 
 
Ook de oudere leden van de KBO die in 
Huize Kempenland wonen worden niet 
vergeten. Ongeveer 10 leden komen daar 
wekelijks bij elkaar om te schilderen onder 
leiding van de heer Ted Fiévez. Dit heeft 
geleid tot een tentoonstelling in de gangen 
van Huize Kempenland op 5 juli jl.  
Harrie van Avendonk en ik (Cootje Wijffels) 
werden hartelijk ontvangen door een aantal 
vrijwilligsters met koffie en gebak. De Heer 
Fiévez gaf daarna uitleg over het werk dat te 
zien was en daarna werd de tentoonstelling 
officieel geopend door de oudste 
deelneemster. Het was zeer de moeite 
waard en heel verrassend wat we te zien 
kregen. Heel veel schilderijen, ook heel mooi 
origamiwerk wat prachtig is. Er was heel 
veel werk en tijd aan besteed. Na de 
bezichtiging was er nog een drankje en 
kwam er een eind aan een heel gezellige 
middag.  
U kunt nog steeds de werken gaan bekijken 
in de lange gangen van Huize Kempenland. 
Het is echt de moeite waard. 
Cootje Wijffels 

 

Dagtocht KBO-wandelclub  
 
Op woensdagmorgen 18 juli om 8.30 uur 
vertrokken we bij De Schouw met vijf auto‟s 
en 18 personen naar Westerlo.  De rit er 
naar toe was geen probleem en toen we 
daar aangekomen waren dronken we eerst 
wat koffie of thee voor we aan de wandeling 
begonnen. Omdat de wandeling o.a. door 
het kasteelpark ging zijn we ook even bij het 
kasteel (nu gemeentehuis) binnen geweest. 

De wandeling liep verder langs De Grote 
Nete en het oude kasteel van De Merode. 
Ondanks dat het op sommige stukken van 
de route wel erg warm was, hebben we 
genoten van deze mooie wandeling Na de 
wandeling zijn we gaan lunchen in taveerne 
D‟n Draaiboom en daarna hebben we een 
geleide rondleiding gehad door de Abdij van 
Tongerlo.  Het was een interessante en 
boeiende rondleiding onder de deskundige 
leiding van een uit Bergeijk afkomstige gids. 
Om kwart voor vijf zijn we met veel wind en 
regen terug naar huis gereden waar we 
allemaal gelukkig heelhuids en zonder 
stukken aankwamen. De takken vielen door 
de storm op de weg en op het dak van de 
auto. Om zeven uur zijn we daarna nog met 
z‟n allen, 24 personen in totaal, naar De 
Tipmast gegaan. In plaats van een barbecue 
hebben we daar een prima 3-gangendiner 
gehad. Het fotoverslag op de website geeft 
een beetje een indruk van deze dag. 
 
Ton Goossens 

 

Jaarvergadering kaarten ( rikken en 

jokeren ) 
 

Op maandag 30 augustus om 14.30 uur, 
na de koorrepetitie, wordt de 
jaarvergadering voor de kaarters gehouden. 
Onder het genot van een kop koffie of thee 
met een stuk gebak erbij wordt het kaarten 
van het afgelopen jaar besproken en worden 
er de prijzen aan de beste rikkers van de 
tweede seizoenshelft uitgereikt. De financiën 
worden doorgenomen en afspraken 
gemaakt voor het nieuwe seizoen. Ook 
nemen we de bestaande regels voor het 
rikconcours nog eens door.  
Ik hoop, ondanks dat het kermismaandag is, 
dat er een grote opkomst zal zijn. Ook de 
mensen die pas het komend seizoen aan 
het kaarten willen gaan meedoen zijn van 
harte welkom. Het rikconcours gaat 

maandag 6 september om 14.15 uur in De 
Schouw van start. 
 
Ton Goossens 

 

 



 

 -7- 

Bezoek van KBO-Bladel aan de 

Passiespelen van Tegelen 
 
Zondag 18 juli was het dan zover. Om kwart 
over twaalf stond iedereen klaar om in de 
bus te stappen. De bus van De Arend uit 
Arendonk was precies op tijd en na de 
controle of de groep compleet was 
vertrokken we. Onderweg in de buurt van 
Neerkant zagen we welke ravage de 
wervelstorm van woensdagavond daar 
aangericht had. Heel veel bomen waren 
geveld en de helft van een groot 
kassencomplex lag helemaal plat.  
We kwamen ruimschoots op tijd in Tegelen 
aan en konden voordat de voorstelling 
begon nog op ons gemak naar het toilet 
gaan en een kopje koffie of thee drinken. 
Het decor, met de tempel, het paleis van 
Pilatus, het paleis van Herodus, de huizen 
van de gewone burgers, de olijftuin en de 
vijvers met de zandvlakte vooraan, zag er 
fantastisch uit.. Er was een overdekte 
tribune met gemakkelijke stoelen, ideaal om 
de voorstelling bij te wonen. Het was een 
hartstikke goede voorstelling en je wist soms 
niet waar je allemaal naar moest kijken. De 
rollen van o.a. Jezus, Judas en Lazerus 
werden grandioos vertolkt, maar ook de 
andere rollen werden prima ingevuld. Om 
een indruk te krijgen van het geheel moet 
men het fotoverslag op de website maar 
eens bekijken. Na terugkomst in Bladel 
hebben we bij restaurant Wan-Sing nog 
lekker gegeten en wat nagepraat over dit 
geslaagde uitstapje. 
 
Ton Goossens 

 

Bezoek aan de passiespelen. 
Door Ton Goossens was een bezoek aan de 
Passiespelen in Tegelen georganiseerd. Op 
zondag 18 juli vertrokken we met een volle 
bus en een auto naar Tegelen. Het was 
mooi weer en niet al te warm. Daar 
aangekomen hadden we alle tijd om koffie te 
drinken en onze plaatsen te zoeken. Door 
het enorme afdak hoefden we niet in de zon 
te zitten. De Hof van Olijven lag er prachtig 
bij. Een prachtig openluchttheater. Het 
aloude lijdensverhaal werd gebracht door 
enkele honderden spelers. We kwamen 
ogen te kort, want de hele breedte van de 
tuin werd gebruikt, dan weer op de 
linkerhelft, dan weer rechts, maar ook veel 
in het centrum en op de voorgrond. De 
spelers waren geweldig, vooral de Jezus-
figuur. Het leek allemaal zo echt dat het 
ontroerend was. Het was beslist een heel 
fijne middag. Terug in Bladel hadden we nog 
een etentje bij de Chinees en gingen we 
tevreden naar huis. 
Goed gedaan Ton. 

Cootje Wijffels 
 

Nieuws van Jeu de Boules. 
 
Het seizoen waarin competitie werd 
gespeeld is op 28 juli afgesloten met de 
bekendmaking van de eindstand. Er is 
steeds gespeeld met een compagnon en 
vaak ging het er fel en fanatiek aan toe, 
maar alles in sportieve harmonie. 
De uitslag werd bekend gemaakt onder het 
genot van een kopje koffie met een stukje 
vlaai. De eerste prijs was voor het koppel 
Kees v.d.Ven en Jan Lemmens,die dan ook 
onder applaus de wisseltrofee in ontvangst 
mochten nemen. 
Dat dit alles tot stand komt is voor een groot 
deel te danken aan Janus Vermeulen die 
alles secuur bijhoudt. 
Het feit dat hij van de winnaars een mooi 
beeldje kreeg, getuigt van de erkenning dat 
hij het steeds goed verzorgt. 
Leden van de Jeu de Boules ga door op 
dezelfde sportieve manier en we zullen nog 
veel plezier aan dit onderdeel van de KBO. 
beleven. 

H. v. Avendonk. 
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Eindstand jeu de boules KBO Bladel 2010 
                punten  saldo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J. Vermeulen 
 

Zomerschool 55 +  

Veel plezier, interessante rondleidingen, 

beweging, samen koken en eten, mooie 

dingen maken. 

 
De helft van alle activiteiten van de Zomerschool is al verleden tijd. En wat een enthousiaste 
deelname.  Zo‟n 200 mensen vanaf 55 jaar hebben ingeschreven op 768 activiteiten! Er doen 
jonge ouderen mee en 80plussers en alles dat daar tussen in zit. De sfeer is open en meestal 
vindt iedereen aansluiting in de groep waar hij of zij aan meedoet. De een wat sneller dan de 
ander maar dat is helemaal oké. 

 

Bewegen 
Zo zijn we met een groep naar de sportschool gegaan waar 
we met bokshandschoenen aan flinke klappen en 
schoppen aan elkaar hebben uitgedeeld en ook geleerd 
hebben hoe we onszelf tegen diezelfde klappen konden 

verdedigen.  Dus: tasjesdieven, ik zou maar niet meer 
achter deze lieve omaatjes en opa‟s aangaan! Je kunt met 
een gebroken neus, languit op de grond, voor een 
behoorlijke verrassing komen te liggen! 
 
 

Andere bewegingsvormen die uitgeprobeerd zijn: Tai Chi 
(Maaike Wijn) en Hatha Yoga (Anita van Gurp). Deze 
bevielen zo goed dat er mogelijk een vervolg aan zit.  
 
 
 
 
 
 

 
 

1.               K.v.d.Ven – J. Lemmens 23 66+ 

2. C.v.d.Heuvel – P. Veron 21 84+ 

3. C. Panken – A.v.d. Boomen 21 41+ 

4. J.v.d.Boomen – J. Wijnen 18 19+ 

5. T.v. Gestel – H.v.Gestel 14 2+ 

6. B. Schellekens – L. Mennen 14 2- 

7. M.v. Herk – G. v. Mill 13 4- 

8. J. Cosijns – D. Adriaansen 13 11- 

9. A. Tijssen – L. Aarts 11 17- 

10 J. Schoofs – L. Michiels 10 17- 

11 J. de Waal – F. Schenning 8 52- 

12 T.Groeneveld –S.Hermans 7 54- 

13 W. Vervoort – M.Bennes 7 55- 
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Ook bij Golf (Hof van Heden) kwamen we aardig in 
beweging en dat in de buitenlucht. Terwijl wij met heerlijk 
weer stonden te golfen viel de regen elders in de Kempen 
er met bakken uit. Hier genoten we ook van een heerlijke 
lunch. Bij de andere workshops kregen we koffie of thee 
om lekker even na te praten en bij te kletsen.  
Dat laatste is een belangrijk doel van de Zomerschool: 
elkaar ontmoeten en contacten leggen, maar ook weten 
waar je leuke dingen kunt doen die goed zijn voor je en 
eventueel, kijken of een ander daar ook zin in heeft.  
 

Creatief 
De creatieve workshops zoals Speksteen bewerken(Maria 
Verspaandonk), Keramiek (Ans Vervest) en 
Bloemschikken (Toos van Heijst) zaten snel vol. Voor 
speksteen daar hebben we 2 extra workshops moeten 
regelen. De deelnemers waren heel tevreden en dat is te 
begrijpen als je die bijzondere resultaten ziet. Een aantal 
wil door en sommigen hebben daar zelf al afspraken voor 
gemaakt.  
Ook dat is een doel van de Zomerschool: mensen op 
ideeën brengen die daar samen met anderen een mooie 
vrijetijdsbesteding aan hebben buiten de deur.  
 

Leerzaam en interessant 
De Zomerschool heeft ook als doel om de eigen omgeving 
bekender te maken, de geschiedenis van allerlei dingen te 
laten ontdekken en hoe ontstaat iets, hoe werkt het, wat is 
er gebeurd en ook wat kan ik hiermee? Ook het 
bevorderen van zelfredzaamheid is een doel: Hoe meer je 
weet, hoe beter je voor jezelf en natuurlijk ook voor 
anderen kunt zorgen. 

 
 
24 mensen zijn naar Waalre geweest waar ze een 
bijzonder oud 12

e
 eeuws Willibrorduskerkje hebben. Daar 

viel verrassend veel over te vertellen. En passant nieuwe 
en interessante details van het katholicisme uit die tijd te 
horen werd je gewezen op o.a. Romaanse en Gotische 
details. Het blijkt ook een monument te zijn voor gevallen 
soldaten uit de tweede wereldoorlog en latere oorlogen.  
 

Na deze rondleiding gingen we  naar het museum waar 
boven een waardevolle en bijzondere collectie oude 
Damasten servetten is en beneden een collectie 
Simplexpuzzels en speelgoed. Ook hier waren twee heren 
die ons een boeiende uitleg gaven. Maar voordat we daar 
heen gingen, dronken we eerst, op een terrasje, koffie met 
heerlijk warm appelgebak en slagroom. Dat oogstte veel 
waardering.  
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Een paar dagen later gingen een kleine 50 mensen op 
bezoek in het gemeentehuis, nieuwsgierig naar hoe zo‟n 
gemeentehuis nou werkt en ,citaat: “Eens kijken wat ze nou 
doen met ons geld.”  
Miep van de Goor had een interessant programma voor 
ons opgezet. Nadat we welkom waren geheten door 
wethouder Joan Veldhuizen kregen wij een film te zien van 
de verbouw en uitbreiding van het gemeentehuis. Na de 
film kregen de deelnemers een helder beeld geschetst van 
de gemeentelijke organisatie en de werking daarvan( David 
van Geijn). Ook kwamen onderwerpen aan de orde die 
speciaal voor ouderen van belang waren op het gebied van 
wonen (Kees van Hintum) en sociale zaken(Tiny Reijnen). 
Na een tweede keer koffie volgde een rondleiding door de 
diverse afdelingen en verdiepingen. De kamer van de 
burgemeester oogstte veel waardering, specifiek de kast. 
Ook een verweesde koektrommel op een onbeheerd 
bureau mocht zich in veel belangstelling verheugen. Als 
laatste werd het uitzicht op de bovenste verdieping 
bewonderd. Daar had je een goed zicht over heel Bladel.  
 

Lekker en leuk 
Gezelligheid, nieuwe ideeën opdoen en genieten, dat zijn 
ook doelen van de Zomerschool. 
De tapasworkshop was zo succesvol dat er nog een extra 
is geregeld. 12 verschillende soorten hapjes die kok Simon 
had bedacht, zijn er gemaakt en met smaak opgegeten. Bij 
de tweede workshop schoven de mensen aan die met de 
mooie scootmobieltocht waren meegegaan. Hongerig en 
moe kwamen ze om 16.30 bij De Schouw aan. Daar was  
de tafel gedekt en kon iedereen napraten over hun 

middagje.  
 

Vervoer 
In principe is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen 
vervoer. U heeft dus nergens recht op. De contactpersonen 
van de Zomerschool bemiddelen alleen maar. Tot nu toe is 
dit prettig verlopen en hebben we steeds voldoende 
chauffeurs gevonden die mensen wilden meenemen. Ook 
in die autorit leer je elkaar tenslotte weer wat beter kennen 
en kun je contacten leggen als je dat wilt.   

 
In de derde week van de Zomerschool zijn we vooral op 
stap geweest.  
  

Maandag zijn we naar de Waterzuivering in Hapert 
geweest met een leerzame uitleg en rondleiding over het 
hele terrein. Daarna zijn we gaan wandelen door een 
prachtig gebiedje waar het gezuiverde rioolwater steeds 
schoner wordt voordat het de Beerze ingaat. En, denk er 
aan: geen maandverband, incontinentiemateriaal, 
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condooms, billendoekjes (ook als ze van de fabrikant wel 
mogen), medicijnen en keukenpapier in de wc gooien. Dat 
geeft gewoon problemen en dat slaat op u en uw 
(klein)kinderen terug.  
Dinsdag was er warempel een dag vrij.  

 

 

 

 

 

 
Woensdag hebben we met zo‟n kleine 50 mensen het 

Oirschot van nu en vroeger leren kennen. In twee 
groepen wandelden we met een gids door dit prachtige 

dorp ‟s Middags bezochten we het museum De Vier 

Kwartieren. Uiteraard hoort daar een Bourgondische lunch 
bij zodat de inwendige mens ook tevreden en vol(ge)daan 
is. 
 
 
 

 
Op donderdag morgen kregen we een rondleiding in 

Papegaaiencentrum in Oerle Dan hoor je toch veel 
interessante wetenswaardigheden, zeker als je zo‟n 
enthousiaste vrijwilliger als gids treft. Ook zitten er een 
aantal zeldzame vogels. Ontroerend waren de papegaaien 
die op je hand kwamen zitten om te eten.  
 
 
 

 
Na ‟s morgens appeltaart, ‟s middags lunch gingen we naar 

de heerlijke Dwaaltuin in Zandoerle waar de eigenaren 
hun gasten weer heerlijk gebak voorschotelden. Dat 
ontlokte aan een deelneemster de uitspraak: “We worden 
nog dik van die Zomerschool!”  
Je kunt daar in het bos gedichten lezen van Luc 
Vermeulen. Verder stonden er prachtige beelden van Cor 
van den Bemt uit Eersel. 
 

Vrijdag zijn we naar de Philips Fruittuin in Eindhoven 
gegaan. Dat ligt naast de Herdgang waar PSV traint. 
Opvallend dat hier veel mannen aan deelnamen. De 
boomgaarden lagen er geweldig bij. Vol met sappige 
appels, peren en pruimen. Ze hebben daar ook een appel 
gekweekt die je kunt eten als je allergisch voor appels bent: 
de Santana. Nou daar is maar meteen een flinke zak van 
gekocht. Het is fascinerend om te horen hoe alles via de 
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computer gemeten, gestuurd  en voorspeld kan worden en 
wat een terechte passie iemand voor zijn werk kan voelen.  
 
‟s Middags stond er een onderdeel op het programma voor 

minnaars van kunst en klassieke muziek: Dubbelportret 

Tsjaikowsky en Van Gogh Dit was in Podium 10 gepland. 
Gerard van Gompel en andere mensen van Podium 10 
hadden hiervoor zelfs hun vakantie onderbroken zodat de 
Zomerschool hier binnen kon! Een heerlijke zaal met fijne 
voorzieningen en een geweldige, gastvrije medewerking.  

Toon Verbeek uit Roermond, kunsthistoricus en 
muziekhistoricus vertelde over twee vergelijkbare karakters 
en levens: Dat van Peter Tsjaikowsky en van Vincent van 
Gogh. Hij liet de ontroerende, verhalende muziek horen van 
Tsjaikowsky en gaf de achtergronden. Van Vincent van 
Gogh liet hij natuurlijk vele indrukwekkende werken zien. 
Omdat hij duidelijk een rasverteller is, was het muisstil in de 
zaal. Na afloop van zijn verhaal en na het applaus bleef 
iedereen nog een hele tijd, stil en onder de indruk, zitten!   
 
We hopen dat de laatste week van de zomerschool net zo 
plezierig verloopt als tot nog toe maar dat leest u pas in de 

volgende Schakel. 
 
Op de website www.KBO-Bladel.nl kunt u de foto‟s bekijken (en downloaden) en ook het 
verdere programma inzien. 
De Zomerschool 55+ is georganiseerd door de KBO afdelingen van Bladel, Netersel, Hapert, 
Casteren. 
 
Rosemarie Vermeulen  
 
 

 
 

Valpreventie 
 
Met 19 personen namen we deel aan de 
cursus "valpreventie". 
Bij de eerste kennismaking moesten we 
vertellen waarom we naar die cursus 
kwamen. 
Dat was voor iedereen wel een beetje 
verschillend, maar iedereen was wel  
 

 
onzeker of minder soepel in zijn 
bewegingen. 
Wij leerden hoe we daar mee om moesten 
gaan. 
Wij kregen oefeningen voor alle spieren en 
gewrichten in ons lichaam. 
En al die oefeningen zijn ook voor thuis 
bedoeld. Dat is vooral de boodschap: "Ga er 
thuis mee door". 
Ook kregen we veel adviezen voor in huis, 
want de meeste ongevallen gebeuren in 
huis. 
Vooral het huishoudtrapje en vele andere 
hulpmiddelen werden besproken. 
Op vrijdag 21 mei was de laatste les en 
namen wij afscheid van onze lerares Elly 
Paridaans met een dankwoord en een 
attentie. 

http://www.kbo-bladel.nl/
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Ook voor onze coördinator Jan van Meer en 
voor de gastvrouw was er een bedankje en 
een attentie. 
De cursus was goed! 
En nu maar zorgen dat we niet vallen! 
 
Marietje van de Voort 
 

Bedevaart Eersel Werbeek 
 
Voor de 349

e
 keer gingen de Eerselnaren op 

26 juni naar de kapel in Werbeek. De gelofte 
om elk jaar deze tocht te houden aan Maria 
ter sneeuw werd ter bescherming gevraagd 
tegen ziekten waaronder de pest. Deze 
bedevaart wilde ik ook wel eens meemaken 
en dan te voet.  
Om 5.30 uur zou er voor de voetgangers 
vertrokken worden. Aangezien ik eerst nog 
kranten moest bezorgen kon ik niet met de 
voetgangers mee. Ik ben daarom maar om 
6.30 uur uit Bladel vertrokken. Die dag was 
het stralend weer, zodat ik met goede moed 
vertrok. 
De mis was om 10.30 uur in de kerk in 
Retie. Daar was ik iets te laat. Velen uit 
Eersel waren aanwezig. De mis was zeer 
stichtend. Een gebed uit deze mis zou voor 
veel mensen goed zijn. Dit luidde als volgt: 
"Het is moeilijk om schuld te bekennen; 
gewoon maar te zeggen: het spijt me. Het is 
ook moeilijk om open te staan voor iemand 
die fout is geweest tegen jou, om zomaar te 
vergeten en te vergeven. Wat voor fouten 
heb ik al niet gemaakt met dwaasheid en 
koppigheid. Door vaak niet te willen 
toegeven, door mijn eigen fouten niet te 
willen zien". 
Om 12.30 uur werd er uit Retie in processie 
vertrokken naar de kapel van Onze Lieve 
Vrouw ter sneeuw onder leiding van 
"bruidjes fanfare" en de "guld" uit Eersel, 
waar in de kerk de rozenkrans werd 
gebeden.  
Na afloop terug naar Retie waar nog een 
culturele markt was. 
 Daar heb ik me nog enkele uren gezellig 
vermaakt met de harmonie, gilde, 
vendelzwaaien, enz. 
 

Om 16.30 uur ben ik weer vertrokken uit 
Retie naar huis. 
 Om 22.00 uur was ik thuis 
 Ik had nog een noveenkaars gekocht ter 
ere van Onze Lieve Vrouw ter sneeuw. Deze 
kaars  heb ik neergezet bij de Heilige Maria 
in de kapel aan de Molenweg voor de zieken 
van de KBO. 
 Al met al heb ik veel devotie en een fijne 
dag gehad, 47 kilometer gelopen, dus de 4-
daagse Nijmegen moet dan ook kunnen. 
 
De groeten Frans Schenning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Witlof gauw klaar 
 

Benodigdheden voor 2 personen. 
 
4 stronken witlof 
1 eetlepel vloeibare boter 
Snufje zout en snufje suiker 
Nootmuskaat. 
 

Bereiding: Verwarm de boter en roerbak 
hierin het witlof met het zout tot het iets gaat 
verkleuren .  
Strooi hierover de suiker en wat 
nootmuskaat en klaar is Kees. 

 

kinderpraat 
kind: “Weet jij de 
achternaam van God?” 
ander kind: “Ja, verdomme” 
 
Kind: “Juf, ik kan om half 
vier niets afmaken, want ik 
moet naar de praatgroep.” 
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Herinneringen: Trouwfeeest 
 
Echte trouwfeesten, ze worden steeds 
zeldzamer,terwijl het vroeger de gewoonste 
zaak van de wereld was als je het huis uit 
ging. 
In de meeste buurten werd het al maanden 
van te voren aangekondigd, want men had 
als jong stel al soms jaren omgang met 
elkaar. 
Als het dan zover was liet het toekomstig 
bruidspaar weten dat men naar het 
gemeentehuis en naar de pastoor ging. 
Een dag van te voren werd tegen het vallen 
van de avond bij het huis van de bruid het 
z.g. losschieten gedaan. Het schijnt een 
heel oud gebruik te zijn om, zoals ik ooit 
gehoord heb, de boze geesten te verdrijven 
en zodoende het jonge stel daardoor veel 
voorspoed en geluk toe te wensen. 
Het losschieten werd gedaan met een oude 
melkbus waar een beetje carbid in werd 
gedaan en een scheutje water. Over de nek 
van de bus kwam een dik vel papier dat met 
een touw strak werd aangetrokken. 
Vervolgens een paar minuten wachten tot er 
voldoende gas in de kan kwam. In de 
bodem van de kan was een klein gaatje 
geboord Daar hield men een klein 
vlammetje tegen. Het gas ontplofte met een 
enorme knal waarbij het papier  open 
scheurde. Dat kon je dan steeds herhalen. 

Het is ooit voorgevallen dat men de hele 
avond had geschoten, maar dat er niemand 
naar buiten kwam om te zeggen dat het 
genoeg was. Tenslotte deed men er een 
klein beetje benzine bij. Er braken een paar 
koeien los uit de stal, terwijl de kan licht 
gescheurd was. 

De boer kwam naar buiten en zei dat het 
genoeg was en dat ze bier konden krijgen. 
Je moest dat toevallig niet vergeten of zeker 
niet nalaten om de jongelui te trakteren, 
want anders kon je op je trouwdag wel eens 
iets tegenkomen wat minder leuk was, of je 
wilde na afloop van het feest naar bed, dat 
dan verstopt was. 
Ook hoorde je drie zondagen achter elkaar 
in de kerk de zogenaamde afkondiging (de 
roep) met daarbij de oproep te melden als 
men van het aanstaande bruidspaar iets 
wist wat een beletsel kon zijn, bijvoorbeeld  
familieverhoudingen of een bepaalde 
levenswijze. Dat scheen overbodig te zijn 
want ik heb in al die jaren nooit gehoord dat 
er een huwelijk werd afgeblazen. Wel 
hoorde je wel eens dat een achterneef of 
nicht met elkaar huwden, maar dan hoorde 
je ook dat er een zgn. dispensatie gegeven 
werd.  
Als de grote dag was aangebroken, werd er 
eerst op het gemeentehuis getrouwd, en 
daarna meteen naar de kerk, want als je 
geen trouwboekje bij je had, dat nog 
hagelnieuw was dan kon je in de kerk niets 
komen doen. Het één ging niet zonder het 
ander. 
In de advent- en vastentijd werd er niet 
getrouwd , alleen bij hoge uitzondering,en 
dat was dan echt een uitzondering, want 
toen was alles nog in hokjes en tijden 
verdeeld. 
In de zomertijd werd bij de meesten achteraf 
de bruiloft gevierd thuis of in een schuur die 
daarvoor een extra grote beurt kreeg. Er 
werd iemand gevraagd die goed kon koken, 
en die dat vaker deed op bruiloften en zich 
daarbij goed kon aanpassen aan de situatie. 
Er waren  soms mensen die een dochter 
uithuwden en er twee dagen bruiloft van 
maakten, De eerste dag voor de familie en 
de tweede dag voor de buurt en de 
vrienden. Men ging er toen nog van uit dat je 
maar eens in je leven huwde en trouw bleef 
tot in de dood. 
Och, verschil moet er zijn en dat zal wel 
altijd zo blijven. 
 
Harrie Baijens. 
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Jaarvergadering kaarten 
wanneer: maandag 30 augustus 
waar:  De Schouw 
tijd:  14.30 uur 
start rikconcours: 6 september 14.15 uur 

 

Najaarsdagtocht 
wanneer: vrijdag 3 september 

 

Computercursus voor beginners 
wanneer; aanvang 9 september 
tijd:  14.30 – 16.30 uur 
waar:  Pius X Praktijkschool 
kosten: € 60,00 (niet leden € 69,25 

 

Uit eten met de KBO 
wanneer: donderdag 16 september 
waar:  De Achterste Hoef 
tijd:  17.30 uur 
kosten € 14,00  
 

Modeshow 
wanneer: vrijdag 17 september 
waar:  De Schouw 
tijd:  14.30 uur 
 

80 plusdag 
wanneer: vrijdag 8 oktober 
waar:  Den Herd 
tijd:  14.00 uur – 17.30 uur 
 

Rotaryclub 
wanneer: zaterdag 9 oktober 
waar:  Pius X College 
tijd:  13.30 – 16.00 uur 
kosten gratis 
 

Verkeersavond 
wanneer: donderdag 18 november 
waar:  De Schouw 
tijd:  19.30 uur 
kosten: gratis 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een les Engels (voor beginners) 

 
Do you need a ticket, Jack? 
Doe je niet een tikkeltje gek? 

 
He had a carefull mother. 

Hij had een kar vol modder. 
 

He had his trouble for his pains. 
Hij had zijn druppels voor zijn pijn. 

 
He was brave in the war. 
Hij was braaf in de war. 

 
No parking here! 

Niet het park in heren! 
 

She made the noise. 
Ze meet de neus. 

 
The bad man made his breakfast. 

De badman maakte zijn broek vast. 
 

The girl with the soft eyes. 
De kerel met het softijs. 

 
The play is not fair. 
De plee is niet ver. 

 
There is a long way. 
Er is een long weg. 

 
There was a lawyer in the room. 

Er was een luier in de kamer. 
 

What do you mean? 
Wat doe je, Mien? 

Er mag wel es gelachen worden 
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Vaste activiteiten:        contactpersonen 
 

maandag t/m zondag:           
biljarten in de kelder van Huize Kempenland van 09.00 tot 21.00 uur   A. Daniëls:  384573 
biljarten in de De Schouw Biljartzaal van 9.00 uur tot 17.00 uur    A. Daniëls:  384573 

(‟s avonds tijdens opening) 

 

maandag:          
volksdansen:   09.30 – 11.15 uur De Schouw   Rita vd Oetelaar: 383540 
zangkoor:   12.45 – 14.00 uur De Schouw   Cootje Wijffels:  382710 
hobbyclub/handwerken:  14.00 – 16.00 uur Bestuurskamer   Gerda Gijsbers:  386052 
tekenen/schilderen:  14.00 – 16.00 uur Huize Kempenland.  Gerda Gijsbers:  386052 
kaarten+internetcafé:  14.15 – 17.00 uur De Schouw   Ton Goossens:  383119 
line dance:   18.00 – 19.30 uur De Schouw   Rita v.d.Oetelaar: 383540 
line dance+internetcafé:  20.00 – 21.30 uur De Schouw   Rita v.d.Oetelaar: 383540 
 

dinsdag: 
koersbal:   09.45 – 11.30 uur Den Herd, Sniederszaal  Henk Adriaansen: 384446 
fietsen:    13.00 – 17.00 uur Vertrek bij VVV-kantoor  Kees van Rooy:  332685 
                   GSM: 06-13268096 
watergymnastiek  13.00 – 13.45 uur Zwembad Bladel  Nel Keijsers  381848 
watergymnastiek  13.45 – 14.30 uur Zwembad Bladel  Nel Keijsers  381848 
tekenen/schilderen  14.00 – 16.00 uur De Schouw   Gerda Gijsbers  386052 
linedance+internetcafé  19.30 – 21.00 uur De Schouw   Rita v.d.Oetelaar: 383540 
 

woensdag: 
wandelen:   09.00 – 12.00 uur selectie door Ton Goossens Ton Goossens:  383119 
jeu de boules   10.00 – 12.00 uur De Schouw   Piet Veron:  384373 
            JanusVermeulen 384561 
soos:    14.00 – 16.30 uur De Schouw    
 

donderdag: 
gymnastiek:   09.00 – 10.00 uur Den Herd, Sniederszaal  Lies van Beers;  332639 
gymnastiek:   10.00 – 11.00 uur Den Herd, Sniederszaal  Lies van Beers:  332639 
gymnastiek:   11.00 – 12.00 uur Den Herd, Sniederszaal  Lies van Beers:  332639 
yoga:    11.15 – 12.15 uur De Schouw   Rosemarie Vermeulen: 382158 
fietsen:    13.30 – 17.00 uur vertrek bij VVV-kantoor  Kees van Rooy;  332685 
stijldansen:   14.00 – 16.30 uur Den Herd, Sniederszaal  Nel Keijsers:  381848 
 

vrijdag: 
jeu de boules:   10.00 – 12.00 uur De Schouw   Piet Veron:  384373 
            Janus Vermeulen: 384561 
watergymnastiek  11.15 – 12.00 uur Zwembad Bladel  Nel Keijsers:  381848 
watergymnastiek  13.00 – 13.45uur Zwembad Bladel  Nel Keijsers:  381848 
sjoelen+internetcafé:  19.30 – 22.00 uur De Schouw   Loes Peeters:  385717 
 

Cursussen: 
Computercursus:   donderdag 14.30 – 16.30 uur Pius X   Toos Kneefel;  384470 

 

Overige activiteiten 
 

 donderdag 2 sept.:   kienen  13.30 – 15.30 uur, De Schouw      Lies van Beers:  332639 

 zaterdag 4 sept.:      stijldansen: 20.00 uur Den Herd, Sniederszaal  Nel Keijsers:  381848 
 

 Openingstijden Internetcafé 
 Als de zaal open is kunt u  gebruik van maken van internet. 
 In principe is er begeleiding op dinsdag van 14.00 – 16.30 uur door George Koijen,  
   op woensdag van 14.00 – 16.30 uur door Henk van Winkel. 
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KBO, afdeling Bladel.  

De Schouw Emmaplein 2,  

5531 HM Bladel tel. 380433 

 

Bestuursleden: 

 

Dagelijks Bestuursleden: 

Voorzitter:  
Gust van de Brande, Gagelplein 15,  
5531 CN tel. 381907 of: 06 18563086 

 

Secretaris:  
Wim Spijker. Vogelwikke 6, 5531 KB 
 tel. 382971 of: 06 22152880 
willemspijker@hetnet.nl 

 

Penningmeester:  
Henk Reijne,, Veilig Oord 17, 5531 XA, 
 tel: 38 35 55 
 rekening nummer: 10.75.00.876 
contributie: € 18,50 

 

Algemeen Bestuursleden: 

Werkgroep: Recreatieve Activiteiten:  
Harrie van Avendonk, tel. 387656 
Toon Daniëls, tel. 384573 

 

Werkgroep: Algemene Activiteiten: 
Cootje Wijffels –Valk:  tel.382710 

 

Werkgroep: Gastvrouwen/heren: 
Rita van den Oetelaar: tel.383540 

 

Werkgroep: Scholing en Vorming:  
Rosemarie Vermeulen: tel.382158 

 
Harrie van Avendonk, tel.387656 
Jopie Koijen – van Bavel, tel.382417 
Ton Goossens: tel.383119 
A. Daniëls tel. 384573 

 

Beheerders: 
Gerard van Leeuwen, tel. 382763  
Janus Vermeulen  tel.384561 

 

Identiteit en Zingeving: 
Gerda Gijsbers. tel. 386052 

Klussendienst:Theo van der Vleuten tel. 
06 – 12478150 
 (Tussen 9.00 uur en 12.00 uur) 

 

Ledenadministratie: 
Gust van de Brande, tel: 381907 

Ledenwerving: 
H. van Avendonk, tel. 387656 
G. Bandsma, tel. 386462 

Redactieraad:  
Wim Spijker. tel.382971 of: 06 22152880 

Web-site: 
Ton Goossens. tel.383119 of 0657344781 

 

 

 

Ouderenadviseurs 
Deze werken onafhankelijk van het KBO. 
 
Nell Jansen – van Balveren 
 tel. 381591 
Loes Peeters 
 tel. 385717 
Cor van Pelt (belastingen) 
 tel. 384103 
Wim Spijker 
 tel. 382971 
Rosemarie Vermeulen – Jasper 
 tel. 382158 
 
 

Meldpunt Eenzaamheid: 
Nell Jansen – van Balveren tel. 381591 
 
 
 
 
 
Gaat u verhuizen? 

 

A.u.b. tijdig 

doorgeven aan het 

bestuur. 
 
 

Kent u iemand die pas 
ontslagen is uit het 
ziekenhuis? 
 

A.u.b. doorgeven aan het 

bestuur 
 
Wij zorgen voor een attentie. 


