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Van
de redactie...

 
 

Anneke van Bommel… is weg uit 

de redactieraad. 
 
Ja het is écht waar, Anneke van Bommel is 
gestopt als lid van de redactie. Daar heeft zij 
vele jaren, bijna vanaf het begin en  zeer 
kritisch lezend,  deel van  uitgemaakt. Het 
was enkele maanden geleden op zo'n 
blauwe maandag  dat  Anneke ons liet 
weten dat zij had besloten om te stoppen bij 
de Redactieraad. Het was voor ons een 
grote verrassing want Anneke deed het 
graag. Wat Anneke nog liever deed was 
haar vrijwilligerswerk bij de Floriaan en door 
een herschikking kon dat alleen op 
maandag. Tja, en dan hebben we ook de 
redactiebijeenkomsten. Naar haar motivatie 
luisterend was het voor ons duidelijk :  
Anneke gaat écht weg. 
Heel jammer  want haar kennis was breder 
dan alleen lezen. Ze was goed op de hoogte 
van bijna alle Bladelse namen en kende 
veel mensen persoonlijk. Dus als we iets 
wilden opnemen en het stond er niet naar 
haar zin of niet in begrijpelijk Nederlands 
dan ging het onderwerp/stukje niet 
ongewijzigd door.  Zo ging dat.  
Zij was ook nauw betrokken bij de 
publicaties in de Schakel vanuit de 
werkgroep ‟Identiteit en Pastoraal‟ en 
zorgde er voor dat die op tijd gepubliceerd 
werden. En dan, niet te vergeten, het 
foutloos lezen van het Bladels / Kempisch 
dialect . Zij was één van de redactieleden 
die dit moeiteloos kon begrijpen. 
Anneke bracht bij ons, tijdens de 
redactieraad waarin we alle artikelen  
kritisch lezen, wel wat  leven in de brouwerij. 
Als zij  de rubriek: „Ontvangen 
Verzekeringsbrieven‟ doorlas  begon zij 
hardop te lachen en kon bijna niet meer 
ophouden met als gevolg, dat de collega 
 

 redactieleden prompt ook in de lach 
schoten, wat mee lachen, meebrullen! 
 
Anneke,  ik heb alweer genoeg gezegd, dus 
blijft er over je te bedanken met een heel 
warm applaus van de Redactieraad en 
mijzelf,  zeker ook namens onze KBO- 
leden. 
 
Wim Spijker, voorzitter Redactieraad. 
 
 
 

Familieberichten 
 

Overleden: 
 
28 april: Jans Soontiëns – Lavrijsen 
  Huize Kempenland       88jaar 
 
28 april: Harrie Couwenberg 
  Helleneind 3       67 jaar 
 
5 mei:  Lena van der Heijden- Tijssen 
  Floriaan       84 jaar 
 
9 mei:  Petronella Peys – Baselmans 
  Huize Kempenland      76 jaar 
 
12 mei: Riet Kokx 
  Europalaan 60      61 jaar 
 
13 mei: Leo van der Wijst 
  Europalaan 60      70 jaar 
 
15 mei: Ton Kuijt 
  Huize Kempenland      82 jaar 
 
Het bestuur van de KBO wenst alle 
familieleden veel sterkte toe bij de 
verwerking van dit verlies. 
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50 jaar getrouwd: 
 
9 mei:  Sjef Smits en 
  Miet Jansen 
  Hofdreef 32 
 
16 mei: Louis Krekels en 
  Nelly Adriaans 
  Kruispad 1 
 
21 mei: Frans van Lierop en 
  Wies Fiers 
  Koolbogt 2 
 
Het bestuur feliciteert de jubilarissen en 
wenst ze samen nog fijne jaren toe. 
 

Nieuwe leden 

 
Mevr. Cleven – van de Wijdeven 
Hr. Cleven 
Mevr. M. de Punder – Heuveling 
Hr. M. de Punder 
Hr. W. de Kroon 
 

 
 
 
 

 

 
 
(Voorpublicatie) 

Najaarsdagtocht op 4 september 

2009 
 
Ontdekkingsreis door de Eifel. 
De Eifel, van oorsprong vulkanisch, is een 
groot natuurgebied net over de Duitse 
grens. Deze tocht is een absolute aanrader, 
want men waant zich in een compleet ander 
land. U ziet prachtige bergen en dalen met 

schitterende vergezichten, mooi 
natuurschoon en schilderachtige plaatsjes. 
De imponerende stuwdammen en de bij- 
behorende verhalen zullen voor een 
succesvolle dag zorgen. 
 

In de volgende Schakel (juli) vindt u meer 

gegevens over deze reis. 

U kunt vast noteren dat u zich kunt 

opgeven op woensdag 26 augustus 

tussen 14.00 uur en 15.00 uur. 
 

Modeshow 
Op vrijdag 24 april werd er door de firma 
Kerkhofs een modeshow gehouden in de 
Schouw. 
Om 13.00 uur was de Heer Jos van Hoppe 
met zijn team van mannequins en een volle 
bus met kleding bij de Schouw aanwezig. 
Hij had 1400 stuks kleding bij zich. Het liep 
als een geoliede machine. In een uur tijd 
waren alle rekken binnen en geordend en 
we zagen een geweldige keus. De kleding 
werd getoond door drie dames. Er was van 
alles chique tot sportief of gewoon gezellig. 
Er kwamen ongeveer 50 leden kijken en 
passen en kopen. Er werd een kopje koffie 
aangeboden door de firma Kerkhofs.  
Ieder was tevreden over deze middag zowel 
de kopers als de verkopers, dus hebben we 
weer geboekt voor de najaarsmode die we 

zullen zien op 6 november 
Cootje Wijffels 
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Voorjaarsdagtocht KBO 
 
Op vrijdag 8 mei was het weer zover. Al 
vroeg stonden de mensen in de startblokken 
om te vertrekken. Toen de EMA bussen 
aankwamen stonden de 97 deelnemers 
klaar om in te stappen. We hadden prachtig 
weer en de bussen konden precies op tijd 
vertrekken. Met 2 leuke chauffeurs die veel 
wisten van de plekken waar we langs reden 
gingen we over de snelweg de A50 richting 
Nijmegen. Doordat we hoog in de bus zaten 
konden we een mooi overzicht krijgen op de 
werkzaamheden bij de Hogt. Het wordt een 
indrukwekkend knooppunt. Bij Nistelrode 
gingen we van de snelweg af naar ons 
koffieadres. Daar stond de koffie al klaar 
met heerlijk appelgebak. Na deze 
koffiepauze stapten we weer in en gingen 
richting Veluwe. Een mooie tocht over de 
Hoge Veluwe, eerst langs Papendal, richting 
Otterlo, Hoenderlo, Uchelen en Beekbergen 
kwamen terecht op de Jachtlaan in 
Apeldoorn en zagen daar de bloemenzee 
op het veld tegenover de Naald waar een 
week eerder het Oranjedrama had plaats 
gevonden. 
We reden weer verder Noordwaarts tot we 
bij Kampen de Noordoostpolder in gingen. 
In Tollenbeek wachtte ons de koffietafel die 
we ons goed lieten smaken. Toen kwam in 
elke bus een gids aan boord voor de rondrit 
in de polder . De gids vertelde veel over het 
ontstaan en alle werkzaamheden over de 
polder. Maar we zouden eigenlijk een 
heleboel tulpenvelden moeten zien, maar 
dat was pech, want door het mooie weer 
van 2 weken eerder waren de velden 
uitgebloeid, en de bollen op de meeste 
plaatsen al gekopt. 
Hier en daar zagen we nog een veld met 
bloemen, en zo kreeg je toch een goede 
indruk van hoe het er had moeten uitzien. 
Het was toch een indrukwekkende rit over 
de hele polder waar we ook nog even bij Urk 
uitkwamen. Er was helaas geen tijd om een 
palinkje te kopen want we moesten met een 
tijdschema rekening houden.  
Na een rit van 2 uur stopten we weer in 
Tollenbeek voor een kopje koffie of een 
drankje.  

Weer in de bus begonnen we aan de 
terugweg en kwamen om kwart over vijf in 
Epe aan voor de warme maaltijd. Die was 
geweldig goed verzorgd. In een razend 
tempo stond de soep op tafel.  
Om 7 uur reed de bus weer richting Bladel. 
De spits was voorbij en we konden goed 
opschieten zodat we om 9 uur weer 
allemaal thuis waren. 
Het is een heerlijke dag geweest die Kees 
en Kees goed uitgezocht hebben. We kijken 

nu al vast uit naar de najaarstocht. Die zal 

gaan naar de Eifel . 
 

Van de

Bestuurstafel
 

Wim Spijker, Ridder in de Orde van 

Oranje Nassau. 

 
Als er iemand het verdient om geridderd te 
worden dan is het Wim Spijker wel. 
Op zijn moderne ros, stormt ridder Wim 
door de boze buitenwereld. Hij verslaat 
draken en heksen,  boze tovenaars en brute 
heersers. Hij heeft al heel wat trofeeën aan 
zijn zegewagen hangen en hij staat op het 
punt om er nog wat aan te bevestigen. 
Als je zo dapper strijdt voor de zwakkeren 
onder ons, dan raak je uiteraard ook wel 
eens geblesseerd.  
Wim laat zich daar niet door tegenhouden. 
Als iemand zich vast kan bijten in een bijna 
verloren zaak en die nog kan redden ook, 
dan is hij het wel.  Dat is het voordeel van 
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eigenwijs en kritisch zijn en dat combineren 
met kennis, inzet, doorzettingsvermogen, 
contacten (ze zien hem al weer aankomen!), 
netwerken en niet te vergeten een enorm 
sociaal gevoel.  
 
Op 29 april reed een nietsvermoedende 
Wim Spijker de Schouw binnen, zogenaamd 
voor een extra bestuursvergadering van de 
KBO. Daar zaten de meeste bestuursleden 
dan: strak in het sjiek.  
 
Terwijl we zo in de bestuurskamer nuttig 
bezig waren, rommelde het in De Schouw. 
Daar namen burgemeester Swachten en 
wethouder van der Hout met aanhang en de 
familie en supporters van Wim plaats. 
Nog steeds nietsvermoedend ging Wim 
naar de zaal. Het applaus maakte toen een 
en ander wel duidelijk. 

 
Burgemeester Swachten zei ontroerd te zijn 
toen hij de lijst met Wim zijn activiteiten, 
bestuurs- en adviesfuncties, doorlas. 
Ongelooflijk: bijna twee bladzijden (A4) vol 
met plaatselijke, regionale, nationale en 
Europese functies. 
Een van de organisaties waar Wim veel 
voor betekend heeft was de Stichting 
Peuterspeelzalen Bladel. Deze hebben het 
initiatief genomen om een onderscheiding 
aan te vragen. Vele organisaties (ook het 
KBO) hebben zich daar terecht bij 
aangesloten. Wim Spijker is dan ook niet 
zomaar tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau  benoemd maar tot Ridder en dat is 
een behoorlijk hoge onderscheiding. 

De reactie van Wim was veelbetekenend: 
“Hoe kan dat nou, ik weet van niks. Hoe 
hebben jullie dat geheim kunnen houden? Ik 
heb de lijst gezien en ik stond er niet op.” 
 
Toen volgden er uiteraard woorden en 
ontroering van de kersverse ridder, 
felicitaties, kussen, bloemen, fruit, drank, 
taart enz. 
 
Wim, van harte gefeliciteerd, jij hebt het 
echt verdiend. Ik zie je natuurlijk ook bezig 
als ouderenadviseur en ik neem mijn petje 
er voor af: zoals jij de mensen helpt. 
 
Namens het bestuur en de 
ouderenadviseurs en vast ook vele anderen: 
Rosemarie Vermeulen 
 

Scholing
en

Vorming
 

 

 
 

 

Zomerschool gesubsidieerd door 

de Gemeente Bladel 
Kosten omlaag! 
 
Het is geweldig: de gemeente Bladel 
honoreert onze subsidieaanvraag voor de 
Zomerschool. Deze bijdrage sluizen we 
direct door naar u: de prijzen gaan omlaag!  
Wij bedanken het College en in het 
bijzonder wethouder van der Hout en ook de 
uitvoerende ambtenaren voor de 
slagvaardige werkwijze, want eerlijk is eerlijk 
we vroegen het vrij laat aan. De financiële 
drempel om mee te doen is dank zij deze 
bijdrage een stuk verlaagd.  
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Dus:  gaan de vetgedrukte prijzen 

gelden: 

Heemkamer:  was €  2,-    blijft    € 2,- 

Speksteen:  was € 10,-   wordt  € 7,- 

Beeld en Tuin:  was €  5,-    wordt  € 4,- 

Klootschieten*:  was €10,-    wordt  € 7,- 

Dorpsdokter:  was € 7,50   wordt  € 5,- 

Lunch:           was €11,50 wordt  € 10,- 

Likeur en Fris:  was € 7,-     wordt  € 5,- 

Scootmobiel  was €15,-    wordt  € 5,-  
Koude Schotel:  blijft hetzelfde: geen 
kosten, wel eigen ingrediënten meenemen, 
3 consumpties gratis.  

Golfles en lunch: was € 30,- wordt € 18,- 

Beiaardmuseum:  was € 6,-  wordt   € 4,- 
(of museumjaarkaart) 

Digitaal fotograferen: was € 6,- wordt  € 4,-  
Van Abbemuseum(moderne kunst) € 9,50 

wordt   € 6,- (of museumjaarkaart) 

 

* Foutjes:  
Klootschieten:  Op het inschrijfformulierstaat 
nog een lunch à € 6,- vermeld maar u 
begrijpt misschien al, dat is vanwege het 
gekozen tijdstip niet nodig.  
 

De Zomerschool loopt vol. 
Na een aanvankelijke spurt, druppelen nu 
gestaag de nieuwe aanmeldingen binnen. 
De activiteiten lopen vol. Sommige 
workshops zitten al vol. Overvol zelfs. Voor 
Speksteen hebben we dus twee andere 
data moeten zoeken, nl vrijdag 14 aug. en 
ma 17 aug. Daar worden de inschrijvers dus 
nog over benaderd. Ook de workshop 
“Digitaal Fotograferen” zit meer dan vol. Ook 
daar zijn we de mogelijkheid aan het 
onderzoeken voor een tweede datum.    
Zoals het er nu naar uitziet gaan bijna alle 
geplande activiteiten door.  U kunt nog 
aanmelden, ook na 1 juni, ook via de  
website: KBO-Bladel.nl   
Wij doen ons best u in de activiteit van uw 
voorkeur te plaatsen maar de keuze wordt 
beperkter en vol is vol. Als u zich aanmeldt, 

doe geen geld in een enveloppe, maar 
wacht op de indeling en de uitnodiging tot 
betaling. Het kan immers zijn dat de 
workshop of activiteit van uw keuze 
volgeboekt is en uw geld kan gemakkelijk en 
per ongeluk bij een ander formulier terecht 

komen. Overigens zijn er activiteiten waar 
veel mensen aan mee kunnen doen. Dus 
nooit geschoten altijd mis. Ikzelf 
bijvoorbeeld, wil zeker naar het van Abbe. Ik 
kom er wel eens, maar een rondleiding wil ik 
wel eens meemaken. Je komt toch meer 
interessante zaken te weten van over het 
bijzondere gebouw en de kunstcollectie. Er 
is tegenwoordig ook te gekke videokunst te 
zien, maar ook werken van overbekende 
kunstenaars zoals Karel Appel,  Chagall, 
Picasso en nog vele anderen. Je kunt 
trouwens goed parkeren onder het 
gemeentehuis. Dat is naast het van Abbe. 
Ook wil ik eindelijk eens de Heemkamer 
bezoeken. Schande: ik woon al sinds 1967 
in Bladel, het wordt tijd! Golfles ga ik zeker 
nemen. Lekker buiten, lopen, meppen, 
lachen, want: bal in de boom, kletsen, 
heerlijke lunch! En koude schotel maken. 
Mmmmmm, ben benieuwd naar wat 
anderen er van maken. Ik gooi meestal 
maar wat bij elkaar, proeven, nog iets erbij, 
enz. Zouden anderen dat ook doen of koken 
die meer volgens een vaststaand en goed 
doorontwikkeld recept? Ik ben heel 
benieuwd. Ik fiets ook mee met de 
scootmobieltocht. Lijkt me leuk daar bij de 
Biestheuvel met die verhalenverteller. Ook 
Beeld en Tuin kan ik eindelijk eens 
bezoeken. Kijken wie er allemaal meegaan. 
Gezellig.    
 
Ik hoop velen van u (KBOlid of geen 
KBOlid) te ontmoeten op de Zomerschool. 
 
De Zomerschool 55+ wordt georganiseerd 
door KBO Bladel en KBO Netersel en is 
toegankelijk voor alle 55 plussers, ook voor 
mensen die geen KBO-lid zijn. 
 
Rosemarie Vermeulen Zomerschool: tel 
382158 
email:  Rosem.corvermeulen@chello.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Rosem.corvermeulen@chello.nl
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Engels bedankje 

 
Dear students of the English course,  
 
What a nice surprise to see you were 
thinking of me after I came home from the 
hospital.  
Thank you for the beautiful flowers, plant 
and cards. You 
really made me 
glad. 
I hope you're all 
feeling well. I wish 
you a really nice 
summer and hope 
to see you back in 
November. 
 
Kind regards from 
your teacher Thea Habets-Schouten 
 

Computercursus voor beginners 
 
Er zijn nog steeds enkele plaatsen vrij, dus 
u kunt nog aanmelden maar doe dat wel op 
tijd! 

 
Bij voldoende deelname starten we direct na 
de vakantie op 10 september 2009 een 
computercursus van 12 lessen voor 
beginners. Er zal aandacht besteedt worden 

aan e-mail versturen, Internet en/of 
andere onderwerpen in overleg met de 
docent. 
 
Er kunnen 14 personen deelnemen.  
 

 Aanvang cursus  donderdag 10 

september 2009 

 Twaalf bijeenkomsten op donderdag 

van 14.30 - 16.30 uur 

 Plaats:  Pius X Praktijkschool, ingang 
Christinelaan 

 Kosten: incl. koffie/thee € 60.00 (voor 
niet KBO-leden € 68.75) 

 Docent: Henk van Winkel 

 
Als u deelneemt aan deze cursus is het wel 
de bedoeling dat u regelmatig oefent, 
anders heeft het geen zin dat u meedoet! 

Het besturingssysteem bij Pius X is windows 

XP en een qwerty toetsenbord ( als u nog 
een computer gaat kopen adviseren wij een 
qwerty toetsenbord). 
 

N.B. Mensen die op de wachtlijst staan 

dienen zich nog definitief aan of af te 

melden! 

 
Voor informatie en aanmelden kunt u bellen 
met de contactpersoon: 
Toos Kneefel: tel. 384470 
 

 
 

Kaarten in de zomer 
 
In de zomer loopt het aantal mensen dat 
komt kaarten terug. Het rikconcours wordt 
daarom afgesloten op maandag 8 juni. De 
liefhebbers kunnen natuurlijk wel op de 
gebruikelijke tijden, maandag en woensdag 
van 14.00-16.30,  de hele zomer door in De 
Schouw komen kaarten. Maak met elkaar 
daarover van tevoren afspraken om 
misverstanden te voorkomen. Op maandag 
31 augustus is er om 14.00 u in De Schouw 
een bijeenkomst/vergadering om het 
afgelopen jaar te evalueren en goede 
afspraken te maken voor het nieuwe 
seizoen. Elke kaartliefhebber (ook eventuele 
nieuwe deelnemers) is daarbij van harte 
welkom. Vanaf maandag 7 september gaat 
het nieuwe kaartseizoen in. 
 
Ton Goossens 
 

Oisterwijkse Bossen en Vennen  
 
 
Oppervlakte en ligging: 406 ha, ten zuiden 
van Oisterwijk, aan weerszijden van de weg 
naar Oirschot.  
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Vennen : 
 
De tientallen vennen stammen uit de laatste 
ijstijd. De meeste zijn gevormd door de 
wind. Die sleet de laagtes uit en stoof het 
zand op tot grote hopen eromheen. Later 
vulden de kommen zich met regenwater. 
Het Kolkven is als enige uitgesleten door 
het woeste water van een smeltende 
ijsvlakte. Futen, aalscholvers en eenden 
zoals de tafeleend, de kuifeend en de 
wintertaling bevolken het water. Ook de 

dodaar, een bedreigde vogel, voelt zich hier 
thuis. Enkele vennen zijn uitgebaggerd. 
Oevers zijn boomvrij gemaakt om de wind 
vrij spel te geven en oevervegetatie weer de 
ruimte te geven. Op enkele plaatsen is 
voedselarm water aanwezig, waardoor er 
bijzondere planten groeien als 
moerashertshooi, biesvaren en oeverkruid. 
In het schone water groeien oeverkruid, 
waterlelies en zeldzame sieralgen en langs 
de oevers liggen hier en daar grote 
veenmostapijten.  

 

Bossen: 
Rond het Middelste Kolkven heeft 
Natuurmonumenten de natuur haar gang 
laten gaan. Het resultaat is een bijna 

onbegaanbaar moerasbos met omgewaaide 
berken, jonge boompjes en waterloopjes. 
Ook in de weilanden rond het Achterste Ven 
krijgt de natuur de vrije hand, waardoor zich 
een afwisselend bos ontwikkelt. De bossen 
rond de vennen zijn vanaf de 19e eeuw 
aangeplant op heide. Er staan voornamelijk 
grove dennen en enkele verwilderde 
robinia's. De robinia's kunt u herkennen aan 
de diepgegroefde stam. Eén van de vogels 

in het dennenbos is het goudhaantje, de 

kleinste vogel van Europa. Sinds de jaren 
70 wordt het bos omgevormd tot een 
gevarieerder bos, waardoor er meer soorten 
dieren voorkomen. Om meer variatie in 
begroeiing te krijgen, worden op sommige 
plaatsen grove dennen omgehaald waar 
loofbomen, struiken en kruiden kunnen 
groeien.. Dode bomen worden niet 
weggehaald. Dat levert voedingsstoffen, 
trekt insecten en vogels aan en dient als 
schuil- en nestplaats voor muis, egel en 
winterkoninkje. De afgestorven stammen en 
takken vormen bovendien een schuil- en 
nestplaats voor bijvoorbeeld een rustend 
ree. In dit fantastische wandelgebied 
ontvlucht u voor een moment de waan en 
drukte van alledag. Droom weg aan de rand 
van stille, rustgevende vennen, die bij mist 
en nevel hun mysterie verhullen. Wandel 
langs weelderige, ontoegankelijke 
moerassen en moerasbossen en 
verwilderde akkers. Sluit uw ogen en geniet 
van de vele zangvogels. In de Oisterwijkse 
Bossen en Vennen is dichtbevolkt 
Nederland ineens heel ver weg.  

De wandelclub gaat woensdag 24 juni in 
dit gebied wandelen. 
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Cursus Kunst kijken                                                 

November 2009 

 
Op 10 november begonnen we aan onze 
eerste les van „Kunst kijken‟, met Margriet 
Princen als docent. Zij weet het met veel 
geduld uit te leggen aan de (soms 
kwebbelende) dames. Maar gelukkig dat er 
belletjes zijn!  
We bekeken oude en nieuwe kunst. Rond 
de kerst kregen we oude kersttaferelen te 
zien, wat waren ze mooi. Ook bezochten we 
een zeefdrukkerij van Paul Fiers. Daar 
kregen we een duidelijke uitleg van wat er 
allemaal gemaakt werd en hoe het tot stand 
komt.  
Een zus van een deelnemer, die al jaren in 
Rome woont, was in Bladel op bezoek. Zij 
kwam een middag mee en liet ons prachtige 
dingen zien en ze gaf daarbij uitleg. Het 
waren geen plaatjes van de bekende 
toeristische dingen, maar juist van mooie 
verborgen plekjes.  
We zijn ook naar Eindhoven geweest. Daar 
zagen we museum „Mu‟ en „Kunstlicht in de 
kunst‟.  
Ook zijn we naar Museum Kempenland 
geweest. Vroeger was dit museum de 
steentjeskerk. Hier zagen we schilderijen 
van Suze Bisschop, Robertson, Picasso, 
Baco van Eick, Breugel, Jeroen Bosch en 
Toorop.  
Rondom gedichtendag las iedere deelnemer 
een gedicht voor. Alles kwam aan bod. Ook 
brachten we iets mee van ons zelf wat we 
zelf als kunst beschouwden. Een divers 
geheel! . 
In het Brabants museum in Den Bosch 
zagen we de tentoonstelling over de ideale 
vrouw vroeger en nu. Bestaat de ideale 
vrouw wel? Ben ik er zelf één? Zou er ooit 
een tentoonstelling komen over de ideale 

man? Zou die wel bestaan? Allemaal 
vragen die we zelf in kunnen vullen… 
In het stedelijk museum zagen we kunst van 
keramiek, gemaakt door verschillende 
kunstenaars. Er was ook een keramiek 
kunstwerk gemaakt door Picasso, dat 
hadden we niet verwacht. 
Als laatste uitstapje gingen we naar het 
textielmuseum in Tilburg. Wat een 
vakmensen als je ziet wat mensen met 
garens en materialen tot stand brengen. Het 
museum liet ook het verleden zien. Wat is 
er veel veranderd als je nu de machines ziet 
hoe vernuftig het allemaal in elkaar zit.  
En zo sloten we op maandagmiddag 11 mei 
onze cursus bij Margriet af. We werden 
gastvrij ontvangen. Nellie bedankte, namens 
ons allen, Margriet voor de fijne cursus en 
bood haar een cadeaubon aan.  
 
Groetjes, 
      Jo Adriaans 
 
PS: We leerden ook een gedichtje te 
maken. Dit gedichtje is een „elfje‟, een 
gedicht van elf woorden: 
 

 

Zon 
Warme zon 
Als dat kon 

Altijd die warme zon 
Heerlijk 

 

Bedevaart Meerveldhoven.  

 
Het nuttige met het aangename verenigen. 
Dat was de opzet van een aantal KBO-. 
leden van de afdeling Bladel, om op 
donderdag 7 mei ter bedevaart te gaan naar 
Meerveldhoven.  
Om 9 uur  „s morgens verzamelden zich 
zo‟n 20 mannen en vrouwen bij het VVV-
kantoor om per fiets naar Meerveldhoven te 
gaan. Het geluk zat hen wel mee, want met 
een flinke wind strak in de rug was het een 
fluitje van een cent. Daar aangekomen 
beierden de klokken om de mensen naar 
binnen te roepen. De opkomst in de kerk 
was redelijk goed te noemen. Er waren 
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vanuit Bladel nog verschillende mensen met 
de auto gekomen. Ons lid Anneke van 
Bommel - Fiers las een lezing voor waarop 
de pastor verder borduurde in zijn preek. Na 
de mis gingen we naar de „2 Sparren‟ om 
daar onze boterhammen op te eten onder 
het genot van een kopje koffie (van de KBO) 
Bedankt.  
Dan weer op de fiets om via City Centrum, 
Meerhoven en oei, oei de weg kwijt. Maar 
door onze navigators Kees en Co kwamen 
we via het vliegveld en het kanaal in 
Oirschot. Op de markt weer koffie en toen 
via het nieuwe fietspad naar Vessem en 
ongeveer 17 uur weer thuis. De gehele dag 
redelijk goed weer en een geweldige sfeer. 
Dus, u ziet het, het nuttige echt met het 
aangename verenigd. 

 
Harrie van Avendonk. 

 

Fietstocht 12 mei 2009 
 
Met 27 personen naar de eerste stop met 
koffie en cake op Camping Zwartven in 
Hooge Mierde. Met de wind in de rug 
verder. Het waaide hard, zodat zelfs de 
accu‟s  op verschillende fietsen op nul 
konden. In Ravels was onze lunchstop in 
eetcafé  „De Coeck‟. Onze verzamelaar van 
!!! heeft ook tekort aan lepeltjes.  
Na de lunch weer verder, nog geen 500 
meter op de fiets. 
Kees van Rooy kreeg bandenpech en Jack, 
de fietsenmaker, kon ook nog even naar 
Annekes fiets kijken.  
Bij het „Bels lijntje‟ was een uitkijktoren van 
13 meter hoog. Enkelen van ons gingen 
naar boven. De trap was stijl.  
We hadden een paar keer een 
snoepjesstop en we  gingen weer verder 
naar Camping „De Spaendershorst‟ waar 
enkele fietsen aan de oplader moesten.  
Wat was het nou Harry, bloemknoppen of 
uitgebloeid ?  
Na 83 km arriveerden we droog bij de 
Chinees in Bladel waar we heerlijk gegeten 
hebben.  
Kees en Kees bedankt en tot de volgende 
grote fietstocht.              

  „n Fietster. 
 

Herinneringen   

De Pastorie 
 
Wanneer je in het centrum van het dorp 
komt in de buurt van de kerk, dan zie je  
naast de kerk nog enkele oudere gebouwen 
die gespaard zijn gebleven Dit na veertig tot 
vijftig jaar bouwgeweld dat in het centrum 
heeft plaatsgevonden. 
Eén daarvan is de pastorie die in het 
vooraanzicht nog steeds hetzelfde is 
gebleven. 
Het is een gebouw dat rond 1865 gebouwd 
is, enorm groot en luxe, afgezet tegen de 
boerderijtjes en huisjes die er toen gezet 
werden. 
Wat ook interessant is dat alle ramen boven 
mooi gebogen zijn en de stenen de grote 
Hollandse maat hadden niet de kleinere 
Belgische afgezien nog van de kleur. 
Wat ook interessant is, is dat de stenen niet 
van buiten Bladel kwamen maar uit Bladel 
zelf, van de Franse Hoef 
Harrie Meulenbroeks, die nu 85 jaren oud is 
en in Lage Mierde woont, heeft tot zijn 40

e
  

jaar op de Franse Hoef doorgebracht en 
vertelde  dat zijn vader meerdere keren 
heeft verteld dat de vader van zijn vader 
(Harrie zijn grootvader, geboren in 1843) als 
jonge man mee heeft geholpen om stenen 
te maken en te bakken bestemd voor de 
pastorie. Vroeger werden de stenen vooral 
gebakken met houtvuur, wat een enorm 
karwei moet zijn geweest, zoals ook het 
vervoer met de eenvoudige karren naar het 
dorp. Het was tevens ook de laatste keer 
dat er stenen gebakken werden want ze 
moesten voortaan te veel grond verzetten 
om voldoende stenen te kunnen maken. 
Eerder werden  daar ook wel stenen 
gemaakt maar op veel kleinere schaal. De 
leem of de klei, zoals je het noemen wilt, 
werd gevonden op hoek vanuit de Ronddeel 
richting Franse Hoef linksaf naar het 
Buspad. 
Enkele percelen daar hebben nog steeds de 
naam Steenovens Velden wat voor zichzelf 
spreekt. 
 
H  Baijens 
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‘Ut Uitstepke’ 

 
 In plak van kerremis te gaon houwe zôo‟n 
we meej un hil stel vriende un dagreis gaon 
maoke meej de bus. 't Worde hil gezellig, 
want we ha'n gehurd detter in Veldhove un 
groep dames van un zangvereniging in 
zouwe stappe en die brochte meej hun 
gezang de stemming er zôo in. Asten waar 
ons urste stopplaots, um ut 
klokkemuzeejum meej de gieterij te bekèke 
en dan de kruijetuin te bezuuke.  
Nadè we van koffie en gebak genoote ha'n 
begos de rondleiding, hil intressant en toen 
we uitèndelik in den tuin beland waare, viel 
ons ôog meteen op un schôn bluumke. Ut 
waar dieprooi, teer van vurrem mer 't hai wel 
unne stevige stengel.  Dè plentje hiette 
„liefdesverdriet‟ en wier ôok wel 
„mannetraone‟ genoemd. Hier en daor hong 
er al wa zaod aon. Menne vriend Jan kos 't 
nie laote urn er stiekum wa van af te streupe 
en in zenne zaddoek te doen. Naoderhand 
toen 't in de bus bekend geworre waar, wier 
Jan dur de daomes um den haoverklap 
gevraogd of ie 't zaod nog hai.  
Jao.. .jao... zeej Jan dan, ik hè't nog in 
menne zak zitte!  
 
P.S. Nou nog, nao veuljaore, bloeit bè ons 
in den tuin nog altè 't bluumke 
„Liefdesverdriet‟. 
 
 
 

 

computercursus voor beginners 
 
wanneer: aanvang donderdag 10 sept. 
tijd:  14.30 – 16.30 uur 
waar:  Pius X Praktijkschool 
kosten: € 60,00 (incl. koffie/thee 
  niet KBO-leden:€ 68,75 
contact: Toos Kneefel 
  tel. 384470 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (onbedoelde humor) 
 
Ik ben van beroep slijter. Uw computer heeft 
echter per abuis in plaats van een l een ch 
op het formulier geprint! 
 
Brief notaris: “Ik verzoek u het formulier 
ingevuld aan mij te retourneren, tezamen 
met een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs en uw echtgenoot.” 
 
Uit een e-mailbericht van een notaris aan 
een klant, die zijn testament wilde laten 
veranderen: 
“Misschien ook wel tweetrapsmaking in 
testament van de heer dat al hetgeen zijn 
zoon heeft verkregen uit hoofde van 
nalatenschap man en deze daarvan bij zijn 
overlijden onverteerd heeft achter gelaten, 
toekomt aan mevrouw (verwachter) en bij 
haar (voor)overlijden haar kinderen (nadere 
verwachters)” 
 
Toen heb ik een brief geschreven waarin ik 
heb gezegd dat ik nooit reageer op 
anonieme brieven. 
 
In antwoord op uw schrijven delen wij u mee 
dat de door u gehuurde flat dit jaar niet 
verhoogd zal worden. 
 
Helaas heeft u het aanmeldingsformulier 
nog niet opgestuurd. Wij kunnen ons 
voorstellen dat u voor het afsluiten van 
verzekeringen over een nacht ijs wilt gaan. 
 
 

Er mag wel eens gelachen worden 
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vaste activiteiten: 
 
maandag t/m zondag:  
biljarten in de kelder van Huize Kempenland van 09.00 tot 21.00 uur 

 

maandag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
volksdansen:   09.00 – 10.15 uur De Schouw 
volksdansen:   10.15 – 11.15 uur De Schouw 
zangkoor:   12.45 – 14.00 uur De Schouw 
hobbyclub/handwerken: 14.00 – 16.00 uur Bestuurskamer 
tekenen/schilderen:  14.00 – 16.00 uur Huize Kempenland. 
kaarten:   14.15 – 17.00 uur De Schouw 
line dance:   18.00 – 19.30 uur De Schouw 
line dance:   20.00 – 21.45 uur De Schouw 

 

dinsdag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
koersbal:   09.45 – 11.30 uur Den Herd, Sniederszaal 
fietsen:   13.00 – 17.00 uur Vertrek bij VVV-kantoor 

   tekenen/schilderen  14.00 – 16.00 uur De Schouw  

 

woensdag:  
wandelen:   09.00 – 12.00 uur selectie door Ton Goossens 
jeu de boules   10.00 – 12.00 uur De Schouw 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
soos:    14.00 – 16.30 uur De Schouw 

 

donderdag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
gymnastiek:   09.00 – 10.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
gymnastiek:   10.00 – 11.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
gymnastiek:   11.00 – 12.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
yoga:    11.15 – 12.15 uur De Schouw 
fietsen:   13.30 – 17.00 uur vertrek bij VVV-kantoor 
„vrij‟ bridgen   14.00 – 16.30 uur Bestuurskamer 
stijldansen:   14.00 – 16.30 uur Den Herd, Sniederszaal 
 

vrijdag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
jeu de boules:   10.00 – 12.00 uur De Schouw 
sjoelen:   19.30 – 22.00 uur De Schouw 

 
 

Cursussen: 
Bridge:     woensdag 14.00 – 16.30 uur Bestuurskamer 
Computercursus:   donderdag 14.30 – 16.30 uur Pius X Praktijksschool 

 

Overige activiteiten 

 donderdag 4 juni:    kienen  13.30 – 15.30 uur, De Schouw 

 zaterdag 6 juni:     stijldansen: 20.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
 

 Openingstijden Internetcafé 
 Als de zaal open is kunt u  gebruik van maken van internet 
 In principe is er begeleiding op dinsdag van 14.00 – 16.30 uur door George Koijen  

   op woensdag van 14.00 – 16.30 uur door Henk van Winkel 
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KBO, afdeling Bladel.  

De Schouw Emmaplein 2,  

5531 HM Bladel tel. 380433 

 

Bestuursleden: 
Voorzitter:  

Gust van de Brande, Gagelplein 15, 5531 CN 
tel. 381907 of: 06 18563086 

Secretaris:  
Wim Spijker. Vogelwikke 6, 5531 KB 
 tel. 382971 of: 06 22152880 
willemspijker@hetnet.nl 

Penningmeester:  
Henk Reijne, , Veilig Oord 17, 5531 XA, 
 tel: 38 35 55 
 rekening nummer: 10.75.00.876 

2e Voorzitter, Voorzitter Werkgroep Recreatieve 

Activiteiten:  
Leo Antonis, Dr. A. Zijlmansstraat 40, 5531 GG 
tel: 38 25 61  

Voorzitter Werkgroep Algemene Activiteiten: 
Cootje Wijffels – Valk, tel. 382710 

Voorzitter Werkgroep Gastvrouwen/heren: 
Rita van den Oetelaar, tel. 383540 

Voorzitter Werkgroep Scholing en Vorming:  
Rosemarie Vermeulen, tel. 382158 

Bestuursleden:  
Harrie van Avendonk, tel.387656 
Jopie Koijen – van Bavel, tel.382417 

  

Contactpersonen: 
Beheerders: 

G. van Leeuwen, tel. 382763  
Janus Vermeulen  tel.384561 

Biljarten: 
Leo Antonis, tel: 382561 

Bridgen: 
Marijke van Essen - Ploeger. tel. 382457 

Computercursus: 
Toos Kneefel. tel. 384470 

Engels: 
Rosemarie Vermeulen – Jasper tel. 382158 

Fietsen:  
K. van Rooy,  tel. 332685 

Mobiel tel. nr. 06-13268096 (tijdens het 
fietsen) 

Gymnastiek:  
Lies van Beers - Peijs, tel: 33 26 39 

Hobbyclub:  
Gerda Gijsbers - Beckers, tel: 386052 

Identiteit en Pastoraal: 
Anneke van Bommel - Fiers. tel. 382066 

Jeu de boules: 
Piet Veron, tel. 384373  
Janus Vermeulen, tel. 384561 

Kaarten:  
Ton Goossens. tel.383119 of 0657344781 

 

 

Klussendienst: 
 Theo van der Vleuten tel. 06 – 12478150 
 (Tussen 9.00 uur en 12.00 uur) 

Koersbal:  
Henk Adriaansen, tel. 384446 

Kunst: 
Toos Kneefel, 384470 

Ledenadministratie: 
Gust van de Brande, tel: 381907 

Line dance 50+ 
Rita van den Oetelaar, tel. 383540 

Redactieraad:  
Wim Spijker. tel.382971 of: 06 22152880 

Sjoelen: 
Loes Peeters, tel. 385717 

Stijldansen:  
Nel Keijsers - van Eersel, tel: 381848 

Volksdansen: 
Rita van den Oetelaar, tel. 383540 

Wandelen: 
          Ton Goossens. tel.383119 of 0657344781 

Watergymnastiek:  
Nel Keijsers - van Eersel, tel: 381848 

Web-site: 
          Ton Goossens. tel.383119 of 0657344781 

Yoga:  
Rosemarie Vermeulen - Jasper,  tel 382158 

Zangkoor:  
Cootje Wijffels – Valk, tel. 382710 

 

Ouderenadviseurs 
 
Nell Jansen – van Balveren 
 tel. 381591 
Loes Peeters 
 tel. 385717 
Cor van Pelt (belastingen) 
 tel. 384103 
Wim Spijker 
 tel. 382971 
Rosemarie Vermeulen – Jasper 
 tel. 382158 
 

meldpunt Eenzaamheid: 
Nell Jansen – van Balveren tel. 381591 

 
 
Gaat u verhuizen? 

 

A.u.b. tijdig doorgeven 

aan het bestuur. 

 
 
Kent u iemand die pas ontslagen 
is uit het ziekenhuis? 
 

A.u.b. doorgeven aan het 

bestuur 
Wij zorgen voor een attentie. 
 


