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Complimentje! 
 

Aan de makers van de Schakel. 
 

Wat een leuk idee om met een kleurige Schakel 
uit te komen! 
Soms kleurrijke vogels, nu weer paddenstoelen. 
Het werd tijd dat ik dat eens meldde. 
Aldus bij deze dan! 
 

Riet Kleihorst-van Rossum 
 

 

Overledenen 
21 nov. Mevr. M.M. (Greet) Meijer- 

   van Gisbergen       97 jaar 

29 nov. Mevr. M.A.A (Ria) Janssen     74 jaar 

29 nov. Dhr. J. (Jos) Walen        80 jaar 

5 dec.   Dhr. J.J.M. (Sjef) Wijnen    80 jaar 

 
 

Nieuwe leden 
Dhr. H.C.J. (Harrie) Fiers 

Mevr. J.M.R.H. (Jeanne) Fiers-Verdonschot 

Dhr. W.M.M. (Wim) Bruininx 

Mevr. A.M. (Ans) van Gerwen-Luijten 

 

 

Aan  

Seniorenvereniging Bladel 
 

Hartelijk dank voor de fruitschaal die ik 

mocht ontvangen van Harrie, Annie en Toon 

namens de seniorenvereniging. 
 

Dory Berbers 
 

 

 

 

Van de bestuurstafel 

Corona 

Ook de afgelopen weken moesten we weer 
volop rekening houden met de maatregelen om 
de coronapandemie onder controle te krijgen. 
Met een tijdaanpassing kon de reeds vorig jaar 
geplande cabaretvoorstelling van Andy 
Marcelissen gelukkig wel doorgaan. De grote 
zaal van Den Herd was groot genoeg om de 
aanwezigen op anderhalve meter te laten 
genieten.  
 

Vrijwilligers 
Het bestuur heeft onze vrijwilligers bedacht met 
een attentie. Daarmee drukken we onze 
erkentelijkheid uit voor hetgeen ze betekenen 
voor het functioneren van de activiteiten. 
Zonder hen is er geen Seniorenvereniging. 
Natuurlijk is dit een kleine geste: het werk is 
onbetaalbaar. U doet vrijwilligers het grootste 
plezier door duidelijk te tonen dat u waardering 
hebt voor hun inzet.  

 
 

Redactieadres:  De Schouw 

Emmaplein 2, 5531 HM Bladel 

Rek.nr. NL06RABO0107500876 

Contributie: € 23,00 p.p. per jaar 
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Website 
Op 1 januari aanstaande gaat onze nieuwe 
website de lucht in. Dat gebeurt zonder 
vuurwerk en waarschijnlijk merkt u er niets van. 
Wat is veranderd dat gebeurt in het niet-
zichtbare deel van het programma. We kunnen 
er trots op zijn dat dit alles kan gebeuren onder 
verantwoordelijkheid van leden-vrijwilligers uit 
ons midden. 
 

Elektronisch betalen 
We zijn in gesprek met bedrijven die het 
wellicht mogelijk kunnen maken om bij D’n 
Opstoot met de bankpas te gaan betalen. Dat 
geldt dan zowel voor de klok als voor het 
koffiezetapparaat. 
Wordt vervolgd.  
We zijn hier mee bezig omdat het contant geld 
storten moeilijker is geworden en erg duur voor 
onze vereniging. 
 

Werkbegroting 2022 
Het bestuur heeft een werkbegroting 
vastgesteld voor het nieuwe jaar.  
Weliswaar is op de jaarvergadering al een 
begroting voor het komende jaar vastgesteld 
maar nu zijn aan de bedragen ook activiteiten 
gekoppeld en een bestuursverantwoordelijke. 
We zijn wat dat betreft klaar voor het nieuwe 
jaar.  
 

Kerststal 
In de vorige Schakel hebt u kunnen lezen dat 
de opbrengst van de openbare kerststal zal 
gaan naar het Venezuelaproject van Jack van 
Avendonk en Jenny Acuna.  
We zijn als Seniorenvereniging van plan om de 
symbolische overdracht van de opbrengst te 
laten vergezellen door een lezing over dat 
project.  
U krijgt dan inzicht in de directe besteding en 
de moeilijkheden die zijn te overwinnen om de 
goederen op de juiste plaats te krijgen.  
 

Vacatures 
Bij een vereniging als de onze ontstaan steeds 
vacatures. We zijn er allemaal voor 
verantwoordelijk om die in te vullen.  
Help mee de juiste persoon op de juiste plaats 
te krijgen. Bekend is dat op de jaarvergadering 
in maart aanstaande een nieuwe secretaris en 
penningmeester moeten aantreden. Dat heeft 
hoge prioriteit!  
 

Feestdagen 
We staan voor de dagen dat we aandacht 
hebben voor familie, vrienden, vrede en goede 
voornemens.  

Het bestuur wenst u gezellige kerstdagen toe 
en dat elkaar ontmoeten het komende jaar weer 
als vanouds zal zijn. 
 

Het bestuur 
 

 

Senioren Expo januari 2022 afgelast 

Uit veiligheidsoverwegingen in verband met 
corona is de Senioren Expo, die in januari 2022 
zou plaatsvinden, afgelast. 
De organisatie, Expolaan, is aan het bekijken of 
er later in het jaar wel een beurs kan worden 
georganiseerd. 
 

Zodra we meer informatie hebben van KBO-
Brabant zullen we dat communiceren. 
 

Het bestuur 
 

 

Pensioenen, verkiezingen 

verantwoordingsorgaan ABP 

KBO-Brabant wil als zelfstandige vereniging 
van 125.000 senioren met een eigen kieslijst 
kandidaten leveren voor de verkiezingen voor 
het verantwoordingsorgaan ABP. Om 
toegelaten te worden als vereniging, heeft 
KBO-Brabant eerst 500 ondersteunende 
handtekeningen van ABP-deelnemers (werkend 
of gepensioneerd) nodig.  
 

Voor meer informatie raadpleeg de website van 
KBO-Brabant. 
 

Het bestuur 
 

 

Kienen  

Seniorenvereniging Bladel organiseert op 
donderdag 6 januari 2022 een kienmiddag. 
Deze wordt gehouden van 13.30 tot ongeveer 
16.00 uur in De Schouw, Emmaplein 2 in 
Bladel. Het wel of niet doorgaan van de middag 
is afhankelijk van de maatregelen 
van het RIVM.  
Houd daarom de website in de gaten: 
www.seniorenverenigingbladel.nl  
Bij binnenkomst is een geldige QR-code of 
inentingsbewijs verplicht.  
U kunt ook altijd contact opnemen met  
Marij Jansen, tel. 06 29183248. 
 

Iedereen is natuurlijk van harte welkom.  
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Voorstelling Andy Marcelissen 

Zaterdag 4 december de voorstelling ‘Hij komt, 
Hij komt’ van Andy Marcelissen: een gratis 
voorstelling, speciaal voor leden van 
Seniorenvereniging Bladel. 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregels 
was de aanvangstijd verschoven van  
14.30 uur naar 11.00 uur. 
Natuurlijk kwamen als eerste de 
coronaperikelen ter  sprake: wie welk vaccin 
gekregen had en de kwalijke bijwerkingen 
daarvan. 
Daarna hebben we genoten en veel gelachen 
om de komische acts over Sinterklaas en kerst. 
De gruwelijke teksten van 
kindersinterklaasliedjes werden besproken. 
Veel grappige anekdotes gehoord en enkele 
sinterklaasliedjes (mee)gezongen. We moesten 
zelfs het lied ‘de zak van Sinterklaas‘ 
achterstevoren meezingen; ed kaz nav 
saalkretnis. Hilarisch. Andy las ook een 
moderne versie van het kerstverhaal voor: 
De reis van Maria, huisvrouw, en Jozef, 
timmerman, eigenaar van de firma ‘Jozef’s 
overkappingen bv’. Ze begonnen de reis met de 
apk-gekeurde ezel naar Bethlehem, waar ze 
strandden in een onafgewerkte stal met mooie 
kozijnen en thermopaneglas, maar er lag nog 
geen dak op. Die nacht begonnen de 
barensweeën en de ‘kortsluiting’ van Maria. 
Toen het ‘kinneke’ geboren was werd het in 
doeken gewikkeld en het werd warm gehouden 
door een os, die zich stierlijk verveelde, en een 
uitgetelde ezel. Op aanwijzingen van een engel 
kwamen er duitse herders en drie eigen-wijzen 
uit het noorden op bezoek. Omdat de bevalling 
wel twee dagen duurde hebben we nu twee 
kerstdagen. Prachtig! Mooie voorstelling van 
Andy Marcelissen. 
 

Jeanne Verhagen 

Tips voor senioren tegen uitglijden  

bij gladheid 

Als de dagen korter 
worden, de 
herfststormen woeden 
of sneeuw en ijzel de 
straten en stoepen onveilig maken, lezen en 
horen we het in het nieuws: er zijn weer 
honderden mensen bij de eerste hulp terecht 
gekomen met botbreuken, kneuzingen en 
heupfracturen. Met name ouderen zijn daardoor 
vaak langdurig gehandicapt met alle gevolgen 
van dien. Veel van deze ellende kan 
voorkomen worden door goed voorbereid de 
deur uit te gaan.  
 

Wandelen of fietsen bij nat weer 
Bij nat weer en zeker als de bladeren nog niet 
zijn opgeruimd, is een slippertje gauw gemaakt. 
Bent u niet zeker van uzelf op de fiets, ga dan 
te voet of met het openbaar vervoer. Kiest u 
toch voor de fiets let u dan op het volgende: 
 

● Zorg ervoor dat de banden een goed profiel 
 hebben en goed zijn opgepompt. 
● Indien mogelijk zet uw zadel lager, zodat u 
 goed met uw voeten bij de grond komt. 
● Hang beslist geen tassen aan het stuur en 
 pak uw fietstassen niet overvol. 
● Let op plekken, vooral in bochten, waar 
 bladeren liggen en stap af als u zich niet 
 zeker voelt. 
 

Houd er rekening mee dat ook uw 
medeweggebruikers met deze 
omstandigheden te maken hebben en dus 
onverwachte dingen kunnen doen. Gaat u te 
voet, zorg dan voor schoeisel dat is aangepast 
aan de natte omstandigheden. Draag bij 
voorkeur geen suède of nubuck schoenen of 
laarzen, aangezien deze het vocht 
gemakkelijker absorberen waardoor u sneller 
natte of koude voeten krijgt. Dat veroorzaakt 
grotere instabiliteit waardoor u sneller kunt 
vallen. Zorg er ook voor dat uw schoenen goed 
passen, dat u er niet uit slipt en dat u de veters, 
gespen of bandjes goed vastmaakt. 
 

Wandelen in evenwicht 
Als u ouder wordt, neemt uw stabiliteit af en uw 
kwetsbaarheid juist toe. Een kleine misstap of 
onverwachtse beweging veroorzaakt al snel 
een val, met alle mogelijke gevolgen van dien. 
Bij gladheid door regen of sneeuw is het van 
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nog groter belang om uzelf goed te 
ondersteunen. Daarvoor zijn er allerlei 
hulpmiddelen op de markt, waarvan de rollator 
natuurlijk de bekendste is. 
 

Tip: Let ook bij de rollator op een goed profiel 
van de banden en zorg dat de remmen goed 
werken. 
 

Behoort u echter nog tot de groep ‘actieve 
senioren’ dan kunt u zich geheel volgens de 
laatste trends ondersteunen door gebruik van 
‘nordic walking’ stokken. Deze telescopische 
stokken geven u een betere balans en u kunt 
ze als u bij uw bestemming bent aangekomen, 
weer in elkaar schuiven. 
 

Wat kunt u zelf doen? 
U doet uw buren, voorbijgangers én uzelf er 
een groot plezier mee als u de stoep rondom 
uw huis sneeuwvrij maakt/houdt. Het werkt het 
beste om vers gevallen sneeuw meteen weg te 
schuiven. Als er dan nog een gladde laag 
achterblijft, kunt u die met zout nastrooien. Op 
een diep bevroren laag sneeuw of ijs werkt zout 
strooien minder goed, omdat dat niet in één 
keer al het ijs verwijdert en de bovenste dooi-
laag vaak weer opvriest.  
 

● Eerst de meeste sneeuw naar een plek 
 vegen waar er niemand last van heeft, liefst 
 niet in goten of voor rioolputten. 
● Denk aan het milieu en strooi niet meer dan 
 nodig is: een handje zout per m² is 
 voldoende. 
● Het zout gaat na ongeveer 10 minuten 
 werken. 
● Veeg de natte drab richting trottoirband. Dan 
 kan het niet opnieuw bevriezen. 
● Strooi niet te veel onder bomen en struiken. 
 Dat is slecht voor de wortels. 
 

Strooizoutcontainers 
In de buurtpreventiewijken staan 
strooizoutcontainers verspreid bij mensen die 
zich hiervoor hebben aangemeld. Je kunt hier 
gratis strooizout ophalen. Wil je weten waar 
deze strooicontainers zich bevinden?  
Neem dan contact op met de 
buurtpreventiecoördinator.  
 

Bent u niet in staat zelf uw stoep te vegen of 
wilt u daar hulp bij, neem dan contact op met 
onderstaand persoon.  
Samen met contactpersonen van 
Buurtpreventie zullen we dan proberen u 
behulpzaam te zijn. 
 

Miet van Steensel, tel. 383086. 

Ouderenconsulent Loes Beekman  

Tijdens mijn werk als 
ouderenconsulent kom ik 
veel verschillende vragen 
tegen. Deze maand vertel ik 
u graag wat over hulp bij 
geldzaken.  
Hebt u vragen hierover, 
andere vragen over 
bijvoorbeeld wonen, welzijn, 
zorg of eenzaamheid of wilt u gewoon eens 
ergens over praten? Dan mag u altijd contact 
met mij opnemen via 06-16028677 of 
l.beekman@bladel.nl  
 

Onlangs bracht de GGD de 
Gezondheidsmonitor 2020-2021 uit. Een van de 
vragen uit deze monitor gaat over financiën. 
Gemiddeld geeft vijf procent van de senioren uit 
de gemeente Bladel aan enige tot grote moeite 
te hebben met rondkomen.  
Ook KBO-PCOB spreekt zorgen uit over 
armoede onder ouderen. Financiële problemen 
gaan geregeld samen met schaamte of 
eenzaamheid. Dit terwijl verschillende 
organisaties binnen onze gemeente u kunnen 
helpen. Zij kunnen u ondersteunen met zaken 
zoals uw aangiftes, administratie of met u 
meekijken of er toeslagen zijn waar u wellicht 
recht op hebt, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of 
een aanvullende inkomensvoorziening. 
Hieronder zet ik verschillende diensten op een 
rij, met daarbij de hulp die zij kunnen bieden en 
hoe u met hen in contact kunt komen.  
 

Hulp bij belastingaangifte of administratie – 
Seniorenvereniging Bladel 
Vrijwillige belastinghulpen kunnen u helpen bij 
uw aangifte inkomstenbelasting. Ook kunnen zij 
u ondersteunen bij het aanvragen van uw zorg- 
of huurtoeslag. Deze belastinghulpen hebben 
via KBO-Brabant opleiding en certificering 
gehad en worden met jaarlijkse 
bijscholingscursussen op de hoogte gehouden 
van wijzigingen in wet- en regelgeving.  
Naast belastinghulpen heeft 
Seniorenvereniging Bladel ook thuis-
administrateurs. Zij kunnen u helpen wanneer u 
problemen hebt met het bijhouden van uw 
administratie. Voor belastinghulp en 
thuisadministratie kunt u bij Seniorenvereniging 
Bladel contact opnemen met Arno Lablans via 
0497-383664. 
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Hulp bij administratie, geldzaken en 
formulieren – Welcordaad  
Het is best lastig om uw eigen administratie en 
geldzaken bij te houden. Al die brieven en 
formulieren, soms per post, soms digitaal. 
Rekeningen die betaald moeten worden. Ben u 
ook het overzicht wel eens kwijt? Een ervaren 
vrijwilliger van Welcordaad kan naar u luisteren 
en helpen om de controle terug te krijgen. Stap 
voor stap, met duidelijke uitleg en met aandacht 
voor uw situatie. Bij Welcordaad kunt u hiervoor 
contact opnemen met John Vlassak via 06-
20991542 of johnvlassak@welzijndekempen.nl  
 

Hulp bij formulieren en het begrijpen van 
regelingen – Sociaal Raadslieden  
Is het invullen van een formulier of het 
begrijpen van een regeling soms lastig? Vraag 
de Sociaal Raadslieden om te helpen. De 
Sociaal Raadslieden zijn deskundig op het 
gebied van wetten, regelingen en 
voorzieningen. Zij helpen u om uw weg te 
vinden in de soms lastige en complexe wet- en 
regelgeving. Sociaal Raadsliedenwerk is gratis 
voor alle inwoners van de gemeente Bladel. 
Voor meer informatie kunt u op werkdagen 
tussen 9.00 en 11.00 uur terecht bij 
Maatschappelijke Dienstverlening via 0497-
745544 of md@kempengemeenten.nl  
 

Hulp bij geldzaken en schulden - 
Maatschappelijke Dienstverlening 
Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang 
om in de schulden te raken en wilt u financiële 
problemen voorkomen? Of heeft u al te maken 
met aanmaningen van schuldeisers?  
Wilt u meer informatie over het voorkomen van 
schulden, het afbetalen van schulden of als het 
niet meer lukt om er zelf uit te komen? Vraag 
om hulp voordat de situatie uit de hand loopt. 
Voor meer informatie kunt u op werkdagen 
tussen 9.00u en 11.00u terecht bij 
Maatschappelijke Dienstverlening via  
0497-745544 of md@kempengemeenten.nl.  
 

Twijfelt u of u hulp kunt gebruiken of vindt u het 
lastig om te bepalen bij welke organisatie u het 
beste hulp kunt vragen?  
Ik kom graag bij u langs om het er eens met u 
over te hebben. Samen bespreken we dan uw 
situatie en kijken we of er hulp is die we in 
zouden kunnen schakelen. U kunt mij bellen 
voor een afspraak op 06-16028677.   

 
 
 

Zeg nooit: “Dat overkomt mij niet!” 

Op tv bij Kassa en Radar of bij vrienden op een 
verjaardagsfeestje word je zo dikwijls 
gewaarschuwd voor allerlei 
oplichtingspraktijken. Meestal denk je al gauw: 
“Dat zal mij echt niet overkomen. Hoe dom kun 
je zijn.” Toch zitten deze praktijken 
psychologisch zo geraffineerd in elkaar dat de 
daders zonder dat je het door hebt een 
aanzienlijk bedrag van je rekening hebben 
geplukt. 
Dit overkwam ook een van onze leden.  
Stapsgewijs wil die iedereen waarschuwen voor 
deze doortrapte werkwijze door de meest 
relevante opgenomen WhatsAppgesprekjes 
met jullie te delen en zodoende de valkuilen bij 
deze praktijken bloot te leggen. 
Valkuil 1. Je ontvangt een berichtje van je 
dochter met een ogenschijnlijk onschuldige 
boodschap. Je maakt er zelfs een grapje over 
maar ondertussen wordt er ongemerkt een 
nieuw telefoonnummer geïntroduceerd.  
Dochter: Hey mam, 3x raden wie zijn telefoon in 
de wc heeft laten vallen, dit is mijn nieuwe 
nummer oude kan dus weg. 
Moeder: Ik denk…..Rens …Rens of toch 
gewoon jij. Heb ik nu een prijs gewonnen?  
D: Rens. 
D: Pff baal er echt van. 
Valkuil 2. Het wordt je heel slim onmogelijk 
gemaakt om terug te bellen. 
D: Heb nu een tijdelijk leen toestel alleen de 
microfoon is er van kapot dus kan alleen niet 
bellen helaas. 
M: Ik ga nu proberen het nummer te 
veranderen dat is mijn probleem maar …gaat 
goed komen. 
Valkuil 3. Ongemerkt wordt er een probleem 
ingebracht om geld te kunnen incasseren. 
D: Top. 
D: Ben je thuis. 
D: Zit met een probleem. 
M: Zeg op. 
D: Nou ik heb nog wat rekeningen liggen die 
vandaag betaald moeten worden alleen kom ik 
mijn rekening niet in door mijn leen telefoon, 

mailto:johnvlassak@welzijndekempen.nl
mailto:md@kempengemeenten.nl
mailto:md@kempengemeenten.nl
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zou je de rekeningen voor willen schieten dat ik 
het uiterlijk vrijdag terugstort? Anders komt er 
een verhoging op en daar zit ik niet op te 
wachten. 
M: Wat voor rekeningen? 
D: Nieuwe telefoon, iPad en nog wat 
apparatuur.  
Valkuil 4. Het bedrag wordt eerst hoog ingezet. 
D: is best een fors bedrag rond de 3860 gaat 
dat lukken? Vrijdag stort ik alles terug. 
M: Helaas op dit moment niet dit grote bedrag 
misschien een deel. 
Valkuil 5. Op doortrapte wijze wordt gezocht 
naar betalingsmogelijkheden. 
D: via ING, via bankierenapp op de telefoon. 
M: of via creditcard? 
D: dat komt niet op tijd aan dan. 
Valkuil 6. Uiteindelijk krijgen ze je zo ver dat je 
naar een bemand tankstation gaat om via een 
paysafecard (door middel van een code) geld te 
storten. 
D: Ken je paysafecard? 
M: nee maar ik zal het opzoeken. 
D: Kan je 2x á 100 paysafecards kopen? Dan 
krijg je een code via de mail als je die dan naar 
mij stuurt kan ik die inwisselen …. 
Valkuil 7. Ook al loopt alles met de betalingen 
aanvankelijk niet zo goed, je wordt zo 
meegezogen in het proces dat je daardoor 
alleen nog maar op hulp aan je dochter  
gefocust bent. 
 

Die nacht in bed, toen de hele film nog eens 
aan mij voorbij ging, realiseerde ik me opeens 
dat er eigenlijk van alles niet klopte. 
Nee toch, zouden we dan zijn opgelicht? Wij?  
Toen ik de volgende dag Rens belde en vroeg 
hoe de telefoon in de wc  was gevallen wist hij 
van niets. 
 

De grootste valkuil. 
Je wordt gebeld. Je dochter heeft een probleem 
en wat wil je als ouder? Haar helpen. 
Langzaam word je meegezogen in het 
geloofwaardige verhaal. Zonder dat je het weet 
vul je zelf allerlei dingen in die op dat moment 
kunnen spelen. Ze zit in een verbouwing of ze 
is op reis in het buitenland. Het kan van alles 
zijn. Deze beelden doemen het allereerst bij je 
op. En jij wilt je dochter liever niet in de 
problemen zien.  
Zo maak je dus ook jezelf ongemerkt een 
gemakkelijk slachtoffer. 
Wees dus gewaarschuwd en zeg dus nooit: 
“Dat overkomt mij niet!” 
(betrokkene is bij de redactie bekend.) 
 

Giel Verbeek 

Grote verzameling (80) kerstgroepen 

bij de Vondhoeve 

Hier worden groepen van over 
de gehele wereld 
tentoongesteld. 
Van onder andere Kees 
Castelijns uit Netersel en Martin 
van Gisbergen uit Lage Mierde. 
Ook hebben we zelf diverse 
oude kerstgroepen verzameld, 

van klein tot ruim een meter hoogte. 
 

Openingstijden: 
Vanaf 22 december tot en met 9 januari 
Dagelijks geopend van 10.00 tot 20.00 uur. 
Met uitzondering van 1ste kerstdag en 1 januari. 
Gratis toegang. 
Erwtensoep en broodjes met wat lekkers staan 
klaar. Ook hebben wij koffie of een drankje 
tegen een gereduceerde prijs, voor het 
onderhoud van het museum. 

Locatie: Vond 49 Poppel: volg 
de borden tentoonstelling 
kerstgroepen. 

 

Aanmelding grote groepen wordt gewaardeerd. 
Tel. +31 653 72 46 98 of +31 640 17 32 66 
 

 

En zij legde hem in een kribbe 

een kerstverhaal uit de tweede wereldoorlog 
 

December 1943. De Jodenvervolging had haar 
hoogtepunt bereikt. Wie niet kon onderduiken 
werd afgevoerd naar een van de talloze 
kampen, met bestemmingen waar slechts 
fluisterend over werd gesproken. 
In de Kempen waren slechts hier en daar 
huizen waar Joden zich veilig konden 
verschuilen. Dat moest gebeuren in stilte; zelfs 
de buurman mocht het niet weten: overal zaten 
verraders. Op ontdekking stond de doodstraf, of 
in het gunstigste geval werd de boerderij 
platgebrand.  
 

Een van die onderduikadressen was de 
boerderij van Driek en Hanne van Beers. Hun 
gedoentje stond wat achteraf en een beetje 
alleen in een van de Acht Zaligheden. Aan de 
voorkant liep er een pad naar toe en aan de 
achterkant grensde de boerderij aan de 
Schoormortelen, een ingewikkeld 
samenraapsel van broekveldjes en bossen. In 
geval van nood konden onderduikers daar in 
vluchten.  
Ze waren dan niet te vinden; want zelfs met de 
beste Duitse stafkaart kon je geen wijs uit de 
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doodlopende paadjes, de weilandjes en de 
slootjes. 
Bij Driek en Hanne zaten twee Joden 
verborgen: een man en een vrouw, Abel en 
Miriam. Ze waren afkomstig uit Amsterdam. Met 
de kerstdagen hoopten ze de Belgische grens 
over te gaan. Dan verder naar Zwitserland.  
Miriam was zwanger, maar het kon nog wel een 
paar weken duren voor het kind geboren werd. 
Tegen die tijd zouden ze veilig en wel in 
Zwitserland zitten, hoopten ze.  
Driek had goede afspraken gemaakt. Overdag 
mochten ze in het kleine kamertje zitten; ‘s 
nachts sliepen ze in de oude kalverkooi die in 
de schuur was.  
Als er onraad dreigde, konden ze in een pijp 
onder het hooi kruipen. Dekens en ander 
beddengoed moesten ze dan proberen mee te 
nemen, om geen sporen achter te laten. De 
hond Kora zou waarschuwen. Als die bleef 
blaffen, dan was er iets mis. Als er niets aan de 
hand was of de hond blafte voor een bekend 
iemand, dan kon Driek hem met een kort 
gebaar het zwijgen opleggen. 
 

Het was de avond voor Kerstmis. Hanne had de 
vensters gesloten en alle ramen volgens de 
voorschriften met zwart papier verduisterd. 
Miriam en Abel hadden in de keuken gegeten 
en waren toen naar de schuur gegaan. Driek en 
Hanne maakten zich ook op om vroeg naar bed 
te gaan; morgen wilden ze op tijd opstaan om 
het vee te verzorgen en dan samen naar de 
kerk te gaan. Een nachtmis was er niet 
vanwege de oorlog. Net blies Hanne de lamp 
uit, toen ze in de verte een auto hoorden, die 
duidelijk de boerderij naderde. Hij reed over het 
pad dat naar de voordeur leidde.  
De koplampen schenen recht op het huis. Door 
de kieren van de vensters vielen dunne strepen 
naar binnen. Kora blafte. Portieren werden 
geopend en gesloten; er weerklonken 
stemmen. Gebons op de deur. 
Driek wist wat hem te doen stond. Het 
belangrijkste was dat Kora lang genoeg blafte 
om Miriam en Abel te waarschuwen. Hanne 
slofte naar de deur, maakte het Iuikje open en 
vroeg wie er was en wat ze kwamen doen. 
"Aufmachen", brulde een stem in het donker. 
"Wat is er?", vroeg Hanne nog, maar toen ze 
met geweerkolven op de deur begonnen te 
beuken, schoof ze de grendels terug en maakte 
de deur open. "Wo sind die Juden?", 
schreeuwde een Duitse kapitein haar toe.  
“Hier niet”, zei Hanne kalm. “Er zijn hier geen 
Juden", vulde Driek aan, "en nooit geweest ook 
niet. Wij wonen hier alleen." De uitleg mocht 

niet baten. Vier soldaten stormden naar binnen 
en begonnen alles te doorzoeken: de kamers, 
de zolder, de kelder, de kasten.  
Toen de stal, de hopen stro, de meelbakken; 
met hun heldere lantaarns schenen ze in alle 
gaten en hoeken. 
 

De schuur. Ze gingen naar de schuur. "Daar 
kan geen mens zitten", zei Driek, "dat is de 
schuur; daar ligt het voer voor het vee, stro en 
hooi. Maar we hebben dit jaar niet veel", 
voegde hij er overbodig aan toe. In de schuur 
was alles stil en donker en koud. 
De lantaarns schenen langs de muren, twee 
soldaten klommen de ladder op naar de schelft. 
En toen gebeurde het. Vanachter het stro klonk 
het geschrei van een pasgeboren kind. 
Waarom huilt een kind als het geboren wordt? 
Wat voelt het dan? Niemand weet het. Die hele 
grote schuur was opeens gevuld met een 
klagend geschrei van een kind.  
"Die Juden", brulde een van de soldaten. Driek 
klemde zich vast aan de deurstijl. Hanne 
kreunde: 
 

“Och God, we zijn verloren. Driek toch!" Het 
kind huilde door. Twee soldaten klommen het 
hooi op, naar de plek waar het geluid vandaan 
kwam. De kapitein stond midden in de schuur. 
"Halt, kommen Sie, riep hij, "es ist 
Weihnachten." En voor Driek en Hanne 
beseften wat er gebeurd was, startte buiten de 
wagen en reed weg. De hond blafte nog. Hanne 
kroop het hooi in. "Het is een jongen", zei ze 
toen ze terugkwam. Ze ging warm water maken 
en Driek moest op de zolder de mand gaan 
zoeken met babykleren. Even later zaten ze in 
de kleine kalverkooi bij het licht van een 
kaarsje. Het kind was in warme doeken 
gewikkeld en sliep onder een wollen dekentje. 
Miriam straalde van geluk. 
Abel keek Hanne en Driek aan en zei: "We 

noemen het 
lmmanuël; dat is 
een Joodse naam 
en betekent: God-
met-ons." 
Een week later 
zijn Miriam, Abel 
en hun kleine 

Immanuël veiligheidshalve vertrokken. Een 
maand nadien ontvingen Driek en Hanne 
bericht, dat ze veilig in Zwitserland waren 
aangekomen. Vorig jaar heb ik lmmanuël nog 
gezien. Het is een grote sterke kerel. 
 

Uit: Verhalen uit de Acht Zaligheden door  
Jan van Hout 
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Zuster Germana 

Zuster Germana, adjunct-directrice en hoofd 
verzorging van Huize Kempenland: op 1 
februari 1992 gaat ze ons verlaten na ruim acht 
jaar trouwe dienst. Wie is en was zij? 
Op de eerste plaats religieuze. We vergeten dat 
zo vaak, omdat ze zo midden tussen ons staat. 
Wij zijn nog opgegroeid met het idee van 
vroeger. Zusters in een klooster: een beetje 
wezens van een andere planeet, die geruisloos 
en sereen biddend hun leven sleten in een 
klooster. Nonnen, en hier bedoel ik niets 
discriminerends mee. 
 

Toen Zuster Germana haar intrek deed in Huize 
Kempenland kregen we ‘iets goeds’ in huis. 
Een zuster die buiten de muren van het klooster 
getreden was. Een hardwerkende vrouw met 
een schat aan ervaring bij zich. 
Na 21 jaar werken in een ziekenhuis bracht zij 
een gedegen medische kennis mee, die ten 
goede kwam aan onze bewoners en personeel. 
Een persoon die cachet heeft gegeven aan 
Huize Kempenland, met oog voor details .Met 
zorg voor onze mensen en een zorgende hand 
wat betreft de aankleding van ons huis. Die 
tevreden kan zijn over het werk hier verricht. 
 

Het is goed daar even op terug te zien. Zuster 
Germana was medebestuurslid, ze verzorgde 
de distributie van medicijnen, ze stelde het 
zorgplan voor de bewoners op, ze deed de 
praktijkbegeleiding van het personeel, de 
stagiaires en de vrijwilligsters, ze verzorgde 
stervensbegeleiding en de bijscholing van het 
personeel. Een veelomvattende dagtaak met 
alles wat er zoal nog meer bij komt kijken. 
Die ook nog mede de hele renovatie over zich 
heen gekregen heeft. 
 

Bescheiden, maar toch dwingend aanwezig. 
Zuster Germana zegt hier zelf over: 
“Ruim acht jaar heb ik hier fijn gewerkt. Het was 
niet altijd even gemakkelijk, maar ik heb het 
altijd graag gedaan. Ik heb geprobeerd om 
iedereen hetzelfde te behandelen en om een 
schakel te zijn tussen directie, bewoners en 

personeel. Ik heb op de bres gestaan voor allen 
en alles.” 
Eén van de personeelsleden verwoordde het 
zo: “Het is fijn om te weten dat er iemand achter 
je staat met kennis. Iemand waar je terecht kunt 
als er problemen zijn. Waar je altijd op terug 
kunt vallen. En ze was zeer zeker iemand waar 
we veel van geleerd hebben.” 
 

De kapel, het troetelkind van zuster Germana, 
moet even apart vernoemd worden. Vele vrije 
uren heeft ze hier doorgebracht om juist aan 
deze plek extra aandacht te besteden. Omdat 
ze vindt dat de kapel het middelpunt is van het 
huis. Omdat uit wat er in de kapel gebeurt onze 
mensen troost kunnen putten om het leven, met 
de grote en kleine zorgen, weer beter aan te 
kunnen. 
 

Het is alsof we onze Lieve Heer op het kruis 
horen zuchten: “Jammer dat zuster Germana 
ons gaat verlaten.” Zuster Germana gaat met 
de vut. Haar kennende zal ze zeker niet op 
non-actief gaan. Zeer zeker zal ze haar vele 
kwaliteiten op een andere plaats weer kunnen 
inzetten. Wij zullen haar missen, ook als 
redactielid van De Beiaard. 
Zuster Germana, namens alle bewoners en 
personeel, heel veel dank voor alles. Veel geluk 
in uw verdere leven. Dat het U goed mag gaan. 
 

De Beiaard 1992, 
Cor Tijssen-van Lierop  

▲De Kapel▼ 
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Mijn lieve eendagsvlieg 
 

Goeie middag” 
“wat doe jij hier?” 
“zoek je ook een 
beetje afkoeling in 
het gras hier langs 
de waterkant?” 
 

“Je zit wel 
gevaarlijk dicht naast mijn schoen. 
Toevallig, dat ik je zie, want je bent erg klein.” 
 

“Ik heb wel een vermoeden wie je bent: 
Ik zie het aan je lange sprieten en je grote 
ogen, aan je dunne vleugels en je slanke 
doorzichtige lijfje en aan je lange staart 
die lijkt op drie antennedraden.” 
 

“Jij bent gewis een eendagsvlieg.” 
 

“Ja hè?” 
Het is net alsof het beestje me verstaat  
en wil bevestigen: 
“Ja hoor, ik ben een echte eendagsvlieg.” 
“Wel een beetje moe van alle belevenissen.” 
 

“Ik heb hier een rustig plekje gevonden; 
want mijn dag om te leven loopt ten einde.” 
“Ik wil hier rustig en tevreden dood gaan.” 
 

“Nou nou”, 
fluister ik ingehouden met een vreemde 
verbazing: 
“Wat een kort leventje zeg..... en dat, 
om slechts één dag een vlieg te mogen zijn.” 
 

Omzichtig buig ik me voorover 
en staar met toenemende belangstelling naar 
het beestje. 
De pootjes bewegen traag en beverig. 
Ook de voelsprieten zwenken trillend  
heen en weer. 
 

Ons beschaduwd plekje wordt steeds stiller  
en de geluiden eromheen 
vervagen en verstommen naar de verte.  
Met het doffe geluid van een voorbij glijdend 
bootje wordt de rest van het gedruis 
meegezogen. 
 

Het vreemde vliegje van dichtbij observerend  
komt er al mijmerend  
een gevoel bij me op,  
dat een mengeling lijkt van medelijden en 
ontzag.  
Door onmacht voel ik mijn beperking. 
 

Mijn ogen blijven gericht op dat verholen plekje,  
waar het vliegje,  
vlak naast me, bij een oud bankje,  
geruisloos een schuilplaatsje gevonden heeft.  

Een onopvallend tafereeltje,  
afgeschermd door een paar halmpjes gras;  
zo simpel,  
en dat het toch mijn aandacht trekt  
en me in beslag neemt.  
 

Een schuilplaatsje voor een kort levend vliegje,  
dat zich terugtrekt om er dood te gaan. 
 

Zoiets gebeurt zo vaak  
en het is zo gewoon,  
dat we er ongeraakt aan voorbij gaan.  
 

En nu ............,  
hoe meer het beestje zich op mijn netvlies 
fixeert dwaal ik uit mijn eigen werkelijkheid,  
ver weg van alles wat mij omgeeft.  
Elke trage beweging van een pootje of spriet  
krijgt een eigen betekenis en prikkeling  
en dringt steeds scherper door in mijn 
belangstelling.  
 

Er ontstaat als het ware  
een onzichtbare draad,  
een band tussen het fragiele vliegje en mij.  
Net alsof we elkaar in een natuurlijke seintaal  
kunnen begrijpen en verstaan.  
 

Begrijpen...?  
Toch niet helemaal.  
Dat “tevreden dood gaan”, 
dat wekt mijn verbazing en verwondering. 
“Doodgaan” en “tevredenheid”, 
dat is geen alledaagse en normale combinatie, 
zo denk ik er nu nog over. 
Daar is sterven te eenmalig en te heftig voor. 
Het betekent immers afscheid nemen 
van je omgeving en vooral van jezelf. 
 

Oh ja, we kunnen wel tevreden zijn 
met onze belevingen en ervaringen, 
maar we blijven ons toch graag bewust 
zo lang mogelijk aan het leven vastklampen. 
 

Hoe komt zo'n simpel vliegje ertoe, 
mij, vanuit dat schuilhoekje, naar deze 
ongewone gedachten te trekken? 
 

“Voor een mens is dit wel onalledaags”, 
kreunt het vliegje; 
en krabbelend zich enigszins oprichtend 
voegt het eraan toe: 
“Voor een insect zoals ik 
is dat vanzelfsprekend. 
Mijn leven heeft een heel ander verloop 
dan dat van een mens.” 
 

In mijn diepste binnenste stromen 
rafelige gedachten elkaar tegemoet: 
vragen en antwoorden, 
soms helder, maar meestal vaag 
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en zelfs wat afkeer wekkend. 
 

“We kunnen elkaars belevingswereld 
nauwelijks invoelen en meebeleven, 
zo verschillend als we zijn,” 
vult het vliegje aan. 
 

Fluisterend denk ik verder: 
“Ook al zijn we deelgenoten van het leven, 
- misschien wel van hetzelfde leven -, : 
onze ervaringswereld is volstrekt anders 
en nauwelijks vergelijkbaar.” 
 

“Uiterlijk zijn we van elkaar onderscheiden, 
dat is wel duidelijk te zien.  
Maar ook ons innerlijk bestaan  
schijnt geen raakvlakken te kennen,  
waarmee we elkaar onze beleving kunnen 
vertellen.” 
 

Toch fascinerend:  
Zo'n wezentje van een paar centimeters lang,  
een paar vliesachtige en gevlekte vleugels 
langs een lijfje,  
dat grotendeels doorzichtig is  
en gevormd lijkt te zijn  
om drie antennedraden mee te slepen.  
Het kopje bestaat uit twee veel te grote ogen,  
waarlangs ook nog eens  
twee wuivende voelsprieten naar voren steken.  
 

Teer en tenger, gewichtloos en fragiel,  
allemaal kenmerken,  
die het vermoeden geven,  
dat het transparante wezentje bestemd is voor  
een kortstondig en vluchtig bestaan.  
 

Maar hoe meer ik het schriele diertje gadesla  
en het vreemdsoortige leefwereldje  
probeer te verkennen,  
des te meer voel ik me gedreven  
naar een ideeënwereld, die afwijkt  
van mijn verankerde en verworven 
overtuigingen.  
Bijna onbewust dwalen mijn gedachten  
naar een heel andere wereld,  
waarin zich wezentjes bevinden  
met een afzonderlijke geschiedenis  
en een eigen bestaanspatroon.  
 

Met die bolle oogjes op mij gericht  
was het net alsof het krabbelend beestje  
merkte dat ik in diepe gedachten  
te afwezig voor hem werd.  
Met zijn trillend wuivende voelsprieten  
maakte hij  
met de voor ons bekende seintaal,  
een aanmerkelijke toevoeging:  
 

“Stel, dat ik als eendagsvlieg  

duizenden keren zo snel waarneem  
dan een mens dat doet.  
Daar komt nog bij, dat ‘n vliegje zoals ik,  
veel minder aandacht behoeft  
dan een mens nodig heeft.  
Eendagsvliegen leven snel  
en staan niet stil bij allerlei verlangens,  
waarmee een mens zichzelf probeert te 
verzadigen.” 
 

Ik lonk even heel scherp naar het vreemde 
wezentje  
en mompel een beetje verontwaardigd:  
“Nou nou, je bent wel klein,  
maar je overstelpt me wel  
met deze verrassende opmerkingen. 
 

Er komt een verlangen in me op,  
als ik naar dat kleine vliegje kijk.  
Net alsof ik dat vliegje zou willen zijn.  
Tevreden met alles wat er te beleven valt.  
Een kort leventje is dan bijzaak,  
omdat elke leventje een eigen plekje heeft.  
 

Cees van Riel  
Bladel, oktober 2021 
 

 

Hoe het ooit was……. 

Daar kwam hij weer, de pastoor, een jaarlijks 
terugkerend ritueel 
Of wij nog, indachtig het geloof, aan kinderen 
dachten, het liefst heel veel 
En impersant werd de kerkbijdrage besproken, 
was die nog wel actueel? 
En of wij wisten hoe laat de missen begonnen, 
wij waren niet zo punctueel 
Seksuele handelingen voor het huwelijk waren 
ten strengste verboden, zelfs manueel 
Ons moeder was altijd blij als hij weer 
vertrokken was, nee wij waren niet zo spiritueel 
 

Het leven was toen eenvoudig, wij waren rijk, al 
hadden wij niet veel geld 
Maandag wasdag, dat hoefde niet op de 
kalender vermeld  
De pastoor deed zijn werk, geen anticonceptie, 
zelden ongesteld 
Een rijke kinderschaar zoals door dezelfde 
pastoor voorspeld  
Kleren werden nauwelijks gekocht, die kapot 
waren werden versteld  
Er was weinig tijd voor overleg, als je niet 
luisterde werd er tegen je oren geleld 
 

Eenvoudige wegen, nog van zand, met houten 
elektriciteitspalen langs de kant 
Het was hard werken, melken deed je nog met 
de hand 
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Korenschoven samenbinden, hooiruiters 
opzetten op het land 
Samen dorsen met de vlegel, dat schiep wel 
een band 
Op zondag dansen in de parochiezaal met de 
jonge boerenstand 
Een afgraving hier of daar, een witte 
onderbroek, dat was ons strand 
 

Een half ingezakte schuur, een doorgebogen 
rieten dak, nu heet dat nostalgisch 
Strenge winters, hopen sneeuw, met doorlopers 
door een koude zure bries  
Schaatsen zullen we, rode wangen, geen 
ziektes, hoogstens een ingehouden nies 
De boerenzwaluw elk voorjaar weer, de kievit 
kwam ten teken van antivries 
De Mariaprocessie in mei, een priester onder 
het baldakijn, vroom was het devies 
Christusbeelden onder een stolp, een aflaat 
voor een misdaad, de pastoor als commies 
 

Loslopende kippen, een pony in de wei, 
varkens werden aan huis geslacht 
Mens en dier onder een dak, dat was gewoon, 
geen weeklacht 
De was op den bleek, nog witter dan wit, 
zonder zeep toch een super waskracht 
Kleine winkeltjes, één paar schoenen en een 
zondagse broek, een supermarkt was nog niet 
bedacht 
De bloemen van ons moeder pronkend in een 
weelderige pracht 
Worstenbrood, oliebollen, een krentenmik van 
twaalf ons in de kerstnacht 
 

Zomaar enkele mijmeringen over hoe het ooit 
was 
Het waren de tijden van kolenstook en turf, uit 
Slochteren nog geen gas 
De tijd van knaken, daalders, stuivers en een 
halve cent, onbekend was nog de pinpas 
Lijfstraffen als je niet zat op te letten, het was 
geen pretje in de klas 
De burgemeester, pastoor en de dokter 
tegenspreken gaf geen pas  
Schurft, puisten en de kliek, opereren was 
uniek, nog geen bypass 
 

Nee, ik laat graag de tijden voor wat ze waren. 
Geniet van de huidige met al zijn mitsen en 
maren! 
 

Piet Hendriks 

 
 
 
 

De bossen 

Mij zijn de mastebossen hier omkanten 
’n stukske poëzie uit eerste hand. 
 

De bossen trekken. 
Ze trekken ‘w lijk eigen bloed bekant. 
In hun karakter is zo veul verweven 
dat van ‘w eigen is en van ‘w land. 
 

Ze hebben hunne zang. 
Ze zingen eeuwig volgens hunne stand. 
Hun lieke staat mee wisselvalligheden 
van weer en weind in onderling verband. 
 

Maar in de diepte van hun weemoedzangen 
Is iets dat deur de weind op toon gezet 
grif al ‘w onrust weet te ondervangen. 
Iets dat verlocht gelijk een goei gebed. 
 

En in de stormen van de najaorsdaogen 
gaan ze zo fel op hun manier te keer. 
Dan wordt het flousteren een hardop klaogen 
lijk van ’n hart mee diep geworteld zeer. 
 

Wat de natuur aan alleman wil zeggen 
in eigen taol is altijd vol van zin. 
 

Zo diep zijn mij de bossen en zo wijd 
staan ze getekend op de einderranden 
lijk elementen van verlaotenheid. 
 

Maar zuiver in hun diepte alle kanten 
is het geheim van Gods aanwezigheid. 
 

Willem van ’t Hof, ‘Gepalmde rog’, 1958. 

Activiteitenkalender 2022 

datum activiteit 

5, 6 en 12 maart Voorronden Kring(en)- 
Kampioenschappen biljarten 
libre Reusel 

9 maart  Alg. Ledenvergadering 

19 maart Finales biljarten libre 

2 april Culturele dag Hapert 

1 oktober Koersbaltoernooi Kring(en) 
Hapert 

7 oktober Kringenkampioenschap 
Jeu de Boules 

22 en 23 oktober Voorronden Kring(en)- 
Kampioenschappen biljarten 
driebanden 

29 oktober Finales biljarten driebanden 
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Puzzelpagina 
 

Oplossing vorige puzzel 

GRATIE 
RUMOER 
EKERTG 
TWFASE 
GIFTON 
ENEETS 
NTNIER 
NEONEV 
ORKDAS 

 

Winnaar vorige Prijs Boggle: 
 

Riek van der Sanden 

Oplossing vorige boggles 

Kersttoespraak – Middernachtmis 

Sinterklaasavond - Winterzonnewende  
 

Boggles 
 

Start bij de omcirkelde letter en vind een 
klimaat gerelateerd woord door steeds naar 
een naburige letter te gaan. Elke letter mag 
slechts één keer gebruikt worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing Boggles: 

1 ……………………… (16 letters) 

2 ……………………… (16 letters) 

3 ……………………… (16 letters) 

4 ……………………… (16 letters) 

 

Naam:  …………………………… 

Adres:  …………………………… 
 

 

 

HORIZONTAAL: 
1.groente 4.liefkozing 7.bek v.e. groot dier 
11.eventueel 12.ternauwernood 
14.open strook in een bos 15.noot 
16.Staatsbosbeheer 17.Chinees staatsman  
19.spil 20.geleerd 22.dicht 24.met rede  
begaafd wezen 26.jong dier 28.smalle plank 
29.hetzelfde 30.inleidend gedeelte 
31.hectometer 33.snelle loop 35.herkauwer 
38.bezieldheid 40.roem 42.doorweekt 44.op 
dit ogenblik 45.kleinste gemene veelvoud 
47.voorkeur 49.bevel 50.zet 52.genieting 
54.door bemiddeling van 55.bijwoord  
56.Raad van State 57.liefdegod.  
 
VERTICAAL: 
1.geregeld ter kerk gaande 2.bakplaats 
3.deel v.d. bijbel 4.openbare betrekking 
5.waterstand 6.honingbij 8.grondtoon  
9.land in Azië 10.werpkoord met strik  
12.als boven 13.Egypt. godheid 
16.graafwerktuig 18.grootmoeder 21.bijwoord 
23.viseter 25.vluchtige vloeistof 27.gemeen 
28.haarkrul 32.deel v.h. lichaam 34.bouwland 
36.lofdicht 37.vorstentitel 39.luier 40.wild zwijn 
41.heldendicht 43.opgeld 46.Gouverneur-
Generaal 48.rijkstelegraaf 51.verzekerings- 
term 53.ondernemingsvorm 54.voormiddag.  

Prijs Boggles  

Seniorenvereniging Bladel verloot onder de 
inzenders van de juiste oplossing 
Bladelbonnen. 
Vanaf nu kan de oplossing van de Boggles 
ook via de website worden ingezonden. 
Inleveren vóór 15 januari in De Schouw. 

https://www.seniorenverenigingbladel.nl/3272-2/
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Bestuursleden 

Voorzitter 

Paul van de Weijer  pvdweijer@live.nl – tel. 06-53475390 

Secretaris 

Henk Heesterbeek tel. 384186 

HenkHeesterbeek@SeniorenverenigingBladel.nl 

Tweede secretaris vacature  

Penningmeester 

Jac van der Aa j.aa6@upcmail.nl – tel. 06-51586555 

  

Overige functies met hun bestuursleden 

Coördinatie diensten  

Martin van Gompel gompelmartin@yahoo.com - tel. 387186 

Ledenwerving, rouw en jubilea  

Francy Stevens tel. 06-25038096 

FrancyStevens@SeniorenverenigingBladel.nl 

Belangenbehartiging  

Piet Hendriks paw.hendriks@hetnet.nl - tel. 385061 

Algemene activiteiten  

Corrie van der Kolk cpals44@hotmail.com - tel. 384354 

PR en communicatie  

Giel Verbeek g.verbeek21@chello.nl - tel. 06-51211003 

Scholing en Vorming  

Gerard Moeskops  gerard@moeskops.info - tel. 06-40402694 

Zomeractiviteiten en reizen 

Thea Rosch thearosch@gmail.com - tel. 06-51284739 

Meer bewegen voor ouderen 

Jan Evers j.evers50@chello.nl - tel. 384592 

 
Ledenadministratie - Opzegging lidmaatschap 
Gaat u verhuizen? A.u.b. tijdig doorgeven aan 
Henk van Winkel tel. 360700 
 
Ledenwerving, rouw en jubilea 
Francy Stevens tel. 06-25038096 
Jos Leermakers tel. 06-13680323 
 
Redactie Schakel en Website 
Giel Verbeek tel. 06-51211003 
 
Werkgroep Biljarten 
Martin van Gompel, coördinator tel. 387186 
Toon Daniëls, beheerder tel. 06-33635356 
 
Klussendienst 
Gust van de Put tel. 381031 
(Tussen 9.00 uur en 12.00 uur op di/wo/do) 
 
Vervoersdienst 
Elly Spijker tel. 06-50851993 of 382971 
 
PC Hulpdienst 
Hugo Duran tel. 591515 
b.g.g.: Henk van Winkel tel. 360700 

Gastvrouwen/heren 
Vacatures  

 
Beheerders 
Louis Wouters (ma/di/do) tel. 384311 
Henk Ansems (ma/di/do) tel. 384469 
Walter Wouters, huismeester tel. 06-20977357 

 
Winterdienst/boodschappendienst 
Miet van Steensel tel. 383086 
 
Uit eten met Seniorenvereniging Bladel 
Toon Daniëls tel. 06-33635356 
Joke Schellekens tel. 06-16465318 
 
Bezoekgroep 
Corrie Spoelstra tel. 06-40418595 
corriespoelstra@gmail.com 
 
Attentie 
Kent u iemand die 5 dagen in het ziekenhuis 
heeft gelegen en pas ontslagen is? A.u.b. doorgeven aan  
Harrie van Avendonk tel. 387656 
 
Vertrouwenspersoon  
Marcel Houben tel. 383310 
 
Bezorgklachten Schakel 
Francy Stevens                                                      06-25038096 
 

Ouderenadviseurs 

Deze worden gefaciliteerd door Seniorenvereniging Bladel 
maar werken onafhankelijk.  
Wim Spijker  tel. 382971 
Mariet Verdaat tel. 382919 
Adri Stevens tel. 06-46141517 
Piet Hendriks tel. 385061 
Giel Verbeek tel. 06-51211003 
 
Cliëntondersteuners WMO 
Mariet Verdaat tel. 382919 
Piet Hendriks tel. 385061 
Giel Verbeek tel. 06-51211003 
 
Thuisadministrateurs 
Piet Hendriks tel. 385061 
Arno Lablans tel. 383664 
 
Belastinginvullers namens KBO-Brabant 
Huub van de Weegh tel. 06-22243015 
Ton Heesterbeek tel. 384210 
Arno Lablans tel. 383664 
Cor van Pelt tel. 384103 
  
  
  
  
  
  

PERSONALIA 

 
 



  15    
 

 

VASTE ACTIVITEITEN 
 

Biljarten in D’n Opstoot  

Elke dag van 9.00 tot 21.00 uur 

(Voorheen Praktijkschool, Burgemeester Goossensstraat 48) 

contactpersonen tel. nr.    

Martin van Gompel 387186 

Toon Daniëls 384573 

   

Indoor-jeu de boules ’t Buutje 

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur 

(Voorheen Praktijkschool, Burgemeester Goosensstraat 48) 

Cor van den Heuvel 06-27577274 

Toon Daniëls 06-33635356 

  

     
maandag     

internationale dansen 09.00 – 11.15 uur De Schouw Rika van den Boomen 383406 

zangkoor  13.00 – 14.15 uur De Schouw Anneke Strik 381870 

hobbyclub  14.00 – 16.00 uur D’n Durloop Jopie Koijen 845869 

kaarten  14.25 – 17.00 uur De Schouw Geert Peskens 382804 

linedance 19.00 – 21.00 uur De Schouw Ad Swaanen 06-82735268 

     
dinsdag     

koersbal  09.45 – 11.30 uur Den Herd, Sniederszaal Henk Adriaansen 384446 

fietsen 13.00 – 17.00 uur Vertrek bij De Schouw Cor van den Heuvel 06-27577274 

tekenen/schilderen 13.30 – 16.00 uur Tussenzaal Marijke Donders 382742 

stoelgym 13.45 – 14.45 uur De Schouw Jan Evers 384592 

gymnastiek 15.00 – 16.00 uur Den Herd, Sniederszaal Francy Stevens 06-25038096 

linedance 19.00 – 21.00 uur De Schouw Ad Swaanen 06-82735268 

     
woensdag     

wandelen 09.00 – 12.00 uur Vertrek per auto bij 

De Schouw 

Jeanne Hendriks 385061 

buurtgroep 10.00 – 12.00 uur De Schouw Bianca Morsink 06-55113098 

jeu de boules 10.00 – 12.00 uur Bij Den Herd Janus Vermeulen 384561 

soos (okt. t/m april) 13.30 – 16.30 uur De Schouw Sjef Wilting 06-12272931 

     
donderdag     

gymnastiek 09.00 – 10.00 uur Den Herd, Sniederszaal Francy Stevens 06-25038096 

gymnastiek 10.00 – 11.00 uur Den Herd, Sniederszaal Francy Stevens 06-25038096 

gymnastiek 11.00 – 12.00 uur Den Herd, Sniederszaal Francy Stevens 06-25038096 

yoga 11.15 – 12.15 uur De Schouw Jan Evers 384592 

fietsen 13.00 – 17.00 uur Vertrek bij De Schouw Cor van den Heuvel 06-27577274 

watergymnastiek 13.45 – 14.30 uur Zwembad Bladel secretariaat 387003 

     
vrijdag     

tai chi 09.00 – 10.00 uur De Schouw Toos Kneefel 384470 

jeu de boules 10.00 – 12.00 uur Bij Den Herd Janus Vermeulen 384561 

watergymnastiek 11.15 – 12.00 uur Zwembad Bladel secretariaat 387003 

watergymnastiek 13.00 – 13.45 uur Zwembad Bladel secretariaat 387003 

     
overige activiteiten     

kienen:  

donderdag 6 januari 

 

13.30 - 16.00 uur 

 

De Schouw 

 

Marij Jansen 

 

06-29183248 

bloemschikken:  

maandag 24 januari  

 

20.00 – 22.00 uur 

  

Jaan Tenbült 

 

681363 
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