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Familieberichten 
Overleden: 
 
30 nov.: Petronella Wijnen – Willems 
  Huize Kempenland    91 jaar 
 
20 dec.: Wim Gubbels 
  Franse Hoef 17         96 jaar 
 
23 dec.: Lies Bouwman 
  Huize Kempenland   95 jaar 
 
Het bestuur van de KBO wenst alle 
familieleden veel sterkte toe bij de 
verwerking van dit verlies. 
 

Welkom aan nieuwe Leden 
 
Mevr. van de Borne – Peijs 
Hr. en mevr. Loonen – Verstegen 
Hr. en mevr. Duis – Jansen 
Hr. en mevr. Duran – Overgoor 
Hr. en mevr. Moeskops – van Dijk 
Hr. en mevr. Verhoeven – van Gorp 
Hr. en mevr. Op de Beek – Hoevenaars 
Hr. en mevr. Stevens – van Bakel. 

 
 
 
 

 

Van de

Bestuurstafel
 

 

KBO contributie voor 2009 
 
U leest en hoort voortdurend dat er een 
economisch moeilijke tijd gaat komen. 
Overal gaan echter de inkomens omhoog 
en de bestedingen nemen nog niet af. 

Alleen de ouderen moeten inleveren. 
Daar doet de KBO Bladel niet aan mee. 
Voor het komend jaar wordt de contributie 

niet verhoogd. Het blijft dus € 17,50 per 
persoon per jaar. 
Graag storten op rekeningnummer 

10.75.00.876 ten name van de KBO 

BLADEL  
Hierbij vermelden: contributie 2009 van : 

(uw naam en adres) 
 

Uw naam en adres zijn belangrijk omdat 
een aantal mensen dezelfde naam draagt 
en dan weten wij niet, wie er nou wel of niet 
zijn contributie betaald heeft.  
 
Namens het bestuur H. Reijne 
 

Gezocht: 
voor de grote plant in de hal van De 

Schouw 
 
Heeft u een grote, 
zware bloempot van 
ongeveer 80 cm 
doorsnede over? 
Of een wekketel of 
iets dergelijks? 
Die arme grote plant 
in de hal van De 
Schouw valt nl. bijna 
om uit zijn 
benauwde 
bloempotje. 
Kunt u hem helpen om weer stevig op zijn 
wortels te staan? 
In dat geval graag een telefoontje naar: 
Rita van de Oetelaar: 38 35 40. 
 

Bijdrage stijldansen op zaterdag 
 
De bijdrage voor het stijldansen op 
zaterdagavond wordt verhoogd van € 1,00 
naar € 1,50 
 
kinderpraat 
 
Vraag: “Waarom zijn kikkers 
langzamer bij koud weer? 
Antwoord: “Ze zijn koelbloedig”. 
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Scholing
en

Vorming
 

 

Nieuwe cursus Indonesisch koken 
 
Omdat er veel mensen teleurgesteld 
moesten worden omdat de eerste cursus 
Indonesisch koken volgeboekt was, hebben 
we een tweede cursus van 5 lessen 
georganiseerd. Deze start op maandag 23 
maart. 
Er zullen weer maximaal 10 mensen kunnen 
deelnemen. 
De cursus vindt plaats op maandagen van 
16.30 tot 19.00 uur in de kleine keuken van 
het Pius X college in de Tuinstraat Bladel. 
De data zijn 23 maart en 6 – 13 – 20 en 27 
april 2009.  
Bij een aantal van 10 deelnemers zijn de 
kosten 18 euro en 35 euro voor de 

ingrediënten. Totaal 53 euro.  
Hoe minder deelnemers er zijn hoe hoger 
het eerste bedrag per persoon wordt. Dat 
moet nl altijd 180 euro opbrengen ook als er 
maar 6 deelnemers zouden zijn. In dat 
laatste geval zou het dus 30 euro en 35 
euro zijn (de kosten voor de ingrediënten 
blijven hetzelfde per persoon), dus totaal 65 
euro. Met minder dan 6 deelnemers gaat 
het niet door. 
 
Een verzoek aan de mensen die op de 
wachtlijst staan:  
Graag even definitief doorgeven of u mee 
wil doen. 
 
U kunt zich opgeven bij de contactpersonen: 
Rosemarie Vermeulen: tel 382158 
email: Rosem.corvermeulen@chello.nl 
of bij: 
 Marietje Dielis: tel 681388 
 

 

 

 

Cursus Indonesisch Koken 
Stinkbonen, kousenband, laos, timpe, 

trassi oedang en ander lekkers 
 

Nou, we hebben genoten! Heerlijk gegeten 
en wijn gedronken, niet echt een traditionele 
Indonesische begeleidende drank, maar wel 
lekker en sfeerverhogend! 
We zijn in aanraking gekomen met 
onbekende kruiden en groenten en hebben 
de mooie, bijbehorende, namen geleerd. 
Neem nou het gerecht met de, voor ons 
sprookjesachtige naam: Sayur Lodeh. Daar 
zitten o.a. stinkbonen in!  
Stinkbonen? 
Ja, stinkbonen en die stinken echt! Maar in 
het Javaans heet het Peteh. Het klinkt wel 
beetje gemeen maar het ruikt al anders. 
Samen met andere ingrediënten smaken 
stinkbonen heel lekker in een gerecht zoals 
o.a. Sayur Lodeh. Daar zit trouwens ook 
kousenband in. Dat is een hele lange 
sperzieboon die ook veel in Suriname 
gegeten wordt. 
Onze docent Roy Galstaun heeft zijn roots 
in Java. Hij bracht allerlei interessante 
eetwaren mee van een toko in Den Bosch. 
Hij kocht in als een oplettende huisman en 
zorgde voor een goede kwaliteit van het 
eten.  
Overigens kun je het overgrote deel van de 
gebruikte ingrediënten hier in het dorp bij de 
supermarkt of bij een goede groenteman 
krijgen, vaak in verse maar ook in 
gedroogde vorm. Het is dan wel duurder 
dan in de toko. 
Tijdens het koken werkten we in twee 
groepjes van 5.  
Er was genoeg te doen: snijden, 
schoonmaken, rijst in de gaten houden, je 
medecursisten in de gaten houden (!), 
proeven, afwassen, messen en geschikte 
lepels zoeken, en kijken bij de buren (en 
daar even proeven) of even kletsen (over 
het eten natuurlijk!). Roy pendelde, al dan 
niet met de plotseling nodige spoed, van de 
een naar de ander.  
De recepten kregen we keurig op papier. 
Verschillende van ons brachten dat 
diezelfde week nog thuis op tafel. Die 
maakten dus echt huiswerk. 

mailto:Rosem.corvermeulen@chello.nl
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We begonnen altijd met het dekken van de 
tafel. Zo kregen we al hoop op een goede 
afloop. Daarna kregen we les over de 
ingrediënten en wat en hoe te koken, dan 
de spullen verdelen, wassen en snijden  
en / of inpakken in deeg.  
Na de theorie brachten we een en ander in 
praktijk: koken, bakken, in welke pan dan 
ook, bakken in de oven, roerbakken, 
proeven, opscheppen, inschenken en eten 
en drinken. 
Voor een flink aantal van ons was dit een 
verrassende en positieve kennismaking met 
onbekende etenswaren.  
Roy heeft ons op een relaxte manier met de 
Indonesische keuken kennis laten maken. 
We hebben veel lekkere, bijzondere en 
gezonde gerechten leren klaarmaken. 
Onze groep bestond uit 10 mensen: 4 
mannen, 6 vrouwen waarvan 2 uit Netersel. 
Vrolijke groep! 
We hebben met elkaar afgesproken dat wij 
als kookgroep 30 maart een etentje 
verzorgen. We gaan dan het geleerde in de 
praktijk brengen voor onze introducés.  
Vanaf 16.15 uur storten wij ons op de potten 
en pannen en stinkbonen in de keuken. Een 
uur later zijn onze gasten welkom en 
daarna…..?  
Dan krijgen we vast te horen of we het goed 
hebben geleerd. 
 
Roy bedankt voor de inspirerende lessen, 
Marietje voor het geregel en medecursisten 
bedankt voor jullie inzet, gezelligheid en de 
wijn. Jullie krijgen nog nader bericht over het 
etentje 30 maart. 
 
Rosemarie Vermeulen 
 

Computercursus voor beginners 
 
Op donderdag 8 januari 2009 starten we 
met een computercursus van 12 lessen voor 
beginners.  

Er zal aandacht besteed worden aan e-mail 

versturen, Internet en/of andere 
onderwerpen in overleg met de docent. 

Er kunnen 14 personen deelnemen en er 

zijn nog een paar plaatsen maar dan moet 
u snel reageren.  

 Aanvang cursus  donderdag 8 

januari 2009 

 Twaalf bijeenkomsten op donderdag 

van 14.30 - 16.30 uur 

 Plaats:  Pius X Praktijkschool, ingang 
Christinelaan 

 Kosten: incl. koffie/thee € 60.00 (voor 
niet KBO-leden € 68.75) 

 Docent: Henk van Winkel 

 
Als u deelneemt aan deze cursus is het wel 
de bedoeling dat u regelmatig oefent, 
anders heeft het geen zin dat u meedoet! 
 

N.B. Mensen die op de wachtlijst staan 

dienen zich nog definitief aan of af te 

melden! 
Voor informatie en aanmelden kunt u bellen 
met de contactpersoon: 
Toos Kneefel: tel. 384470 

 

Cursus voor gebruikers van een 

scootmobiel 
 
Op 27 maart en 3 april 2008 wordt er in 
Bladel een scootmobielcursus  georgani-
seerd. 
De cursus bestaat uit 3 dagdelen:  27 maart  
‟s middags en 3 april de hele dag. 
Uit ervaring met dergelijke cursussen elders 
in de regio blijkt dat na het volgen van de 
cursus veel deelnemers zich zelfverzekerder 
voelen en met een veilig gevoel op pad 
durven te gaan met hun scootmobiel. 
De eigen bijdrage is zo laag mogelijk 
gehouden, nl. € 10,-.  Incl. koffie en thee 
voor de gehele cursus en een lunch op de 
tweede dag. 
Scootmobielgebruikers die via de gemeente 
hun scootmobiel gekregen hebben, krijgen 
eind januari automatisch bericht over deze 
cursus. Anderen kunnen zich op een andere 
manier aanmelden.  
In de Schakel van februari en in de 
weekbladen wordt nadere informatie over 
deze cursus gegeven. 
Als u nu al vragen heeft, kunt u bellen met 
George Koijen, tel. 0497-382417 of mailen. 
(gkoijen@orange.nl ) 

 

mailto:gkoijen@orange.nl
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  Ouderenadviseurs 
 

 

 

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart 
 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
heeft onlangs besloten dat mensen met een 
gehandicaptenparkeerkaart geen medische 
keuring meer hoeven te ondergaan wanneer 
ze hun kaart willen verlengen. 

 

Altzheimercafé 

 
Alzheimercafé donderdag 8 januari 2009. 
Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te 
Eersel 
Zaal open vanaf 19.00 uur aanvang 
programma 19.30 uur. 
Toegang is gratis, voor consumpties wordt 
een bescheiden bijdrage gevraagd. 
 
Als uzelf, uw partner of een familielid te 
maken heeft met vergeetachtigheid, 
geheugenproblemen ten gevolge van 
dementie kan de zorgtrajectbegeleider u 
een helpende hand bieden. 
Wat staat er je te wachten als er dementie 
is geconstateerd en hoe kun je ermee 
omgaan om zo lang mogelijk op een prettige 
manier thuis te blijven. 
In gesprek met twee zorgtrajectbegeleiders 
gaan we in op de mogelijkheden van zorg 
en hulp in huis, praktische tips, hoe 
organiseer je je dagelijkse activiteiten en 
hoe ga je om met veranderend gedrag zoals 
onrust, achterdocht en onzekerheid. 
 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen tijdens kantooruren met mevrouw  
C. van der Heijden, Stichting Welzijn 
Ouderen Veldhoven, tel. 040-2540066 
 

 
 

Kerstviering KBO 17-12 –2008 
 
Op woensdag 17 december vierden we 
weer onze kerstviering in Den Herd. De 
opkomst was groot. Dit is fijn voor de 
mensen die dit georganiseerd hebben. Die 
zijn hier tenslotte met z‟n allen maar druk 
mee bezig geweest! 
Ons ouderenkoor „Zanglust‟ bracht weer 
mooie kerstliederen ten gehore. De 
bekende liedjes werden goed 
meegezongen. Dit alles onder leiding van 
mevrouw Jeanne Groenen.  
Ook werden er mooie verhalen en 
kerstgedachten voorgelezen door de heer 
Theo van Lierop , mevrouw Stiena de Leest 
en ondergetekende.  
In de pauze werden we getrakteerd op een 
heerlijk worstenbroodje en lekkere 
chocolade kerstkransjes. Natuurlijk met een 
lekker bakje thee of koffie.  
Toen was het tijd voor het optreden van 
onze eigen toneelclub “Blij Bejaard”. Ze 
speelden weer een leuk toneelstuk met de 
titel: “Maria die zoude naar Eindhoven 
gaan‟. Dat is in ieder geval niet zover als 
naar Bethlehem. 
Maria was hier een felle PSV – aanhangster 
en bezocht regelmatig de voetbal-
wedstrijden. Ze ergert zich wel aan de 
spreekkoren en het geklieder met de 
spuitbussen etc. Op een gegeven moment 
deelt ze met haar paraplu flinke meppen uit 
richting de voetbalaanhangers. De plu ging 
dan ook doormidden. Maar wat denk je als 
je aan karate hebt gedaan? Het werd ook 
nog spannend, want dit voorval moest 
gemeld worden bij de politie. Maria 
overwoog zelfs om naar haar zus in 
Drimmelen te gaan, maar daar zag ze toch 
maar vanaf. Haar medebewoners zouden 
haar wel helpen. Tot slot volgde de 
ontknoping. Op een gegeven moment komt 
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er een statige heer met een sjieke tas 
binnen. Het bleek de burgemeester te zijn 
die Maria kwam huldigen voor haar vele 
verdiensten. Zo kwam alles weer goed en 
hoefde ze niet meer te vluchten.  
Als afsluiting van de avond werden de 
kerststukjes nog verloot en ging iedereen 
tevreden naar huis. Zo komen we 
zoetjesaan in de kerststemming! 
Iedereen heel erg bedankt en voor allen een 
zalig kerstfeest en een gezond nieuwjaar!! 
 
   Jo Adriaans 
 

Kerst 2008 
De donkere dagen van kerst komen er weer 
aan. 
De mensen bedenken: blijven we thuis of 
zullen we weggaan? 
Maar uiteindelijk is kerst toch een huiselijk 
gebeuren. 
We omringen het graag met de mensen 
binnen onze deuren. 
 
Met kerst vieren we de geboorte van een 
Goddelijk kind. 
Een feest dat over de hele wereld 
plaatsvindt. 
Men zingt van herders in het veld. 
Die hadden hun schaapjes geteld. 
 
Zij wachtten lang, uur na uur. 
Het was koud in het veld en erg guur. 
Zij zagen in de verte een ster verschijnen. 
En ze hoopten dat die niet zou verdwijnen. 
 
En waar die ster bleef stille staan. 
Daar zijn ze naar op weg gegaan. 
Er stond daar een bouwvallige stal. 
En weet je: dat was al. 
 
Zij gingen er binnen en zagen het verwachte 
kind gewikkeld in doeken. 
Maar verder was er helemaal niets te 
zoeken. 
Maria en St. Jozef waren blij met het kindje, 
zo lieflijk en teer 
En ze beminde het kind keer op keer. 
 
De os en de ezel ademde het kind lekker 
warm. 

Dan ben je blij, als je bent arm. 
Ook heden zijn er mensen die arm zijn. 
De voedselbanken krijgen deze mensen 
vaak aan de lijn. 
 
Men heeft vaak achterstallige betalingen 
van de vaste lasten. 
En vragen zich af: “Hoe kom ik de maand 
weer rond? Moeten we maar wat vasten?” 
Als kerst maar alleen is: Gezelligheid. 
Komen we toch echt niet aan de 
werkelijkheid. 
 
Moeten we ook niet denken aan onze 
medemensen. 
Zoals de misdeelden en daklozen, die 
hebben toch ook wensen? 
Helpt elkaar de ander datgene te gunnen. 
Wat we aan vrede, liefde en warmte geven 
kunnen. 
 
Dagelijks dringen beelden van oorlog onze 
huiskamers binnen. 
Laat ons in deze kerstdagen eens hierover 
bezinnen. 
We moeten hopen op vrede voor de 
soldaten hier zover van huis. 
Die zelf ook voor die vrede werken en 
denken aan thuis. 
 
Zo moeten we hopen dat kinderprostitutie 
en kinderarbeid verdwijnen. 
Dat die kinderen overdag weer de zon 
kunnen zien schijnen. 
Wat is er toch nog veel te doen in de „winkel 
van vrede‟. 
Om ons hiervoor in te zetten hebben we 
toch een goede reden? 
 
Het roept ons op tot solidariteit. 
Zijn wij allen hiertoe bereid? 
Als we zo samen kerst kunnen vieren 
Dan is het goed en laat dan buiten de wind 
maar gieren. 
 
Dat er vele lichtjes mogen branden in onze 
harten. 
Dát zijn onze wensen, dát speelt ons parten. 
Proberen we in het nieuwe jaar samen de 
schouders eronder te zetten? 
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En ons niet door de negatieve dingen te 
laten beletten? 
 
Dan wens ik iedereen in het nieuwe jaar een 
goede gezondheid, 
En veel vrede en verdraagzaamheid. 
 
   Jo Adriaans 
 

Opfriscursus Nederlands 2008  
 
Met acht mensen 
volgden we de cursus, 
die verzorgd werd 
door mevrouw Riet 
Kleihorst. Zij deed dit 
met zeer veel ijver en 
heel verzorgd. Je komt 
er wel achter dat 
zo'n 'opfriscursus' 
toch wel goed is. We 
behandelden veel 
werkwoorden; regelmatig en onregelmatig. 
En dan heb je ook nog de 
hulpwerkwoorden.  Ook hebben we gekeken 
wanneer iets met een hoofdletter 
geschreven moet worden, ook bij woorden 
in het midden van een zin. Met natuurlijk 
uitzonderingen daargelaten. Ook leerden we 
over de tijden: voltooide tijd, onvoltooide tijd, 
etc. En wanneer gebruik je een komma, een 
trema of een streepje? Als geheugen-
steuntje kwam ook nog het "Fokschaap"van 
pas, die kenden we nog van vroeger. 
Natuurlijk hoorde er ook wat huiswerk bij. 
Iedereen deed hiermee goed z'n best. Maar 
soms moesten de radertjes in de 
bovenkamer wel flink draaien! Je merkt dat 
we toch wel het een en ander zijn vergeten! 
Er is natuurlijk in de loop der jaren wel het 
een en ander veranderd. Jammer dat de 
cursus afgelopen is. Misschien komt er ooit 
nog een vervolg? Voor Riet een mooie bos 
bloemen voor haar inzet en namens ons 

allen: Bedankt! 
  Jo Adriaans 

kinderpraat 
Kind slaat een vlieg dood 
tegen het raam en zegt: “Zo, 
die is aids” 

 

Een gezicht  
 
Een gezicht, waar je niet op uitgekeken 
raakt.  
Een gezicht getekend door het leven, het 
opwindende en pijnlijke, het ontroerende het 
verbijsterende leven.  
Een gezicht vol geschiedenis, geheimzinnig 
en van welsprekend als een gedicht, 
versluierend en onthullend als een 
landschap.  
Een menselijk gezicht. Je leest het woord 
voor woord en tussen de regels door hoor je 
plotseling een naam. Terwijl je het 
ademloos verkent, tip je onverwachts aan 
het mysterie.  
Een gezicht dat zich niet zomaar prijs geeft. 
Een gezicht, dat je tijd kost.  
Een gezicht om nooit meer te vergeten. Je 
hebt een mens gezien! 
 
Niet iemand om ergens wat zielig weg te 
suffelen. Zij leeft en dat zal zij laten merken 
ook. Tenslotte ben je maar één keer van de 
partij, maak er dan van het begin tot het 
eind een feest van. Laat geen dag door je 
vingers glippen. Het zou doodzonde zijn. 
Iedereen in de buurt en omgeving kent haar, 
zij straalt een aanstekelijke vitaliteit uit. Als 
je haar ziet, krijg je er zelf weer zin in. Zij 
beurt je op, verdrijft de grauwheid en 
matheid die het bestaan zo gemakkelijk 
ontluisteren en geeft je een tintelend gevoel 
van "eigenwaarde". Je mag er zijn als mens. 
Leef wat er te leven valt. Een vrouw om wijs 
mee te zijn. Zo kan het dus ook: oud zijn, 
mens zijn. In welke omstandigheden je ook 
verkeert. Je bent méér dan je 
omstandigheden. Je behoort tot de 
levenden.  
Zij wordt ouder..... ..en zij gaat dat ook 
merken. Wat haar vroeger geen enkele 
moeite kostte, stelt haar nu soms voor 
problemen. Tegen de gewoonste dingen 
kan zij opzien. Zij is nog wel bij alles 
betrokken, maar veel heeft z'n urgentie toch 
verloren. Het lijkt alsof er zich tussen haar 
en de wereld om haar heen een onzichtbaar 
scherm bevindt, terwijl zij in de actualiteit 
nog degelijk mee speelt, heeft zij ook het 
idee enigszins terzijde te staan. Zij voelt zich 
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ook toeschouwer. Er kan nog van alles 
gebeuren, maar de grote beslissingen zijn 
toch wel gevallen. Haar identiteit staat vast! 
Zij weet wie zij is wat haar mogelijkheden en 
vooral haar beperkingen zijn en ook haar 
omgeving weet dat. Soms kan zij zich niet 
aan de indruk onttrekken, dat haar leven 
niet weinig een kwestie van nakaarten is 
geworden.  
Kind is ze geweest, tomeloos kind speelde 
en rende lachte en "zong". Door diepten 
gegaan, gehuild, steeds wijzer geworden, 
steeds mooier, steeds meer mens, weet wat 
leven is, nog altijd droomt en verwacht ze.  
 
Door alles heen trouw gebleven aan het 
kind, dat zij eenmaal was. De vrouw die ze 
eenmaal werd. Gaandeweg zoekend en 
tastend, twijfelend en vragend geworden wie 
zij is. Iemand die nog steeds zoekt en tast, 
twijfelt. Maar nu vanuit een innerlijk 
evenwicht. Bij alle onzekerheden die er voor 
haar blijven, is zij althans zeker van zichzelf. 
Veel over haar te vertellen, de manier 
waarop zij haar werk doet. Haar bestaan 
heeft een glanzende kern. Zij leeft niet 
tevergeefs. 
 
   Franske 
 

Herinneringen  
 
Wanneer je vanaf het hotel Den Tipmast 
verder rijdt richting Kroonven kom je bij de 
splitsing, waar de weg van de Leemskuilen 
en de Tipmast samen komen. Na ruim 100 
meter zie je rechts van de weg een 
gedenksteen waarop de namen van twee 
mensen staan n.l. „Flipse‟ en „Freriks‟. Deze 
mensen zijn 64 jaar geleden doodgeschoten 
door de Duitsers tijdens de bevrijding van 
Bladel . 
Waarom dit verhaal? 
Ik kreeg kortgeleden een kopie van een 
brief in handen met als aanhef 
“Markoldendorf  12 Dez 1949 krs. Einbeck” 
Einbeck ligt ergens in de buurt van 
Hannover. In deze brief vraagt een Duitse 
man met de naam Karl Heinz Seeger zich af 
of de graven van de twee gefusilleerde 
mannen alsnog waren gevonden omdat ze 

anders als blijvend vermist zouden worden 
beschouwd, terwijl hij er na vijf jaar nog 
steeds in gedachten mee bezig is. 
Volgens een beschrijving via kaarten van 
het gebied tussen Postel-Reusel en Bladel 
enerzijds en de weg Postel-Eersel 
anderzijds, moeten die graven liggen in een 
groot gebied met alleen bossen en hier en 
daar een open vlakte. Omdat het zo‟n groot 
bosgebied is vraagt hij zich af of deze 
graven ooit gevonden zouden worden. Hij 
weet niet waar het is, maar ergens komt er 
op zijn kaart het woord „De Achterste Hoef‟  
voor en hij heeft daar in de buurt al eerder 
Engelse soldaten gezien. 
Hij beschrijft daarbij dat hun groep soldaten  
na terugkeer uit Postel en na zoeken en 
dwalen zich weer bij hun onderdeel konden 
vervoegen op de oude Postelsedijk waar zij 
een post hadden. 
Hij schrijft verder: “Toen we daar weer bij de 
andere groepen van ons regiment: de 
Fallschirmjagers (parachutisten) kwamen, 
kwamen van de andere kant (Bladel) drie 
van hun soldaten naderbij met twee 
gevangenen. 
Omdat deze twee onderduikers waren 
gevangen genomen werden zij gefouilleerd 
en omdat zij zich niet konden identificeren 
en zwegen viel het woord „partizanen‟. Dat 
was in hun ogen nog erger dan een vijand 
omdat die niet als vijand herkenbaar waren 
(een soort ondergrondse of saboteurs).” 
Hij beschrijft dan verder wat er gebeurde: 
“Een officier komt naar voren en schiet ze 
allebei neer. Ze worden dan vervolgens in 
een schuttersput gedumpt waarbij een van 
de twee nog een teken van leven geeft. 
Daarom krijgt deze man in zijn graf nog 
twee kogels nagezonden. Het gat wordt 
dichtgegooid, waarbij de schoenen boven 
de grond uit blijven steken. Ze zijn daarna 
toch vrij vlug gevonden.” 
Deze mannen zijn toen tijdelijk op het 
kerkhof begraven, want toen ik misdienaar 
was, hoorde ik op een morgen luid praten 
op het kerkhof en ik zag vanuit de sacristie 
twee witte, ruwe, houten doodskisten achter 
de oude toren staan. Als jongen van negen 
jaar was je nieuwsgierig en ging ik dus 
kijken wat er te doen was. Dorus Hendriks, 
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die toen gemeentewerker en doodgraver 
was en met hem nog iemand, vertelde 
helemaal ontdaan te zijn door wat er 
gebeurd was. Ik hoor hem nog zeggen: “Al 
weer twee doden, gevonden in de bossen 
en nog wel begraven met de benen nog 
boven de grond en enkele dagen geleden 
heb ik ook al vier mensen begraven.” Hij 
doelde op wat er was gebeurd in Het Bosch 
met de crash van twee vliegtuigen.  
De kisten waren zo ruw dat van een van hen 
nog wat haren tussen  de planken te zien 
waren .Toen Doris ook zag waar ik naar 
keek werd ik meteen weggestuurd. 
Toen ik deze brief in het Duits enkele keren 
overgelezen had, hoe alles was gebeurd, 
kwam bij mij alsnog de herinnering van het 
kerkhof weer boven.  
Dit alles gebeurde in de tijd tussen 17 
september 1944 (de landing van Arnhem) 
en 6 oktober (bij het einde van het beleg 
van Reusel). 
Dit is ook een herinnering, al was een enge, 
maar er is nog nooit of te nimmer een 
humane oorlog geweest en het leed ervan 
houdt de naasten nog vele jaren bezig. 
 

H.Baijens  

Zittingsavond voor Senioren 

 
wanneer: donderdag 5 februari 2009 
tijd:  19.11 uur. 
waar:  Den Herd 
kaarten: afhalen in de Schouw  tussen 

14.00 en 15.00 uur op 31 
januari 2009 

kosten: gratis (wel loterij) 
 

Senioren Expo 

 
wanneer: 13 t/m 18 januari 2009 
tijd:  10.00 uur – 17.00 uur 
waar:  Koningshof Veldhoven 
wat:  Meer dan 100 stands met 

informatie en voorlichting.  
entree: € 8,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“brieven verstuurd aan de schade-

afdeling van een verzekeringsbureau. 
 
Ik ben in de bocht, niet ver van de plaats 
van het ongeluk vandaan, gaan slingeren. 
Tijdens het slingeren heb ik waarschijnlijk de 
tegemoetkomende Mercedes geramd, die 
vermoedelijk de uiteindelijke richting van de 
laatste fase van de rit heeft bepaald. 
 
Ik overreed een man. Hij gaf zelf toe 
schuldig te zijn, omdat hem dit al een keer 
eerder gebeurd was. 
 
Ik reed door de weide. Plotseling kwamen er 
van links en rechts meerdere voertuigen. Ik 
wist niet meer waar ik heen moest en toen 
knalde het van voren en van achteren. 
 
Ik schrijf u vandaag voor de eerste en de 
laatste keer. Mocht blijken dat u niet 
antwoordt dan schrijf ik u meteen weer. 
 
Mijn auto reed eenvoudig rechtuit verder, 
hetgeen er in een bocht in het algemeen toe 
leidt dat men de straat verlaat. 
 
Ik reed achteruit een steile straat naar 
beneden, doorboorde een afscheidings-
muurtje en ramde een bungalow. Ik kon me 
gewoon niet herinneren waar het rempedaal 
gemonteerd was. 
 
We hebben geen inkomsten uit de 
veehouderij. Met de dood van mijn man is 
ook het laatste rund van het erf vertrokken. 
 
 

Er mag wel eens gelachen worden 
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vaste activiteiten: 
 
maandag t/m zondag:  
biljarten in de kelder van Huize Kempenland van 09.00 tot 21.00 uur 

 

maandag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
volksdansen:   09.00 – 10.15 uur De Schouw 
volksdansen:   10.15 – 11.15 uur De Schouw 
zangkoor:   12.45 – 14.00 uur De Schouw 
handwerken:   14.00 – 16.00 uur Bestuurskamer 
tekenen/schilderen:  14.00 – 16.00 uur Huize Kempenland. 
kaarten:   14.15 – 17.00 uur De Schouw 
line dance:   18.00 – 19.30 uur De Schouw 
line dance:   20.00 – 21.45 uur De Schouw 

 

dinsdag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
koersbal:   09.45 – 11.30 uur Den Herd, Sniederszaal 
fietsen:   13.00 – 17.00 uur Vertrek bij VVV-kantoor 
hobbyclub   14.00 – 16.00 uur De Schouw 

 

woensdag: 
jeu de boules   10.00 – 12.00 uur De Schouw 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
soos:    14.00 – 16.30 uur De Schouw 

 

donderdag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
gymnastiek:   09.00 – 10.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
gymnastiek:   10.00 – 11.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
gymnastiek:   11.00 – 12.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
yoga:    11.15 – 12.15 uur De Schouw 
fietsen:   13.30 – 17.00 uur vertrek bij VVV-kantoor 
„vrij‟ bridgen   14.00 – 16.30 uur Bestuurskamer 
stijldansen:   14.00 – 16.30 uur Den Herd, Sniederszaal 
 

vrijdag: 
biljarten:   09.00 – 17.00 uur Den Herd, Biljartzaal 
jeu de boules:   10.00 – 12.00 uur De Schouw 
sjoelen:   19.30 – 22.00 uur De Schouw 

 
 

Cursussen: 
Bridge:     woensdag 14.00 – 16.30 uur Bestuurskamer 
Computercursus:   donderdag 14.30 – 16.30 uur Pius X Praktijksschool 
Engels 2

e
 jaar:   dinsdag  10.00 – 12.00 uur Bestuurskamer 

Engels 1
e
 jaar:   dinsdag  14.00 – 16.00 uur Bestuurskamer 

 

Overige activiteiten 

 donderdag 8 januari:   kienen  13.30 – 15.30 uur, De Schouw 

 zaterdag 3 januari:      stijldansen: 20.00 uur Den Herd, Sniederszaal 
 

 Openingstijden Internetcafé 
 Als de zaal open is kunt u  gebruik van maken van internet 
 In principe is er begeleiding op dinsdag van 14.00 – 16.30 uur door George Koijen  

   op woensdag van 14.00 – 16.30 uur door Henk van Winkel 
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KBO, afdeling Bladel.  

De Schouw Emmaplein 2,  

5531 HM Bladel tel. 380433 

 

Bestuursleden: 
Voorzitter:  

Gust van de Brande, Gagelplein 15, 5531 CN 
tel. 381907 of: 06 18563086 

Secretaris:  
Wim Spijker. Vogelwikke 6, 5531 KB 
 tel. 382971 of: 06 22152880 
willemspijker@hetnet.nl 

Penningmeester:  
Henk Reijne, , Veilig Oord 17, 5531 XA, 
 tel: 38 35 55 
 rekening nummer: 10.75.00.876 

2e Voorzitter, Voorzitter Werkgroep Recreatieve 

Activiteiten:  
Leo Antonis, Dr. A. Zijlmansstraat 40, 5531 GG 
tel: 38 25 61  

Voorzitter Werkgroep Algemene Activiteiten: 
Cootje Wijffels – Valk, tel. 382710 

Voorzitter Werkgroep Gastvrouwen/heren: 
Rita van den Oetelaar, tel. 383540 

Voorzitter Werkgroep Scholing en Vorming:  
Rosemarie Vermeulen, tel. 382158 

Bestuursleden:  
Harrie van Avendonk, tel.387656 
Jopie Koijen – van Bavel, tel.382417 

  

Contactpersonen: 
Beheerders: 

G. van Leeuwen, tel. 382763  
Janus Vermeulen  tel.384561 

Biljarten: 
Leo Antonis, tel: 382561 

Bridgen: 
Marijke van Essen - Ploeger. tel. 382457 

Computercursus: 
Toos Kneefel. tel. 384470 

Engels: 
Rosemarie Vermeulen – Jasper tel. 382158 

Fietsen:  
K. van Rooy,  tel. 332685 

Mobiel tel. nr. 06-13268096 (tijdens het 
fietsen) 

Gymnastiek:  
Lies van Beers - Peijs, tel: 33 26 39 

Hobbyclub:  
Gerda Gijsbers - Beckers, tel: 386052 

Identiteit en Pastoraal: 
Anneke van Bommel - Fiers. tel. 382066 

Jeu de boules: 
Piet Veron, tel. 384373  
Janus Vermeulen, tel. 384561 

Kaarten:  
Niek Soontiëns, tel. 381324 

Kluscursus: 
George Koijen, tel. 382417 

 

Klussendienst: 
 Theo van der Vleuten tel. 06 – 12478150 
 (Tussen 9.00 uur en 12.00 uur) 

Koersbal:  
Niek Soontiëns, tel. 381324 

Kunst: 
Toos Kneefel, 384470 

Ledenadministratie: 
Gust van de Brande, tel: 381907 

Line dance 50+ 
Rita van den Oetelaar, tel. 383540 

Redactieraad:  
Wim Spijker. tel.382971 of: 06 22152880 

Sjoelen: 
vacant 

Stijldansen:  
Nel Keijsers - van Eersel, tel: 381848 

Volksdansen: 
Rita van den Oetelaar, tel. 383540 

Wandelen: 
 Ton Goossens. tel.383119 of 0657344781 

Watergymnastiek:  
Nel Keijsers - van Eersel, tel: 381848 

Yoga:  
Rosemarie Vermeulen - Jasper,  tel 382158 

Zangkoor:  
Cootje Wijffels – Valk, tel. 382710 

 

Ouderenadviseurs 
 
Nell Jansen – van Balveren 
 tel. 381591 
Loes Peeters 
 tel. 385717 
Cor van Pelt (belastingen) 
 tel. 384103 
Wim Spijker 
 tel. 382971 
Rosemarie Vermeulen – Jasper 
 tel. 382158 
 

meldpunt Eenzaamheid: 
Nell Jansen – van Balveren tel. 381591 

 
 
 
Gaat u verhuizen? 

 

A.u.b. tijdig doorgeven 

aan het bestuur. 

 
 
Kent u iemand die pas ontslagen 
is uit het ziekenhuis? 
 

A.u.b. doorgeven aan het 

bestuur 

 
Wij zorgen voor een attentie. 


